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Voorwoord

Van U is de toekomst.

Het jaarthema 2021-2022 van de Protestantse Kerk, ‘Van u is de
toekomst’, staat op startzondag 19 september en het hele seizoen

centraal.

Hieronder volgt het programma van de startzondag en het aanbod van
de kerkelijke activiteiten van het seizoen 2021/2022.

Bij alle activiteiten willen we de coronamaatregelen zoveel mogelijk in
acht nemen.

Namens de startweekcommissie:
Gesina Broekema



Programma Startzondag

Zondagmorgen begint de kerkdienst om 10.00 uur.
Medewerking wordt verleend door het combo en de kinderen van de
kindernevendienst. In de dienst gaat voor pastor Ate Klomp.

Na de dienst willen we graag met u aan de wandel door het dorp.

Deze wandeling gaat wtemdeluk richting “De Groene Dérpsploats®.
Hier wordt u muzikaal
onthaald door enkele leden
van de coverband Switch,
en krijgt u ook een lunch
uitgereikt.

We gaan samen zingen, en
de kinderen van de
kindernevendienst verlenen
ook hier hun medewerking.

ledereen van harte uitgenodigd om het allemaal mee te beleven.

Programma-aanbod 2021/2022

Geloofsgesprekken

Eens in de vier weken ontmoet een aantal vrouwen elkaar aan de
keukentafel om samen in gesprek te gaan.

Wat houdt ons persoonlijk bezig, wat kunnen wij als moeder betekenen
binnen ons gezin, waar lopen we tegenaan als kinderen hun eigen weg
kiezen zijn vragen waarover we met elkaar nadenken.

Het is fijn om te delen, te luisteren, elkaar te stimuleren en te
bemoedigen vanuit de liefde van God.

Lijkt het je fijn om eens mee te praten onder het genot van een kopje
koffie/thee, dan ben je van harte welkom!

Diane Ruiter
dhemstede@yahoo.com
06-17945956




Mannen onder elkaar

Er zijn twee groepen van mannen actief om met elkaar het gesprek te
voeren.

Lijkt het je wat om met anderen te praten over: De kijk op de wereld. In
wat voor wereld groeit mijn kind op? De zin en onzin, nut en onnut van
Corona? De waarom vragen over gebeurtenissen wereldwijd. Wat is
jouw doel in het leven en waar haal je de kracht en/of energie
vandaan? Bestaat God eigenlijk wel?

Geef je dan vrijblijvend op. De bedoeling is om dit seizoen een paar
keer (max 3 a 4x) af te spreken. Doel is om vertrouwen te hebben in de
toekomst.

Het zijn leerzame, maar ontspannen avonden waarop ook veel wordt
gelachen. Wil je eerst met iemand praten neem dan vrijblijvend contact
met één van ons op:

Henze Ruiter; tel. 06 — 818 14 551; henzediane@hotmail.com; Frans
Visscherstraat 17

Lolke van der Veen; tel. 06 — 112 03 124;
lolkevanderveen@outlook.com; Abeltasmanweg 41

Kringenwerk

Het doel van het kringenwerk is dat we samen (verder) groeien in
geloof, in onze relatie met God. Omdat ieder dit op een eigen manier
beleeft worden er meerdere kringvormen aangeboden. We hopen dat
je een keuze kunt maken uit één of meer van de drie kringen die
hieronder staan vermeld. Lijkt het je leuk en zinvol om mee te doen
dan kun je je opgeven.

1. Kring “EEN BRIEF VAN PAULUS”

Vorig seizoen hebben we de gesprekken over het Johannes-evangelie
afgerond. Dit seizoen gaan we ons bezig houden met één van de
brieven van Paulus. We gaan filmfragmenten gebruiken van de DVD
“PAULUS”. Tijdens deze avonden proberen we ons geloof op te
bouwen, elkaar te bemoedigen en denken we na hoe we kunnen
groeien in ons geloof en hoe we meer gestalte kunnen geven aan het
gemeentezijn. Eens per vier weken komen we op dinsdagavond bij
elkaar.




2. Kring “HOE LAAT IS HET?”

Samen nadenken over de tijd waarin we leven.

Jezus zei: Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van
de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor
de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op
de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat
de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de
Zoon des mensen zijn.

Hoe laat is het op de klok van de wereld en hoe laat is het op de klok
van God?

Eens per vier weken komen we op woensdagavond bij elkaar.

3. Kring “OP WEG NAAR HET DOEL”

Dit seizoen gaan we verder nadenken over Bijbelse vragen aan de
hand van materiaal van de Internationale Bijbelbond: ‘Op weg naar het
doel’

Citaat van internet: “... Op weg naar het doel’ is onderdeel van een
groot internationaal project van Scripture Union waarin de rode draad
van de Bijbel gevolgd wordt in 100 essentiéle Bijbelverhalen. Het boek
is individueel te gebruiken, met een bijbelleeskaart erbij, en eventueel
aangevuld met een digitale uitgave met gespreksvragen voor in kleine
groepen...”

Het materiaal gebruiken we al een tijdje, maar het zijn op zich zelf
staande onderwerpen. Dus als je zin hebt kun je zo aanschuiven.
Afwisselend wordt door 1 of 2 personen de (in)leiding en de catering
van de avond verzorgd. Eens per vier weken komen we op
donderdagavond bij elkaar.

Door corona zijn de afgelopen tijd de bijeenkomsten niet doorgegaan.
Hoe de komende tijd gaat worden ingevuld is op dit moment nog niet te
zeggen.

Om een goede start te kunnen maken is het handig om te weten wie
mee gaan doen.

Wil je dit laten weten via WhatsApp 06-20525319 of email
tveenstra@gmail.com?

De hierboven vermelde kringen worden gehouden aan de
Zeehaanstraat 20a.

Je bent van harte welkom!
Tom en Aaltje



Avonden voor jonge ouders

Of eigenlijk ‘avonden voor ouders van jonge kinderen’.

Ook vorig jaar hebben we deze avonden georganiseerd, maar elke
avond staat op zichzelf.

Dat betekent dat belangstellenden op elk moment kunnen ‘instappen’.
Je bent dus van harte welkom.

Met elkaar in gesprek over het leven en de dingen die we meemaken,
over allerlei zaken die te maken hebben met onze kinderen. Omdat
deze kinderen zich ontwikkelen en omdat ze behalve veel genoegen
en plezier voor de ouders betekenen, ze tegelijk ook een hele
verantwoordelijkheid voor hen zijn.

De avonden zijn bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden om
met elkaar in gesprek te gaan. Bij voorkeur in gesprek met lotgenoten,
met leeftijdgenoten. Gewoon om eens van elkaar te horen tegen welke
vragen en onzekerheden je op kunt lopen. Om met elkaar na te
denken

over leven en geloven.

Als gespreksmateriaal gebruiken we brieven van een denkbeeldige
ouder waarin bepaalde herkenbare dingen genoemd worden.

Wat wil je kinderen meegeven in het leven, wat verwacht je van ze en
wat mogen zij van jou verwachten.

De moeite van het bespreken waard!

Het is de bedoeling om 4 avonden te houden, twee vdér de Kerst en
twee erna:

De eerste avond is gepland op dinsdag 28 september, aanvang 19.45
uur. De andere drie avonden plannen we in overleg met de
deelnemers.

Pastor Ate Klomp
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Gespreksochtenden

In het komende winterseizoen wil ik graag 4 keer op een ochtend een
aanbod doen. 4 keer op een ontspannen manier met elkaar in gesprek.
Hoe het er precies uit komt te zien, dat is nog een verrassing. Ook de
data zijn nog niet bekend, behalve de eerste in september.

Wel heb ik een aantal mogelijkheden in gedachten.

-We kunnen met elkaar praten via een aantal gespreksvragen die ik
meeneem.

-Of we kunnen een bepaald gedeelte uit de Bijbel centraal stellen.

-We zouden ook een keer aan kunnen sluiten bij het kerkelijk jaar:
bijvoorbeeld in de tijd van Pasen over de betekenis van het Paasfeest.
Per ochtend zal er informatie en een uitnodiging afgedrukt worden in
Kerkwijzer.

ledereen is van harte welkom.

De eerste ochtend is gepland op
maandagmorgen 27 september
vanaf 9.45 uur in de Kandelaar.
Van harte uitgenodigd.

Pastor Ate Klomp

Catechisatie 1

De jongste groep, vorig jaar door corona HEB JE EEN
eigenlijk een valse start. We hopen dat we dit PRACHTIG GESPREK
seizoen elkaar gewoon kunnen blijven zien.

Eens in de 14 dagen komen we bij elkaar, op de PROBEERT ER
dinsdagavond in de Kandelaar. INEENS IEMAND
Elkaar ontmoeten, praten over de dingen die je EEN TOUW

belangrijk vindt of die anderen belangrijk vinden. AAN VAST TE KNOPEN
Speels en met inhoud, dat is de bedoeling.

Op een ontspannen manier nadenken over Z .

geloof en leven. Ontdekken dat de verhalen uit ﬂ@zé

de Bijbel over nu en over ons gaan.

Van harte welkom.

Verder wordt de start van het seizoen aangekondigd in de Kerkwijzer
van oktober.



Catechisatie 2

Een gezellige groep, we kwamen eens in de 14 dagen bij elkaar.
Afhankelijk van ieders mogelijkheden spraken we per keer de meest
geschikte avond af.

We hebben een periode achter ons waarin er van bij elkaar komen niet
veel terecht is gekomen.

Laten we hopen dat Corona, waar we nog niet vanaf zijn, ons niet zo
zal belemmeren als het afgelopen seizoen.

We hopen het komende seizoen de verhalen uit het Marcus-evangelie
centraal te stellen. Marcus die over de Heer Jezus vertelt en Hem ook
aan het woord laat.

Verder wordt de start van het seizoen aangekondigd in de Kerkwijzer
van oktober.

Pastor Ate Klomp

In gesprek met de kerkelijk werker

~ ~ Een aanbod voor jongeren vanaf
ongeveer 16 jaar. Eens in de
maand op vrijdagavond komen
we bij elkaar in de Kandelaar.
We beginnen om 20.00 uur. Er is
geen vast programma. Het
belangrijkste is: met elkaar in

gesprek zijn.

Waar gaat het over?

Nou, over dingen die je bezig houden, dingen die je belangrijk vindt,
vragen die je elkaar stelt. Over zekerheden van jezelf en anderen,
twijfel en overtuigingen.

We kijken met elkaar naar een klein stukje uit de Bijbel en vragen ons
af wat de tekst bij ons oproept. Vragen stellen aan de tekst, vragen
stellen aan jezelf.

We gaan uit van een open manier van omgaan met elkaar.

Pastor Ate Klomp



Creatieve avonden

Het komende seizoen willen we ook weer proberen de creatieve
avonden aan te bieden. Creatief bezig onder het genot van een kop
koffie of thee en een gezellig praatje. De eerste keer is op
maandagavond 20 september gepland om 19.30 uur in De Kandelaar.
Op die avond worden in overleg ook de andere data afgesproken. U
kunt zich dus aanmelden voor het maken van wenskaarten of met
elkaar haken.

De haakdames gaan komend seizoen gewoon weer verder met
lapjesdekens haken voor goede doelen in Nederland (Rode Kruis) en
ook voor het buitenland (Bulgarije, Roemenié). Haken is verbinden en
dat ervaren we zeker als we gezellig met elkaar haken!! Nieuwe
dames: van harte welkom!! (Ook als je niet kunt haken.) Email:
jjongsma02@ziggo.nl

Wenskaarten maken bij Sippie Solle of Cora Eilander. Heb(t) u/jij zin
om ook mee te doen? Kom gerust een avond langs. De koffie/thee
staat klaar. De kosten zijn € 2,50 per avond.

Email: s.solle@live.nl of anneencora@home.nl

Van harte welkom!

Liturgisch bloemschikken

Bloemen kunnen een verhaal vertellen. Een
bloemschikking kan je raken. Met vorm en
kleur kun je een thema of viering van het
kerkelijk jaar verbeelden. Dit seizoen staat er
een workshop liturgisch bloemschikken op
het programma.

Het exacte tijdstip en verdere informatie

wordt z.s.m. bekend gemaakt. Opgeven kan via het invulblad in de
startkrant of per mail bij Grietje Pera (hgpera@ziggo.nl). Wie heeft er
interesse?




Goede verhalen tijdens het koken

De afgelopen seizoenen is gebleken dat we bij onze kerk heel wat
enthousiaste gemeenteleden hebben, die met elkaar een lekkere
maaltijd kunnen klaarmaken. We verwachten dat we dit jaar wel een
(evt. aangepast) aanbod rondom koken en maaltijd houden kunnen
realiseren. We gaan de 24 personen die zich hier eerder voor hebben
opgegeven benaderen of ze dit jaar van de partij zijn. Je bent op een
ontspannen manier in groepjes van twee of drie een deel van het diner
aan het voorbereiden (evt. thuis) en daarna gaan we met elkaar eten in
De Kandelaar. Met elkaar verhalen delen tijdens het koken en de
maaltijd!

Bijbelquiz

In 2019 was de bijbelquiz voor de regio van het Nederlands
Bijbelgenootschap in Lutjegast. Er werd uitstekend gepresteerd door
alle deelnemers. Een mooie ervaring om nog eens op te doen. We
willen ook graag in het komende seizoen weer mee doen. Deze
bijeenkomst is vaak in het begin van het nieuwe jaar. Met elkaar
vragen krijgen en beantwoorden over hét verhaal. Dus geef je op (als
individu of als groepje)!

Een ommetje
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Als alles om je heen stilstaat,
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Wandelen past bij Lutjegast. Te voet beleef je de wereld zoals de
meeste mensen die ooit voor ons hebben geleefd.

Wandelen wordt ook wel het tempo van de ziel genoemd. “Lopen
loutert” is ook een gevleugelde uitdrukking. Het is in ieder geval
bewezen dat lopen erg gezond is voor lichaam en geest. De meeste
gesprekken “lopen” beter als je loopt. Onder het lopen heb je ook tijd
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voor elkaar omdat gesprekken gemakkelijker verlopen dan in een
zittende omgeving.

Ook dit jaar willen we een ommetje maken. De wandeling zal
plaatsvinden op een zondagmiddag in 2022. Nadere informatie volgt.

Fotograferen

Foto’s spreken een eigen taal en hebben een eigen verhaal. Met
elkaar op pad om mooie foto’s te maken rondom een thema. Vorig jaar
is dit helaas niet gelukt, vandaar deze nieuwe kans. Wil jij ook op deze
manier met elkaar een verhaal maken? Thema en datum worden later
bekend gemaakt.

Boekbespreking
Verhalen en boeken horen bij elkaar. In de afgelopen jaren is het niet
gelukt. Daarom ook dit jaar het doel voor een boekbespreking. Met
elkaar gaan we het boek “De laatste

zondeneter” van Francine Rivers lezen. Terug Francine
naar een verhaal dat zich voordeed in de
negentiende eeuw. Toen kwamen er
zondeneters voor in Engeland, Schotland en
Amerika. Wat heeft dit verhaal ons nu te
vertellen? De bedoeling is dat we dit boek
vooraf allemaal individueel gaan lezen. Op een
boekbesprekingsavond in februari delen we
onze indrukken met elkaar. Met elkaar in
gesprek over de inhoud van het boek. Op een
later moment wordt de verfilming getoond.
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Filmavond

Dit jaar willen we twee filmavonden organiseren.

Een film zal een verfilming van het boek “De laatste zondeneter” zijn
(zie boekbespreking). Uiteraard kunt u de film ook zien zonder het
boek te lezen. De film zal in maart worden getoond. Daarnaast willen
we ook graag in het najaar van 2021 een film gaan kijken.

Tot slot

Het thema “Van U is het Koninkrijk” maakt ons bewust waar we staan.
Niet als een individu alleen in de wereld. Nee, we mogen weten van
een Schepper van het leven. Hij die ons uitnodigt om te groeien in het
geloof. Het zou mooi zijn dat u zich aangesproken voelt en ook
daadwerkelijk mee gaat doen. Om al pratende met elkaar een levende
gemeente te zijn.

Voor vragen over het programma van 2021/2022 of opgave kunt u
terecht bij Pieter Plantinga of Grietje Pera (pieter.plantinga@ziggo.nl of
hgpera@ziggo.nl).
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