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Voorwoord 
 
De herfstvakantie staat voor de deur, voor de een is dat de tuin 
winterklaar maken en voor de ander de tijd om nog eens gezellig met 
familie een paar dagen op vakantie gaan. 
 
Ook is het de tijd om te oogsten, de maïs en tarwe staan rijp in het veld. 
En als je de appels en peren van de boom niet plukt, vallen ze vanzelf. 
De vruchten van het jaar worden binnengehaald. 
 
In de christelijke traditie is de oogst een symbool voor het geestelijke 
leven. De God die zaait en voor groei zorgt, wil ook oogsten. In Matteüs 
lezen we (13: 23-30): “Verzamel de tarwe in mijn schuur”.  
 
Jezus vergelijkt degene die Gods woord hoort en begrijpt, met zaad dat 
in goede aarde gezaaid is: die draagt vrucht, de een honderdvoudig, de 
ander zestigvoudig, weer een ander dertigvoudig. De nadruk wordt 
gelegd op vruchtbaarheid. 
 
De talenten die ons gegeven zijn, zijn niet te verbergen. We moeten ze 
goed gebruiken. Wat we hebben gekregen, moeten we verdubbeld terug 
kunnen geven. 
 
Peter van der Heide 
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Activiteitenagenda 
 
10-10  Moderamen 
11-10  Avond voor ouders van jonge kinderen 
20-10  CPL, Fa. Remedica: De huid, de spiegel van de ziel 
27-10 Avond Kerkenraad/Bezoekmedewerkers, spreker Lydia de 

Kok-Meeuse 
31-10  Inleveren kopy Kerkwijzer november 
08-11  Pastoraat 
19-11  Filmavond 
22-11  Najaarsgemeenteavond, Ate over kinderen/avondmaal 
28-11  Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor   
   belanghebbende gemeenteleden 
   Bezoek classispredikant ds J. Hommes 
 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
 
 
 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme 
maaltijd genuttigd 
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Verjaardagen 
 
06-10  F. Vogelzang-van der Hoek 
12-10  G. (Goffe) van der Velde 
12-10  T. Oost-Hooiveld 
12-10  H. v.d. Molen-v.d. Veen 
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Mutaties 
 
Overleden: 
Roelf Sikke Huistra op 14 september 2022, 89 jaar 
Klaas Geert van Dellen op 29 september 2022, 80 jaar 
 
Verhuisd: 
Gerrit en Annie van der Velde-Nicolai, De Wieren 71 naar De Klinckert 
35, 9861 BJ Grootegast 
S. Solle en G. Solle-Kooistra, van Matsloot 10 te Matsloot naar 
Hoofdstraat 21, 9861 AA Grootegast 
Gerdine Broekema, naar Van Wassenaerstraat 2A, 9726 HP 
Groningen 
 
Overgeschreven: 
Marrit Gemmink, Frans Visscherstraat 27, naar Groningen, 
wijkgemeente PKN Martinikerk 
 
Vertrokken en uitgeschreven: G.K.J. (Gerjanne) Douma 
 
 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De 
Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003 

• Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 
9801 VD Zuidhorn 

• Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, 
kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha 

 



 

 7 

  



 

 8 

Cabaretviering in PKN-kerk De Kandelaar in Lutjegast 
 
Zondag 16 oktober. Aanvang 14 uur. (Let op: er is dan geen 
morgendienst) 
 
 
Ruurd Walinga speelt 'Ik zou maar thuisblijven'  
  
‘Ik zou maar thuis blijven’ heet de voorstelling die christelijk cabaretier 
Ruurd Walinga uit Geesteren (Gld) op zondagmiddag 16 oktober in de 
Kandelaar in Lutjegast brengt. 
De cabaretdienst begint om 14.00 uur en is bedoeld voor jong en oud. 
De cabaretier betrekt het kerkvolk volop bij zijn show. Als Walinga de 
baas was in de kerk of in de wereld zou hij alles anders doen. Voor 
zuurpruimen is de show niet bedoeld. Voor gelovigen die het liefst alles 
bij het oude laten ook niet.  
 
De show speelt zich af in een tankstation, waar gelovigen even kunnen 
bijtanken. Wie een gewone kerkdienst verwacht, komt bedrogen uit. 
Het wordt totaal anders dan anders. Walinga zingt verscheidene liedjes 
van zijn cd 'Wie ben jij' en nog enkele nieuwe. Het publiek heeft 
zeggenschap in het verloop. De reacties bepalen zelfs de richting van 
de cabaretviering. 
 
U bent allen van harte welkom.  De toegang is gratis. Een collecte 
wordt gehouden. 
Halverwege de voorstelling/dienst kunt u genieten van een kop koffie 
of thee met iets lekkers erbij. 
 
Namens de commissie bijzondere diensten: Ria, Baukje, Margriet, 
André en Kees  
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Najaarsvergadering 
 
 
 
Op 22 november aanstaande zal Ate Klomp een inleiding houden over 
kinderen aan het Avondmaal. Op de voorjaarsvergadering is al even 
aangestipt dat we hier verder over willen nadenken. 
Ate zal ons vertellen wat er zoal gedaan wordt om ook kinderen goed 
voor te bereiden op eventuele deelname aan het Avondmaal. 
 
 
Noteert u de datum alvast in uw agenda 
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Van de Kerkenraad 
 
Na een prachtig verlopen startweekend met veel verschillende 
activiteiten en een bijzonder goed bezochte startdienst zijn we weer 
onderweg naar het einde van het kerkelijk jaar eind november. 
 
Hopelijk worden we niet weer geconfronteerd met beperkingen zoals in 
de covid-periode en kunnen de kerkelijke activiteiten weer ongestoord 
verder gaan. 
 
Door de oorlog in Oekraïne, waar veel leed en verdriet voor langere tijd 
wordt aangericht, worden ook wij gedwongen om bepaalde zaken te 
gaan heroverwegen 
. 
Per 1 januari vertrekt onze pastor en voor de voortgang van de 
pastorale zorg in onze gemeente is een vervanger zeer gewenst, zoals 
ook besproken op de gemeenteavond dit voorjaar. 
 
Door de hoge energieprijzen die ook ons als kerkgemeenschap raken, 
hebben we gemeend om het aantal uren voor een nieuw te benoemen 
pastoraal werker te moeten verlagen. Mocht de energieprijs 
verdubbelen dan is dit een oplossing. Bij een verdrievoudiging gaat het 
gehele budget naar de energie en niet naar de pastorale energie. 
 
Ondanks dit gegeven menen we toch dat we de zoektocht niet moeten 
afbreken maar op gepaste wijze verder gaan. 
 
Wij vertrouwen op de betrokkenheid van onze gemeenteleden om met 
elkaar voldoende energie te leveren om onze geloofsgemeenschap 
voortgang te geven. 
 
S. Douma, 
preses 
 
  



 

 11 

Uit de kerkenraadsvergadering van 20 juni 2022  
  
Opening  
De preses heet ieder welkom en opent de vergadering met het lezen 
van Genesis 2: 8-9 en Genesis 3: 24 en gaat voor in gebed, waarna hij 
onderstaande overdenking leest. 
 
Het Paradijs 
Hoe zijn wij als mens in de wereld? Vaak wordt aan het paradijs 
gedacht als iets dat verloren is gegaan. Een mooi begin dat door de 
schuld van de mens is verspeeld. Het is echter de moeite waard om 
het anders te bekijken. Het verhaal over het paradijs wordt niet vertelt 
om erover te treuren.. Nee, het wordt getoond als een mogelijkheid, als 
een uitnodiging, en misschien wel als een uitdaging. God plantte een 
tuin en gaf die aan de mensen. Die tuin is een beeld voor de wereld 
waarin wij leven. Al zijn er pogingen gedaan om de hof van Eden 
ergens op een kaart aan te wijzen, het is nooit gelukt en het zal ook 
niet lukken. Die tuin is niet één bepaalde plaats, maar wijst eerder naar 
een verlangen. Een verlangen naar een goed, liefdevol en zinvol leven. 
Er staat weliswaar dat de Here God een tuin plantte in het Oosten, 
maar het Oosten is niets anders dan de plaats waar de zon opkomt. 
De plaats waar het leven dagelijks opnieuw begint. Dat kan dus overal 
zijn. Overal waar mensen wonen kan het een paradijs zijn. In wat 
mensen voor elkaar voelen en betekenen kan het paradijs opnieuw 
tevoorschijn komen. Het paradijs wordt in de Bijbel voorgesteld als een 
tuin die aan de mens gegeven is. Deze mens is door God geschapen, 
zomaar en komt tot leven door Gods adem. Hij is uit de aarde 
genomen, want dat betekent Adam. Deze mens van aarde is door de 
dunne draad van een ademtocht met God verbonden. Dat betekent dat 
die band heel kwetsbaar is. Dun als lucht en tegelijk nodig om te 
kunnen leven. Waar ben je als mens zonder adem, zonder geest, 
zonder inspiratie? Het leven in de tuin is goed en mooi zolang de mens 
verbonden blijft met God, maar het leven staat niet stil. Er is beweging 
en  ontwikkeling. Dat is misschien wel het eerste verrassende kenmerk 
van het paradijs. Het leven is niet af, het is niet volmaakt. De mens in 
het paradijs moet de tuin bewerken. Het paradijs is dus geen 
luilekkerland, waar een mens niets uit hoeft te voeren. Integendeel, in 
het paradijs wordt de mens uitgenodigd om te werken en in zijn werk, 
in de dingen die hij doet, God en zichzelf te ontdekken. Want dat is pas 
echt leven. Zo sluit het aan bij wie wij vandaag zijn. 
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Vaststelling agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
  
Mededelingen  
- Er worden 10 ouderlingenbladen geleverd in plaats van 5. Dit 
betekent dat er voor iedereen een ouderlingenblad is. 
- Kindernevendienst heeft een abonnement aangevraagd voor nieuw 
lesmateriaal.  
  
Notulen 4 april 2022  
Aan de hand van de notulen wordt het volgende besproken: 

- In november komt er een gemeenteavond, Ate prikt een datum. 
Invulling van de gemeenteavond is om in gesprek te gaan met 
gemeente om doopleden mee te laten doen aan het 
avondmaal. 

- Startweekend. Ate heeft komende week een gesprek met de 
startweekendcommissie. 

- Bijzondere diensten. Vier keer per jaar is er een bijzondere 
dienst. Deze diensten worden wel goed bezocht maar er komen 
niet meer mensen dan op een gewone zondagsdienst. 
Misschien meer reclame maken. 

  
Zaken uit de notulen  

- Preeklezen  
Siebrand is nog bezig om een preek uit te schrijven die dan 

gebruikt kan worden als er   
geen dominee aanwezig is. 
Als een voorganger zich ziek/afmeldt de voorganger vragen de 

liturgie en preek door te  
laten sturen.  
 
- Pastoraal werker/predikant  
De vacature die opgesteld is wordt voorgelezen. Kerkraadsleden 

krijgen deze op de mail  
en op en aanmerkingen kunnen doorgegeven worden aan 

Siebrand.  
 

 
- Beleidsplan  
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Beleidsplan moet aangepast, vereenvoudigd worden.   
 
Ingekomen stukken: brieven van de classis worden besproken 
  
Kerkenraad 

Pastoraat   
- De groep gemeenteleden die de ouderling helpen geven aan 

het fijn te vinden dat er een leidraad is waar ze zich aan kunnen 
houden. Dit moet nog op papier worden gezet.  

- Ate is begonnen met een groep om samen te kunnen praten 
over rouwverwerking.  
 

Kerkrentmeesters  
- Kosterswoning is bewoond. 
- De pastoriewoning komt zoals het nu lijkt eind van het jaar weer 

vrij. De woning is aan onderhoud toe. Zodra de woning vrij is 
wordt bekeken wat er gedaan moet worden. 

- Begraafplaats Hervormde kerk: gekeken wordt wat te doen als 
de vaste vrijwilliger die nu de begraafplaats onderhoudt 
hiermee stopt. Moet er dan gekeken worden naar een nieuwe 
vrijwilliger en wat te doen als een nieuwe vrijwilliger niet 
gevonden wordt. Is het een mogelijkheid om er een algemene 
begraafplaats van te maken en welke voorwaarden worden 
daar aangesteld. Ook wordt er naar gekeken of het mogelijk is 
om de begraafplaats af te staan. 

- Het internet abonnement van de Hervormde kerk is nog niet 
overgenomen. Hier zijn ze nog mee bezig. 
 

Diaconie  
- Geen bijzonderheden 

 
Kerkwijzer/kerkbode/website 
- Geen bijzonderheden 

  
Samenvoeging Gemeenteopbouw (jeugd) / Commissie Bijzondere 

Diensten 
- Hier moet nog een gesprek over gevoerd worden.  
- Eindexamenkandidaten: er zijn namens de gemeente 13 

zonnebloemen uitgedeeld aan de examenkandidaten. 
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Rondvraag 
Afgelopen zondag was de dienst online 1 minuut te volgen en toen viel 
het beeld uit. Overschakelen naar alleen geluid was wel mogelijk. Hier 
wordt naar gekeken.  
  
Sluiting  
Allanda Martini leest ter afsluiting van de vergadering het gedicht 
‘Mensen op weg’, waarna de preses ieder wel thuis wenst. 
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Kerkelijk werker 
Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 

Bezoekers 
 
Het was een levendige dienst, in het sfeervolle kerkje. De kerkzaal was 
goed gevuld, het weer was mooi en dat zorgde voor vrolijke en 
opgeruimde mensen. 
Een aantal gemeenteleden verzorgden het muzikale gedeelte, ze 
begeleiden ook de samenzang. Ze hadden goed geoefend en brachten 
een mix van verschillende soorten liederen. 
Deze gemeente heeft contacten met een aantal Oekraïense 
vluchtelingen die in de buurt opvangadressen gevonden hebben en 
ook deze mensen waren uitgenodigd en aanwezig. 
Vóór de dienst al bleek dat deze Russischtalige mensen niet allemaal 
het Engels of het Nederlands machtig waren. Dat bemoeilijkte 
natuurlijk wel het contact, maar het was merkbaar dat ook deze 
bezoekers welkom waren. 
Bijvoorbeeld al door het feit dat iemand ervoor gezorgd had dat er 
stencils waren met een vertaling in het Russisch van de belangrijkste 
delen van de orde van dienst.  

Op die manier konden de 
Oekraïners het allemaal wat 
beter volgen. 
Het hoogtepunt van verbinding 
ontstond tegen het einde van de 
dienst toen er een filmpje gestart 
werd met een mooi lied dat bij 
iedereen bekend was. 
Enkele zangers hadden het lied 
in het Russisch opgenomen en 
de tekst was in beeld te volgen in 
drie versies: Cyrillisch schrift, 
fonetisch Russisch en 
Nederlands. 
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De Oekraïners zongen van meet af aan volop mee, maar na een korte 
poos gingen steeds meer Nederlanders het Russisch meezingen, een 
bevestiging van een samen beleefde eenheid. 
 
Daar mag je gerust ‘Amen’ op zeggen. 
 
Pastor Ate Klomp 
 
 
 
 
 
 
Filmavond zaterdag 19 november 2022 
 
Samen met elkaar naar de film Priceless in Filmhuiswesterkwartier te 
Leek.  
 
Priceless is een film over mensenhandel, gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. Het gaat over donkere kruispunten in het leven 
en hoe dan verder. 
 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar maximaal 
€ 8,=.  
 
Je kunt je opgeven via pieter.plantinga@ziggo.nl 
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Nieuwsbrief Voedselbank oktober 2022 
 
Na twee corona jaren met uiteenlopende beperkingen voor vrijwel een 
ieder hoopten we begin dit jaar weer een beetje opgelucht adem te 
kunnen halen, totdat we werden geconfronteerd met de oorlog in 
Oekraïne, wat wederom vele consequenties heeft voor bijna iedereen 
en dus ook voor de Voedselbanken in Nederland. 
De boodschappen duurder, brandstof duurder en energie als gas en 
elektriciteit duurder. Daardoor is een toenemende groep mensen 
aangewezen op het gebruik maken van een Voedselbank. Er is dan 
ook landelijk een stijging van het aantal klanten en dus monden die 
moeten worden voorzien van voedsel. Ook onze Voedselbank 
Westerkwartier ziet het aantal klanten vrijwel wekelijks stijgen.  
Afgelopen periode konden we het gelukkig weer mogelijk maken dat 
gezinnen met kinderen in de zomervakantieperiode een dagje uit 
konden naar Familiepark Nienoord Leek en naar Museumplein 
Grootegast met naast de toegang ook versnaperingen voor de dag 
inbegrepen. Dit is mogelijk gemaakt door onze sponsoren. 
 
Onze sponsoren, winkels, kerkgenootschappen, verenigingen en 
particulieren, maken het mogelijk ons werk te verrichten door hun 
financiële hulp voor de exploitatie en vele houdbare producten voor de 
verstrekking aan onze klanten. 
We zijn nog steeds in Nederland een van de zeer weinige goede 
doelen organisaties waar niemand wordt betaald voor zijn of haar 
inzet. Dat wordt hoog gewaardeerd door vele van onze sponsoren. 
 
Belangrijk voor ons blijven alle sponsoren met de periodieke 
winkelacties bij supermarkten en andere winkeliers en de inzet van 
kerken, verenigingen en particulieren om ons structureel van houdbaar 
voedsel en geld te voorzien. Daardoor zijn we in staat om onze klanten 
die het om uiteenlopende redenen minder hebben wekelijks te 
voorzien van een voedselpakket. En met de financiële giften van velen 
zijn we in staat onze bedrijfsvoering overeind te houden zoals onze 
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huisvesting met energiekosten en onze drie bestelwagens om het 
vervoer te verzorgen. 
 
Die steun is helaas nu nog belangrijker omdat onze exploitatie meer 
kost door gestegen energiekosten voor de koeling en vriezers en 
brandstof voor onze drie bestelwagens. 
Zonder onze vele sponsoren zouden we onze taak niet kunnen 
uitvoeren en we zijn ze allemaal zeer erkentelijk voor het feit dat ze 
ons werk mogelijk maken. 
Naast de wekelijkse verstrekking van voedselpakketten willen we 
samen met de andere vrijwilligersorganisaties Stichting Leergeld, 
Humanitas en Platform kerken Westerkwartier en sponsoren dit jaar 
weer proberen dat Sinterklaas geen kind in het Westerkwartier vergeet. 
Vorig jaar was Pakjesboot 21 een succes en dat willen we samen 
proberen dit jaar met Pakjesboot 22 te herhalen. 
 
We ontvangen op verzoek onze sponsoren graag, om ze in ons depot 
in Grootegast te laten zien wat er allemaal nodig is om wekelijks een 
voedselpakket te verstrekken aan hen die onze steun hard nodig 
hebben. Dat gebeurt allemaal door een enthousiaste, gemotiveerde 
grote groep vrijwilligers uit de gemeente Westerkwartier.  
 
Jan Oomkes, voorzitter 
 
 
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier 
 
 
 
Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank 
Westerkwartier  
 
De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. 
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie 
 
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden 
opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen 
in de spaarpot gedeponeerd worden. 
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Team videobedieners 
 
Elke zondag zenden we de Kerkdiensten in onze gemeente uit, zodat 
personen die geen mogelijkheid hebben om de dienst te bezoeken, die 
toch mee kunnen beleven. Of wie de dienst later wil nakijken daar de 
mogelijkheid voor heeft. Het team videobedieners zoekt versterking: 
 
Videobediener  / beeldtechnicus gezocht (m/v) 
 

 
 
Lijkt het je leuk om onze diensten zo in beeld te brengen dat mensen 
thuis ze optimaal kunnen meebeleven? Om achter de knoppen van 
onze nieuwe installatie te zitten? Het is gemiddeld maar eens in de 5 
weken. 
Jong of oud, man of vrouw, maakt niet uit. Er is gelegenheid om in je 
eigen tempo, en/of met ondersteuning de installatie te leren kennen. 
 
Meld je aan bij Peter van der Heide, persoonlijk, bijvoorbeeld na de 
kerkdienst, of stuur een mailtje: petervdheid@hotmail.com  
 
(Let op, de laatste “e” van Heide moet niet in het mailadres getypt)  
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AAN TAFEL!  
Terugblik op het startweekeinde 16, 17, 18 september 
 
Ook dit jaar werd het winterseizoen van het kerkenwerk geopend met 
een Startweekeinde. 
Anders dan de beide voorgaande jaren waren er deze keer wat minder 
zorgen over corona, hoewel het virus nog niet helemaal vertrokken is. 
 
Het was een onstuimig weekend, maar de activiteiten zijn allemaal 
door gegaan!  De voorbereidingsgroep had een gevarieerd programma 
samengesteld. 
 
Op vrijdagavond startten we met het vrolijke spel ‘Jachtseizoen’. 
De 16 plus groep leverde een stuk of acht super-boeven. Deze boeven 
werden gekoppeld aan een groep. Nadat de boeven 10 minuten 
voorsprong hadden, werden ze op de hielen gezeten door de groepen 
gemeenteleden!  Een boef stuurde iedere 10 minuten een foto van de 
plek waar hij/zij op dat moment was. Lutjegast was een uur lang zeer 
onveilig met al die boeven en jachtpartijen. Gelukkig waren er best een 
aantal groepen die de boef te slim af waren. Na uiterlijk een uur 
kwamen de groepen en de boeven weer terug naar de kerk, of de boef 
nu gevangen was of niet.  

 
Een aantal groepen 
gemeenteleden had de boef 
tijdig gevangen en een prijs 
verdiend! Lutjegast was weer 
veilig. Een mooi spel voor jong 
en oud! In de Kandelaar was 
vervolgens iets te drinken en 
de 16 plus groep zorgde voor 
een broodje hamburger (Aan 
Tafel). Een doorslaand succes! 
 

Op zaterdagmiddag verzorgden Hielke en Dinie een gezellige middag 
voor 60-plus. Er was een mooi aantal deelnemers. Na een hoop 
gezelligheid werd de middag afgesloten met een maaltijd (Aan Tafel). 
Dat was slim bedacht want de deelnemers konden op die manier 
meteen aansluiten bij de Samen-Aan-Tafel-Bingo onder leiding van 
Gerrit en Dea. 
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De Kandelaar zat vol! Dea had twee verhalen voorbereid waarin alle 
bingo-getallen voorkwamen. Het was flink opletten. Zeer 
geconcentreerd werden de getallen afgestreept, er waren namelijk 
diverse prijzen te winnen! Het werd een mooie avond! 
 
De zondag begon met een kerkdienst in restaurant-opstelling, dat 
bracht gelijk gezelligheid. De muziek bij de samenzang was in handen 

Ate en Bertina 
Grijpstra (gitaar en 
zang). Natuurlijk was 
ook hier het thema 
‘Aan Tafel’, zowel in 
zang, 
kindernevendienst, als 
in lezing en 
overdenking. 
Na de dienst was er 
de ontmoeting rond de 
‘koffietafel’ (Aan 
Tafel). 
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Het geheel werd afgesloten met een “happen en snappen” buffet in de 
kerkzaal, waar de tafels immers al klaar stonden. Het buffet was een 
verandering van het oorspronkelijke plan “happen en trappen” omdat 
het weer helaas tegenviel. De heerlijke mosterdsoep, broodjes en zeer 
smakelijke brownies, cheesecake en ijs vielen zeer in de smaak. Er 
was volop gemeentezijn bij deze vorm van ‘Aan Tafel’.  
We kijken terug op een geslaagd Startweekeinde. Een mooie start van 
het winterseizoen! 
 
Dank je wel voor de organisatie: Baukje, Gerrit, Margriet, André, Dea 
en Ate. En laten we vooral niet vergeten dat er nog heel vele anderen 
hebben meegedacht, meegewerkt en natuurlijk ook enthousiast 
deelgenomen aan de activiteiten! 
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“Aan tafel!”- programma 2022/2023 
 
In verband met corona hebben helaas ook het afgelopen jaar 
nagenoeg geen invulling kunnen geven aan het programma van 
gemeenteopbouw. Op dit moment is er weer iets meer ruimte in de 
Nederlandse samenleving. Dat is de reden dat we het aanbod van 
vorig seizoen ook voor het komend seizoen willen aanbieden.  
 
Ook dit jaar volgen we het landelijke thema van de PKN. Deze is: ‘ 
‘Aan tafel!’ Op de website van de PKN staat hierover het volgende 
geschreven. 
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. 
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met 
andere ogen zien. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie 
aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. 
Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij 
Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam 
en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig 
naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een 
overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in 
al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale 
rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is 
genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan 
we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in 
om genade handen en voeten te geven. 
  
We mogen erop vertrouwen dat God met zijn missie bezig is in deze 
wereld. Dat zijn boodschap van genade mag doorklinken in alle 
gemeentewerk wat we doen. Dit grote geschenk mag je delen met 
anderen. Geef je op voor een van de onderstaande activiteiten en 
ervaar het samen kind zijn van God.  
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Geloofsgesprekken  
 
Eens in de vier weken ontmoet een aantal vrouwen elkaar aan de 
keukentafel om samen in gesprek te gaan. 
Wat houdt ons persoonlijk bezig, wat kunnen wij als moeder betekenen 
binnen ons gezin, waar lopen we tegenaan als kinderen hun eigen weg 
kiezen zijn vragen waarover we met elkaar nadenken. 
Het is fijn om te delen, te luisteren, elkaar te stimuleren en te 
bemoedigen vanuit de liefde van God. 
Lijkt het je fijn om eens mee te praten onder het genot van een kopje 
koffie/thee, dan ben je van harte welkom! 
 
Diane Ruiter  
dhemstede@yahoo.com 
06-17945956 
 
 
Mannen onder elkaar  
 
Gedurende het seizoen (oktober t/m mei) komen we 1x in de maand 
een avond bij elkaar om te praten over ons christen zijn en wat we als 
mannen belangrijk vinden in het leven. Om elkaar beter te leren 
kennen is een groep niet groter dan 5 of 6  man. Het doel is om 
“verbinding” met God en elkaar te zoeken en oog voor elkaar te 
hebben. Welk plan heeft God met ons en hoe weten we wat God van 
ons wil? Op elke avond staat centraal dat God van ons houdt!  De 
avonden laten ons nadenken over onszelf. Geloven kunnen we niet 
alleen. We hebben God nodig, maar ook elkaar!   
Het zijn leerzame maar ontspannen avonden. Twijfel je of wil je een 
keer komen kijken of het wat voor je is? We zien je graag! 
Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met: Lolke van der 
Veen; tel. 06–11203124; lolkevanderveen@outlook.com; 
Abel Tasmanweg 41, Lutjegast 
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KRINGENWERK 
 
Het doel van het kringenwerk is groeien in geloof. Omdat ieder het 
geloof op een eigen manier beleeft, worden er verschillende kringen 
aangeboden. We hopen dat je een keuze kunt maken uit één of meer 
van de kringen die hieronder staan vermeld. Lijkt het je leuk en zinvol 
om mee te doen dan kun je je opgeven. 
 
1. Kring “Op weg naar het doel”  
Dit seizoen gaan we verder nadenken over Bijbelse 
vragen aan de hand van materiaal van de 
Internationale Bijbelbond: ‘Op weg naar het doel’. 
‘Op weg naar het doel’ is onderdeel van een 
internationaal project van Scripture Union waarin de 
rode draad van de Bijbel gevolgd wordt in 100 
Bijbelverhalen. Het materiaal gebruiken we al een 
tijdje, maar het zijn op zichzelf staande 
onderwerpen. Dus als je zin hebt kun je zo 
meedoen. Afwisselend wordt door 1 of 2 personen 
de (in)leiding en de catering van de avond verzorgd. 
Eens per vier weken komen we op 
donderdagavond bij elkaar. 
 

 
 
 

 

2. Kring “De brief van Paulus aan de Romeinen”  
Dit seizoen gaan verder met “De brief van Paulus 
aan de Romeinen”. We gebruiken materiaal van de 
Navigators. Ook bekijken we filmfragmenten van de 
dvd “PAULUS”. Eens per vier weken komen we op 
dinsdagavond bij elkaar. We zijn al begonnen met 
deze kring maar als je ook mee wilt doen ben je van 
harte uitgenodigd. 
 

 

 

3. Kring “Alfa en Omega - Hoe laat is het?” 
Jezus zei: ‘Wees niet ongerust. Vertrouw op God en 
vertrouw ook op Mij. In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie 
wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor 
jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar 
ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen 
jullie voor altijd bij Mij zijn.  
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Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde 
van alles,’ zegt de Here, de Almachtige God, die is, 
die was en die komt. 
Hoe laat is het op de klok van God en hoe laat is 
het op de klok van de wereld? Over deze dingen 
willen we na denken en kijken wat de bijbel daar 
over zegt. Eens per vier weken komen we op 
donderdagavond bij elkaar. 

 

 
De hierboven vermelde kringen worden gehouden aan de 
Zeehaanstraat 20a. Om een goede start te kunnen maken is het 
handig om te weten wie mee gaan doen. Wil je dit laten weten via 
WhatsApp 06-20525319 of email tveenstra@gmail.com? Als je meer 
informatie wilt, laat maar even weten.  
 
Je bent van harte welkom!  
Tom en Aaltje 
 
 
Avonden voor jonge ouders 
Of eigenlijk ‘avonden voor ouders van jonge kinderen’. 
Ook vorig jaar hebben we deze avonden georganiseerd, maar elke 
avond staat op zichzelf.  
Dat betekent dat belangstellenden op elk moment kunnen ‘instappen’. 
Je bent dus van harte welkom. 
Met elkaar in gesprek over het leven en de dingen die we meemaken, 
over allerlei zaken die te maken hebben met onze kinderen. Omdat 
deze kinderen zich ontwikkelen en omdat ze behalve veel genoegen 
en plezier voor de ouders betekenen, ze tegelijk ook een hele 
verantwoordelijkheid voor hen zijn. 
De avonden zijn bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden om 
met elkaar in gesprek te gaan. Bij voorkeur in gesprek met lotgenoten, 
met leeftijdgenoten. Gewoon om eens van elkaar te horen tegen welke 
vragen en onzekerheden je op kunt lopen. Om met elkaar na te 
denken 
over leven en geloven. 
Als gespreksmateriaal gebruiken we brieven van een denkbeeldige 
ouder waarin bepaalde herkenbare dingen genoemd worden. 
Wat wil je kinderen meegeven in het leven, wat verwacht je van ze en 
wat mogen zij van jou verwachten. 
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De moeite van het bespreken waard! 
Het is de bedoeling om tot en met december 2 avonden te houden. 
De eerste avond is gepland op dinsdag 11 oktober, aanvang 19.45 uur.  
  
Pastor Ate Klomp 
 
 
Gespreksochtenden 
Tot en met december wil ik graag 2 keer op een ochtend een 
aanbod doen. Twee keer op een ontspannen manier met elkaar in 
gesprek. 
Hoe het er precies uit komt te zien, dat is nog een verrassing. Ook de 
data zijn nog niet bekend, behalve de eerste in september.  
Wel heb ik een aantal mogelijkheden in gedachten. 
-We kunnen met elkaar praten via een aantal gespreksvragen die ik 
meeneem.  
-Of we kunnen een bepaald gedeelte uit de Bijbel centraal stellen. 
Per ochtend zal er informatie en een uitnodiging afgedrukt worden in 
Kerkwijzer. Iedereen is van harte welkom. (De eerste ochtend is inmiddels 
geweest op maandagmorgen 26 september). 
 
Van harte uitgenodigd. 
 
Pastor Ate Klomp 
 
 
Creatieve avonden 
Het komende seizoen willen we ook weer proberen de creatieve 
avonden aan te bieden. Creatief bezig onder het genot van een kop 
koffie of thee en een gezellig praatje. De eerste keer is op 
maandagavond 26 september gepland om 19.30 uur in De Kandelaar. 
Op die avond worden in overleg ook de andere data afgesproken. U 
kunt zich dus aanmelden voor het maken van wenskaarten of met 
elkaar haken.  

De haakdames gaan komend seizoen gewoon weer verder met 
lapjesdekens haken voor goede doelen in Nederland (Rode Kruis) en 
ook voor het buitenland (Oekraïne, Bulgarije, Roemenië). Haken is 
verbinden en dat ervaren we zeker als we gezellig met elkaar 
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haken!!  Nieuwe dames: van harte welkom!! (Ook als je niet kunt 
haken.) Email: jjongsma02@ziggo.nl 

Wenskaarten maken bij Sippie Solle of Cora Eilander. Heb(t) u/jij zin 
om ook mee te doen? Kom gerust een avond langs. De koffie/thee 
staat klaar. De kosten zijn € 2,50 per avond. 
Email: s.solle@live.nl of anneencora@home.nl 
 
Van harte welkom!  
 

Liturgisch bloemschikken 
Bloemen kunnen een verhaal vertellen. Een 
bloemschikking kan je raken. Met vorm en 
kleur kun je een thema of viering van het 
kerkelijk jaar verbeelden. Dit seizoen staat er 
een workshop liturgisch bloemschikken op het 
programma. Met elkaar aan tafel ter inspiratie 
voor de Pasen.  
Het exacte tijdstip en verdere informatie wordt 

z.s.m. bekend gemaakt. Opgeven kan via het invulblad of per mail bij 
Grietje Pera (hgpera@ziggo.nl). Wie heeft er interesse? 
 
Goede verhalen tijdens het koken 

De afgelopen seizoenen is gebleken dat we bij onze kerk heel wat 
enthousiaste gemeenteleden hebben, die met elkaar een lekkere 
maaltijd kunnen klaarmaken.  We verwachten dat we dit jaar wel een 
aanbod rondom koken en maaltijd houden kunnen realiseren. We gaan 
de 24 personen die zich hier eerder voor hebben opgegeven 
benaderen of ze dit jaar van de partij zijn. Je bent op een ontspannen 
manier in groepjes van twee of drie een deel van het diner aan het 
voorbereiden en daarna gaan we met elkaar eten De Kandelaar. Met 
elkaar verhalen delen tijdens het koken en de maaltijd (aan tafel)!  
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Bijbelquiz 
In 2019 was de bijbelquiz voor de regio van het Nederlands 
Bijbelgenootschap in Lutjegast. Er werd uitstekend gepresteerd door 
alle deelnemers. Een mooie ervaring om nog eens op te doen. We 
willen ook graag in het komende seizoen een bijbelquiz organiseren. 
Deze bijeenkomst gaan we in januari plannen. Met elkaar aan tafel 
vragen  krijgen en beantwoorden over hét verhaal. Deze uitnodiging 
geldt ook voor de kerkelijke gemeente in Grootegast-Sebaldeburen en 
Doezum. Dus geef je op (als individu of als groepje)! 
 
Een ommetje 

                                                          
Wandelen past bij Lutjegast. Te voet beleef je de wereld zoals de 
meeste mensen die ooit voor ons hebben geleefd. 
Wandelen wordt ook wel het tempo van de ziel genoemd. “Lopen 
loutert” is ook een gevleugelde uitdrukking. Het is in ieder geval 
bewezen dat lopen erg gezond is voor lichaam en geest. De meeste 
gesprekken “lopen” beter als je loopt.  Onder het lopen heb je ook tijd 
voor elkaar omdat  gesprekken gemakkelijker verlopen dan in een 
zittende omgeving.  
Ook dit jaar willen we een ommetje maken. De wandeling zal 
plaatsvinden op een zondagmiddag in 2023. Nadere informatie volgt.  
 
Fotograferen 
Foto’s spreken een eigen taal en hebben een eigen verhaal. Met 
elkaar op pad om mooie foto’s te maken rondom een thema. Vorig jaar 
is dit helaas niet gelukt, vandaar deze nieuwe kans. 
Wil jij ook op deze manier met elkaar een verhaal 
maken? Thema en datum worden later bekend 
gemaakt.  
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Boekbespreking  
Verhalen en boeken horen bij elkaar. In de afgelopen jaren is het niet 
gelukt. Daarom ook dit jaar het doel voor een 
boekbespreking. Met elkaar gaan we het boek 
“De laatste zondeneter” van Francine Rivers 
lezen. Terug naar een verhaal dat zich 
voordeed in de negentiende eeuw. Toen 
kwamen er zondeneters voor in Engeland, 
Schotland en Amerika. Wat heeft dit verhaal ons 
nu te vertellen? De bedoeling is dat we dit boek 
vooraf allemaal individueel gaan lezen. Op een 
boekbesprekingsavond in februari delen we 
onze indrukken met elkaar. Met elkaar in 
gesprek over de inhoud van het boek. Op een 
later moment wordt de verfilming getoond. 
 
Filmavond 
Dit jaar willen we twee filmavonden organiseren. Een film zal een 
verfilming van een boek “De laatste zondeneter” zijn (zie boven). 
Uiteraard kunt u de film ook zien zonder het boek te lezen. De film zal 
in maart worden getoond. Daarnaast willen we ook graag in het najaar 
van 2022 een film gaan kijken (in principe op zaterdag 19 november). 
Noteer deze datum alvast! 
 
Het thema “Aan tafel!” is uitnodigend. Om samen met anderen te 
proeven van genade. Niet als een individu alleen in de wereld. Nee, we 
mogen weten van een Schepper van het leven. Hij die ons uitnodigt 
om te groeien in het geloof. Het zou mooi zijn dat u zich aangesproken 
voelt en ook daadwerkelijk mee gaat doen. Om al pratende met elkaar 
een levende gemeente te zijn.  
 
Voor vragen over het programma van 2022/2023 of opgave kunt u 
terecht bij Pieter Plantinga of Grietje Pera (pieter.plantinga@ziggo.nl of 
hgpera@ziggo.nl) .  
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OPGAVEFORMULIER “Aan tafel!”-PROGRAMMA 
 
Naam: 
E-mail adres: 
 
 

q Geloofsgesprekken vrouwen – Diane Ruiter 
q Mannen onder elkaar – Lolke van der Veen  
q Kring: “Op weg naar het doel” – Tom Veenstra 
q Kring: “De brief van Paulus aan de Romeinen” – Tom 

Veenstra 
q Kring: “Alfa en Omega - Hoe laat is het?”  – Tom Veenstra 
q Avonden voor jonge ouders – Ate Klomp 
q Gespreksochtenden –Ate Klomp 
q Creatieve avonden: knippen  – Sippie Solle/Cora Eilander 
q Creatieve avonden: haken en breien  – Piety Jongsma 
q Liturgisch bloemschikken 
q Goede verhalen tijdens het koken  
q Bijbelquiz 
q Een ommetje (wandelen) 
q Fotograferen  
q Boekbespreking “De laatste zondeneter” 
q Filmavond “De laatste zondeneter” 
q Filmavond najaar (titel nog niet bekend) 
q Mijn suggestie: ………………………………….. 

 
 

 
DIT FORMULIER INLEVEREN IN DE KERK of opgave bij Grietje Pera of 
Pieter Plantinga (hgpera@ziggo.nl of pieter.plantinga@ziggo.nl). 
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In memoriam Roelf Sikke Huistra 
 
Ik kan slapen zonder zorgen 
Want slapend kom ik bij U thuis 
Alleen bij U ben ik geborgen  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis 
 
Verdrietig om zijn heengaan, maar met dankbare herinnering aan zijn 
liefde voor mij, heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve man Roelf 
Sikke Huistra. Geboren op 27 september 1932 overleden op 
14 september 2022 in Ten Boer. 
 
Roelf is geboren in een gezin met 3 kinderen, oudste zus Fokje en 
jongste zus Riny. Het was een traditioneel gezin. Een vader die aan het 
werk was, hij was veehandelaar en noodslachter,  en die dan ‘s avonds 
vaak naar vergaderingen moest. Bijvoorbeeld naar de kerkenraad of 
schoolbestuur en moeder was altijd thuis. Roelf is na zijn schooltijd, 
samen met zijn vader, de veehandel ingegaan.  
Toen kwam hij Fennie Hijlkema tegen, de dochter van de kleermaker uit 
Visvliet, in 1955 zijn ze getrouwd. In 1979 is vader Huistra overleden, en 
moeder Huistra in 1990, zij heeft de laatste jaren van haar leven bij Roelf 
en Fennie ingewoond. Ze had een aparte kamer tot haar beschikking, 
en genoot van de zorg en het gezelschap die Roelf en Fennie haar 
konden geven. Na het overlijden van vader is Roelf alleen verder gegaan 
met de veehandel: kalveren voor de verkoop werden bij de boer 
opgehaald. Koeien bestemd voor de noodslacht werden opgehaald bij 
de boer en naar het slachthuis gebracht. Soms midden in de nacht. Dan 
moest er een koe direct naar het slachthuis en meestal gingen Roelf en 
Fennie er dan samen naar toe. 
 
Tot zijn opname in het verpleeghuis (maart 2022) heeft hij altijd op het 
zelfde plekje in Lutjegast gewoond, 89 jaar op het zelfde stukje grond. 
Eerst als kind, later als volwassen getrouwde man. Dieren hebben altijd 
een grote rol gespeeld. Er waren paarden, schapen, ganzen die naast 
huis liepen. Ook in huis: jarenlang hadden ze het trouwe gezelschap van 
een hond en een aantal poezen. Die huisdieren hadden daar een 
gouden plekje. Toen hij opgenomen was in Innersdijk in Ten Boer 
hadden de schapen, die rondom het verpleeghuis liepen, zijn grote 
interesse en daar genoot hij van. 
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En toen kwam het bericht dat hij overleden was, we hadden het nog niet 
direct zien aankomen. We wensen Fennie en de familie sterkte toe en 
Gods nabijheid. 
 
Hennie Stuut-Vogelzang 
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Zangers gezocht voor projectkoor 
 
Een mooi samenwerkingsproject voor de adventstijd met zangers (m/v) 
uit verschillende dorpen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bedoeling is dat we met elkaar in de komende maanden een aantal 
liederen willen instuderen die passen bij de tijd van Advent. Denk 
hierbij aan de zogenaamde Christmas Carols en vergelijkbare 
Nederlandstalige liederen. De adventsperiode is een tijd van 
voorbereiding op de komst van de Heer en tijd van verwachting, hoop 
en voorbereiding. Dit zal ook in de liederen tot uitdrukking komen. 
In december zal dan in een aantal kerken een ‘avondzang’ uitgevoerd 
worden, bij voorkeur in die dorpen waarvan er ook zangers meewerken 
aan het koor. 
Het koor zal onder leiding staan van dirigent Jellegeert Postma. Er zijn 
minimaal 24 zangers nodig verdeeld over de stemmen sopraan, alt, 
tenor en bas. 
De dirigent heeft 6 á 8 oefenavonden in gedachten van 19.30 tot 21.00 
uur. De oefenavond is de woensdagavond en de eerste avond is op 
woensdag 26 oktober. In welke kerk we gaan oefenen is nog niet 
bepaald. Vanwege de hoge verwarmingskosten willen we repeteren in 
verschillende kerken in het Westerkwartier. 
 
Opgeven vóór 19 oktober bij: Pastor Ate Klomp, tel: 06 336334 17; e-
mail: a.j.klomp56@gmail.com. 
 
Een initiatief van de Commissie Vorming en Toerusting Ring 
Westerkwartier van de Protestantse Kerk in Nederland. 
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Diaconie 
 
Hierbij de goede doelen voor de komende maand. 
 
Collecte Protestantse Kerk (Missionair werk), zondag 9 oktober 2022 
Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de 
omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er 
zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze 
vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de 
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster 
 
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 16 oktober 2022 
Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te 
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen 
gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken 
boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het 
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
 
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 30 oktober 2022 
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. 
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka 
biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn 
als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit 
uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse 
collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en 
samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische 
onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 
politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/kerkzambia 
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Dankdagcollecte, woensdag 2 november 2022 
Project Diaconie. Informatie volgt. 
 
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 6 november 2022 
Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan 
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als 
dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze 
verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt 
hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in 
bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van 
fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, 
krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te 
verhogen. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/noadpakistan 
 
 
Collectebonnen 
 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn 
iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Collecten 
 
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten 
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste 
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de 
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw 
worden gebruikt. 
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;  
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag 
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag 
 
Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de 
Diaconie; 
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Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Lutjegast. 
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel 
geld er naar de 1ste collecte gaat en/of naar 
Fonds Gebouwen (2de collecte).  
 
Scan de QR code om te betalen voor Collecte 
PG Lutjegast. 
Scan de code met de Camera App op je 
telefoon. 
 
U kunt ook gebruik maken van onderstaande 
link: 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-
yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg 
 
 
Inzameling Zending en Werelddiaconaat 
 
Ieder jaar zamelt de Diaconie uw giften in voor Zending en 
Werelddiaconaat (voorheen de Zendingscommissie genoemd). 
Voor Zending en Werelddiaconaat sluiten we aan bij de acties van de 
PKN, door Kerk in Actie. 
Voorgaande jaren was het meestal zo geregeld dat wijkmedewerkers 
bij u langs kwamen om deze giften op te halen. Al met al best 
tijdrovende activiteiten, waar tegenwoordig goede alternatieven voor 
zijn. 
Begin dit jaar werd uw bijdrage voor Pikulan al digitaal geïnd. Dat 
willen we ook doen voor Zending en Werelddiaconaat. Binnenkort krijgt 
u een e-mail met verdere info en instructies.  
Adressen waar geen e-mail aan is gekoppeld krijgen hiervan een brief 
in de brievenbus, zoals voor Pikulan en de actie Kerkbalans, kreeg u 
daarvoor een mail of brief in de bus, dan zal het hier net zo gaan. 
Mogen we op deze manier ook op uw gift rekenen?  
 
Een vriendelijke groet namens de Diaconie, 
Johan Gorter 
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Cursus Theologische Verdieping Groningen 
 

24 oktober 2022 
 
Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping 
Groningen 
 
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef 
je dan op voor de cursus Theologische Verdieping 
Groningen. De cursus heeft een gevarieerde opzet  

en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met 
anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen en verbreden.  
 
Het eerste jaar bestaat uit 24 avonden, waarin de volgende vakken 
aan bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe 
Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de 
Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. 
 
Deze cursus kost € 200.  
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem 
Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl 
  



 

 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kerkbalans   Totaal     
2022 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m augustus toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 

 35.881,70 2.525,00 29.339,41 9.067,29 
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Van de classis 
 
OPVANG VLUCHTELINGEN 
 
10 september 2022 
 
Aan alle kerkenraden, voorgangers en vooral ook gemeenteleden van 
gemeenten in onze classis Groningen-Drenthe, 
 
Het was een ‘dringende oproep’ om iets te doen aan een ‘noodsituatie’.  
Een beschamende situatie die was ontstaan in Ter Apel, dat zo veel 
mensen buiten moesten slapen en niet wisten waar ze aan toe waren 
kon op die inhumane manier niet verder gaan. De stichting INLIA riep 
kerken en daarmee onze kerkelijke gemeenten op om te bespreken of 
er mogelijkheden zouden zijn om hulp te verlenen. De uitnodiging was 
op vrijdag, de bijeenkomst op zaterdag met ruim 50 mensen in de zaal 
en de opvang kwam op zondag al op gang. Kerkelijke gemeenten die 
hun kerkzaal of een andere ruimte ombouwden tot een plek waar 
mensen konden wonen, zich tenminste een beetje thuis zouden 
kunnen voelen. Leven, slapen, koken, douchen, toiletten, al die dingen 
moesten soms in sneltreinvaart worden geregeld. Het is werkelijk 
fantastisch hoe jullie hebben gereageerd. Op dit moment zijn er zo’n 
20 gemeenten betrokken bij de opvang van ruim 400 mensen. En dat 
terwijl niemand precies wist waar ze aan begonnen.  
 
Namens het Breed Moderamen van onze classis wil ik iedereen 
hartelijk dank zeggen voor deze ongelooflijke inspanning. Het is niet 
vanzelf gegaan en dat is het nog steeds niet. Er zit spanning ook op 
deze opvang, want soms valt iets niet goed en het gaat om mensen die 
heel wat hebben meegemaakt; meestal gaat het goed, maar ook de 
omgeving stelt het niet altijd op prijs; dat zijn de risico’s die deze 
gemeenten hebben genomen. Het is hartverwarmend. Hier zijn we 
open en gastvrij gemeente. Al die vrijwilligers die meewerken en zo 
veel energie laten zien. Geweldig.  
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Helaas is deze opvang nog steeds nodig, ondanks een nieuw gebouw 
met veel mogelijkheden in Zoutkamp. En straks, eigenlijk nu al, is er 
een andere vorm van opvang van belang voor een groep mensen die 
in Ter Apel is geregistreerd of zelfs al een status heeft gekregen en 
weet dat ze hier mogen blijven. Er blijft woonruimte nodig voor kleine 
groepen mensen, vooral statushouders, om de flessenhals die Ter 
Apel is geworden te ontlasten. De Protestantse Kerk organiseert daarin 
mee, zie de website van de Protestantse Kerk Nederland 
(www.protestantsekerk.nl). Een leegstaande pastorie of een woning 
die gehuurd kan worden, er zijn veel mogelijkheden om te helpen en 
we hopen dat het gebeurt. Dat is voor de langere termijn, want er is 
voor velen nog geen zicht op definitieve woonruimte.  
 
Hier wordt waar gemaakt:  
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten 
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken 
ik was een vreemdeling en jullie namen mij op 
ik was naakt en jullie kleedden mij 
ik was ziek en jullie bezochten mij 
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.  
 
Ik hoop dat wij in onze voorbeden ruimte maken voor zowel de mensen 
waar al die hulp op is gericht als voor de vrijwilligers, ter bemoediging.  
 
ds. Jan Hommes 
classispredikant classis Groningen-Drenthe 
0651999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 9 oktober 2022 
K  9.30 uur  dhr J.J. Hoefnagel, 
Sneek 
KND* 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Missionair werk 
 
 
Zondag 16 oktober 2022 
K  14.00 uur  Ruurd Walinga, 
Geesteren 
Cabaretvoorstelling 
Ouderling van dienst: P. van der 
Heide 
Diaken van dienst: A. Martini 
Collecte: Zending (Indonesië) 
 
 
 
Zondag 23 oktober 2022 
K  11.00 uur  ds J. Hoornenborg, 
Opende 
KND* 
Ouderling van dienst: H.J. Faber 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Kerk 
 
Zondag 30 oktober 2022 
K  9.30 uur  ds S. van Dijk, 
Roderwolde 
KND* 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Zending (Zambia) 
 

 
Woensdag 2 november 2022 
K  19.30 uur  pastor Ate Klomp, 
Drachten 
Dankdag 
Ouderling van dienst: P. van der 
Heide 
Diaken van dienst: J.J. Gorter 
Collecte: Project Diaconie 
 
Zondag 6 november 2022 
K  9.30 uur  ds J.G. Arensman, 
Drachten 
Viering Heilig Avondmaal 
KND* 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Diaken van dienst: A. Martini 
Collecte: Werelddiaconaat 
(Pakistan) 
 
 
Zondag 13 november 2022 
K  9.30 uur  ds E.C. Rooseboom, 
Drachten 
Ouderling van dienst: H.J. Faber 
Diaken van dienst:  
Collecte: Zending (Golfstaten) 
Deurcollecte voor de bloemen 
 
 
 
 
 
 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
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Oppas 
 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk. 
Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden 
om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de 
dienst kunt gaan. 
We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen 
spelen. 
Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer 
worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het 
uitspreken van de zegen. 
 
 
 
Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om 
"na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de 
dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
voor de dienst. 
 
 
 
Koffierooster 
 
09 okt Marco, Henze en Diane 
16 okt Gré, Johan en Anita 
23 okt Janetta, Jan en Ria 
30 okt Jan Klaver, Tom en Aaltje 
06 nov Siety, Pieter en Anneke 
13 nov Lolke en Ina 
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Overige roosters 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
 
 
Voor het aanvragen van de 
kerkauto kunt u contact opnemen 
met diaken Dirk Notebomer: 
 
06 – 50 23 03 72 
 
 

 
 
 
Oppasrooster 
09 okt  Gerdine 
16 okt  geen oppas ivm najaarsvakantie 
23 okt  Ilona en Hanne 
30 okt  Kom in de kring 
06 nov  
13 nov  
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Organistenrooster 
09 okt Martin van der Velde 
16 okt cabaret 
23 okt Piet Dijkstra 
30 okt Aly Kloosterman 
02 nov Piet Dijkstra 
06 nov Martin van der Velde 
13 nov Piet Dijkstra 
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Video- en Beamerrooster 
09 okt Jakob Jongsma / Wim Broekema 
16 okt Evelien Kroese / Diane Ruiter 
23 okt / Siety Douma 
30 okt / Gerdine Broekema 
02 nov / Anneke Plantinga 
06 nov / Wim Broekema 
13 nov / Lammert Jan Broekema 
 
 
 
 

 
 
 
 Lectorenrooster 
 09 okt Dirk Notebomer 
 16 okt Dinie Faber 
 23 okt Gesina Broekema 
 30 okt Siety Douma 
 02 nov Betty Schippers 
 06 nov Pop Poelman 
 13 nov Wim Broekema 
 
 

 
 
 
 
 
Kosterrooster  
09 okt Wim Broekema 
16 okt Ruurd Horenga 
23 okt Jakob Jongsma 
30 okt Hein Wijbenga 
02 nov Harko Bouwkamp 
06 nov Jan Klaver 
13 nov Allanda Martini 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Scriba        S.F. Douma      tel 614168 
e-mail:        scriba@pkn-lutjegast.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J.Y. de Vries     tel 06-25011773 
Diaken        J.J. Gorter      tel 06-51644557 
 
Diaconie 
Voorzitter        D. Notebomer      tel 613201 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   tel 614352 
Secretaris       J.J. Gorter  
Algemeen       vacant 
 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
          Ropta 83, 9202 KG Drachten 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
Uiterlijk maandag 31 oktober naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 
 


