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Voorwoord 
 
De zomer loopt naar het einde en voor veel mensen is de zomervakantie 
voorbij, het werk, de school of studie is voor velen weer aan de orde van 
de dag. 
Ook de kindernevendienst is weer begonnen en we zien weer mensen 
in de kerk, die ons lange tijd vanwege corona via beeld en geluid gevolgd 
hebben. 
Het was een warme en droge zomer, waarin wij werden geconfronteerd 
met de afhankelijkheid van de natuur, die soms hard en onbarmhartig 
is. Dat niet alles een vanzelfsprekendheid is, is ons het afgelopen half 
jaar wel duidelijk geworden.  
Geen oorlog in Europa, geen gebrek aan grondstoffen die wij willen 
gebruiken, geen gebrek aan energie om onze huizen te verwarmen. 
Opeens is er ook bij ons veel onrust en angst over de zeer nabije 
toekomst. 
De verdeeldheid in het land en tussen de mensen is nog nooit zo groot 
geweest. 
Het klimaat, de stikstof en het milieu zijn thema’s die voor veel 
verdeeldheid zorgen voor wat betreft de weg die wij moeten gaan om tot 
een oplossing te komen. 
Wij zijn verplicht om ons als goede rentmeesters/pachters van deze 
aarde te gedragen. 
Dat is al een hele opgave. Niet onze grond uitputten, maar deze ook 
goed verzorgen en voeden. 
Op het gebied van het milieu hebben wij als rijke landen nogal wat 
schulden in te lossen. 
Wij hebben te vaak en te lang ons afval gedumpt in arme landen, waar 
men heel blij was met de fooi die wij ervoor gaven, met alle gevolgen 
voor die mensen en hun leefomgeving. 
Wat het klimaat betreft wordt het nog moeilijker. Het klimaat verandert 
dat is een feit, maar waardoor? Zijn wij daar de oorzaak van door ons 
gedrag? We moeten ons in ieder geval voorbereiden op een 
veranderende situatie, en daarbij is grote verdeeldheid funest. 
Laten we ons als mens niet almachtig gaan voelen, en erop vertrouwen 
dat wij alles in de hand hebben.  
Laten wij wijsheid vragen bij God onze Vader, en ons laten leiden door 
de Geest die onder ons is. 
 
Siebrand Douma 



 

  

 
Activiteitenagenda 
 
12-09  Moderamen 
13-09  Pastoraat 
14-09  Gespreksgroep rouwverwerking 
16-09  Jachtspel 
17-09  60+ middag en ’s avonds bingo 
18-09  Startzondag o.a. met happen en trappen 
19-09  Crea-avond 
22-09  CPL, Ate Klomp over “Leonard Cohen en zijn songs” 
26-09  Gespreksochtend 
26-09  Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor   
   belanghebbende gemeenteleden 
03-10  Inleveren kopy Kerkwijzer oktober  
 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
 
 
Het Ontmoeten op donderdag in dorpshuis ’t Kompas is weer 
begonnen.  
Vanaf 10.00 uur is het koffiedrinken. 
 
Op 8 september is de eerste warme maaltijd. 
 
 
 
Verjaardagen 
 



 

  

05-09  A. van der Velde-Nicolai 
10-09  J. van Dellen-Huisma 
10-09  W. Dijkstra-de Boer 
14-09  E.Z. Venema-Hazenberg 
16-09  Roelof Terpstra 
19-09  S. Renkema-Poortinga 
22-09  D. Algra 
27-09  L. Veenstra-Kielstra 
27-09  R.S. Huistra 
27-09  F. van Koten-de Vries 
Mutaties 
 
Overleden: Riekje Huisma-Iepema, 22 augustus 2022, 82 jaar 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De 
Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003 

• Br. R.S. Huistra, Innersdijk, afdeling Ennemaborg, Kamer 
A.0.054, Verlaatweg 10, 9791 DR Ten Boer 

• Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 
9801 VD Zuidhorn 

• Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, 
kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha 

 
Creatief met … 
 
De Creakerk start op maandagavond 19 september om 19.30 in de 
Kandelaar. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 



 

  

 
Groet, Piety, Cora en Sippie 
 
Bedankt 
 
Mede namens mijn man wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
belangstelling tijdens mijn ziekte in het ziekenhuis en verblijf in het 
Zonnehuis.  
De bloemen, kaartjes en bezoekjes hebben ons goed gedaan.  
 
Catharina van Dellen-Wiering  



 

  

Kerkelijk werker 
Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 

In staat tot veel goeds 
Onze jongste kleinzoon van twee is meestal heel duidelijk aanwezig en 
vraagt nogal eens een hoop aandacht. Eén van de dingen die opvallen 
is zijn grote interesse voor treinen en auto’s, daar kan hij naar blijven 
kijken. Dat is prachtig om te zien en het roept bij mij ook verbazing op.  
 

Verbazing over het feit dat 
hij en nog veel meer 
jongetjes al vanaf heel jong 
met grote interesse naar 
auto’s en treinen kijken en 
graag met 
speelgoedtreinen en -
auto’s willen spelen. 
 
 
 

En ik vraag me wel eens af: hoe gaat zo’n kind zich verder ontwikkelen 
en zal die interesse voor auto’s bijvoorbeeld ook leiden tot een baan 
die met vervoer te maken heeft, of zal hij zich later met heel andere 
dingen bezighouden.  
Het is in ieder geval mooi om te zien dat hij ergens heel enthousiast 
over is. 
Dat geldt trouwens wel voor alle mensen die je ontmoet, dat het in 
principe mooi is om te zien dat iemand ergens enthousiast voor is, dat 
iemand geboeid kan zijn door het een of ander. Eigenlijk gun ik het 
iedereen dat hij/zij ergens warm voor loopt, dat er zaken en idealen zijn 
waar iemand ‘voor gaat’, waar iemand een extra stap voor doet. Zaken 
die kleur aan het leven kunnen geven. 
Natuurlijk zijn niet alle idealen voor iedereen even aansprekend, maar 
ik hoop dat idealen  mensen kunnen helpen om voldoening in hun 
leven te bereiken. Want het gaat natuurlijk niet altijd en niet alleen 



 

  

maar van een leien dakje. Er zijn in ieders leven ook teleurstellingen, 
dus ook waar het idealen betreft. 
Bij dit soort gedachten moet ik wel eens aan het scheppingsverhaal uit 
Genesis 1 denken, één van de geboorteverhalen over de aarde. Je 
leest er volgens mij iets van de idealen van God in terug. Keer op keer 
staat er in de tekst dat datgene dat God maakte ‘goed’ was. En na de 
schepping van de mensen op de zesde dag staat er zelfs ‘het was zeer 
goed’. Van de mensen wordt tenslotte ook gezegd dat ze op God 
lijken, dat ze het evenbeeld van God zijn. 
Daar spreekt toch uit dat de idealen en de verwachtingen met 
betrekking tot de mens groot waren. 
En de mens blijkt tot nu toe tot de mooiste dingen in staat en tegelijk 
kan de mens ook zo vreselijk teleurstellen. 
Laten we vooral niet vergeten dat we mogen leven vanuit de gedachte 
dat ‘het goede’ een prachtig uitgangspunt is en daar een zegen voor 
vragen. 
 
Pastor Ate Klomp 
 
 
 
 
 
 
 
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier 
 
 
 
Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank 
Westerkwartier  
 
De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. 
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie 
 
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden 
opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen 
in de spaarpot gedeponeerd worden. 
 
 



 

  

 
Het Heilig Avondmaal 
 
Op de gemeenteavond van dit voorjaar hebben we gesproken over de 
viering van het avondmaal en wie daar wel of niet deel aan zouden 
kunnen nemen. 
Wij hebben altijd het doen van openbare belijdenis gehouden als 
toegaan tot deelname aan het avondmaal. Daaraan voorafgaande was 
er een belijdeniscatechese waarna aan de deelnemers werd gevraagd 
wie er belijdenis wilde doen. Meestal honderd procent score. 
Die tijden zijn voorbij. Of dat erg is, is maar de vraag. Belijden van je 
geloof komt meer tot uitdrukking in wat je doet dan in wat je belijdt. 
Belijden is doen. Natuurlijk is beide goed, maar de bijbel roept ons op 
om daders te worden en niet alleen hoorders te blijven. 
Onze voorouders hebben dit met de beste bedoelingen zo bedacht, 
maar de tijd gaat door en de Bijbel als het levende woord laat ons zien 
dat het ook anders kan en mag 
Wij houden soms lang vast aan door mensen ingestelde verordeningen 
zoals toegang tot het avondmaal en het laten dopen van kinderen. 
Nergens in de bijbel wordt gesproken over Heilige doop of Heilig 
avondmaal. Dat hebben de mensen aan toegevoegd. Dat er een orde 
moet zijn tijdens het avondmaal is duidelijk. In de eerste gemeenten ging 
het vreselijk mis en werd het een eet en drinkgelag. 
Ieder moet bij zichzelf te rade gaan of hij op dat moment aan de maaltijd 
van de Heer kan deelnemen. Wie zichzelf afhankelijk weet van zijn 
redding en genade heeft voorbereid. 
De Heer nodigt ons als gemeente om deel te nemen aan zijn maaltijd 
van klein tot groot en van jong tot oud. Laten wij dan niemand 
tegenhouden. 
 
Siebrand Douma, 
preses 
  



 

  

In memoriam Frederika Huisma-Iepema 
 
Frederika (Riekje) Iepema werd geboren op 18 februari 1940. Ze was 
het derde kind van Jacob en Bregtje Iepema van de in totaal zeven 
kinderen in het gezin. Haar ouders hadden een klein boerderijtje 
midden in het open land. Na de lagere school ging ze naar de 
huishoudschool in Grootegast en kreeg toen haar eerste fiets. 
Na de schoolperiode ging ze aan het werk, eerst bij een groenteboer, 
later werd ze dienstmeisje bij een boer. Daar ontmoette ze Gerk 
Huisma, die er boerenknecht was. Al snel sprong tussen hen de vonk 
over. Maar ze was pas 17 jaar oud. Toen ze 20 was mochten ze 
trouwen van haar ouders. 
Ze kochten een huis aan de Abel Tasmanweg 21 en trouwden in maart 
1960. 
Er werden vier kinderen geboren: Bregtje, Petrus, Jacob en Riemkje. 
In januari 1989 overleed Gerk plotseling en was Riekje Huisma op haar 
48e weduwe. 
Als altijd was ze realistisch en nuchter.  
Het realisme zei: ‘Ik moet alleen verder’. Gelukkig was er steun van 
familie en vrienden. 
En haar geloof wás al heel belangrijk voor haar, en dat werd in deze 
periode zeker niet minder. 
In de dienst lazen we Jesaja 41:10 een tekst die haar heel dierbaar 
was:  

Wees niet bang, Ik ben bij je. 
Kijk niet angstig om je heen, want ik ben je God. 
Ik zal je kracht geven en je helpen. 
Ik zal je overeind houden met mijn heilrijke hand. 

Daarnaast is psalm 23 gelezen, een psalm die heel goed bij haar 
paste. Deze psalm van David laat zien dat zelfs een machtig iemand 
als een koning troost vind bij God, die hem als een herder is. De plek 
waar deze koning klein kan worden en toegeeft dat hij het niet alleen 
kan. 
Als je kunt zeggen ‘de Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn 
schapen zorgt, Hij geeft me alles wat ik nodig heb’ dan heb je te 
maken met iemand die leeft in vol vertrouwen op haar God. Deze zin 
was mevrouw Huisma op het lijf geschreven. 
Toch staat er in de psalm ook een zinnetje dat niet zo goed past, 
namelijk: ‘al mijn vijanden kunnen dat zien’. Maar, Riekje Huisma had 
geen vijanden; de zin over vijanden is dus helemaal voor rekening van 



 

  

David. Wel had ze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om 
op te steunen en van te genieten. Ze was er dankbaar voor: ‘de 
kinderen zorgen goed voor mij’, zei ze vaak. 
Het huis en de tuin aan de Abel Tasmanweg werden te groot en ze 
verhuisde eind jaren 90 naar de Kompasstraat. Ze werd ouder. In de 
laatste periode van haar leven kwamen er hartklachten, een operatie in 
het ziekenhuis zorgde voor verbetering. Na een val van de fiets 
volgden opnieuw operaties en revalidatie en was de fiets voor haar 
verleden tijd. 
In 2018 verhuisde ze naar een appartement in Grootegast. 
Langzaamaan ging haar gezondheid achteruit. Op 4 augustus belande 
ze na een val weer in het ziekenhuis. Een kleine week later kon ze in 
Drachten naar Nei Bertilla. 
Op 22 augustus is ze daar rustig ingeslapen. 
De dankdienst voor haar leven is gehouden op 27 augustus en ze is 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Lutjegast. 
Frederika Huisma is thuis bij haar Herder. 
 
Pastor Ate Klomp 
 
Gesprekken over rouw 
  

In de eerste helft van dit jaar is een 
groep van 6 mensen voor het eerst bij 
elkaar gekomen om met elkaar te 
praten, van gedachten te wisselen. De 
gesprekken hebben als achtergrond dat 
alle deelnemers een dierbare verloren 
hebben, korter of al wat langer geleden. 
Praten over de eigen ervaring, over het 

omgaan met verlies. 
Op woensdag 14 september komt deze groep weer bij elkaar.  
Mensen ontmoeten die ook lotgenoten zijn.  
In gesprek met anderen die weten wat rouwen is, ieder op zijn eigen 
manier. Mensen die ook weten wat het is om verder te moeten met je 
gemis, met een dagelijks verdriet. 
 
Plaats:      De Kandelaar 
Datum:     woensdag 14 september 
Tijd:      inloop 13.45 uur, aanvang 14.00 uur 



 

  

Begeleiding:    pastor Ate Klomp (06 336 334 17) 
 
Gespreksochtend 

Op maandag 26 september is er 
vanaf 9.45 uur een 
gespreksochtend gepland voor wie 
maar belangstelling heeft. Iedereen 
is welkom. 
We hopen op een seizoen zonder 
beperkingen deze keer. 
Geen zware discussies, wel open 
gesprekken om op een eerlijke 
manier met elkaar van gedachten te 

wisselen.  
 
Ik zorg voor gespreksmateriaal, zodat we een aanknopingspunt 
hebben en ook gemakkelijk van onderwerp kunnen wisselen. 
We beginnen vanaf 9.45 uur in de Kandelaar en hopen op genoeg 
deelnemers en een goed gesprek. 
In verband met het klaarzetten van een en ander wil ik heel graag een 
bericht of je komt of niet! 
 
Pastor Ate Klomp 
06 33633417 
 
 
Catechese: Een nieuw seizoen 

Na twee winterseizoenen waarin er 
door lockdowns en besmettingen 
niet al te veel avonden zijn 
doorgegaan, beginnen we straks vol 
goede moed aan een hopelijk 
ongestoord nieuw seizoen. 
Ik ben van plan de verschillende 
mensen voor de catechese uit te 
nodigen en hoop op mooie 
gesprekken rond geloven en leven. 
Elkaar ontmoeten, praten over de 
dingen die je belangrijk of de moeite 
waard vindt.  



 

  

Speels en met inhoud, dat is de bedoeling.  
Ontdekken dat de verhalen uit de Bijbel over nu en over ons gaan. 
 
Pastor Ate Klomp 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startweekeinde 16 – 18  september: Wij nodigen u en jou uit aan 
tafel  
De vakanties zijn weer afgelopen en de normale routine van onder 
andere werk en school is weer begonnen. Ook in de kerk beginnen we 
aan een nieuw seizoen. Het thema van dit nieuwe seizoen is ‘Aan 
tafel’.  
  
De PKN zegt er het volgende over:  
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. 
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met 
andere ogen zien. 
 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie 
aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. 
Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij 
Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam 
en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig 
naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een 
overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in 
al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale 
rol. 
 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is 
genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan 
we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in 
om genade handen en voeten te geven. 



 

  

 
Startweekeinde 16, 17 en 18 september       
 
 
 
Het thema van het weekeinde is 
‘Aan Tafel’, ook het landelijke  
jaarthema van de PKN. 
 
 
 
Hieronder een globaal programma voor vrijdagavond, zaterdag en 
zondag. 
 
 
-We openen op vrijdagavond 16 september met het spel 
Jachtseizoen. 
Een actief en spannend spel voor jong en oud, waarbij je door het hele 
dorp op jacht gaat naar de boef!  
Na afloop in de Kandelaar napraten over de ontsnappingen en 
opsporingen onder het genieten van een drankje en een lekker broodje 
hamburger. 
Meld je aan als groep (max 6 personen) of individueel om 19.15 uur bij 
de Kandelaar.  
Het spel start om 19.30 uur. 
 
 
-Zaterdag 17 september is er een 60+middag onder leiding van 
Hielke en Dinie Faber. 
Inloop vanaf 15.30 uur. 
We starten dan met koffie of thee met iets erbij en daarna een hapje en 
drankje. 
De middag sluiten we dan af met een broodmaaltijd, ‘Aan Tafel’. 
Graag vooraf aanmelden bij Dinie en Hielke Faber tel 0594-613646 of 
diniefaber@hotmail.nl 
of  hjfaber@live.nl (vanwege de inkopen) 
 
Om 19.30 de ‘Samen-aan-tafel-Bingo’ met leuke prijzen o.l.v. Dea en 
Gerrit van der Heide. 
  



 

  

 
-Op zondag 18 september beginnen we met de kerkdienst om 
10.00 uur, waarin pastor Ate Klomp voorgaat. De muzikale begeleiding 
is deze keer in handen van het duo Ate en Bertina Grijpstra uit 
Buitenpost. Na de dienst drinken we koffie en kunnen we napraten 
over de dienst. 
 
Vanaf 11.30 uur kan jong en oud meedoen aan een creatief Aan Tafel 
programma: ‘Happen en Trappen’. NEEM HIERVOOR JE FIETS MEE 
NAAR DE KERK. 
In dit programma gaan we op verschillende locaties in onze gemeente 
aan tafel, maar tussendoor fietsen we van het Voorgerecht naar Het 
Hoofdgerecht en later weer naar het Dessert.  
Onderweg is er voor de kinderen het ‘Letter-speurspel’, waarbij 
natuurlijk ook prijsjes te winnen zijn. 
Voor dit onderdeel heb je dus je fiets nodig. 
Maar: mensen die slecht ter been zijn, kunnen natuurlijk ook meedoen, 
voor hen is een auto met chauffeur geregeld: de ‘Ook-Aan-Tafel-
Limousine’. 
 
Voorbereidingsgroep: 
Gerrit en Dea van der Heide, Ate Klomp, Baukje Notebomer, Margriet 
Pantjes en André Schippers 
  



 

  

Diaconie 
 
Hierbij de goede doelen voor de komende maand. 
 
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 18 september 2022 
Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel  
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 
vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië 
wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie 
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel 
van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent 
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/kerkensyrië 
 
Vredeswerkcollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 25 september 
2022 
Colombia: Vrouwen als vredestichters 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend 
conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de 
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit 
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 
samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot 
steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De 
helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 
inspiratiebron. Meer lezen; kerkinactie.nl/vrouwenincolombia 
 
Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk (Kerk & Israël), zondag 
2 oktober 2022 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping 
(verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. 
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor 
de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden 
hierop toegerust. 



 

  

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster 
 
Deurcollecte NBG, zondag 2 oktober 2022 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 
jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland 
toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods 
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 
onze weg verlicht. 
 
Collecte Protestantse Kerk (Missionair werk), zondag 9 oktober 2022 
Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de 
omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er 
zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze 
vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de 
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 
Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster 
  



 

  

Maak ons nuttig 
 
Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens 
Die leeft en sterft in nood. 
Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 
Laat onze liefde al Uw wonderen doen. 
 
Lieve Heer, leer ons om ook U te zien 
in de ogen van de mensen die ons kwetsen. 
Laat ons zien hoe de liefde zich vermomt  
en hoe mooi het is te leven in Uw dienst. 
 
Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens 
Die leeft en sterft in nood. 
Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 
Laat onze liefde al Uw wonderen doen. 
 
Lieve Heer, maak ons heilig, net als U, 
en laat Jezus elke dag in ons herleven. 
Geef ons moed, om Uw mooie werk te doen. 
Geef ons liefde Heer, voor anderen en U. 
 
Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens 
Die leeft en sterft in nood. 
Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 
Laat onze liefde al Uw wonderen doen. 
  
Michiel van Heusden, Menno van der Beek 
(Geïnspireerd door de gebeden van moeder Teresa) 
Uit: Medemens 5, Kerk in Actie 
  



 

  

Collectebonnen 
 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn 
iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Collecten 
 
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten 
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste 
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de 
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw 
worden gebruikt. 
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;  
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag 
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag 
 
Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de 
Diaconie; 
Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Lutjegast. 
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel 
geld er naar de 1ste collecte gaat en/of naar 
Fonds Gebouwen (2de collecte).  
 
Scan de QR code om te betalen voor Collecte 
PG Lutjegast. 
Scan de code met de Camera App op je 
telefoon. 
 
U kunt ook gebruik maken van onderstaande 
link: 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-
yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg 
  



 

  

Pikulan adoptiekinderen 
Ook in Indonesië is er zomervakantie in juli en augustus. Het 
schooljaar is afgelopen en de rapporten zijn binnen. Gracia, Ambarwati 
en Alex zijn alle drie over naar het volgende schooljaar. 
Ze hebben ons handgeschreven brieven geschreven. Hieronder een 
vertaling. 

 
o Gracia (13jr.) vraagt zich af hoe 
het met ons gaat en wens ons 
gezondheid toe. 
Ze is blij dat ze over mag naar wat 
ze daar de zesde klas noemen, en 
wil flink haar best gaan doen 
komend jaar. Ze zegt dat het in 
Indonesië erg warm is, en vraagt 
zich af wat voor seizoen het bij ons 
is. Ze gaat dit jaar de stad niet uit 
omdat Covid nog niet over is. 
Daarom is ze nu ook liever thuis. 
Wel helpt ze haar moeder in de 
tuin met o.a. bloemen planten en 
het erf opruimen. Ze dankt ons dat 
we haar steunen en wens ons de 
zegen van Here Jezus toe. 

 



 

  

o  Ambarwati (9jr.) zegt dat ze het 
leuk vind om aan ons te kunnen 
schrijven. Met haar familie gaat 
het goed. Ze is verdrietig dat de 
Covid pandemie nog steeds duurt. 
Ze vind het lastig om op de 
telefoon te moeten studeren. 
Soms zijn de lessen weer online, 
dan weer offline. Maar ze is 
dankbaar dat ze zo toch over kan 
naar de 4e klas. Bedankt voor de 
steun, en ze wenst ons Gods 
zegen toe! 
o Alex (8jr.) zegt dat het goed gaat 
met hem en z’n familie. Hij is God 

dankbaar dat hij over is en dat hij de 
lessen kon volgen ondanks Covid-
19. 
Hij dankt onze gemeente voor de 
financiële steun en wenst ons en 
onze families Gods zegen toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halverwege juni kreeg u al een mail of brief in de bus waarmee we 
geld willen inzamelen voor de adoptiekinderen. Inmiddels is er 
ongeveer €270,- ingezameld. Als u al heeft gegeven, dankuwel! Had u 
willen geven, maar bent u het, wellicht door de drukte of vakantie, 
vergeten? Dat kan nog steeds. Uw geld wordt goed besteed!  
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL75 RABO 0341 0773 80 
ten name van DIAC. PROT. GEM. Lutjegast, onder vermelding van: 
Pikulan adoptiekinderen. 
 



 

  

Opbrengst collecte Oekraïne 
Zondag 12 juni was er een extra collecte ingelast voor de vluchtelingen 
uit Oekraïne. Deze heeft € 139,45 opgebracht. De Diaconie heeft 
besloten dit bedrag aan te vullen tot € 500.  
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kerkbalans   Totaal     
2022 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m juli toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 

 35.881,70 2.525,00 27.289,66 11.117,04 
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Van de classis 
 
AUGUSTUS 2022 : DRINGENDE OPROEP OM MEE TE 
HELPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekenwedstrijd Vredesweek Apeldoorn 

 
 
Met bovenstaande tekening zond ik jullie mijn zomerse nieuwsbrief, 
voor de meesten vlak voor de vakantie. Ik maak er opnieuw gebruik 
van voor een dringende en urgente oproep. De vorige week hebben 
we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde 
omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het 
AZC in Ter Apel moesten verblijven: te weinig medische zorg, te weinig 
te eten en te drinken, kou in de nachtelijke open lucht, te weinig 
sanitair en wasgelegenheid kortom, dit kun je mensen niet aandoen. 



 

  

Veel mensen hebben dan ook uitgesproken dit niet te kunnen aanzien 
en dat ze iets willen doen, zich afvragend wat en hoe.  
 
De Protestantse Kerk Nederland komt met een verzoek, maar dat 
gebeurt ook langs andere kanalen. Tot nu toe was het niet mogelijk 
opvang kleinschalig vorm te geven, maar dat wordt nu wel toegestaan. 
Dat is waar veel mogelijkheden liggen, want er zijn volop gemeenten 
die al eerder hebben aangegeven ruimte en vrijwilligers beschikbaar te 
hebben voor de opvang van een beperkt aantal mensen. Er gebeurt al 
het een en ander op dit terrein, maar wellicht biedt deze manier van 
opvang soelaas voor de ergste nood van dit moment. Daarom het 
verzoek om na te gaan bij gemeenten of er ruimte en of er vrijwlligers 
beschikbaar zijn om daar aan mee te doen. Er zijn al gemeenten die 
zich hebben aangeboden, maar er is ruimte nodig voor alle mensen die 
nu buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moeten verblijven. En 
wanneer we dat gezamenlijk oppakken is het voor de meeste 
gemeenten te doen. Een leegstaand kerkgebouw of een niet 
bewoonde pastorie of een ander ruimte die geschikt is of kan worden 
gemaakt is welkom en wel meteen, maar wellicht ook later. Vrijwilligers 
voor de begeleiding van de mensen die worden opgevangen is nodig.  
De Dienstenorganisatie bereidt zich voor op hulp en heeft tenminste 
voor de nadere tijd voor gemeenten informatiebijeenkomsten 
georganiseerd.  
 
Alle informatie via bijgaande link of via de website van de classis 
Groningen-Drenthe. Online informatiebijeenkomst opvangcrisis | 
Protestantse Kerk in Nederland en via j.dekker@protestantsekerk.nl . 
Ook kunt u zich melden bij INLIA, die bezig is de kleinschalige opvang 
grootschalig in te zetten. Zij kunnen u ook van meer informatie 
voorzien van wat er nodig is. https://www.inlia.nl/nl . 
Mocht u als kerkelijke gemeente geen gebouw ter beschikking kunnen 
stellen maar wel vrijwilligers of andersom, meld u zich dan ook aan, 
dan kunnen we op andere manieren wellicht deze beide bij elkaar 
brengen.  
 
Ik hoop van harte dat u meedoet en zich wilt inzetten om dit op te 
pakken. De bijeenkomst van zaterdag 27 augustus in de 
Immanuelkerk, waar mensen door INLIA waren opgeroepen mee te 
doen was bijzonder om mee te maken. Zo veel energie, natuurlijk ook 
veel vragen, maar ook de overtuiging dat wij deze mensen niet in de 



 

  

steek kunnen laten. En deze middag waren er al meteen gemeenten 
die zich meldden, mooi om mee te maken. Nu wij.  
 
ds. Jan Hommes 
Classispredikant 
06-51999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
  



 

  

Kerkdiensten 
 
Zondag 4 september 2022 
Viering Heilig Avondmaal 
K  9.30 uur  ds. mw. M.M. Pranger, 
Nietap 
KND* 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Werelddiaconaat Myanmar 
 
 
Zondag 11 september 2022 
K  9.30 uur  mw. L. de Kok-
Meeuse, Groningen 
KND* 
Ouderling van dienst: H.J. Faber 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Diaconie 
 
 
Zondag 18 september 2022 
Startzondag 
K  10.00  pastor Ate Klomp, 
Drachten 
Ouderling van dienst: P. van der 
Heide 
Diaken van dienst: J. Gorter 
Collecte: Zending (Syrië) 
 
 
Zondag 25 september 2022 
K  9.30 uur  dhr. J.C.A. van den 
Berge, Sebaldeburen 
KND* en Kom in de kring 
Ouderling van dienst: H.J. Faber 
Diaken van dienst: J. Gorter 
Collecte: Zending (Colombia) 
 
 
 

 
Zondag 2 oktober 2022 
Israëlzondag 
K  9.30 uur  dhr. J.W. Bassie, 
Groningen 
KND* 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Diaken van dienst: A. Martini 
Collecte: Kerk & Israël + NBG 
 
 
Zondag 9 oktober 2022 
K  9.30 uur  dhr J.J. Hoefnagel, 
Sneek 
KND* 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Missionair werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere 
diensten 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 



 

  

 



 

  

Oppas 
 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk. 
Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden 
om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de 
dienst kunt gaan. 
We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen 
spelen. 
Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer 
worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het 
uitspreken van de zegen. 
 
 
 
Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om 
"na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de 
dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
voor de dienst. 
 
 
 
Koffierooster 
 
04 sep Lolke en Ina 
11 sep Jakob en Piety 
18 sep Grietje Pera, Evert en Fien 
25 sep Menka, André en Betty 
02 okt Johanna, Gerrit en Dea 
09 okt Marco, Henze en Diane 
  



 

  

Overige roosters 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
 
 
Voor het aanvragen van de 
kerkauto kunt u contact opnemen 
met diaken Dirk Notebomer: 
 
06 – 50 23 03 72 
 
 

 
 
 
Oppasrooster 
04 sep Enna 
11 sep Wiesje 
18 sep Ilona en Noa 
25 sep Kom in de kring 
02 okt  Hanne en Evelien 
09 okt  Gerdine 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 



 

  

 
 
 
Organistenrooster 
04 sep delegatie CMV De Bazuin 
11 sep Henk Koning, Grootegast 
18 sep Ate en Bertina Grijpstra, 

Buitenpost 
25 sep Piet Dijkstra 
02 okt Martin van der Velde 
09 okt Martin van der Velde   



 

  

Video- en Beamerrooster 
04 sep Joël Plantinga / Siety Douma 
11 sep Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema 
18 sep Anita Gorter / Anneke Plantinga 
25 sep Joël Plantinga / Wim Broekema 
02 okt Jan Notebomer / Lammert Jan 

Broekema 
09 okt Jakob Jongsma / Johan Gorter 
 
 
 
 

 
 
 
 Lectorenrooster 
 04 sep Wim Broekema 
 11 sep Betty Schippers 
 18 sep Grietje Pera 

25 sep Janny Poelman 
02 okt Dicky Klaver  
09 okt Dirk Notebomer  

 
 
 

 
 
 
 
 
Kosterrooster  
04 sep Jakob Jongsma 
11 sep Hein Wijbenga 
18 sep Harko Bouwkamp 
25 sep Jan Klaver 
02 okt Allanda Martini 
09 okt Wim Broekema 
 
  



 

  

Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Scriba        S.F. Douma      tel 614168 
e-mail:        scriba@pkn-lutjegast.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J.Y. de Vries     tel 06-25011773 
Diaken        J.J. Gorter      tel 06-51644557 
 
Diaconie 
Voorzitter        D. Notebomer      tel 613201 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   tel 614352 
Secretaris       J.J. Gorter  
Algemeen       vacant 
 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
          Ropta 83, 9202 KG Drachten 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
Uiterlijk maandag 3 oktober naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 
 


