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Voorwoord 
 
Van U is de Toekomst 
 
In verband met corona hebben we het afgelopen jaar nagenoeg geen 
invulling kunnen geven aan het programma van gemeenteopbouw. 
Op dit moment is er weer iets meer ruimte in de Nederlandse 
samenleving. Dat is de reden dat we ook weer een aanbod hebben 
voor een nieuw kerkelijk seizoen. We proberen een doorstart te maken 
met een groot deel van het programma aanbod van het seizoen 
2019/2020. Elkaar te ontmoeten rondom geloof en leven is enorm 
waardevol. Met elkaar gemeente zijn. 
 
Ook dit jaar volgen we het landelijke thema van de PKN. Deze is: ‘Van 
U is de toekomst.’ Op de website van de PKN staat hierover het 
volgende geschreven. De essentie van het jaarthema is: Jouw 
perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. 
Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we 
onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele 
samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente 
zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om 
bijvoorbeeld het klimaat en migratie. 
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een 
apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. “Waar 
loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar 
we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die 
werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons 
voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt 
niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het 
besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en 
de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we 
kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen 
veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.” 
 
We mogen erop vertrouwen dat God met zijn missie bezig is in deze 
wereld. Dat zijn boodschap van genade mag doorklinken in alle 
gemeentewerk wat we doen. Dit grote geschenk mag je delen met 
anderen. Geef je op voor een van de activiteiten (zie gedeelte 
Startkrant) en ervaar het samen kind zijn van God.  
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Pieter Plantinga  
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Activiteitenagenda 
 
05-09  Kom in de kring 
13-09  Moderamen 
13-09  Pastoraat 
19-09  Startzondag 
20-09  Creatieve avond 
25-09  Inzameling voedselbank 
27-09  Gesprek op maandagochtend 
27-09  Kerkenraad, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende 
   gemeenteleden 
27-09  Inleveren kopy Kerkwijzer oktober  
28-09  Gespreksavond voor ouders van (jonge) kinderen 
 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
Verjaardagen 
 
05 sep A. van der Velde-Nicolai 
09 sep B. van der Molen-Bron 
10 sep J. van Dellen-Huisma 
10 sep Wijke Dijkstra-de Boer 
14 sep E.Z. Venema-Hazenberg 
 
 
Mutaties 
 
Verhuisd: Tjeerd en Janneke Hoekstra-Martini, naar Lignelaan 9, 
9861 DE Grootegast 
Ritske Vries, naar Makassarstraat 65BS, 3531 VL Utrecht 
Thomas Heeneman, naar Leidsekade 25, 3531 BN Utrecht 
 
Gedoopt: op 18 juli 2021, Daan Poortinga, Van Diemenstraat 7 en 
Openbare geloofsbelijdenis afgelegd door Ype en Agneta Poortinga-
Ritsma 
 
Gehuwd: op 23 juli 2021, Willem Jan Glas en Alisa Kruizinga, 
Westerhornerweg 23 
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Geboren: op 11 augustus 2021, Milan Douma, Van Diemenstraat 11 
 
Binnengekomen van de PG Marum-Noordwijk,  
Feike Zuidema en Akkie Oldewarris, Wendtsteinweg 29, Marum 
 
Overleden: Gerrie Ploeg-Algra, op 18 juli 2021 
    Feike Zuidema, op 13 augustus 2021 
 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De 
Gast 4, 9861 BD Grootegast, kamer 311 

 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
 
Tot nader order vervallen de 
gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd, Stationsweg 1 
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier 
 
Zaterdag 25 september van 10.00 – 12.00 uur inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Houdbare melk 
Houdbare koffiemelk 
Koffie (250 gr) 
Rijst 
Pakje soep (droog) 
Knakworst 
Zout 
Wasmiddel (poeder) 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een 
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. 
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren. 
 
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden 
opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. 
 
Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 
0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier. 
 
 
Bericht van Tinus en Froukje Vogelzang 
 
Zoals bij veel gemeenteleden bekend zal zijn is Tinus COPD-patiënt, 
en dat is hij al jarenlang. 
De laatste weken is de situatie van Tinus behoorlijk verslechterd. 
De longen zijn, om zo maar te zeggen, een beetje op. 
Eigenlijk kunnen de artsen niet veel meer doen dan benauwdheid en 
pijn verlichten. 
We moeten er rekening mee houden dat we niet meer in jaren kunnen 
tellen. 
We willen vrienden en bekenden bedanken voor jullie aandacht en 
bemoediging voor ons. 
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Een hartelijke groet. 
Uit de kerkenraad 
 
Notulen kerkenraadsvergadering 28 juni 2021 
 
1. Opening 
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest uit de 
Bijbel Fillipenzen 4: 4-9: 
Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! 5 Laat uw 
vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. 6 Maak u 
nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig 
hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. 7 Dan zult u de vrede van God 
ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de 
wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus 
bent. 
8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, 
eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, 
kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. 9 Breng niet alleen in 
praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en 
gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn. 
 
Vriendelijkheid. 
Uw vriendelijkheid zei alle mensen bekend. 
 
Het is toch jammer, dat we vaak zo onvriendelijk zijn. In de oude 
berijming van psalm 25 staat, dat er bij God niet alleen milde handen 
maar ook vriendelijke ogen zijn. In de oude berijming van psalm 103 
zingen we, dat het God is die  ons zijn vriendschap biedt. En Paulus 
zegt kort en krachtig: Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Die 
uitspraak van Paulus klinkt wat moralistisch. Een mens kan ook wel 
vriendelijk zijn zonder christen te zijn. Dat wist Paulus natuurlijk ook 
wel. Hij heeft in zijn leven mensen ontmoet, die geen christenen waren 
en hem toch geen geringe vriendelijkheid bewezen. 
Men zou kunnen zeggen: als niet-christenen ook vriendelijk zijn, is het 
een schandaal, dat veel christenen niet altijd even vriendelijk zijn. 
Waarom een schandaal? Omdat christenen weet hebben van Gods 
vriendelijke ogen. De oproep van Paulus is zo weinig moralistisch, 
omdat hij deze oproep motiveert met de komst van Christus. Uw 
vriendelijkheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Zouden we 
niet wat verder komen, als onze ogen wat meer gingen lijken op Gods 
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ogen? De niet-christenen zouden misschien iets meer van Christus 
gaan begrijpen, indien wij die Christus belijden, wat vriendelijker 
waren. En dan niet alleen voor elkaar in eigen bekende kring, maar 
voor iedereen. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen kerkenraadsvergadering 22 maart 2021 
Notulen zijn goedgekeurd en worden getekend. 
 
4. Ingekomen stukken 
Geboortekaart Daan Poortinga 
Trouwkaart Willem Jan Glas en Alisa Kruizinga 
Er komt in oktober een nieuwe bijbel uit: NBV21 (Bijbel voor de 21e 

eeuw); elk kerkgenootschap kan een gratis exemplaar bestellen. Als 
de bijbel is ontvangen zal deze op een nader te bepalen moment onder 
de aandacht worden gebracht. 
 
5. Terugblik en vooruitblik  
- Meeste coronamaatregelen versoepelen. Wel behouden we de 1,5 
meter afstand tussen de stoelen maar gaan we minder extreem 
controleren. Stoelen bij elkaar zetten is op eigen risico.  
- Loop-aanduiding gaat weg. 
- Collecteren blijft bij de deur. Omdat de loopaanduiding weg gaat bij 
beide ingangen collecteren. Eventueel collectant bij 1 van de deuren. 
- Koffiedrinken na september (startweekend) als de regels het dan 
toelaten. 

 
6. Gemeenteavond najaar 2021 
Dit najaar wordt er geen gemeenteavond georganiseerd. Dit i.v.m. de 
corona-maatregelen. 
J. Lohmeijer zou al eens zijn medewerking verlenen door te spreken 
over de gearchiveerde documenten van de hervormde kerk, dit is toen 
niet doorgegaan. Als er weer een gemeente avond georganiseerd kan 
worden kijken of de heer Lohmeijer zijn medewerking wil verlenen. 
 
7. Kerkenraad  
7.1 Pastoraat – avondmaal 5 september 
- Avondmaal gaat i.v.m. de coronamaatregelen niet door. 
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- Er wordt gekeken of het vieren van het avondmaal in een 
andere setting kan. 

7.2 Kerkrentmeesters 
- Vrijdag 2 juli is de overschrijving van de hervormde kerk. 

Verschillende gemeente- en kerkenraadsleden zijn hier op 
uitnodiging bij aanwezig 

- Geluidsstoringen blijft een puntje van aandacht 
- Er wordt iemand gezocht voor de organistenvoorziening 
7.3 Diaconie 
- Geen bijzonderheden 
7.4 Jeugd:  
- Examenkandidaten krijgen een roos 
7.5 Gemeenteopbouw 
- Geen bijzonderheden 
7.6 Kerkwijzer 
- In de kerkwijzer wordt de website van de kerkomroep vermeld 
- Gemeenteleden krijgen elke week de liturgie toegestuurd via de 

mail 
- Kerkwijzer wordt niet vervangen door een digitale versie 
- Voorwoord wordt nu vooral geschreven door ouderlingen. 

Diakenen mogen ook een voorwoord schrijven als ze dit willen. 
Dirk Notebomer geeft aan dit ook wel te willen doen en wordt 
toegevoegd aan de lijst. 

 
8. Algemene verslagen 
 Geen bijzonderheden 

 
9. Commissies/werkgroepen 
- Commissie Bijzondere Diensten 
 19 september om 10.00 uur is er de startzondag. Of er 

activiteiten georganiseerd kan worden hangt af wat de 
maatregelen van dat moment zijn. Activiteiten worden dan 
vooral buiten georganiseerd. Wordt een aaneensluitend 
programma. 

 Startkrant (of in de kerkwijzer) door het hele dorp.  
- Verbinding/Vorming en Toerusting 
 Geen bijzonderheden 

 
10. Rondvraag 

18 juli is er de doopdienst van Daan Poortinga 
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11. Sluiting Allanda Martini 

Allanda sluit af met het gedicht ‘Vakantie’. 

Kerkelijk werker 
Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 

De Toekomst 
 
 

          
Er wordt regelmatig nagedacht over toekomst.  
Over de nabije toekomst of wat verder in de tijd.  
De meesten van ons hebben vast wel toekomstplannen en plannetjes, 
bijvoorbeeld om een reis te maken, op familiebezoek te gaan, of om 
een feest te geven, een nieuwe baan of opleiding te zoeken en ga zo 
maar door. 
 
Fantaseren over toekomst gebeurt ook, bijvoorbeeld in boeken, strips 
of films. Hele werelden en volken worden er daarbij uitgedacht en 
verzonnen. 
 
De laatste weken (en eigenlijk al langer) is de toekomst regelmatig in 
het nieuws vanwege de ontwikkelingen en voorspellingen in en rond 
het klimaat. Ontwikkelingen waar heel veel mensen zich zorgen om 
maken. Hoe ziet onze wereld er uit wat het weer betreft. Hoe hoog 
komt de zeespiegel in bijvoorbeeld 2030 of 2050 of nog verder in de 
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tijd. Wordt ons lage land overspoeld door opdringend zeewater en 
moet er hogerop een goed heenkomen gezocht worden. 
 
Op een heel andere manier komt toekomst ook nogal eens voor, 
namelijk als naam. 
Via internet heb je al snel een hele verzameling: 
Er is bijvoorbeeld de voormalige Strokartonfabriek ‘De Toekomst’ in 
Scheemda; er is een meubelfabriek ‘De Toekomst’, die onder andere 
geweldige relaxstoelen maakt; er zijn allerlei scholen die ‘De 
Toekomst’ als naam dragen, scholen voor speciaal onderwijs, maar 
ook voor basisonderwijs, en in Bakhuizen staat een RKPC school ‘De 
Toekomst’ , een samenwerkingsschool van katholiek en protestant; er 
is een bedrijf voor milieuvriendelijke communicatiemiddelen; terreinen 
voor evenementen en feesten op Texel en Terschelling; een natuur 
kampeerterrein in Emst; een verloskundige praktijk in Geldermalsen en 
nog veel meer, allemaal met de naam ‘De Toekomst’. 
 
En dan komt ‘toekomst’ ook nog eens aan bod in het jaarthema van de 
Protestantse Kerk. 
Op de startzondag, op 19 september, zullen we aandacht aan dit 
thema gaan besteden.  
Voluit is het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Een korte, krachtige zin 
die voor mij klinkt als een geloofsbelijdenis.  
Het drukt een gevoel uit van: wij mensen maken ons druk om allerlei 
zaken en we maken plannen. Maar we hebben het niet echt in de hand 
als het er op aan komt. Het leven en gebeurtenissen kunnen soms zo 
maar heel anders lopen.  
Niet dat onze plannen er niet toe zouden doen. Niet dat we beter geen 
plannen kunnen maken, want ‘het komt toch anders’. Dat zeker niet!  
Maar wel de overtuiging dat we niet moeten denken dat we de 
toekomst kunnen bepalen en als het ware in onze macht hebben. Wel 
dat we in onze plannen en in ons leven ook in de komende tijd kunnen 
aansluiten bij de manier van leven en de manier van zijn die bij Gods 
koninkrijk past. 
 
Liever leggen we ons leven in Zijn hand. 
 
Pastor Ate Klomp 
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Kindernevendienst 
 
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan, gaan we ook weer 
met het kinderwerk beginnen. Bijna elke zondagmorgen is er 
kindernevendienst of kinderdienst voor alle groepen van de 
basisschool. Is er een jeugddienst of een bijzondere dienst die ook 
geschikt is voor kinderen dan blijven we met elkaar in de kerk. Let op, 
elke eerste zondag van de (korte) schoolvakanties is er geen 
kindernevendienst.  
 
We werken met de methode “Vertel het maar”. Ook maken we veel 
gebruik van aanvullende informatie, spelletjes en knutsel ideeën van 
internet. Tijdens de kinderdiensten zingen we leuke kinderliederen, 
luisteren we naar een Bijbelverhaal en verwerken dit dan door middel 
van een toneelspel, een knutselwerk, een puzzel, quiz of spel.  
 
Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen met Dinie 
Nijenhuis, telefoonnummer 0594-61396 of 06 12 76 28 55 of mailen 
naar ph_vanderveen@hotmail.com 
 
Namens de kindernevendienst 
Dinie Nijenhuis 
 
 
Startzondag 
 
Zondag 19 september hopen we als gemeente weer de startzondag te 
vieren. Deze zondag willen we graag met de kinderen starten in hun 
eigen dienst. Dit betekent dat de kinderen van te voren niet in de kerk 
komen, maar gelijk naar hun eigen ruimte gaan.  
Aan het einde van de kerkdienst zullen we met alle kinderen nog in de 
kerk komen om te laten zien en horen wat we die ochtend hebben 
gedaan.  
 
Na de kerkdienst gaan we met elkaar naar de Groene Dörpsploats, 
waar de kinderen ook nog wat ten gehore zullen brengen. We nodigen 
dan ook alle kinderen van de basisschool uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Het belooft een gezellige ochtend/middag te worden. 
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Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen met Dinie 
Nijenhuis, telefoonnummer 0594-61396 of 06 12 76 28 55 of mailen 
naar ph_vanderveen@hotmail.com 
 
Namens de kindernevendienst 
Dinie Nijenhuis 
 
In memoriam Gerrie Ploeg – Algra 
 
Op 18 juli 2021 is overleden in het begin van de avond Gerrie Ploeg - 
Algra op de leeftijd van 76 jaar.  
We zijn geschokt omdat het zo snel ging en delen ons verdriet met 
Klaas, de kinderen, kleinkinderen en familie. 
 
Geboren is Gerrie op 24 april 1945 in Oudega (Aldegea) onder de rook 
van Drachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Precies in de periode 
dat het noorden bevrijd werd, dus eigenlijk een bevrijdingskind, groeide 
Gerrie op in een gezin met drie kinderen samen met broer Douwe en 
zus Jitske waarvan zij de jongste was. Op 4 jarige leeftijd verhuisde het 
gezin naar Lutjegast op de boerderij Abel Tasmanweg 17 waar haar 
broer nu nog woont. 
Gerrie trouwde in 1967 met Klaas Ploeg uit Hoogkerk. Ze hebben de 
eerste jaren in Lutjegast en Leek gewoond waar Klaas werkte, tot ze in 
1969 het huis kochten aan de Abel Tasmanweg 58. Uit hun huwelijk 
zijn twee kinderen geboren, zoon Jetse en dochter Carla. 
Gerrie heeft gewerkt bij Alva Laval en Lego Nederland, verder was ze 
actief lid van de Bazuin.  
Tijdens de dienst ter nagedachtenis van Gerrie hebben enkele leden 
van de Bazuin het lied 247 Eventide (Heer wees mij nabij) gespeeld, 
welke ook is gezongen in de kerkdienst ter nagedachtenis aan haar op 
de zondag na haar overlijden. 
 
Bij de familie Ploeg was iedereen welkom, Gerrie was een vrouw die 
ondanks haar zwakke gezondheid, altijd positief bleef en zich niet 
afvroeg wat kan ik niet, maar wat kan ik nog wel. In perioden dat het 
soms iets minder ging vond ze troost in het lied van Ede Staal: “‘t Het 
nog nooit nog nooit zo donker west of ’t wer altied wel weer licht.”  Ze 
hield van gezelligheid om haar heen, vond het prachtig aanwezig te 
zijn op de Soos, plattelandsvrouwen en het gezamenlijk eten 
donderdags in het dorpshuis.  
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Drie weken voor haar overlijden tijdens een onderzoek bleek dat de 
ontstekingswaarden in haar bloed te hoog waren, aansluitend nog 
diverse onderzoeken ondergaan, met als uitslag: een kwaadaardige 
tumor met uitzaaiingen. Helaas geen kans op genezing en na een 
kortstondig ziekbed is Gerrie in haar vertrouwde omgeving overleden 
in bijzijn van Klaas en de kinderen en kleinkinderen. 
Een mooi gebed stond er op de rouwkaart. Dit gebed geeft aan dat 
herinneringen blijvend zijn en ons kunnen helpen een verlies te 
dragen. 
 
Gebed 
 
Wanneer ik moet gaan  
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte mij kleinmaakt, 
onzeker en afhankelijk, 
laat mij dan nooit verlopen in de angst. 
Laten er dan mensen zijn 
die mij vasthouden: 
Wees gij zelf aanwezig 
in de handen die mij verzorgen, 
in de woorden mij toegesproken, 
en ontbreek mij niet 
in mijn zuchten en mijn bidden, 
in de liefde die blijft spreken. 
Wees aanwezig als een vriend 
en beschut mij en omarm mij. 
Houd mij vast wanneer ik wankel 
nu de schaduw langer wordt. 
 
Wees aanwezig bij ons allen, 
die mij lief zijn. 
Dat nooit de nacht zo diep kan zijn  
of Gij zijt daar. 
 
Amen 
 
Hielke Faber  
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In memoriam Feike Zuidema 
 
Feike werd geboren op 11 juli 1943, midden in de oorlog, op het schip 
van zijn ouders: “De Onderneming”.  
Hij was het vierde kind van Taeke Jan en Jitske Zuidema. 
In Lutjegast deed hij de lagere school en was hij in de kost bij de 
familie Wouda, een familie waar hij warme herinneringen aan 
bewaarde. 
Na de basisschool deed Feike twee jaar Mulo, in Grijpskerk, en 
vervolgens twee jaar LTS in Groningen. Hij werd daarna opgeleid tot 
elektromonteur.  
Na zijn tijd in militaire dienst ging hij werken bij Feenstra in Groningen 
als elektromonteur. Daarnaast volgde hij aan de H.B.S. een studie voor 
leraar elektrotechniek. 
Zijn vader had naast zijn schip een zand- en grindhandel op de hoek 
van het Oosterzand en het Wolddiep, bij de brug. Verder had hij ook 
nog een vrachtwagen, voor het bezorgen 
van zand en grind. In 1959 kocht vader Zuidema het huis aan de Abel 
Tasmanweg. 
In 1967 nam Feike het bedrijf over; het schip bleef nog een aantal 
jaren in bezit maar gevaren werd er niet meer – en in 1972 werd het 
verkocht. Het enige dat ervan over is, is het originele anker – dat staat 
nog altijd in de tuin, nu in Marum. 
In datzelfde jaar 1967 trouwde Feike, met Leentje Drent. Ze gingen 
samen verder aan de Abel Tasmanweg: vader Taeke Jan en moeder 
Jitske vertrokken in januari 1968 naar Grootegast. 
 
Er kwamen drie kinderen: Ellen, Taeke Jan en Jitske. 
Intussen breidde Feike zijn bedrijf uit: hij zorgde dat hij zijn transport-
papieren haalde zodat hij ook voor derden kon gaan vervoeren. Eerst 
veevoer, maar later materialen in de wegenbouw. Hij had zo’n twaalf 
vrachtauto’s en daarnaast vele charters aan het werk! 
Nadat Feike en Leentje gescheiden zijn, kwam hij een jeugdliefde 
tegen: Akkie Oldewarris, heel wat jaren hebben ze nog samen aan de 
Abel Tasmanweg gewoond. 
In 2012 stopte Feike met zijn bedrijf. Vorig jaar verhuisden ze van 
Lutjegast naar Marum. Feike werd erg ziek en heeft maar kort van hun 
nieuwe huis kunnen genieten. 
In de dankdienst voor zijn leven lazen we een tekst uit de tweede brief 
aan de Korinthiërs (hoofdstuk 4, vers 16 t/m 18). Paulus legt hier uit 
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dat ieder mens een aardse kant heeft, de buitenkant en er is het 
innerlijk, het wezen van de mens, de binnenkant. 
Die binnenkant verdient aandacht. Wij mensen kunnen gemakkelijk 
opgaan in allerlei zaken van het dagelijks leven, waarbij zo maar de 
wezenlijke dingen vergeten kunnen worden. 
De apostel Paulus leert dat de binnenkant van de menselijke persoon 
de plek is om de verbinding met God te vinden. 
Feike Zuidema was een kind van zijn tijd. In het verleden was hij wel 
actief voor de Hervormde Gemeente van Lutjegast, maar intussen was 
hij geen kerkganger meer.  
‘Maar ik ben wel gelovig’, zo zei hij. 
Op 13 augustus overleed Feike Zuidema. 
Op woensdag 18 augustus is in besloten kring afscheid van hem 
genomen in crematorium de Wâldhôf in Opeinde. 
 
In de dankdienst werd het volgende gedicht gelezen: 
We leven in een wereld vol onzekerheden. 
’t Is telkens weer de twijfel die het wint. 
We weten vaak niet hoe we verder moeten,  
maar Jezus zegt: Ik ben de Weg, mijn kind. 
 
Pastor Ate Klomp 
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Diaconie 
 
Van de Diaconie: 
 
Hieronder ziet u de goede doelen van PKN en Kerk in Actie voor de 
maand september 2021. 
 
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 5 september 2021 
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 
hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen 
komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit 
het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen 
dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, 
zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk 
volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerknoordghana  
 
Collecte Protestantse Kerk (Missionair Werk), zondag 12 september 
2021  
Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt 
regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. 
Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in 
aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van 
geloof, hoop en liefde. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster  
 
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 19 september 2021 
Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel 
plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk 
mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt 
maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder 
huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te 
houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en 
herstel kan blijven. 
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Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie  
Vredeswerkcollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 26 september 
2021 
Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. 
Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan 
deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en 
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken 
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/israelpalestina 
 
Deurcollecte NBG, zondag 26 september 2021 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en 
verspreidt de Bijbel wereldwijd. En in Nederland helpen we nieuwe 
generaties om de Bijbel te (leren) lezen. Dit werk kunnen we alleen 
doen dankzij de steun van leden, donateurs en kerken.  
 
Israëlcollecte Protestantse Kerk (Kerk en Israël), zondag 3 oktober 
2021 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de 
eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van 
het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke 
traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie 
tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm 
aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse 
gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
 
Collectebonnen 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn 
iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
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• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 
Collecten 
 
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten 
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste 
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de 
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw 
worden gebruikt. 
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;  
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag 
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de 
Diaconie; 
Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Lutjegast. 
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1ste 
collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2de collecte).  
 
Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast. 
Scan de code met de Camera App op je telefoon. 
 
U kunt ook gebruik maken van onderstaande link: 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-
yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg 
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Overdracht Torenkerk 
 
Woensdag 7 juli heeft bij de notaris te Grootegast de overdracht van 
de Torenkerk plaatsgevonden aan dhr. H. Hoorn.  
 
Aanvankelijk zou de overdracht plaatsvinden op 2 juli in de Torenkerk 
met daaraan gekoppeld een kleine ceremonie, maar vanwege ziekte 
van de koper kon dit toen niet doorgaan en is besloten om de koop op 
7 juli bij de notaris plaats te laten vinden. 
 
Dhr. Hoorn zal de kerk verhuren aan de Gereformeerde gemeente 
Grootegast. Zij hebben het afgelopen jaar de kerk al gehuurd van onze 
gemeente om er hun zondagse erediensten te houden. 
 
De Torenkerk blijft in gebruik als kerk en daar zijn wij als verkopende 
gemeente blij mee. Het kerkgebouw is gerestaureerd en is bij de 
nieuwe eigenaar in goede handen.  
 
Dhr. Hoorn is, indien mogelijk, ook bereid de kerk voor andere 
doeleinden beschikbaar te stellen. Zo blijft de klok in de toren luiden bij 
begrafenissen en kunnen mensen die dat willen vanuit deze kerk 
begraven worden. Voor andere activiteiten waarvoor partijen de kerk 
zouden willen huren is altijd overleg mogelijk met de nieuwe eigenaar. 
 
Wij wensen als gemeente dhr. Hoorn en daarmee ook de 
Gereformeerde Gemeente Grootegast heel veel geluk met hun nieuw 
aangekochte kerk. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
 
Martin van der Velde 
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Pikulan adoptiekinderen 
 
De Diaconie heeft drie kinderen in Indonesië geadopteerd, op het 
eiland Batu. Deze adoptie houdt in dat we, met hulp van uw giften, 
deze kinderen financieel ondersteunen voor hun scholing en contact 
met ze onderhouden. 
  
Het is een zwaar jaar geweest in Indonesië. Ook voor familie 
Theedens, oprichters en de drijvende kracht achter Pikulan. Mevrouw 
Theedens, ook wel Moeder Theedens genoemd is op leeftijd en al een 
tijdje weduwe, maar doet nog altijd het vertaalwerk van de brieven van 
Indonesisch naar Nederlands. Afgelopen jaar heeft ze haar jongste 
zoon aan Corona verloren, daarom is het even stiller geweest van de 
kant van Pikulan. Maar gelukkig heeft ze toch weer energie gevonden 
om dit weer op te pakken en daarom kunnen we nu de brieven van 
Gracia, Ambarwati en Alex met jullie delen.  
 
Ook de schoolrapporten zijn binnen. Het zal best een uitdaging zijn 
geweest om het schooljaar vorm te geven, want de lessen moesten 
ineens online. De kinderen geven aan dat het niet hetzelfde is als zelf 
op school te zijn, ze missen hun vriendjes, en ook zij hebben te maken 
met de uitdagingen die bij “thuis-werken” horen, zoals velen in 
Nederland die ook kennen. Toch hebben ze allemaal een goed rapport 
gehaald en zijn dus over naar het volgende schooljaar. Hieronder de 
brieven. 
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Gracia Meinita (9 jaar) 

 

Lieve adoptie ouders van 
de Protestantse 
Gemeente te Lutjegast, 
 
Hoe gaat het met u, 
adoptie ouders? Ik hoop 
dat u goed en gezond 
mag zijn. Zolang ik in de 
4de klas van de lagere 
school zit leren wij via 
online vanwege covid 19. 
God dank dat ik de 
lessen goed kan volgen, 
ofschoon ik het soms beu 
ben. Dit jaar kan ik naar 
de 5de klas over gaan. Ik 
verlang mijn vrienden te 
ontmoeten en weer als 
toen voordat er covid was 
naar school kan gaan. In 
deze schoolvakantie ga 
ik nergens heen, ik blijf 
thuis. Het gaat goed met 
mij en de familie, wij zijn 
gezond. Bedank voor al 
uw steun tot heden, 
zodoende kan ik verder 
naar school. God zegene 
u, adoptie ouders. 
 
Groeten en gebed, 
 
Gracia Menita K 
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Kopy van buiten de eigen kerk 
 
Open Colleges over Johann Sebastian Bach  
 
Heb je zin in het volgen van interessante Open 
Colleges? Meld je dan aan bij Theologische 
Verdieping Groningen voor vier avonden over 
het leven en werk van Johann Sebastian Bach.  
 
Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden 
geeft de colleges. Wim van de Laar uit 
Hoogezand sluit de serie af met een 
orgelconcert.  
 
Wanneer: 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021 
Locaties: colleges: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 
    220, Groningen  
    concert: Magnuskerk, Kerkbrink 1, Anloo 
Tijd:   19.30 – 22.00 uur 
Kosten:  € 40,- 
Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr. 
 
Meer informatie en aanmelden via de website www.tvg-groningen.nl. 
 
Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen. 
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In de Bres zoekt leden cliëntenraad 
 
Christelijk Instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres 
biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd 
met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij 
vanuit de locaties Drachten en Groningen.  
 
In de Bres biedt aan kerken kennis en informatie over onderwerpen op 
psychologisch vlak.  
Binnen het hulpverleningsproces is de christelijke identiteit van grote 
waarde. De identiteit van In de Bres wordt geborgd door een actieve 
identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting 
hebben.  
 
Daarnaast hebben wij een cliëntenraad die voor In de Bres belangrijk 
is vanwege de inbreng op basis van eigen ervaring of die van een 
verwante. 
De Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden, waaronder een nieuwe 
voorzitter.  
 
Bent u zelf cliënt geweest?  Of bent u partner of andere verwante van 
een cliënt? Of wilt u meer weten? Ga naar https://ggzindebres.nl/over-
ons/werken-bij/ 
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Informatieavond Cursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Wil je een mooie, veelzijdige cursus volgen? 
 
Kom dan op 20 september 2021 om 19.30 uur naar het Willem 
Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen. 
 
Ds. Bert van der Woude uit Winschoten, cursusleider, informeert je 
over deze boeiende cursus. Ook oud-cursisten zijn aanwezig en je 
hebt volop gelegenheid vragen te stellen.  
 
Alvast meer weten? Raadpleeg dan onze website www.tvg-
groningen.nl  
 
Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen. 
 
Oriëntatiecursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Theologische Verdieping Groningen (TVG) is een 3-jarige cursus over 
verbreding en verdieping in geloof en samenleving. Je kunt op drie 
avonden kennismaken met deze cursus. 
 
Je krijgt informatie over de vakken en ontmoet de docenten. Zo krijg je 
een goed beeld wat de cursus voor je kan betekenen. Er is volop 
gelegenheid voor gesprek en discussie. Vooropleiding is niet nodig, 
wel een gezonde nieuwsgierigheid.  
 
De oriëntatiecursus kost € 25.  
De lessen zijn op de maandagavonden 27 september, 4 en 11 oktober 
2021 van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Meer informatie of aanmelden: kijk op de website: www.tvg-
groningen.nl 
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Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen. 
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Project Enschede 
Laatst heb ik in een stukje van de kerkwijzer 
laten weten dat ons project in Nepal niet 
doorging. Tenminste wij zijn als groep niet 
naar Kathmandu toe gegaan. De lokale 
partner in Katmandu, Light House 
Foundation Nepal (LHFN) garandeert 
namelijk wel dat de klaslokalen van de 
middelbare school gebouwd zullen worden. 
Helaas gaat dit wel minder snel dan 
gehoopt. In april hoorden we over de 
bosbranden in Nepal en inmiddels heeft de 
tweede coronagolf ervoor gezorgd dat het 
land opnieuw in lockdown is. De leerlingen moeten thuis via het 
internet de lessen van school volgen.  
Het land waar de klaslokalen gebouwd gaan worden, wordt nu gebruikt 
voor het verbouwen van rijst (eerste oogst) en tarwe (tweede oogst). 
Hierdoor krijgen de leerlingen drie maanden lang te eten via een 
voedselprogramma van LHFN. Hopelijk worden de omstandigheden 
daar snel beter en kunnen de leerlingen straks naar hun (nieuwe) 
school! 
 
Toch zaten we deze zomer niet thuis: met 21 deelnemers gingen we 
op project in Boekelo. Binnen 10 dagen hebben we bij stichting de 
Beuk veel opgeknapt. We hebben schoongemaakt, geverfd en 
bestrating gelegd. De mensen die bij stichting de Beuk wonen hebben 
dingen meegemaakt, waardoor hun leven uit evenwicht is geraakt. De 
problemen die ze hebben zijn meestal ontstaan door een samenloop 
van meerdere omstandigheden. Van de een op de andere dag hebben 
ze te maken gekregen met een beperking, verslaving en/of schuld. Ze 

raakten uit balans en dat maakt hen 
kwetsbaar. Stichting de Beuk helpt deze 
mensen om zichzelf terug te vinden na 
vaak een moeilijk tijd. De komst van onze 
groep was voor veel bewoners eerst best 
wel even wennen. Maar langzamerhand 
durfden de bewoners steeds een beetje 

dichterbij te komen. Dan kwamen ze even langs om even te kijken wat 
we allemaal aan het doen waren, een praatje te maken of om mee te 
doen met de dagbesteding.  
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De goede sfeer in onze groep had een positieve invloed op onszelf, 
maar ook op de bewoners van de Beuk. Het zorgde er zelfs voor dat 
de mensen die nooit naar buiten kwamen toch even een rondje 
wandelden over het terrein. Ook stelden een paar bewoners zich open 
door hun verhaal voor het eerst te vertellen. Bij het afscheid vertelde 
een bewoner dat de mensen van de Beuk ons zouden gaan missen, 
maar ze hadden zich samen voorgenomen om vol goede moed verder 
te gaan.  
We verbleven in het clubgebouw van een scoutingvereniging in de 
buurt. We hebben een stadswandeling gemaakt en zondags zijn we 
naar de kerk geweest. Bijna elke dag heeft een aantal deelnemers een 
korte vlog gemaakt, waarin we lieten zien wat we allemaal deden. 
Mocht u het nog leuk vinden om dat terug te kijken kan dat hier: 
https://www.worldservants.nl/nieuws/NL1121 .  
 
Vlak voordat we naar Boekelo zouden gaan, had ik er eigenlijk niet 
zoveel zin in. Yael, de vriendin waarmee ik samen zou gaan had 
besloten om niet mee te gaan en tien dagen zonder telefoon is ook 
best wel lang ;). Maar ook in Nederland zijn er genoeg mensen die 
hulp kunnen gebruiken, dus ik wilde daar wel graag bij helpen. En wat 
ben ik blij dat ik ben meegegaan. Er was zo’n goede sfeer in onze 
groep en iedereen kon leuk met elkaar opschieten. Ook waren de 
mensen van de Beuk heel blij en dankbaar dat we er waren, daar doe 
je het natuurlijk voor!  
Deze ervaring heeft me zo enthousiast gemaakt dat ik ook nog graag 
een keer een écht World Servants project wil meemaken. Daarom heb 
ik besloten om komend jaar nog een keer op project te gaan. Dit keer 
naar Afrika, maar naar welk land precies weet ik nog niet. Dit betekent 
dat ik weer veel geld moet ophalen, dus u/jullie horen vast nog van me 
;)  
Ik wil iedereen nog een keer heel erg bedanken, voor het sponsoren 
en meedenken met de acties! Door jullie worden er klaslokalen in 
Nepal gebouwd en konden we bouwen aan verandering in Boekelo! 
 
Hanne Plantinga 
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Kerkbalans   Totaal     
2021 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m juli toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 5 september 2021 
K  9.30  ds. E.C. Rooseboom, 
Drachten 
KND 1 t/m 8 en Kom in de kring  
Ouderling van dienst: J.Y. de Vries 
Diaken van dienst: A. Martini 
Collecte: Werelddiaconaat (Ghana) 
 
 
 
 
Zondag 12 september 2021 
K  11.00  dhr. J.J. Hoefnagel, 
Sneek 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema  
Diaken van dienst: D. Notebomer 
Collecte: Missionair werk 
 
 
 
Zondag 19 september 2021 
Startzondag 
K  10.00  pastor A. Klomp, 
Drachten 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Diaken van dienst: J. Gorter 
Collecte: Zending (Syrië) 
 
 
 

 
Zondag 26 september 2021 
K  9.30  dhr. J.J. Hoefnagel, 
Sneek 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Diaken van dienst: A. Martini 
Collecte: Zending 
(Israël/Palestina) 
Deurcollecte: NBG 
 
 
Zondag 3 oktober 2021 
Israëlzondag 
K  9.30  drs. H.J. van der Wal, 
Groningen 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: H.J. Faber 
Diaken van dienst: x 
Collecte: Kerk & Israël 
 
 
Zondag 10 oktober 2021 
K  9.30  dhr. P. Plantinga, 
Lutjegast 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J.Y. de 
Vries 
Diaken van dienst: x 
Collecte: Diaconie 
 
 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere 
diensten 
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Koffiedrinken 
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Als corona geen roet in het eten gooit 
zouden we binnenkort weer iedere zondag samen koffie kunnen 
drinken. 
Rooster volgt. 
 
 
 
 
 
Oppas 
 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk. 
Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden 
om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de 
dienst kunt gaan. 
We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen 
spelen. 
Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer 
worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het 
uitspreken van de zegen. 
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Overige roosters 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
 
 
Er is tijdelijk geen kerkautorooster 
 
 
 
 
 

 
   
 Oppasrooster 
  
 05 sep  Kom in de kring 
 12 sep  Enna en Ilona 
 19 sep  Hanne en Evelien 
 26 sep  Noa en Gerdine 
 
 
 
 

 
 
 
Organistenrooster 
 
05 sep  Aly Kloosterman, Doezum 
12 sep  Piet Dijkstra 
19 sep  Martin van der Velde 
26 sep  Martin van der Velde 
03 okt  Martin van der Velde 
10 okt  Martin van der Velde 
 
  

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Video- en Beamerrooster 
05 sep Jonathan Ruiter / Anneke Plantinga 
12 sep Joël Plantinga / Lammert Jan Broekema 
19 sep Jakob Jongsma / Wim Broekema  
26 sep Jan Notebomer / Johan Gorter  
03 okt Evelien Kroese / Diane Ruiter 
10 okt Jonathan Ruiter / Siety Douma 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Lectorenrooster 
  05 sep Dirk Notebomer 
  12 sep Dinie Faber 
  19 sep Gesina Broekema 
  26 sep Siety Douma 
  03 okt Betty Schippers 
  10 okt Pop Poelman 
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Kosterrooster 
05 sep Wim Broekema 
12 sep Ruurd Horenga 
19 sep Jakob Jongsma 
26 sep Hein Wijbenga 
03 okt Jochum de Vries 
10 okt Harko Bouwkamp 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Scriba        S.F. Douma      tel 614168 
e-mail:        scriba@pkn-lutjegast.nl 
Ouderling-kerkrentmeester M. van der Velde     tel 614115 
Lid diaconie      J.J. Gorter      tel 06-51644557 
 
Diaconie 
Voorzitter        D. Notebomer      tel 613201 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   tel 614352 
Secretaris       J.J. Gorter  
 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
          Ropta 83, 9202 KG Drachten 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
Uiterlijk maandag 27 september naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 


