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Voorwoord 
 
Op een nacht werd ik wakker met een oud lied in mijn gedachten: 
‘Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht. 
God, mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mij de wacht.’ 
Dat lied ging niet weg, maar bleef bij me.  
Soms zong ik het, dan zei ik het weer in mijn gedachten op. 
Ik bad de Heer wat Hij er mee bedoelde.  
Toen liet de Heer me een beeld zien van een laan met hoge bomen aan 
weerzijden. Een lange eenzame weg dwars door de weilanden. Er stond 
een hevige stormwind en de bladeren vielen massaal naar beneden en 
waaiden over de velden. Het regende hard en donkere wolken joegen 
langs de lucht. Een somber beeld. 
De Heer wil spreken tot ieder persoonlijk. 
Mijn kind, ik weet van die weg die je gaat. Van de stormen die in je leven 
woeden, van de sombere dagen die zich aaneenrijgen en van de weg 
die zo ver en lang lijkt. 
Zoals de bladeren van de bomen werden gerukt, zo vervlogen jouw 
dromen en niemand kan die pijn en strijd ten volle meevoelen, alleen je 
eigen hart kent je diepste verdriet. 
 
Maar weet één ding: Ik zal je nooit begeven, Ik zal je nooit verlaten. Want 
boven de wind en het geraas van de storm, daar troon Ik geweldig in de 
hoge. Ik loop naast je op die eenzame weg. 
Mijn lieve kind, kom dicht bij Mij en luister. Zie je ginds de regenboog 
door de takken heen? Ergens schijnt de zon... De storm gaat voorbij. 
Hoor je de wind van mijn Geest in de boomkruinen? Ik ben dichtbij en 
geef je nieuwe kracht. Hoor je mijn fluisterende stem aan je oor? Ik houd 
van jou. Je bent nooit alleen! 
Zoals de zon doorbreekt en de natuur weer een ander aanzien geeft, zo 
wil Ik met al mijn warmte en liefde doorbreken in jouw duisternis. Ik ben 
de God van oudsher die de storm en de winden gebood te zwijgen en 
stil te zijn en het werd... volkomen stil. Dat wonder wil Ik in jouw leven 
doen.  
 
Geloof dat Ik bij machte ben alles te veranderen. Want... 
 
Ruwe stormen mogen woeden, alles om je heen zij nacht. 
God, jouw God zal jou behoeden. God houdt voor jouw heil de wacht. 
 
https://www.bemoedigingssite.nl/        bijdrage Grietje Pera 
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Activiteitenagenda 
 
01-03  Jeugddienst 
08-03  Koffieconcert CMV De Bazuin 
09-03  Moderamen 
11-03  Biddag 
12-03  CPL: creatieve avond 
15-03  “Dwars door de Bijbel”, Ichtuskerk Oldekerk 
16-03  Gemeenteavond voorjaar 
20-03  Kerkenbeurs Hanzeplaza, Groningen 
21-03  Kerkenbeurs Hanzeplaza, Groningen 
22-03  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring 
23-03  Crea-avond 
29-03  Bevestiging ambtsdragers 
29-03  Gezellige zondag Boyemaheerd 
30-03  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
30-03  Inleveren kopy Kerkwijzer april 
01-04  Tienerdienst 
02-04  Ring Westerkwartier, spreker Martine Versteeg 
06-04  Pastoraat 
06-04  Liturgisch bloemschikken 
12-04  Paasconcert Chr. Mannenkoor Westerlauwers 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
Verjaardagen 70+  
 
01 mrt  A. van der Velde-Hoekstra 
11 mrt  A. Huizenga-Huisma 
18 mrt  J.C. Lohmeijer 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 22 maart inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor maart: “BROODBELEG” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Smeerkaas 
Leverpastei 
Zoet broodbeleg 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Vertrokken: 
Dorien Vroom (met doopattestatie) 
Jacqueline Kuperus (met doopattestatie) 
 
Onttrokken: 
Erwin Horenga (dooplid) 
Henri Horenga (dooplid) 
Martina Hazenberg (dooplid) 
E. de Haan (belijdend lid) 
J.R. de Haan-Wiekema (belijdend lid) 
Frank de Haan (dooplid) 
L. Douma (belijdend lid) 
J. Douma-Zuiderveld (belijdend lid) 
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Van de Kerkenraad 
 
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 januari 2020 
 
Opening 
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en leest Psalm 
119 vers 1-16: “De Heerlijkheid der Wet”. Vervolgens een overdenking:  
 
Uw wil geschiede 
Dit is niet een gebed om berusting, het volgt immers op het gebed om 
de komst van Gods Rijk. Jezus stelt ons de engelen tot voorbeeld: Uw 
wil geschiede gelijk in de Hemel, alzo ook op de aarde! 
Zullen wij ook doen wat wij bidden? Wij bidden om vrede. Zijn wij 
mensen van vrede en ook vredestichters? Uw wil worde door ons 
volbracht! 
Wij zijn geen toeschouwers van wat God doet, maar deelnemers aan 
wat Hij doet. Wij zijn actief opgenomen in de geschiedenis en het 
heden van God en de mensheid. 
Wij kunnen bidden om de komst van Gods Rijk als toeschouwers, die 
wachten op wat God zal doen, maar wij kunnen het ook doen -en dat 
wil Jezus- als deelgenoten, die het geheim van de eenheid van gebed 
en gehoorzaamheid kennen. Een mens bidt niet in ernst om de komst 
van het Rijk van God, als hij niet bereid is te doen wat de Vader vraagt 
en wat hij zelf aan de Vader vraagt. 
Het bidden moet gericht zijn op het onderhouden van Zijn geboden en 
beloften. 
Wie het Rijk van God verwacht is een Rijks- en Reisgenoot die zich 
niet neerlegt bij het onrecht wat gaande is op deze aarde in onze tijd. 
Daarom bidden wij: “Uw wil geschiede”. 

 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Notulen kerkenraadsvergadering 25 november 2019 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.  
Zaken uit de notulen: 
In de kerkenraadsvergadering van 25 november j.l. is besloten om 
voortaan de deuren van de kerkzaal niet meer op slot te doen. 
(Inbraakpreventie: Wat te doen. Er is besloten om voortaan de binnendeuren niet meer 
op slot te doen, om bij eventuele inbraak te voorkomen dat deuren met geweld 
geforceerd worden). Deze afspraak wordt niet nagekomen want de deur is 
steeds op slot. Reden: het besluit is niet gedeeld met de kosters etc. 
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Alvorens dit te doen wil de voorzitter van de kerkrentmeesters nog 
contact opnemen met de verzekering, of deze actie zonder gevolgen 
kan worden doorgevoerd. 
  
Wisseling ambtsdragers 
Er zijn meerdere gemeenteleden benaderd die allen hebben bedankt 
voor het ambt van ouderling en diaken. Met één uitzondering. Wij 
mogen ons erin verheugen dat Johan Gorter heeft toegezegd het ambt 
van diaken op zich te willen nemen. 

 
Wederom noemt de kerkenraad namen die zullen worden benaderd 
voor de vacature van 2 ouderlingen en 1 diaken. 
Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan zal het moderamen zich beraden 
op vervolgstappen.  
 
Belijdende leden van onze gemeente die in 1950 of daarvoor geboren 
zijn, zullen niet meer worden gevraagd voor het ambt.  
 
Jaarrekening 2019 
Diaconie 
De jaarrekening van de diaconie ziet er keurig uit. Complimenten aan 
penningmeester Allanda Martini. Eén vraag: er staat een gift 
koffiedrinken € 100,00, deze zal worden overgemaakt naar de kerk. 
Voor het controleren van de boeken worden gevraagd: Siebrand 
Douma en Hein Wijbenga. 
Kerk 
Financieel ziet het er goed uit en dat komt ook omdat onze gemeente 
in korte tijd twee behoorlijke erfenissen mocht ontvangen. Dit is ook 
meteen het antwoord op de vraag waarom het PKN quotum met € 
2000 meer begroot is. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de 
fiscus dit deel opeist. 

 
Voor het controleren van de boeken zullen worden gevraagd: namens 
de kerkenraad Allanda Martini en Dea van der Heide en als 
onafhankelijke leden Johnny Solle en Betty of André Schippers. De 
boeken moeten gecontroleerd zijn voor 9 maart aanstaande. 

 
Gemeenteavond 16 maart 2020 
De voorjaarsgemeenteavond wordt gehouden op 16 maart 
aanstaande. Nadat de preses de avond geopend heeft wordt het 
nieuwe jaarboekje doorgelopen, vervolgens geeft de voorzitter van de 
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kerkrentmeesters een toelichting op de jaarrekening 2019 en begroting 
2020. Als gastspreker is uitgenodigd de heer Jan Lohmeijer. Hij houdt 
zich al jarenlang bezig met de geschiedenis en het archief van de 
Torenkerk en zal ons een inkijkje geven in zijn werkzaamheden. 

 
Bijeenkomst kerkenraad/bezoekmedewerkers op 22 april 2020 
De jaarlijkse bijeenkomst kerkenraad/bezoekmedewerkers zal naast de 
huishoudelijke zaken staan in het teken van elkaar ontmoeten.  
 
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten 
worden besproken 
 
Kerkrentmeesters 
De onderhandelingen over de verkoop van de Torenkerk zijn van start 
gegaan. Er is afgesproken dat de verbouwing van de kerk door ons 
wordt afgemaakt, de kosten daarvan worden door de koper betaald. 
Streven is om de verbouwing voor de zomervakantie van 2020 af te 
ronden. 
 
De lekkage in de kerkzaal is verholpen. Het zink op de krimp was naar 
beneden gezakt. 
 
Er wordt een nieuwe goot aan de achtergevel van de kosterswoning 
bevestigd. 
 
De brieven voor de actie Kerkbalans zijn verzonden. Een aantal 
mensen die voorgaande jaren niet op de actie Kerkbalans hebben 
gereageerd en ook financieel niet hebben bijgedragen, krijgen een 
brief van andere strekking. 
 
Gemeenteopbouw 
Op 8 februari aanstaande is er een Bingo avond, de opbrengst hiervan 
is voor World Servants. 
 
Algemene verslagen 
Classis: geen bijzonderheden. 
Ring: 16 januari j.l. is Janny Poelman naar de bijeenkomst geweest. 
Het onderwerp van de avond was: Ethische vragen van ons als 
gelovigen aan de medische wetenschap”. Adrie Spelt, geestelijk 
verzorger in het UMCG was de inleider. Een interessante en 
interactieve avond. 
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Evaluatie nieuwjaarsdienst: 
De kerkenraad vindt het een leuke traditie waar we jaarlijks mee door 
kunnen gaan, alleen de nieuwjaarsdienst. Organisatorisch zal het 
worden geregeld vanuit de kerkenraad. Het moderamen regelt wie het 
voortouw in handen neemt. 

 
Aanvangstijd oudejaarsdienst: 
Op Oudejaarsavond begon de dienst om 20.00 uur. Dit is niet als 
positief ervaren. Voortaan zal de Oudejaarsdienst weer om 19.30 uur 
zijn. 
 
Commissies/werkgroepen 
Commissie Bijzondere Diensten 
Zondag 2 februari gaat Fré Riepma voor en treden de Young Christian 
Singers op. Thema van de dienst is: Vrede. Er is een flyer huis aan 
huis verspreid. 
 
Bezoekrooster 2019/2020 
Gesina Broekema heeft catechisatiegroep 2 bezocht. Jammer dat er 
maar 3 personen aanwezig waren. Wellicht is het verstandig dat niet 
alleen de kinderen bericht krijgen wanneer het catechisatie is, maar 
ook de ouders, zodat ze erop kunnen toezien dat hun kinderen gaan. 
De les op zich was mooi. 
 
Sluiting 
Fokje Kroese leest een gedicht, waarna de preses de vergadering sluit. 
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba)  
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Gemeenteavond 
 
De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de gemeenteavond 
op 16 maart aanstaande, aanvang 19.30 in de Kandelaar. 
 
De agenda vindt u hieronder vermeld, evenals de notulen van de vorig 
jaar gehouden gemeenteavond op 18 maart 2019, welke in deze 
vergadering worden vastgesteld en getekend. 
 
Wij hopen u/jullie in grote getale te mogen ontmoeten. 
 
 

Agenda gemeenteavond maandag 16 maart 2020 
 
19.15 uur  Inloop met koffie 
19.30 uur  Opening door preses Siebrand Douma 
19.35 uur  Vaststellen/behandelen notulen gemeenteavond    
     18 maart 2019 
19.45 uur  Jaarboekje 2020/2021 
20.00 uur  Begroting 2020 en jaarrekening 2019 door de voorzitter 
     van het college kerkrentmeesters, Jakob Jongsma 
20.15 uur  Koffie 
20.30 uur  Onderwerp: Geschiedenis en archief van de Nederlands 
     Hervormde Kerk 
     Als gastspreker is uitgenodigd Jan Lohmeijer. Jarenlang 
     heeft hij zich beziggehouden met de geschiedenis en  
     het archief van de Torenkerk. Hij zal ons een inkijkje  
     geven in zijn werkzaamheden. 
21.15 uur  Sluiting 
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Notulen van de gemeenteavond gehouden op 18 maart 2019 
 
Aanwezig:  40 gemeenteleden. 
Iets later komen: Fokje Kroese, Hein Wijbenga, Bertus en Menka 

Douma, Christa Jansen en Adina Horenga. 
 
1. Opening 
De preses, Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en alvorens de 
vergadering te openen, stelt hij voor Jan Lohmeijer toe te zingen, ter 
ere van zijn 80ste verjaardag. De jarige neemt de aubade in dank aan. 
 
De vergadering wordt geopend met het zingen van lied 864: 1, 2 en 5:  
“Laat ons de Heer lofzingen”. Vervolgens leest de preses uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling Lucas 24: 13-35. Het verhaal van de 
Emmaüsgangers en daarna een overdenking. 
 
God zelf komt naar ons toe. Hij heeft een verbond met de mensen op 
aarde gesloten voor eeuwig. Alle mensen mogen aanspraak maken op 
dit verbond. En om ons eraan te herinneren, heeft Hij de regenboog als 
zegel op deze verbintenis gezet. Elke keer als wij dit natuurverschijnsel 
zien, dan worden wij weer herinnerd aan de belofte die Hij aan onze 
voorvaderen en ook aan ons heeft gedaan. Wij mogen weten dat er 
Iemand is die met ons meegaat op de reis door ons leven, bij voor en 
tegenspoed. Soms krijgen we weleens het gevoel dat we er alleen voor 
staan en geen gehoor krijgen bij onze naasten. 
 
Wij lijken soms wel op die twee Emmaüsgangers, die wat van slag zijn 
door de gebeurtenissen van die afgelopen week in Jeruzalem. Ook wij 
kunnen van slag raken, als we horen van de terroristische aanslag, 
onlangs in Nieuw Zeeland en nu vandaag de aanslag in Utrecht. Veel 
mensen leven nog met gesloten ogen en zien elkaar niet als 
bondgenoot in deze wereld, maar als concurrent en vijand. 
 
Laten wij bidden voor een betere wereld en dat onze ogen, net als die 
van de Emmaüsgangers, geopend mogen worden, zodat we zicht 
krijgen op elkaar en op het Koninkrijk van onze God en Vader en zijn 
Zoon, onze Heer Jezus Christus. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
2. Notulen gemeentevergadering 12 maart 2018 



 11 

De notulen van 12 maart 2018 worden onveranderd vastgesteld en 
getekend. 
 
3. Jaarboekje 2019/2020 
Het algemene deel van het jaarboekje en de wijken wordt 
doorgenomen. 
Wim Broekema zou graag zien dat er mailadressen en 
telefoonnummers bij de wijkindeling vermeld worden. Mailadressen is 
mogelijk, indien gemeenteleden daar toestemming voor geven. Enkele 
jaren geleden is dit al ingevoerd, maar wellicht moet het nog eens 
onder de aandacht worden gebracht door middel van een stukje in 
Kerkwijzer. Actiepunt scriba. 
 
Pieter Plantinga merkt op dat het jammer is te moeten constateren dat 
het ledental fors is gedaald, een vermindering van 38 leden. De 
kerkenraad betreurt dit eveneens, maar het is een bewuste keuze van 
die gemeenteleden en helaas de tendens van deze tijd. 

 
4. Jaarrekening 2019 en begroting 2019 
De voorzitter van het college kerkrentmeesters, Jakob Jongsma geeft 
een toelichting. 
 
Aan vaste bijdragen is begroot € 55.000, tot op heden is € 51.000 
toegezegd. Ondanks de vermindering van leden, ongeveer dezelfde 
toezegging ten opzichte 2018. 
 
Wim Broekema mist de kerktelefoon in de begroting, terwijl we daar de 
komende vijf jaar nog gebruik van maken. Volgende jaar zal € 500 
worden begroot. 
 
Albert Notebomer stelt voor om de jaarlijks terugkerende kosten, zij het 
dan kleine bedragen (totaal ongeveer € 1000), wel op te nemen in de 
begroting. 
 
De boeken zijn gecontroleerd, in goede orde bevonden en getekend 
door Allanda Martini en Kees de Wit namens de kerkenraad en twee 
onafhankelijk financieel deskundigen, respectievelijk Jelle Visser en 
Johnny Solle. Jelle Visser meldt dat de boekhouder de zaken goed 
voor elkaar heeft. Alles ziet er heel duidelijk en keurig uit. Alle lof aan 
boekhouder Gretha van der Velde. 
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5. Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Lutjegast haar 
toekomst voor zich 

Na een korte pauze wordt de avond vervolgd met het onderwerp van 
deze avond: Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Lutjegast haar 
toekomst voor zich. Gespreksleider is Ate Klomp, maar alvorens hem 
het woord te geven wil de preses nog een oproep van de 
kindernevendienstcommissie noemen, waarin zij vragen mee te 
denken over de voortgang. 
Er komen minder kinderen naar de nevendienst en na de 
zomervakantie stoppen er drie leiders. 
 
Ate Klomp geeft eerst een korte inleiding waarin hij verwijst naar de 
gemeenteavond van november jongstleden, waar we nagedacht 
hebben over: “Wat is er veranderd om ons heen en ook in de 
kerkgemeenschap zelf, de invloed van veranderingen in maatschappij 
en cultuur”. Vanavond kijken we verder, we kijken naar de situatie hier 
in het dorp, ons eigen gemeente. 
In het bijzonder heet hij twee tieners welkom, Christa en Adina, fijn dat 
jullie gekomen zijn en mee willen doen aan de gesprekken. 
 
Natuurlijk zijn er dingen te noemen die we liever anders zouden zien. 
Soms zijn er mensen die de kerk verlaten, of mensen die minder 
betrokken zijn. Niet iedereen komt ’s zondags naar de kerk. Ook 
komen er minder kinderen naar de kindernevendienst. Niet alleen de 
leiding van de kindernevendienst maakt zich daar zorgen over. Kijkend 
naar de eigen kerkelijke gemeente zien we veel dingen waar we 
dankbaar voor kunnen zijn:  
*  We hebben een levendig jeugdwerk 
*  Catechesegroepen waar we blij mee zijn 
*  Een groot aanbod doordeweekse activiteiten 
*  Een gevarieerd aanbod aan kerkdiensten 
 
Mogen we zeggen dat we een levendige gemeente zijn?  
Allemaal dragen wij ons steentje bij aan de gemeente. We zijn 
betrokken en geloven in Jezus en daarom zetten we ons. We handelen 
vanuit de positiviteit, in vertrouwen op God en door de werking van de 
Heilige Geest. Ondanks onze verschillen, zijn we toch allemaal 
kinderen van dezelfde Vader. Durven we dat zo te zien en elkaar te 
benaderen? Niet op een terloopse manier, maar bewust, als kind van 
God! 
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We gaan in groepen uiteen en spreken over de volgende vragen: 
a. Als je kijkt naar onze gemeente en de activiteiten, waar word je blij 

van? 
b. Wat betekent het geloof voor je, welke plek heeft God in je leven? 
c. Wat betekent volgens jou de kerk/gemeente voor het dorp 

Lutjegast? 
 
Vervolgens spreken we in tweetallen over de toekomst van de 
gemeente: 
Wat zou er in onze gemeente moeten gebeuren, ieder mag zijn of haar 
persoonlijke gedachten hierover benoemen. 
 
Tot slot gaat de hele vergadering met elkaar in gesprek over: 
a. Wat zou de gemeente moeten doen 
b. Wat zou je zelf willen doen 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigen op deze avond positief 
gestemd zijn en liefde, betrokkenheid en warmte ervaren.  
Een kleine greep uit de opmerkingen: 
Ten opzichte van de gemeente is er passie en gemeenschapszin  
Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd  
Voor het blijven voortbestaan van de kindernevendienst helpen een 
oplossing zoeken 
Het zou erg zijn als er geen kerk/gemeente meer in Lutjegast zou zijn  
De kerk als gebouw is een belangrijke plek, daar kun je elkaar 
ontmoeten, verbindende factor.  
Je zou wel meer naar buiten kunnen treden 
Bezoekwerk zou meer kunnen 
 
Welke plek heeft God in jouw leven: 
Soms wisselend 
Een vriend die altijd bij je is 
Houvast, schuilplaats, vertrouwen, je voelt Zijn nabijheid 
God geeft kracht, de Geest van God woont in je 
God is alles, hij heeft de belangrijkste plek in mijn leven 
 
Wat zou er in de gemeente moeten gebeuren: 
Diensten om 11.00 uur, andere invulling, andere liederen, andere 
muziek 
Blijmoedigheid moet in de dienst tot uiting komen 
Vertrouwen en dankbaarheid uitstralen 
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Denk aan de jeugd, dat is onze toekomst 
God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf 
Meer om Gods leiding vragen, je hoeft het niet allemaal zelf te doen 
Afhankelijk van God durven zijn 
 
Alle antwoorden en ideeën worden gebundeld en uitgewerkt en dienen 
als handvat voor de kerkenraad en werkgroep Verbinding. Ook worden 
ze gepubliceerd in Kerkwijzer.  
 
De preses bedankt Ate voor zijn inbreng. 
 
6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt. 
 
7. Sluiting 
Samen zingen wij uit de bundel Opwekking 58:1, 2 en 3: “Vrede zij u”, 
daarna sluit de preses de vergadering.  
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba)  
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Activiteiten in Ringverband  
 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of 
meerdere activiteiten van de kerken binnen de Ring Westerkwartier. 
 
Hieronder volgt de activiteitenagenda voor de komende maand en ook 
een overzicht van de websites en adressen waar u meer informatie kunt 
vinden.  
 
2020: 
Maart 
02 maart BIJBELLEZEN MET ANDERE OGEN (PGLO) 
03 maart BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
03 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
04 maart: 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, 
de Duitse kerk tegenover Hitler (Z, RvK) 
05 maart Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed 
(Z, RvK) 
06 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
12 maart CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
12 maart De brief van Don Juan (Z, RvK) 
13 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
15 maart Rondje kerkbezoek: Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de 
Besloten tuin in Warfhuizen (Z, RvK) 
15 maart 2020 Voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’  (leeftijd 9+) (NOFE) 
16 maart BIJBELLEZEN MET ANDERE OGEN (PGLO) 
17 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
18 maart POEZIE SCHRIJVEN rondom de Stille Week en Pasen 
(PGLO) 
18 maart 2020 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de 
Bijbel, de Duitse kerk tegenover Hitler (Z, RvK) Avond 2: De Bijbel 
19 maart: Middaggroep (G-S) 
19 maart 2020 Teksten (gedichten en gebeden) uit het Liedboek 
(NOFE) 
19 maart  Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed 
(Z, RvK) 
20 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
24 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
25 maart POEZIE SCHRIJVEN rondom de Stille Week en Pasen 
(PGLO) 
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26 maart CHRISTELIJKE MEDITATIE (PGLO) 
27 maart Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
31 maart Soulfulness in de Veertigdagentijd (Z, RvK) 
 
April   
1 april, 75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, de 
Duitse kerk tegenover Hitler (Z, RvK) Avond 3: De Duitse kerk 
tegenover Hitler 
2 april Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed (Z, 
RvK) 
3 april Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
6 april BASISCURSUS JODENDOM (PGLO) 
 
 
Websites, adressen en afkortingen:  
Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen (G-S) Schaapskooi, De Gast 2, 
Grootegast: https://www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl/ 
PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT (PGLO) De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1, Leek: https://www.pglo.nl/ 
Protestantse gemeente Lutjegast (L) Abel Tasmanweg 99, Lutjegast: https://www.pkn-
lutjegast.nl/home 
Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk (M-N): http://www.ontmoetingskerk-
marum.nl/ 
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (NOFE) Liudgerkerk en De 
Zaaier: Zandumerweg 1, Niekerk; Ichthuskerk en Ons Centrum: Eekebuursterweg 9 
Oldekerk: http://www.pkn-nof.nl/homepagina 
Zuidhorn, Dorpskerk (Z,D), Klein Hanckema, Kerkstraat 14, Zuidhorn: 
https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/ 
Zuidhorn, Gastkerk (Z, G): https://www.gastkerkpkn.nl/ 
Zuidhorn, Raad van Kerken (Z, RvK): 
https://www.raadvankerkenzuidhorn.nl/winterwerkprogramma/ 
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Ring Westerkwartier  
 
Verslag 5de Ring Westerkwartier- vergadering op 16 januari 2020 
in de Gasthorn te Zuidhorn.  ca. 33/35 aanwezigen; 
 
1. Welkom en Opening : Ds. M. Klomp , voorzitter van de Ring 
Westerkwartier opent deze 5e Ring-vergadering en heet ons allen 
welkom in het bijzonder de belangstellenden die betrokken zijn bij het 
werk in de kerk rondom de pastorale zorg. 
Een speciaal woord van welkom is er voor onze spreker van vanavond 
ds. Adri Spelt, geestelijk verzorger in het UMCG en ds. Wouter Bakker, 
die aanwezig is als voorzitter van het college voor Visitatie in de 
Classis Groningen-Drenthe.  
 
Bij de opening leest ds. M. Klomp Romeinen 13: vanaf vs. 8, passend 
bij het onderwerp. We kunnen hierbij nadenken over ons handelen in 
voorkomende gevallen en wat de Bijbel daarover zegt. 
Met ds. A. Landman aan de piano zongen we samen staande uit 
‘Zingend geloven’ Lied 273: Een venster open naar het leven. Zingen 
werkt ontspannend en verbindend.  
De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar 
te bemoedigen en te inspireren. En wat je bezig houdt te delen. 
 
2. Presentielijst De presentielijst gaat rond.  
 
3. Agenda aanvulling dhr. J. Zwerver van Grootegast merkt op dat het 
verzoek van Grootegast om op de Ring te bespreken hoe vorm kan 
worden gegeven  aan de geestelijke verzorging binnen (zorgcentrum) 
Het Hooge Heem te Grootegast niet op de agenda is geplaatst.  
Ds. Klomp antwoordt hierop dat dit binnen de Stuurgroep is 
afgesproken dat dit een probleem van Grootegast is en evt. op de 
werkgemeenschap besproken kan worden. Er worden geen aanvullende 
punten voor de agenda gemeld.  
Er kwamen geen spontane ideeën om de lijst van onderwerpen aan te 
vullen. 
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4. Het verslag van de vergadering  4 april 2019 behoeft geen 
aanpassingen/correctie. 

Ø Ter informatie: de verslagen van de Ringvergaderingen wordt 
doorgestuurd naar de scriba van de aangesloten gemeenten en 
van de Classis. 

 
5. Mededelingen 
Aan de PG. Marum-Noordwijk zijn de dorpen Nuis en Niebert 
toegevoegd en zal verdergaan als PG. Marum e.o. 
Ds. Jan Kroon en mw. Jeltsje Elzinga zijn benoemd als resp. predikant 
en pastoraal werker in de PG Grijpskerk e.o. 
 
6. Presentatie door ds. Adri Spelt met het onderwerp. Ds. Spelt is 
predikant met een bijzondere opdracht, waar bij zijn werkterrein het 
Beatrix kinderziekenhuis in Haren is.  
Verdere houdt hij zich bezig met pastoraat (supervisor), ethiek en 
bijscholing aan alle geledingen binnen het christendom. 
“Ethische vragen van ons, als gelovigen, aan de medische 
wetenschap”. 
Het aangekondigde thema zou kunnen fungeren als een preek met 3 
punten,  
t.w. 1.Etische vragen; 2. ons/wij als gelovigen; 3. de medische 
wetenschap. 
 
In de ethiek zijn 3 “puzzels” te onderscheiden hetgeen belangrijk is 
omdat in ethische discussie deze 3 zaken vaak door elkaar lopen. 
1. Kennispuzzels; 2. Praktische puzzels; 3. Ethische puzzels.  
Voor alles is het verstandig deze 3 ‘puzzels’ te onderscheiden. 
De presentatie spitste zich toe op euthanasie, zowel bij volwassenen als 
bij kinderen. 
 

Ø Kennispuzzels zijn o.a. feiten en stand van zaken, zaken die je 
kunt verifiëren: dit is op te lossen met informatie. 

Ø Praktisch puzzels: Vaardigheid, handigheid, efficiëntie en 
effectiviteit. Op te lossen  door te bespreken: hoe pakken we dit 
aan? Welke middelen? door wie en wanneer? 

Ø Ethische puzzels: Hier is sprake van morele ‘intuïtie’, geweten, 
normen en waarden. “voelt het wel goed?” Verder zijn er nog de 
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wetten en de regels waar ieder zich aan dient te houden. 
Dit alles speelt zich af op diverse niveaus.  

Ø In het klein tussen arts en patiënt (of ouders),  
Ø of in groter verband: wat is het beleid van de 

instelling/organisatie en  
Ø als 3de wat is de invloed van de cultuur en samenleving, waar bij 

gedacht kan worden aan publieke opinie, patiënten recht en 
politiek. 

 
Religie speelt op alle niveaus een rol. Zij zijn belangrijke bronnen voor 
ethiek. Soms komt men in een moreel dilemma door conflicterende 
normen en waarden (hoe verhouden die zich tot elkaar?) en 
conflicterende deugden en geweten. Teneinde een goede beslissing te 
kunnen nemen is ‘veiligheid’ in het gesprek en kritische zelfreflectie 
noodzakelijk. 
 
7. Gezamenlijke gedachtewisseling over het onderwerp : Over en 
weer werden diverse vragen en opmerkingen, soms aan de hand van 
voorbeelden, besproken en de tijd was te kort, waardoor helaas niet 
alles aan bod kwam. Het was een boeiende en verhelderende presentatie 
aan de hand van een PowerPoint presentatie die na gezonden zal 
worden. 
 
Ds. Adri Spelt wordt door ds. M. Klomp bedankt en ontvangt als 
attentie een Groninger koek.  
 
8. Gemeenteronde: wordt geen gebruik van gemaakt 
 
9. Rondvraag:  Er wordt aandacht gevraagd voor de actie in 
Grootegast van de Stichting Hulp Vervolgde christenen: een 
potgrondactie met de naam “Plant een Bijbel. Zeer aanbevolen aan de 
Ring-kerken. Zie informatie op www.planteenbijbel.nl of meedoen met 
Grootegast: Akkie Jellema: jaapjellema@hetnet.nl 
 
10. Volgende vergadering Ring Westerkwartier:  
 
Donderdag 2 april 2020 in de Schaapskooi/Goede Herder kerk 
Grootegast.  
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Presentatie Martine Versteeg (Hoe verder met het Jeugdwerk? Een 
vervolg op de presentatie april 2019. 
 
11. Sluiting :Tot slot zingen we samen, uit het NLB, lied 425, opnieuw 
begeleid door ds. A. Landman.(met onze dank!) 
 
12. Afsluiting met hapje en drankje, altijd gezellig en verbindend…. 

 
Akkie Jellema-Riedstra, notuliste. 

 
 
Uitnodiging voor de zesde bijeenkomst van de Ring 
Westerkwartier  
(Voormalige Classis Westerkwartier ) 
 
Op donderdag 2 april 2020, om 19.30 uur  
in de Schaapskooi/Goede Herder Kerk te Grootegast. 
 
We willen graag de gemeenten uitnodigen voor de zesde 
Ringbijeenkomst 
Deze uitnodiging geldt allereerst voor de vertegenwoordigers van de 
Ring in de kerkenraad. Maar omdat het onderwerp van Martine 
Versteeg, relatiemanager Missie, meer mensen aan zal spreken, worden 
ook andere belangstellenden en met name zij die bij het jeugdwerk 
betrokken zijn, uitgenodigd. 
 
Agenda: 

1. Opening, door ds. Marcus Klomp 
 

2. Presentielijst  
 

3. Aanvulling agenda 
 

4. Verslag vergadering dd. 16 januari 2020 
 

5. Mededelingen 
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6. Presentatie "Geloofsoverdracht aan kinderen/jongeren. Spreken 
we dezelfde taal?” door Martine Versteeg.  

Pauze  
 

7. Gezamenlijke gedachtewisseling over “Geloofsoverdracht …..” 
 

8. Gemeenteronde   
 

9. Onderwerp(en) volgende keer: 
 

• Eenzaamheid, m.n. onder ouderen  
• Communicatie van mens tot mens 
• Catechese, gespreksgroepen, iets voor tieners: samen regionaal of in 

clusterverband  
• Orgaan en weefseldonatie, vanuit Bijbels perspectief 
• Mogelijkheden zoeken om meer gebruik te maken van elkaars 

mogelijkheden, samen activiteiten oppakken? 
• Hoe gaan we om met ons levenseinde en de bespreekbaarheid daarvan? De 

technische en medische mogelijkheden; Zelfbeschikkingsrecht; Economische 
redenen; Uitzichtloos lijden;  

• Kerkdiensten: Hoe bereiken we de “middengroep”? 
• CvK wil graag mee informatie over kosten m.b.t. uitvaarten vanuit de kerk; 

Hoe doen andere kerken dat?  
 

10. Rondvraag 
 

11. Volgende vergadering Ring Westerkwartier: donderdag 
1 oktober 2020 in de Gasthorn bij de Gastkerk, De Gast 58 in 
Zuidhorn.  
 

12. Sluiting.  
 

13. Afsluiting met hapje en drankje 
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ZONDAG 15 MAART 2020  
19.00 UUR  -   ICHTUSKERK,OLDEKERK 
 
‘Dwars door de Bijbel‘ 
 
Dwars door de Bijbel! is een nieuwe voorstelling van 
verhalenverteller Kees Posthumus. 
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit het 
Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in 
een wervelend reisverhaal. Verhalen van toen en daar 
worden verhalen voor mensen van hier en nu. In ruim 
een uur bent u/ben jij weer helemaal up-to-date met 
de Bijbel(verhalen). 
De voorstelling is gemaakt in opdracht van de 
Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het 
jaarthema: ‘Een goed verhaal’.  
U/jij bent van harte welkom in de Ichtuskerk te 
Oldekerk! 
 
Entree:  Volwassenen (vanaf 18 jaar)  E. 5,-- 
    Kinderen gratis 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
 
Op 29 maart, 26 april, 
17 mei, 28 juni, 26 juli, 
20 september, 
25 oktober en 
29 november 2020 
zijn er weer gezellige 
zondagen op de 
Boyemaheerd, 
Stationsweg 1. 
 
 
 

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Werktuig 
 
 
Als deze Kerkwijzer verschijnt 
is het net Aswoensdag 
geweest, het begin van de 40-
dagentijd.  
In de katholieke kerk kunnen 
de gelovigen op Aswoensdag 
het askruisje halen. Ook 
protestanten kennen hier en 
daar dit gebruik. 
 
 

 
Met de as van de verbrande palmpasentakken van het vorige jaar zet 
de geestelijke een kruisje op het voorhoofd van de mensen. 
Die as kan gezien worden als het teken van  menselijk tekort schieten. 
Iedereen heeft tenslotte tekortkomingen.  
De Aswoensdag staat in het teken van boete doen voor gemaakte 
fouten. 
De 40 dagen tot Pasen zijn bedoeld als een tijd van bezinning en je 
voorbereiden op het Paasfeest, dat eigenlijk het grote feest van het 
christendom is.  
Ik kan me nog herinneren dat we vroeger met Pasen wel eens wat 
nieuws aan hadden. Het gezegde ‘op je paasbest zijn’ heeft daar ook 
mee te maken. 
Eigenlijk zijn we ons in de 40 dagenperiode aan het voorbereiden op 
de ontmoeting met God. Mensen doen dat vanouds ook door te 
vasten. Als je een poosje bepaalde dingen nalaat, kun je dat als een 
opoffering beleven. Symbolisch offeren om het goede te bevorderen en 
zo meer aan God te denken. Het helpt je om je gedachten te bepalen 
bij datgene waar je je graag meer op wilt richten. 
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Dit brengt mij op de gedachte dat wij mensen, ook hierbij, in dienst van 
God kunnen zijn, dat we medewerkers van hem kunnen en mogen zijn. 
‘Een werktuig van God zijn’ werd dat vroeger ook wel genoemd. 
Immers, wie zich bedenkt wat God van hem of haar vraagt, die komt 
toch eigenlijk als vanzelf uit bij ‘het goede doen’. 
Dat is iets prachtigs en het mooie is ook, dat iedereen daar geschikt 
voor is. Niemand is te min. Niemand hoeft te denken: ‘Daar deug ik 
niet voor’; of ‘Dat is voor mij niet weggelegd’. Sterker nog: iedereen is 
bij voorbaat geslaagd als je het mij vraagt. Met alle fouten en 
tekortkomingen die we allemaal, stuk voor stuk hebben, toch geschikt! 
De schrijver C. Rijnsdorp drukte het als volgt uit: ‘Ik geloof dat God me, 
bij gebrek aan beter materiaal, wel eens gebruikt.’ 
Duidelijke taal, zou ik zeggen. We hoeven ons alleen maar te willen 
laten gebruiken. 
 
Ate Klomp 
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Ruim 200 jaar Archief Hervormde Kerk 
 
Na ruim een jaar arbeid is de rijstebrijberg van het archief van de H.K. 
Lutjegast doorworsteld en in de computer opgenomen en op 
onderwerp en datum gesorteerd. 
Voor sommigen een onbegrijpelijk werk (waar heb je zin in), voor mij 
heel veel plezier, zowel in het ordenen als in het lezen van oude 
zaken. 
 
Op de gemeenteavond op 16 maart mag ik er iets van vertellen en 
laten zien. Dan zal ik ook nevenstaande bladzijde verklaren. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Jan C. Lohmeijer 
De Wieren 11 
9866 AH Lutjegast 
0594-613010 
06-20138594 
janlohmeijer@outlook.com 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
 
Collecte zondag 8 Maart: 
Diaconaat: Als kerk naar de mensen toe….. 
Kerken zetten een stap naar buiten Hoe kunnen we het Evangelie 
delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren 
zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met 
nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café 
bijbel verhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een 
leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en 
knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het 
kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een 
nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan 
gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen 
een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van 
het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen 
jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland 
ontstaan. Pionieren in Amsterdam. Na de sluiting van de laatste twee 
protestantse kerken in de stadswijk Oud West ontstond de pioniersplek 
Heilig Vuur West. Met verschillende, inspirerende activiteiten probeert 
men gelovig aanwezig te zijn in de wijk. Er is een maandelijkse 
cafébijeenkomst waar mensen samen een bijbel gedeelte lezen en 
bespreken; tijdens inspiratieavonden is er veel ruimte voor ontmoeting 
en onderling gesprek. Door het organiseren van buurtmaaltijden wordt 
er bijgedragen aan de leefbaarheid in de buurt. “Al zijn pioniersplekken 
klein, ze zijn waardevol. Al zitten er maar vier mensen in de dienst of 
bij een buurtmaaltijd, die vier mensen komen hun huis uit om te 
ontmoeten, te delen en om samen te bidden.” Bezoeker Heilig Vuur 
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West De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe vormen 
van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met het Evangelie in 
aanraking te brengen.  
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 
444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren. 
 
Collecte zondag 15 Maart: 
Kerk in actie: Vluchtelingen Zuid Soedan 
Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners 
daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog 
maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg 
moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. 
Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld 
opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden 
mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen 
en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. 
Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers 
niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu 
nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, 
waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen 
iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de 
oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, 
waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, 
want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie 
van droogte, armoede en gewelddadige conflicten. 
Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren 
zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-
Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van 
groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan 
opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel! 
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Collecte zondag 22 Maart: 
Diaconaat: Vakanties met aandacht…. 
Diaconale vakantieweken zijn van 
onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 
2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf 
op vakantie kunnen van een week vol 
warmte, aandacht en gezelligheid. In de 
praktijk zijn dit grotendeels ouderen en 
mensen die zorg of begeleiding nodig 
hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 
1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar 
om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te 
bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, 
(persoonlijke) verzorging en bieden een 
luisterend oor. 
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel 
mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe 
mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank! 
 
Collecte zondag 29 Maart: 
Werelddiaconaat: Straatmeisjes in Ghana…. 
Waarom belanden meisjes op straat in Accra? 

Graag vertellen we u wat meer over 
het werk voor straatmeisjes in 
Ghana, dat onze kerk op dit moment 
steunt via Kerk in Actie.  
Veel straatkinderen komen uit het 
arme noorden 
Veel straatkinderen in Accra komen 
van het platteland in het noorden. Zij 
ontvluchten de armoede, de droogte, 
de werkloosheid, de honger door 
slechte oogsten, het gebrek aan 
landbouwgrond en onderwijs, 

kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen 
zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de stad 
te trekken. Ouders kunnen hun kinderen soms niet meer onderhouden 
of denken dat hun kinderen in de stad meer kansen hebben dan op het 
platteland. Ook weten ze weinig over de rechten van kinderen.  
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Kansloos en uitgebuit in de grote stad 
Veel meisjes werken als drager op de markt, als verkoper in de file 
langs het drukke verkeer, als oppas, in de horeca of huishouding. Vaak 
worden ze uitgebuit. Als ze te weinig verdienen, moeten ze op straat 
slapen. De kinderen hebben vaak weinig opleiding gevolgd, velen 
kunnen niet lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen 
Engels. Ze kunnen daardoor nauwelijks werk vinden in de stad, 
waardoor velen op straat belanden in de sloppenwijk Agbogbloshie. 
Ook wel ‘Sodom en Gomorra’ genoemd. 
 
Eén ontmoeting kan een leven veranderen 
Akua vertelt: “Een vrouw bracht me naar Accra. Ze liet me op straat 
suikerriet verkopen. Daar ontmoette ik iemand van het Lifeline 
centrum. Ik besloot met haar mee te gaan. Ze hebben me hier een vak 
geleerd, dat ik de rest van mijn leven kan gebruiken.” Met uw steun 
kunnen meisjes zoals Akua een nieuw leven beginnen. 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of 
maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. straatmeisjes Ghana. Bedankt voor uw steun. 
 
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus 
willen wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en 
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten 
komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
De diaconie beveelt al deze collecten van harte bij u aan !!!!! 
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Kerkbalans   Totaal     
2020 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m januari toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
 
01-03  Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Marum 
08-03  Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leek 
15-03  Protestantse gemeente Aduard 
22-03  Hervormde gemeente Opende/Kornhorn 
29-03  Hervormde gemeente Dorkwerd 
05-04  Christelijke gereformeerde kerk Kornhorn 
 
Lekker bakkie koffie! 
 
Wat mooi dat we na de dienst de gelegenheid hebben om met elkaar na 
te praten over de dienst. Dat we dat kunnen doen onder het genot van 
een lekker bakkie koffie, thee of fris. 
Dank ook aan de vrijwilligers die zich hier voor inzetten en soms zelf een 
eigen “baksel”  presenteren aan de “gasten”!  Dit wordt ons “gratis” 
aangeboden door de kerk/vrijwilligers. 
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage doen 
in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. De 
opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het koffiedrinken. 
 
Lolke van der Veen 
 
 
Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de 
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
vóór de dienst.  
 
 
Koffierooster 
01 mrt  Menka, André en Betty 
08 mrt  Johanna, Gerrit en Dea 
15 mrt  Marco, Henze en Diane 
22 mrt  Alex, Johan en Anita 
29 mrt  Grietje Pera, Evert en Fien 
05 apr  Janetta, Jan en Ria 
12 apr  Jan Klaver, Tom en Aaltje  
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Overige roosters 
 
 
Kerkautorooster 
01 mrt  Dirk Notebomer 
08 mrt  Kees de Wit 
11 mrt  André Schippers 
15 mrt  Tjeerd Hoekstra 
22 mrt  Herman Smith 
29 mrt  Henk Pera 
05 apr  Peter Klaver 
09 apr  Lolke van der Veen 
10 apr  Wim Broekema 
11 apr  Hielke Faber 
12 apr  Jan Notebomer 

 
 
 
  Oppasrooster 
  01 mrt  Ilona M. en Noa 
  08 mrt  Hanne en Evelien 
  15 mrt  Enna en Wiesje 
  22 mrt  Gerdine en Ilona B 
  29 mrt  Kom in de Kring 
  05 apr  Baukje en Sanne 
  12 apr  Hanne en Noa 
 
 

 
Organistenrooster 
01 mrt  Martin van der Velde 
08 mrt  mw. B. Dieleman, Kommerzijl 
11 mrt  Martin van der Velde 
15 mrt  Martin van der Velde 
22 mrt  Jan Dirk Kiestra, Visvliet 
29 mrt  Martin van der Velde 
05 apr  Martin van der Velde  
09 apr  Piet Dijkstra 
10 apr  Martin van der Velde 
11 apr  Piet Dijkstra  
12 apr  Martin van der Velde  

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
01 mrt  Johan Gorter 
08 mrt  Gerdine Broekema 
11 mrt  Gerdine Broekema 
15 mrt  Lammert Jan Broekema 
22 mrt  Wim Broekema 
29 mrt  Siety Douma 
05 apr  Diane Ruiter 
09 apr  Siety Douma 
10 apr  Gerdine Broekema 
11 apr  Anneke Plantinga 
12 apr  Lammert Jan Broekema 
 

 
  Lectorenrooster 
  01 mrt  Dinie Faber 
  08 mrt  Gesina Broekema 
  11 mrt  Siety Douma 
  15 mrt  Betty Schippers 
  22 mrt  Pop Poelman 
  29 mrt  Wim Broekema 
  05 apr  Janna van Dellen 
  09 apr  Grietje Pera 
  10 apr  Janny Poelman 
  11 apr  Dicky Klaver 
  12 apr  Dirk Notebomer 
 

 
Kosterrooster 
01 mrt  Allanda Martini 
08 mrt  Jan Klaver 
11 mrt  Wim Broekema 
15 mrt  Ruurd Horenga 
22 mrt  Jakob Jongsma 
29 mrt  Hein Wijbenga 
05 apr  Jochum de Vries 
09 apr  Harko Bouwkamp 
10 apr  Allanda Martini 
11 apr  Wim Broekema 
12 apr  Jan Klaver  
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Kerkdiensten 
 
Zondag 1 maart 2020 
Jeugddienst 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: zending (Golfstaten) 
Deurcollecte voor bloemen in de 
kerk 
 
Zondag 8 maart 2020 
K 9.30  ds. M. Mink, Leeuwarden 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: missionair werk in 
Nederland 
 
Woensdag 11 maart 2020 
Biddag 
K 19.30  kand. J.W. Bassie, 
Groningen 
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: kerk 
 
Zondag 15 maart 2020 
K 9.30  dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: Zuid Soedan (40 
dagentijdcollecte) 
 
Zondag 22 maart 2020 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: Diaconaat in Nederland 
 
 
 
 

 
Zondag 29 maart 2020 
Bevestiging ambtsdragers 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kom in de Kring, KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: Ghana (40 
dagentijdcollecte) 
 
Zondag 5 april 2020 
K 9.30  dhr. J. Wiersma, Leek 
KND 1 t/m 8, Tienerdienst  
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: kerk 
Deurcollecte voor bloemen in de 
kerk 
 
Donderdag 9 april 2020 
Witte Donderdag; viering Heilig 
Avondmaal 
K 19.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: diaconie 
 
Vrijdag 10 april 2020 
Goede Vrijdag 
K 19.30  ds. L. de Ruiter, 
Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: kerk 
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Zaterdag 11 april 2020 
Stille Zaterdag 
K 19.30  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: geen collecte 
 
Zondag 12 april 2020 
Eerste Paasdag 
K 9.30  kand. J.W. Bassie, 
Groningen 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: Kinderen in de knel/India 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
 
K= Kandelaar 
T= Torenkerk (zomerdiensten) 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 30 maart !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
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Paasconcert 
met het Westerlauwers mannenkoor en sopraan Erica Vogel 
 
Surhuisterveen. Zondagavond 12 april 
(eerste paasdag) geeft het Chr. 
Mannenkoor Westerlauwers samen met 
sopraan/fluitiste Erica Vogel een 
paasconcert in de Flambou te 
Surhuisterveen. Het koor en de muzikale 
gasten hopen deze avond o.l.v. Jan Hibma 
prachtige paasliederen ten gehore te 
brengen en daarnaast krijgt het publiek 
volop de gelegenheid om mee te zingen 
met het koor. De ruim 100 zangers met 
ondersteuning van de fluitiste worden 
begeleid op het orgel door Jan Kroeske. 
Het geheel zal nog een feestelijker tintje 
krijgen door muzikale inbreng van pianist 
Sebastiaan Schippers. Erica Vogel gaat 
naast de koorondersteuning ook als soliste optreden zowel met fluit als 
met zang. De presentatie van het geheel is in handen van Grietina 
Nowee. 
 
Het concert begint om 19.30 uur en heeft geen pauze. 
De toegangsprijs is € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van 
het koor, en enige weken voor het concert bij Primera De Kolk 44 in 
Surhuisterveen, Marskramer Hoofdstraat 11 Grootegast en indien nog 
voorradig aan de zaal.  
Ook is het mogelijk kaarten te bestellen via website van het koor. 
www.mannenkoorwesterlauwers.nl 
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AL ONZE RELATIES KUNNEN GRATIS TOEGANG KRIJGEN! 
REGISTREER U NU MET ONZE  UNIEKE CODE KBN2020SBKG VIA WEBSITE 

WWW.KERKENBEURS.NL 
 
 

WEES WELKOM EN BEZOEK ONZE 
SBKG-NN STAND OP DE 
KERKENBEURS NOORD! 

 
DE FACILITAIRE VAKBEURS VOOR 

KERKEN / KERKEIGENAREN 

 
20 EN 21 MAART 2020  

HANZEPLAZA TE GRONINGEN 
BIJ BINNENKOMST ONTVANGT U PLATTEGROND 

EN STANDNUMMER  

 
Kerkenbeurs is een beurs voor kerkrentmeesters, beheerders, kosters, kerkenraden en 

besturen van kerken uit alle denominaties die Nederland rijk is.   


