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Voorwoord 
 
Ook in deze Kerkwijzer ontbreekt de pagina met het overzicht van de 
erediensten voor de maand mei, die door de preekvoorziener met een 
voorganger waren vastgelegd. 
 
Het blijft nog even ongewis of de Kerkwijzer voor de maand juni er als 
voorheen uit gaat zien. We hopen dat wij over ruim een maand de 
zondagse erediensten weer kunnen hervatten in de Kandelaar.  
 
Fijn om te zien dat zoveel mensen meeleven en met een bijdrage ter 
bemoediging de kerkwijzer iedere maand meerwaarde geven. Bedankt 
daarvoor. 
 
We mogen volop genieten van het mooie weer en de ontluikende 
natuur, maar weten ook dat erop dit moment mensen in onze 
gemeenschap zijn die minder rooskleurige tijden doormaken. 
 
Ook denken wij aan de kinderen van Klaas Stroobosscher, die samen 
met hun familie in kleine kring hun vader hebben herdacht en 
begraven. 
 
We denken aan de mensen die lijden aan een lichamelijk ongemak, al 
dan niet veroorzaakt door ouderdom. 
 
Het is voor ons niet altijd gemakkelijk om in tijd van moeilijkheden hulp 
te vragen bij andere mensen. Wij zijn altijd gewend om onszelf te 
redden.  
 
Ook al willen wij niet bij een ander of naaste aankloppen, we kunnen 
altijd aankloppen bij  de gestorven en opgestane Heer. Niet dat wij 
gelijk de volgende dag de oplossing hebben gevonden. Het blijft een 
persoonlijke en soms een gezamenlijke strijd. 
 
Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen waarom iemand een bepaalde 
beslissing neemt, maar laten wij naar elkaar omkijken met erbarming 
zoals ook Jezus naar ons kijkt. 
 
Hopelijk ontmoeten wij elkaar weer spoedig bij de zondagse eredienst. 
 
Siebrand Douma 
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Activiteitenagenda 
 
18-05  Moderamen 
25-05  Inleveren kopy Kerkwijzer juni 
08-06  Pastoraat 
15-06  Moderamen 
21-06  Overstapdienst - afscheid groep 8 KND 
29-06  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 70+  
 
04 mei  W. Oost 
30 mei  M. Veenstra-Miedema 
02 juni  A. Solle-de Langen 
04 juni  G. (Gerrit) van der Velde 
07 juni  F. Huistra-Hijlkema 
16 juni  A. Jongsma-van Slooten 
 
 
 
 
 
Bedankt 
 
Beste mensen, 
 
Na een periode van grote onzekerheid, zorg en een zware operatie, 
mag ik nu weer voorzichtig vooruit kijken naar betere tijden. 
 
De aandacht, de vele kaartjes en attenties die ik heb gekregen, zijn mij 
tot steun geweest. Ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Meijer 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
De zondagse inzameling gaat helaas niet meer, maar een donatie is 
meer dan welkom. 
 
Doordat mensen momenteel minder actief kunnen zijn met het 
inzamelen van voedsel en door de hamsterwoede krijgt de 
voedselbank minder producten binnen voor haar cliënten. 
 
Op dit moment dreigt er een tekort aan groente in blik of pot, pakjes 
soep en houdbare koffiemelk. Met een gift van u kan de voedselbank 
dan zelf die inkopen doen. 
 
Het bankrekeningnummer is: NL47 RABO 0122 2560 69 Voedselbank 
Westerkwartier en de vermelding: bestemd voor voedsel 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Geboren: 
6 maart 2020 Femke Fenna van Dellen, dochter van Foppe van Dellen 
en Enna Bronsema 
19 maart 2020 Thessa, dochter van Jan en Henriëtte Veenstra 
 
Overleden: 
25-04-2020 Klaas Stroobosscher in de leeftijd van 67 jaar 
 
Ingekomen: 
Met belijdenisattestatie van de PKN te Gerkesklooster: 
Jouke en Tineke Bosch. Hun adres is Hilmahuisterweg 5 
 
Verhuisd: 
Kees de Wit, Bouwhuisstraat 12, 9843 BC  Grijpskerk 
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Van de Kerkelijk 
werker 
 
 
 
 
 
 

Het was halverwege maart toen de maatregelen afgekondigd werden. 
Die waren bedoeld om (snelle) verspreiding van het Corona-virus tegen 
te gaan en zo mogelijk het virus te stoppen. Er kwamen bijzondere 
tijden, dat voelden we wel. We zijn nu, op moment van schrijven, meer 
dan 6 weken verder en begrijpen misschien nog wel beter dan toen, dat 
deze crisis nog lang niet voorbij is.  

Vorige week heeft premier Rutte 
bekendgemaakt dat het eerste stapje 
naar versoepeling van de regels gezet 
mag worden. Mooi dat de kinderen straks 
weer naar school kunnen. 
Is dit dan de eerste stap naar een 1½ 
meter samenleving?  
Zeker is dat de zorgen en het verdriet 
rond Corona nog niet voorbij zijn. Voor 
ons als kerkelijke gemeente blijven de 
beperkingen van kracht. 
 

Dus voorlopig geen kerkdiensten en daarom gaan we door met diensten 
vanuit een lege Kandelaar. Dat blijft een vreemde gewaarwording, maar 
aan de andere kant is het fantastisch dat het kan.  
Zo kunnen we, via beeld en geluid, toch contact met elkaar hebben, al 
is het op een andere manier dan we zouden willen. Helaas lukt dat niet 
elke week en dus zijn er ook zondagen dat we kunnen ‘aanhaken’ bij 
een andere gemeente. En verder is er via de televisie op het gebied van 
kerkdiensten het nodige te vinden! 
Intussen proberen we met z’n allen het ‘omkijken naar elkaar’ gestalte 
te geven. Ik hoor van verschillende mensen dat buren en 
gemeenteleden hun best voor elkaar doen. Laten we hierbij vooral ook 
proberen om geen mensen over het hoofd zien. Dat er geen mensen 
vergeten worden. Het ‘verslaan van het eenzaamheidsvirus’ (zo drukte 
onze koning het uit) is nog niet zo gemakkelijk. 
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Ons medeleven gaat uit naar zieken en ook met name de mensen in 
tehuizen. Wie in ziekenhuis of verzorgingshuis terechtgekomen is, moet 
het doen met weinig of zelfs helemaal geen bezoek. (Zie het verhaal 
over de verpleegkundige hieronder.) 
Laten we proberen om elkaar nabij te zijn. Sterkte in deze onzekere 
tijden. 
Moge God ons omringen met zijn liefde en barmhartigheid. 
  
Een verpleegkundige vertelt: 
Ook in ons ziekenhuis zijn een aantal Corona-patiënten uit Brabant 
terechtgekomen. 
Eén van hen had het heel zwaar en we maakten ons zorgen. We deden 
wat we konden, maar het ging toch niet goed, steeds maar weer 
verslechterde zijn toestand een beetje.  
Wij, de verplegenden, wisten wel wat hij nodig had, maar ja … 
Zijn dochter die meegereisd was, kon hem alleen van een afstand en 
achter glas zien. 
Het kostte de nodige moeite, maar uiteindelijk mocht de dochter toch bij 
haar vader aan het bed zitten. 
Die nacht sliep de patiënt prima, hij snurkte zelfs een beetje. 
En de volgende ochtend bij de controle bleek dat al zijn vitale waarden 
vooruitgegaan waren. 
Hij zei: “Gisteravond kreeg ik het beste medicijn.” 
 
Ate Klomp 
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Bij God komen 
 
Er was eens een monnik. Hij had in een heel oud boek gelezen dat aan 
het einde van de wereld een plek te vinden zou zijn, waar hemel en 

aarde tezamen komen. 
Hij besloot die plek te zoeken en niet terug 
te keren, voordat hij hem gevonden had. 
Hij liep de hele wereld door en overwon 
ontelbare gevaren, doorstond alle 
ontberingen die zo’n tocht door de wereld 
maar kan opleveren en leed onder alle 
mogelijke verleidingen die mensen van 
hun doel af kunnen houden. 
Er zou daar een deur zijn – zo stond in het 
oude boek – waarop je maar hoefde te 
kloppen om bij God te komen. Eindelijk 
vond hij wat hij zocht. Hij klopte op de deur. 
Met bevend hart zag hij deze langzaam 
opengaan. Toen hij naar binnen liep, bleek 
hij thuis in zijn kloostercel te staan. Toen 
begreep hij dat de plek, waar hemel en 

aarde elkaar ontmoeten, in de wereld is, op de plek die je van God 
gegeven is. 
 
 
 
Van de Kerkrentmeesters 
Het is een vreemde tijd, zo in deze corona-crisis. Geen diensten, weinig 
contact en ook alle activiteiten, rondom de kerk en zijn gebouwen, liggen 
stil. 
Toch even een kleine update, zodat u op de hoogte bent en blijft van de 
zaken, die spelen in- en rondom de kerk. 
 
In de Kandelaar is het stil de afgelopen weken. Er zijn geen activiteiten 
en diensten. Zo nu en dan wordt er een dienst opgenomen en die wordt 
dan via You Tube uitgezonden. Aan het aantal kijkers kunnen we 
opmaken dat deze diensten gewaardeerd worden, dus daar gaan we 
mee door. Als we niet zelf een dienst maken en uitzenden, proberen wij 
via andere gemeenten een dienst te krijgen, die wij dan bij u aanbevelen.  
Zo zijn er al diensten geweest van Ds. H. Meijer (’s Gravenzande),  
Ds. B. van der Boon (Sûwald), Dhr. Van Heijningen (Dorkwerd).  
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De komende tijd kunt u er nog wel een aantal verwachten. 
 
In de Torenkerk is er juist wat meer activiteit dan normaal. Elke 
woensdagavond wordt de klok geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Dit 
is in het teken van “Klokken van Hoop”. Van Groningen tot Middelburg 
en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg worden klokken 
geluid om het-met-elkaar-verbonden zijn gestalte te geven. De eerste 
stappen van verandering geven aan dat er een nieuwe fase is ontstaan. 
De fase, waarin alles 'normaal' is, zal misschien nog een tijd op zich 
laten wachten, maar de fase, die nodig is om daar te komen, gaat 
beginnen. Daarom is landelijk besloten om te stoppen met het luiden 
van de klokken. Woensdag 29 april zal de laatste keer zijn dat de 
klokken worden geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. De slot-luiding zal 
plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). Dan zullen nog 
eenmaal de “Klokken van Hoop en Troost” luiden. 
De Bevrijdingsdag-luiding zal plaatsvinden van 12.00-12.15 uur.  
 
Er zijn twee bomen bij de Torenkerk verwijderd, omdat zij waren 
aangetast door een Tonderzwam. Op de eerste foto kunt u zien wat een 
Tonderzwam is, en wat dit doet met een boom. Op de tweede foto is 
duidelijk te zien, dat de boom al voor ¾ deel was aangetast. 
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Tevens heeft u misschien al vernomen dat er op zondag diensten 
plaatsvinden in de Torenkerk.  De Gereformeerde Gemeente 
Grootegast houdt iedere zondag twee diensten in de Torenkerk. Zij 
komen dan met een klein groepje gemeenteleden (ongeveer 20) samen 
om een viering te houden. Zij hebben daarvoor toestemming gekregen 
van de overheid (gemeente Westerkwartier). 
 
Wij zijn als Protestantse Gemeente Lutjegast in vergaande 
onderhandelingen met de heer H. Hoorn over de verkoop van de 
Torenkerk. Momenteel wordt er een concept-overeenkomst door de 
notaris opgesteld. Alvorens over te gaan tot definitieve verkoop, gaan 
we uiteraard het voorstel nog bespreken op een gemeenteavond. 
 
Wat ik verder nog wil opmerken, is dat financieel alles wel gewoon 
doorgaat. Ik zou u dan ook willen verzoeken om de vrijwillige bijdrage 
gewoon te blijven overmaken, zodat we de dagelijkse zaken ook kunnen 
betalen. Qua collectes komt er momenteel niets binnen, dus ook 
daarvoor wil ik uw aandacht vragen. Wilt u onze kerk, de diaconie, of de 
bijzondere collectes wel blijven steunen, dan kunt u een bijdrage doen 
op de gebruikelijke banknummers van de kerk of van de diaconie, met 
duidelijke vermelding waarvoor de gift is, zodat de gelden op de juiste 
plaats terecht komen. 
Verder spreek ik de wens uit dat wij elkaar binnenkort weer treffen 
tijdens gezamenlijke diensten, zodra dit weer mogelijk is. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Jakob Jongsma 
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Lofzang 
 
De vogels, ze zongen bij het ochtendgloren  
‘Begin opnieuw’, hoorde ik ze zeggen  
‘Blijf niet stilstaan bij wat voorbij is  
of wat nog komen gaat’. 
Ah, de oorlogen worden weer gestreden  
De heilige duif Zij zal weer gevangen worden 
gekocht en verkocht en opnieuw gekocht 
de duif is nooit vrij. 
Luidt de klokken die nog kunnen luiden 
Vergeet je perfecte plaatje 
In alles zit een barst 
Dat is hoe het licht binnen komt. 
 
(Leonard Cohen) 
                 
 
 
 
  



 11 

Van de Diaconie 
 
Opeens gaat alles anders. Op school. In de horeca. Op het werk. In de 
kerk. 
Maar ook in gezinnen is alles anders. Deze situatie werkt ontregelend. 
Wij willen alles controleren, maar dat valt ons nu uit handen. Dat is 
eng. Maar misschien leren we er ook van, wat het betekent om te 
accepteren. Overgave. We zien nu de kwetsbare keerzijde van de 
globalisering. Vragen daarover komen nu sterker aan de orde. 
Wij zien elkaar als gemeente niet , maar weten ons wel met elkaar 
verbonden. 
Na de prachtige (internet) dienst van zondag 19 april zat ik te kijken 
hoeveel “bezoekers” ingelogd zijn geweest. Dat waren maar liefst 108 
weergaven. (x 2 = minimaal 216 luisteraars) 
Het bidden, het evangelie lezen, de liederen en de overdenking geeft 
ons die verbondenheid. 
 
Als diaconie hebben wij lopen brainstormen wat we kunnen doen om 
de helpende hand te bieden. De hulplijn (06-41315750), aangekondigd 
in de vorige kerkwijzer, staat niet roodgloeiend. Hieruit blijkt dat wij als 
gemeente met elkaar zijn verbonden en dat wij omzien naar elkaar. 
De actie voor de daklozen van het Leger des Heils was een succes. 
Veel kleding is er ingeleverd. Daarnaast heeft de diaconie 250 euro 
voor voedsel overgemaakt naar het Leger des Heils. 
Ook is er veel voedsel ingeleverd voor de Voedselbank en met onze 
donatie van 500 euro kunnen weer veel gezinnen blij gemaakt worden. 
De diaconie wil u daarvoor heel hartelijk bedanken. 
 
Maar de nood in de wereld blijft. Doordat wij niet kunnen samenkomen 
wordt er ook niet gecollecteerd terwijl Kerk in Actie deze giften zo 
brood nodig heeft. 
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken naar de Diaconie. Het rekening 
nummer vindt u op de achterzijde van deze kerkwijzer. 
Ik sluit graag af met een gebed wat ik las in de Visie: 
 
Gebed in kwetsbare tijden: 
Schepper van hemel en aarde, 
Uw goede schepping zucht en wij zuchten mee. 
Wat zijn we kwetsbaar. 
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Maar U bent een rots om op te bouwen 
Een bunker om in te schuilen 
Een licht om op te koersen in donkere tijden. 
 
Nu alles wankel lijkt: 
Onze gezondheid onze economie, 
Nu we niet naast onze naasten kunnen staan 
En het lastig is om ons aan U vast te klampen. 
 
Bidden we: 
Houd ons vast. 
Wees onze bodem. 
Maak uw aanwezigheid merkbaar in onze levens 
En overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid de overhand 
dreigen te nemen. 
 
Met Jezus bidden we mee: 
Vader, in Uw handen bevelen we onze geest. 
 
Amen. 
 
Namens de diaconie, 
Kees de Wit 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 
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Bevrijdingsdag 5 mei 2020 
 
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog en sindsdien mogen wij leven in een vrij land. Een groot 
goed, dat wij ons daar bewust van zijn. Het is niet vanzelfsprekend om 
in vrijheid te leven. Voor die vrijheid is gevochten, hebben mensen de 
hoogste prijs betaald door hun leven te geven. Hen herdenken wij in 
eerbied en respect op 4 mei, evenals alle militairen die na WO II op 
missie zijn geweest in het buitenland en daar het leven lieten. In de 
jaren 1940-1945 zijn veel mensen in verzet gekomen tegen de Duitse 
onderdrukker en zo hebben een heleboel families hun eigen verhaal. 
 
Het verhaal van mijn familie, met mijn vader in de hoofdrol, is onlangs 
verschenen in het herdenkingsboek: Elburg en omstreken in oorlogstijd 
1940-1945. De auteur is Willem van Norel en met zijn toestemming 
mag ik dit verhaal plaatsen. 
 
Janny Poelman-van de Brake  
 
FAMILIE VAN DE BRAKE 
 
De plek waar zich de boerderijen van de families Van Zeeburg en Van 
de Brake aan de Veldweg bevinden, worden in de volksmond 
aangeduid als Soppenhof. Deze boerderijen liggen verhoogd in het 
landschap bedoeld om destijds de dreigingen van het wassende water 
van de Zuiderzee te kunnen weerstaan. 
Vele jaren lagen de boerderijen vrij geïsoleerd in het landschap aan de 
zeekant van Doornspijk. Door familiebanden met de Van Zeeburgs kon 
de familie Van de Brake op één van de boerderijen op Soppenhof gaan 
boeren. De moeder van Jantje Prins was Hendrikje van Zeeburg. 
Jantje Prins trouwde op 5 december 1912 met Jan Eibert van de 
Brake. Het jonge paar bewoonde vanaf hun huwelijk de boerderij aan 
de Veldweg. 
Jan Eibert van de Brake en Jantje Prins kregen een groot gezin van 
negen kinderen. Jan Eibert stierf echter op 16 mei 1936 op 51-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van tuberculose. Zijn vrouw zette samen met 
haar kinderen de boerderij voort.  
 
Eerste oorlogsweken 
Vier jaar na de dood van Jan Eibert van de Brake brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. De eerste dagen van de oorlog zorgde bij de familie 
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Van de Brake meteen voor grote spanningen. Zoon Johannes 
(Hannes) van de Brake (1919-2001) was als dienstplichtige in militaire 
dienst en moest de Moerdijkbrug bij Dordrecht verdedigen. Na vijf 
dagen was de strijd al beslist. Het Nederlandse leger was niet bestand 
tegen de Duitse militaire overmacht. Generaal Winckelman moest op 
15 mei 1940 capituleren. Hannes van de Brake en zijn kameraden 
werden krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar de Willem de 
Zwijgerkazerne in Wezep. Na enige tijd mochten de militairen naar 
huis. Het thuisfront was al die tijd niet op de hoogte van deze 
ontwikkelingen.  
Toen kort na de capitulatie nog geen enkel levensteken van Hannes 
van de Brake was vernomen, zijn zijn broer Willem en zwager 
Bernhard naar Oirschot (waar Hannes destijds was gemobiliseerd) 
gefietst om hem te zoeken, echter zonder resultaat. De verrassing en 
de blijdschap waren groot toen Hannes enkele weken na de capitulatie 
zich weer thuis meldde. 
Tot zijn grote verdriet was zijn beste vriend, Willem Schutte, op 21-
jarige leeftijd gesneuveld. 
 
Verzetswerk 
Kort na terugkomst hervatte Hannes zijn werkzaamheden op de 
boerderij. Maar in de jaren die volgden raakte Hannes van de Brake 
volop betrokken in het verzetswerk. De gevechten bij de Moerdijkbrug 
hadden een zwaar stempel gedrukt. Een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid en een grote vaderlandsliefde motiveerden Hannes 
om de vijand te bestrijden en zich niet neer te leggen bij de bezetting. 
Hannes raakte betrokken bij de knokploeg Old Putten. Via deze groep 
leerde hij ook Niek en Han Rambonnet kennen. Hannes was vaak in 
de nachtelijke uren op pad om wapens en bonkaarten te bemachtigen 
en om geallieerde piloten veilig onder te brengen. Ook deed Hannes 
mee met het ontsporen van treinen. 
In 1941 kreeg Hannes verkering met Jannetje Bakker. Samen met 
haar moeder, die weduwe was, en haar broers woonde Jannetje op 
een boerderij op de Hokseberg (’t Harde). Op dit adres zaten diverse 
onderduikers, op enig moment zelfs acht tegelijkertijd. Ook aan 
Engelse piloten en aan evacuees uit Oosterbeek werd onderdak 
geboden. De familie Bakker ontving hiervoor na de oorlog officiële 
dankbetuigingen. 
 
Gastvrijheid 
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De boerderijen van de families Van de Brake en Van Zeeburg lagen 
vrij afgelegen. Er kwamen niet vaak Duitse soldaten over de weg en er 
passeerde maar zelden een Duits militair voertuig. Het leek een veilige 
plek voor onderduikers.  
De familie Van de Brake was zeer gastvrij. In de zomer van 1942 
kwam Dick Fenijn uit Rotterdam enige tijd logeren om aan te sterken. 
Hij keerde vervolgens een paar maal terug naar huis, maar telkens 
kwam hij terug naar de familie Van de Brake. In het laatste oorlogsjaar 
kwam zelfs het hele gezin Fenijn in Doornspijk logeren. Ze raapten 
achtergebleven rogge- en haveraren van het land en namen het graan 
mee naar huis. Ook vele hongerende mensen uit West-Nederland 
kregen voedsel en onderdak bij de familie Van de Brake. Het kwam 
wel voor dat er ongeveer twintig mensen tegelijk op de deel en op de 
hilde boven de koeien sliepen. De mensen kregen goed te eten. Er 
werd bij de familie Van de Brake boter gekarnd, brood gebakken, kaas 
gemaakt en pap gekookt. Als de mensen de volgende morgen met een 
volle maag vertrokken, kregen ze vaak ook nog aardappelen en rogge 
mee. Tijdens de oorlogsperiode werd nooit tevergeefs een beroep op 
de familie Van de Brake gedaan. 
 
Wim Postma 
In 1943 kreeg de familie Van de Brake een Groningse onderduiker in 
huis. Willem Gerrit (Wim) Postma uit Leek was via de Arbeitseinsatz 
tewerk gesteld in Duitsland. Hij mocht echter tussentijds voor een korte 
verlofperiode terug naar huis. Hij besloot na zijn eerste verlof niet meer 
terug te keren naar Duitsland. Zijn zuster Jannie Postma die 
schooljuffrouw was op de hervormde lagere school in Doornspijk, kon 
een onderduikadres voor haar broer regelen. Wim Postma vond bij de 
familie Van de Brake een veilig onderkomen. Zus Jannie had enige tijd 
eerder ook een onderduikplek geregeld voor haar broer Dirk. Hij kon bij 
de familie Lokhorst aan de Grevensweg onderduiken.       
Wim Postma kreeg tijdens zijn onderduiktijd verkering met Dirkje van 
de Brake. Ze trouwden na de oorlog en gingen in Leek wonen. Wim 
werkte bij de onderhoudsdienst van de PTT. Nadat Wim werd 
overgeplaatst naar Zuidhorn, verhuisde het gezin Postma uiteindelijk 
naar Harderwijk.  
 
Familie Westerink 
Op 18 september 1944 kwam visserman Jan Westerink van de 
Molenkampdwarsstraat uit Elburg met vier zoons bij de familie Van de 
Brake onderduiken. De situatie in Elburg was dermate dreigend dat 
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vrijwel alle vissers uit Elburg onderdoken in de wijde omgeving. De 
vloot dreigde te worden opgeblazen nadat de vissers weigerden de 
vaartuigen naar Stavoren te varen. De Westerinks sliepen bij de familie 
Van de Brake en hielpen overdag op het land met het rooien van de 
aardappelen. Vrijwel iedere dag kwamen de jongste zoons, Jan en 
Chris Westerink, te voet vanuit Elburg om hun vader en broers op de 
hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. In die dagen kwamen 
ook dominee Tukker en veearts Geerdink bij de Van de Brakes over de 
vloer. Na een paar weken konden de Westerinks weer veilig 
terugkeren naar Elburg.     
 
Feestelijkheden 
Op 22 november 1944 trouwden Engeltje van de Brake en Bernardus 
Johannes (Bernard) Compaijen. Het bruiloftsfeest werd op de boerderij 
van de familie Van de Brake gevierd. Vanwege de door de Duitsers 
ingestelde spertijd moest het feest echter voor acht uur afgelopen zijn. 
Broer Hannes van de Brake kwam diezelfde avond met vier Engelse 
piloten aanzetten. Ze waren na de Slag om Arnhem achter de vijandige 
linies terecht gekomen. De piloten konden die avond tot hun grote 
verbazing een deel van het feest met allerlei lekkernijen meemaken. 
Twee van de vier piloten werden door Hannes van de Brake 
overgebracht naar de boerderij van de familie Van den Brink aan de 
Kerkdijk. In de avonduren luisterden de Engelse piloten op de boerderij 
van Van de Brake naar de Engelse zender. Dan kwamen de twee 
piloten die bij Van den Brink zaten ook luisteren. Moeder Jantje van de 
Brake-Prins zette op die momenten voor de piloten een grote schaal 
met appels en peren op tafel. 
Enkele weken later verdwenen de piloten weer. Het was de bedoeling 
de piloten achter de linies te brengen. De eerste poging mislukte, de 
tweede poging liep wel goed af. Later is bekend geworden dat deze 
piloten veilig teruggekeerd zijn bij de Engelse troepen en uiteindelijk de 
oorlog hebben overleefd.    
    
Arrestatie 
Ondanks alle gevaarlijke acties bij zijn verzetswerk wist Hannes van de 
Brake de oorlogsjaren te overleven. Maar drie dagen voor de bevrijding 
werd Hannes alsnog gearresteerd. Bij een controle ontdekten de 
Duitsers dat hij zijn fietstassen vol met wapens had. Hij werd 
gedwongen zijn eigen graf te graven. Zijn levenseinde leek nabij. 
Plotseling riep een Duitse soldaat hem toe dat hij zich snel uit de 
voeten moest maken. Hannes vluchtte door sloten en weilanden en 
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wist te ontkomen. Kort daarna kreeg Jannetje Bakker te horen dat haar 
vriend was doodgeschoten. Een vreselijke boodschap, die achteraf 
gelukkig niet waar bleek te zijn. De vijand had zijn leven gespaard.   
 
Goede buren 
De familie Van de Brake kon goed overweg met hun buren, de familie 
Van Zeeburg. Bij de familie Van de Brake was men op de hoogte dat 
de familie Van Zeeburg zes joodse mensen verborg. Er was voldoende 
onderling vertrouwen. Als goede buren hielp men elkaar op het 
moment dat het nodig was. Hannes van de Brake zorgde voor 
voldoende bonkaarten voor de familie Van Zeeburg.  
De familie Van de Brake had al vanaf omstreeks 1935 een radio. De 
radio was tijdens de oorlogsdagen verstopt onder de grond, maar werd 
op gezette tijden tevoorschijn gehaald en op de deel gezet. Er werd 
volspanning geluisterd naar Radio Oranje. De buren Van Zeeburg, 
Veldkamp en Nagelhout kwamen op die momenten ook luisteren.  
  
Eervolle erkenningen 
De kinderen van de familie Van de Brake beleefden de oorlogsjaren 
als een enerverende tijd. Voor moeder Van de Brake was dat anders 
omdat er voortdurend gevaar dreigde. Voor haar moed, durf en 
daadkracht werd Jantje van de Brake-Prins na de oorlog twee keer 
onderscheiden. Deze ingelijste certificaten hangen nog altijd aan de 
muur bij de familie. De teksten luiden: 
This certificate is awarded to 
Jantje van de Brake 
as a token of gratitude for and appreciation  
of the help given to the Sailors, Soldiers  
and Airman of the British Commonwealth 
of Nations, which anabled them to escape  
from, or evade capture by the enemy. 
 
En ook van de Amerikaanse president Dwight Eisenhower ontving 
Jantje van de Brake-Prins een eervolle erkenning: 
The President of the United States of America 
has directed me to express to 
Jantje E. van de Brake 
the gratitude and appreciation of the 
American people for gallant service 
in assisting the escape of Allied 
Soldiers from the enemy. 
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Dwight D. Eisenhower 
General of the Army 
Commanding General United States Forces European Theater.   
 
In de Elburger Courant van 5 juli 1946 werd aan het verlenen van 
onderscheidingen in een kort artikeltje aandacht geschonken onder het 
kopje Hulp aan piloten: 
Doornspijk. Door een aantal gezinnen in onze gemeente werd, als 
dank voor de herberging en hulpverleening aan geallieerde vliegers in 
bezettingstijd, een oorkonde gezonden, en wel aan de families wed. 
H. Bakker, wed. J.E. van de Brake, Joh. van de Brake en C. Docter. 
 
Levensloop 
Hannes van de Brake en Jannetje Bakker trouwden op 4 april 1946. Ze 
gingen wonen op een boerderijtje in de Vrijheid, Elburg. Daar werden 
drie dochters geboren. In 1957 verhuisde het gezin Van de Brake naar 
Doezum in Groningen. Een grotere boerderij gaf meer mogelijkheden.  
De ervaringen uit de oorlogsjaren bleven zijn leven lang bij Hannes in 
gedachten aanwezig. Hij sprak er niet veel over, maar op bepaalde 
momenten leidde het soms tot trauma’s. 
Johannes van de Brake stierf op 29 mei 2001 op 82-jarige leeftijd. Zijn 
vrouw overleed twee maanden later, op 29 juli 2001. Zij werd 80 jaar.  
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Bevrijding, van het donker naar het licht…… 

 
1945 
Midden in de oorlogsnacht 
hunkerden we naar wat licht. 
Een strijd die ons veel onheil bracht; 
deed deuren van de vrijheid dicht. 
Vervolging en gevaar in 't land, 
vernieling, dood,  onzekerheid. 
De vijand sloeg met harde hand, 
men was als mens zijn vrede kwijt. 
 
Maar toch brak de bevrijding aan,        
want God laat nooit alleen.          
Hij blijft in onheil naast ons staan, 
het is vol wond'ren om je heen. 
 
2020 
Midden in de corona nacht 
zoeken we samen naar wat licht. 
Als alles op bevrijding wacht   
lijken vele deuren dicht. 
Als overal de stilte spreekt,    
berichten wie zijn heen gegaan. 
Een zekere vrijheid ons ontbreekt 
en je alleen moet blijven staan, 
breekt toch eens de bevrijding door 
want God regeert ons leven. 
Straks zingen we: God gaat ons voor 
en zal ons steeds Zijn liefde geven. 
 
Diny Beijersbergen-Groot 
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Een mooi boek 
Een boek dat de moeite waard is: ‘Het Zoutpad’ door Raynor Winn. 
‘Over oude wegen naar een nieuw begin’, dat is de ondertitel van dit 
prachtige boek . Het vertelt over de avonturen van de schrijfster en haar 
man Moth. 
Het zijn vijftigers die al dertig jaar samen zijn en op het platteland wonen 
in Wales (het westen van het land). Ze zijn erg gehecht aan hun 
opgeknapte boerderijtje en hun schapen. Ze genieten van de mensen 
die hun B&B bezoeken. Dan raken ze in korte tijd alles kwijt. Ze verliezen 
namelijk hun huis en de andere bezittingen door een 
speculatieschandaal en bovendien krijgen ze bericht dat Moth een 
ernstige ziekte heeft.   
De eerste reactie van Raynor op de ziekte was: “Je kunt niet ziek zijn, ik 
hou nog van je.” 
Ze hebben niets meer over en nog maar weinig tijd. Dan: een 
onbezonnen besluit: ze gaan het eeuwenoude Zoutpad lopen , een tocht 
van duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland. 
Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht 
door het soms moeilijk begaanbare landschap van rotsen, kliffen, zee 
en lucht. En er gebeurt iets bijzonders. Hun tocht verandert in een 
bijzondere ontdekkingsreis. 
Een verhaal over omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur 
en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles 
bent kwijtgeraakt.  
“Ik wist niet dat ik kon schrijven”, zegt Raynor Winn later, “en ik wist net 
zo min dat we nog konden wandelen. Je moet weten, een rugzak op je 
rug hijsen is op je vijftigste wel even wat anders dan op je 
vierentwintigste”.  
 
Zelf heb ik (Ate Klomp) ‘Het Zoutpad’ met veel plezier gelezen. 
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God geeft om jou! 
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze 
ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God 
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 
 
2 Korintiërs 1:3-4 
 
God heeft ons zo intensief lief. Sterker nog, Hij is liefde. Misschien 
voelen we zijn liefde niet altijd, maar dat heeft dan met ons eigen hart te 
maken. Vaak is ons hart hard geworden door de drukte van het leven, 
of raken we overweldigd door moeilijke dingen en lijken we de warmte 
van Gods omhelzing niet meer te voelen. Op dat soort momenten is het 
belangrijk dat we ons concentreren op beloften als die in 2 Korintiërs 
1:3-4. In deze passage herinnert God ons eraan dat Hij de bron van alle 
troost is. Het beste wat wij kunnen doen, is dagelijks tijd met Hem 
doorbrengen, hoe druk we het ook hebben of hoe diep ons verdriet ook 
is. God wil je elke dag opnieuw ontmoeten. Hij zal je troosten, of je nu 
gestrest bent, onder zorgen gebukt gaat of een moeilijke tijd doormaakt.  
Het meest fantastische aan Gods troost is dat Hij in staat is elke wond 
te helen, hoe groot of klein ook, wat de oorzaak ook is. En Gods zorg 
voor ons gaat nog verder! 
Dit bijbelgedeelte legt uit dat wanneer wij verbonden blijven met onze 
hemelse Vader en Hij ons troost met zijn geweldige liefde, wij zijn troost 
en liefde vervolgens weer kunnen delen met mensen om ons heen die 
het ook moeilijk hebben. Wat een schitterend ontwerp! 
Kies op dit moment om dagelijks verbonden te blijven met de God van 
ontferming, zodat je zijn liefde en medeleven kunt ontvangen én kunt 
uitdelen in de gebroken wereld. 
 
Bron: Je leven in Balans van Katie Farrell 
 
Ina van der Veen 
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In een tijd als deze kom je er achter hoe mooi het is om snel een 
email of een App te kunnen versturen. Van heel veel gemeenteleden 
heb ik al een e-mailadres, maar nog niet allemaal. Voor zover u het 
nog niet hebt doorgegeven, zou u dat willen doen zodat ik ook uw e-
mailadres aan het bestand kan toevoegen en we als gemeente snel 
met elkaar kunnen communiceren. 
 
Mijn e-mail is: pobra@home.nl 
 
Hartelijke groet, Janny Poelman 

 
Activiteiten in Ringverband  
 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of 
meerdere activiteiten van de kerken binnen de Ring Westerkwartier. 
 
Hieronder volgt de activiteitenagenda voor de komende maand en ook 
een overzicht van de websites en adressen waar u meer informatie kunt 
vinden.  
2020: 
Juni 
05 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
12 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
12 juni op 13 juni Nacht van gebed is vrijdag: DE VERVOLGDE KERK 
(PGLO) 
19 juni Stiltebijeenkomsten (Z, RvK) 
 
Websites, adressen en afkortingen:  
Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen (G-S) Schaapskooi, De Gast 2, 
Grootegast: https://www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl/ 
PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT (PGLO) De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 1, Leek: https://www.pglo.nl/ 
Protestantse gemeente Lutjegast (L) Abel Tasmanweg 99, Lutjegast: https://www.pkn-
lutjegast.nl/home 
Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk (M-N): http://www.ontmoetingskerk-
marum.nl/ 
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (NOFE) Liudgerkerk en De 
Zaaier: Zandumerweg 1, Niekerk; Ichthuskerk en Ons Centrum: Eekebuursterweg 9 
Oldekerk: http://www.pkn-nof.nl/homepagina 
Zuidhorn, Dorpskerk (Z,D), Klein Hanckema, Kerkstraat 14, Zuidhorn: 
https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/ 
Zuidhorn, Gastkerk (Z, G): https://www.gastkerkpkn.nl/ 
Zuidhorn, Raad van Kerken (Z, RvK): 
https://www.raadvankerkenzuidhorn.nl/winterwerkprogramma/ 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
 
Op 17 mei, 28 juni, 
26 juli, 20 september, 
25 oktober en 
29 november 2020 
zijn er weer gezellige 
zondagen op de 
Boyemaheerd, 
Stationsweg 1. 
 
(data onder voorbehoud) 
 
 

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Kerkbalans   Totaal     
2020 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m maart toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
 
Geen uitzendingen bekend 
 
 
Lekker bakkie koffie! 
 
Wat mooi dat we na de dienst de gelegenheid hebben om met elkaar na 
te praten over de dienst. Dat we dat kunnen doen onder het genot van 
een lekker bakkie koffie, thee of fris. 
Dank ook aan de vrijwilligers die zich hier voor inzetten en soms zelf een 
eigen “baksel”  presenteren aan de “gasten”!  Dit wordt ons “gratis” 
aangeboden door de kerk/vrijwilligers. 
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage doen 
in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. De 
opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het koffiedrinken. 
 
Lolke van der Veen 
 
 
Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de 
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
vóór de dienst.  
 
 
Koffierooster 
03 mei  Gré, Tjeerd en Janneke 
10 mei  Kees, Jakob en Piety 
17 mei  Menka, André en Betty 
21 mei  nvt  
24 mei  CBD 
31 mei  Johanna, Gerrit en Dea 
07 juni  Marco, Henze en Diane 
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Overige roosters 
 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
03 mei  André Schippers 
10 mei  Tjeerd Hoekstra 
17 mei  Herman Smith 
21 mei  Henk Pera 
24 mei  Peter Klaver 
31 mei  Lolke van der Veen 
07 juni  Wim Broekema 
 

 
 
 
  Oppasrooster 
  03 mei  Wiesje en Evelien 
  10 mei  Enna en Ilona B 
  17 mei  Baukje en Noa 

 21 mei  geen oppas 
 24 mei  geen oppas 
 31 mei  Kom in de Kring 
 07 juni  Hanne en Evelien 
 
 

 
 
Organistenrooster 
03 mei  Piet Dijkstra 
10 mei  Martin van der Velde 
17 mei  Mw. Dieleman 
21 mei  Martin van der Velde 
24 mei  Martin van der Velde 
31 mei  Jan Dirk Kiestra 
07 juni  Martin van der Velde 
 
  

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
03 mei  Diane Ruiter 
10 mei  Siety Douma 
17 mei  Gerdine Broekema 
21 mei  Anneke Plantinga 
24 mei  Lammert Jan Broekema 
31 mei  Wim Broekema 
07 juni  Johan Gorter 
 
 
 
 
 

 
 
  Lectorenrooster 
  03 mei  Siety Douma 

 10 mei  Betty Schippers 
  17 mei  Pop Poelman 
  21 mei  Wim Broekema 
  24 mei  Janna van Dellen 
  31 mei  Grietje Pera 
  07 juni  Janny Poelman 
 
 
 

 
   
Kosterrooster 
03 mei  Hein Wijbenga 
10 mei  Jochum de Vries 
17 mei  Harko Bouwkamp 
21 mei  Allanda Martini 
24 mei  Jochum de Vries 
31 mei  Wim Broekema 
07 juni  Ruurd Horenga 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 25 mei !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
 
 


