Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse

Gemeente Lutjegast

Kerkgebouwen:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

de Torenkerk
Abel Tasmanweg 75

Website:
http://www.pkn-lutjegast.nl
Mailadres:
info@pkn-lutjegast.nl

Kerkelijk werker:

Ate Klomp
Ropta 83
9202 KG Drachten

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 0594-614168
e-mail: scriba@pkn-
lutjegast.nl

Giro:
NL56 INGB0000 8866 59

Bank:
NL67 RABO0323 7077 34

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: ribes

Inhoudsopgave:

VOOIWOOIM ....ceeiiiiiiieieaee et 3
Activiteitenagenda ...........cccoociiiiii, 4
Verjaardagen .........coooveeeiiiiiiieie e 5
Gemeenteleden elders ...........cococeviienienenneen. 5
Gezellige zondagen Boyemaheerd................... 5
Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier..7
Nieuwe mailadressen ...........cccccooiiiiieeiiiiiees 7
Van de Kerkelijk werker.........ccccccovviieiiiniinenn, 9
DIaConi€......coe i 12
Paasgroet Pikulan adoptiekinderen................ 13
Psalmzingen aan de akkerrand ..................... 14
Nieuwe installatie.............cccooiiiiiiic . 16
Het vakantiebureau....................ccoo 18
God bestaat ! .......cccoveeeiii 21
Bruggenhoofd ..........ccocoeiiiiiiiiiiee e, 22
Kerkbalans...........cccoiviiiiiiiiiiieeeeeeeee 23
Algemene INfo.......ccoviiiiiiiiin e, 24
Inleveren kopy Kerkwijzer..........cccoocceveennnnen. 24



t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast




Voorwoord

IN JE EENTJE GELOVEN? DAT KAN BEST....
Een poosje.
Dat kan best een poosje.

Er is zo’n oud verhaal, van de Engelse prediker Spurgeon. Het verhaal
gaat dat hij eens op bezoek kwam bij iemand die nooit meer naar de
kerkdienst kwam.

Zijn verweer was dat hij de kerk niet nodig had om te geloven. Ze zaten
bij het haardvuur te praten. Spurgeon pakte de tang van het haardstel
en haalde een kooltje uit het vuur.

Dat bleef nog een tijdje gloeien, maar toen doofde het langzaam uit.
De moraal van dit verhaal is wel duidelijk.

Als je het vuur niet brandende houdt, dan dooft het.

Maar is het nou echt zo? Heb je de kerk, de gemeente nodig om te
geloven?

Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen zijn, die best in God geloven
en een warm hart hebben voor Jezus, zonder dat ze naar de kerk gaan.

Toch geloof ik dat je om te groeien die kerk wel nodig hebt. Samen
gemeente zijn doe je door samen te komen, te bidden, te zingen en te
onderwijzen. En ik weet heel goed: er gaat ook veel mis, in de kerk.
Want daar vind je allerlei slag mensen en soms begrijp je niet, waarom
ze doen zoals ze doen, en vind je het gedrag van kerkmensen totaal niet
passen bij waar ze voor zeggen en staan. Past wat ze met de mond
belijden niet bij het gedrag dat ze laten zien. In jouw ogen.

Maar weet je: die kerk dat is een verzameling van mankepoten.
Mensen die allemaal wel ergens in het leven een keer een tik op hun
heup hebben gekregen. Gevochten hebben. Uit de bocht gevlogen.
Gestruikeld. En toch steeds weer zoeken naar troost en vergeving, naar
richting en een begaanbare weg (lees het verhaal van Jakob die ’s
nachts vecht met iemand, Gen 32) en ‘de’ kerk’ bestaat niet alleen maar
uit de mensen die daar iedere zondag te vinden zijn .... Ook de zoekers,
de ik—-weet-het—even-niet’ gelovigen, de afhakers... ook zij maken deel
uit van de kerk. Jezus zei het ook al, dat Hij niet gekomen is voor een
stelletje perfecte mensen, maar juist voor wie vergeving nodig heeft. En
wie heeft dat nou niet nodig...?



Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde. Op deze manier maakte
Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen.

We hebben elkaar al een behoorlijke periode niet of nauwelijks gezien.
En dat is niet fijn. Want zoals we gewend zijn om een dienst te houden,
dat zal in de huidige situatie nog niet gaan. Gelukkig zijn we in de
mogelijkheid om een dienst te volgen die we via een link in de corona
nieuwsbrief vinden, ook op tv Friesland is er elke zondagmorgen om 10
uur een dienst te beluisteren is en te zien.

Stel uw vertrouwen op God, bid om wijsheid en denk om elkaar.

Hielke Faber

Activiteitenagenda

29-03 Pastoraat

01-04 Witte donderdag

02-04 Goede vrijdag

03-04 Stille zaterdag

04-04 Eerste paasdag

24-04 Inzameling voedselbank
26-04 Inleveren kopy Kerkwijzer mei
17-05 Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.



Verjaardagen

13 apr T. Helmus-van der Vaart
15 apr R. van der Velde-Poelman
18 apr H.K. Hazenberg

24 apr G. Ploeg-Algra

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

e Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

Gezellige zondagen Boyemaheerd

ZORGBOER DERIJ BOYEMAHEERD

Smonswtq 1- 9866 AG Lutjegast - 0594.613087




Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1



Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zaterdag 24 april van 10.00 — 12.00 uur inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk

Thee

Ontbijtkoek

Broodbeleg (zoet)

Groente in blik of pot (groot en klein)
Afwasmiddel

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en
verzilverd voor levensmiddelen.

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069
t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.

Nieuwe mailadressen

Wellicht is het u opgevallen dat er op pagina 1 twee nieuwe
mailadressen staan vermeld: ééntje voor de scriba en ééntje voor de
redactie van de Kerkwijzer.

De mailadressen zijn door onze webbeheerder Diana aangemaakt en
horen en blijven bij onze kerk. Beide adressen hebben een
wachtwoord, welk wachtwoord zal worden gewijzigd wanneer er een
andere scriba of typist aantreedt.







van de

Kerkelijk

werker

Met een lied

Niet iedereen houdt van zingen, maar ik hoop dat we allemaal wel
herkennen dat een lied, of je het nu zingt of leest, je geweldig kan
aanspreken. Het kan je raken. Opeens voel je je door de woorden als
het ware herkend, of andersom, je herkent in de woorden iets van het
gevoel dat bij jezelf ook leeft.

En het gebeurt ook dat je, misschien wel in combinatie met een
aansprekende melodie, als het ware boven jezelf uitzingt. Woorden die
je in het gewone spreken niet zo snel zou zeggen, die zing je toch!
Bijvoorbeeld: gedachten die raken aan het mysterie van geloven; de
dingen die je niet uit kunt leggen, maar die je wel aanraken; het terrein
waar de Geest je eigen geest ontmoet.

Vanuit die gedachten wil ik met de lezer nadenken over een lied dat
hoort in de reeks van ‘Drie dagen van Pasen’. Ik heb gekozen voor de
5 coupletten van Lied 571, gedicht door predikant Sytze de Vries.

1In stille nacht houdt Hij de wacht waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe, hebben wij Hem verlaten.

Waar Jezus in de tuin van Gethsemane, in de nacht dat Hij gevangen
genomen werd, zijn innerlijke strijd voert, slapen zijn leerlingen. De
metgezellen, de volgelingen die Hij vroeg om met hem te waken, het
lukte ze niet. Het was te veel gevraagd.

En dan, in de laatste regel, zegt de dichter ineens: ‘Maar dat waren wij!
Wij waren daar ook, met andere woorden: het gebeurt ook in ons leven
dat wij Hem verlaten. Het lukt ook ons niet. Het lukt ons net zo min om
in het dagelijks leven dat te doen wat Jezus zou doen in onze plaats.’

2Waarom blijft niet het laatste lied in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd. De dood houdt ons
omvangen.



De volgelingen toen hadden samen met de Heer het Joodse Paasfeest
gevierd, compleet met de bijbehorende lofzangen. Ze hadden
geluisterd naar de woorden van Jezus en waren vast van plan om Hem
nooit in de steek te laten. Het ‘laatste lied’ is een symbool van de sfeer
die wij ook kunnen meemaken, dat je door een ervaring, door een mooi
gesprek, een lied, of een geestelijk woord als het ware

in ‘hoger sferen’, bij het ware leven terecht komt. J\
Maar: als je dan weer het gewone leven ingaat, kan het éy =

zo0 maar gebeuren dat de druk van je taken, de drukte 7 .
om je heen en het gedrukte papier de overhand krijgen (V
en je om zo te zeggen omringd door al deze zaken op \
afstand van dat leven komt te staan.

3Een beker vol van vreugdewijn heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid hebben wij Hem geschonken.

Deze regels vatten het voorgaande nog eens samen, het begon zo
mooi en hoopvol ‘een beker vol van vreugdewijn’, een hoogte punt, in
hoger sferen. Maar we hielden het niet vast, we konden het niet. Wat
een teleurstelling voor Hem en zeker ook voor onszelf. Hij was alleen,
in stille nacht.

4In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven.

De stille nacht is dus de nacht vol van eenzaamheid, een volheid die
absoluut leegte betekent. Maar de stille nacht is hier ook het
wonderbaarlijke Nieuwe Begin van God met mensen. Dat God de hand
naar ons reikt door eenzaamheid en dood heen: de nieuwe morgen
van Gods trouw, zijn trouw aan mensen.

Ja, hoe moet je dat toch uitleggen. We kunnen het alleen maar voelen,
misschien kunnen we het laten zien door wat we doen af en toe. In
ieder geval is het een geschenk: die nieuwe morgen, de Paasmorgen,
een geschenk om dagelijks uit te pakken.

Dat doen we elke keer weer, dat geschenk uitpakken!
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5Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bidt! Zo blijft Hij mij, en ik Hem toebehoren.

En dat geschenk van de Paasmorgen, dat
nieuwe begin: dat blijft en het gaat met je
mee. Dat is een manier van leven, het
volhouden en steeds weer beginnen aan
deze taak.

We brengen het aan elkaar tot klinken:
Zijn wachtwoord. En Gods trouw duurt in
eeuwigheid.

Mooi is ook de wederkerigheid in de laatste regel Hij blijft mij en ik blijf
Hem toebehoren. Het komt van twee kanten. Wij beginnen als de
ontvangende partij, wij staan met open, lege handen, maar het ‘waakt
dan en bidt’, dat heeft te maken met onze reactie. De Heer is
opgestaan! Aan de slag!

Pastor Ate Klomp
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Diaconie

Collectebonnen
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 -velvan 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Van de Diaconie:

Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie voor de maand
april.

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), donderdag 1 april 2021
Zuid-Afrika - Een toekomst voor arme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt
de middelbare school niet af en 40 procent

van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar
vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze

volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden
waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag 25 april 2021
Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan
18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan
in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie
organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen
en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans,
theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge
bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun
veerkracht versterken.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vrolijkheid
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Paasgroet Pikulan adoptiekinderen

Normaal wisselen we elk jaar met Pasen en Kerst een groet uit met de
adoptiekinderen, doormiddel van postkaarten. Helaas zijn de kaarten
van de kinderen afgelopen Kerst niet doorgekomen via de post. (Zal
het aan Corona hebben gelegen?) Om u met Pasen toch een groet te
kunnen brengen is die dit jaar digitaal verstuurd. Hieronder de
paasgroeten van Gracia, Ambarwati en Alex.

HIERIN IS DE LIEFDE,
NIET DAT WIJ
GOD LIEFGEHAD HEBBEN,
MAAR DAT HIj
ONS LIEF HEEFT GEHAD,
EN ZIJN ZOON
GEZONDEN HEEFT
TOT EEN VERZOENING
VYOOR ONZE ZONDEN.

RIS EN

DEATH WHERE IS YOUR STING?

EN WIJ WETEN, DAT HUN,

DIE GOD LIEF-HEBBEN,
ALLE DINGEN MEDEWERKER TEN GOEDE,
NAMELIJK HUN,

DIE NAAR ZIJN YOOR-NEMEN GEROEPEN ZIJN
ROMEINEN 8 : 28
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U|tzmn|g zmgen

en kijken naar een zee van bloemen
op de akkerrand waar ik langs fiets;
genieten van stroken graan en loof

en bloemen die de akkers doorsnijden;
het bloeien van variaties en kleuren
die elkaar ontmoeten en groeten,

in een gevarieerde stoet,

als jonge mannen en vrouwen,
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die niet werken, maar flanerend
met hun schoonheid de Hemelse Vader eren.

Dieren in de wei loven Hem,

alles wat kruipt, op vleugels gaat,

en luistert naar het loflied van de leeuwerik;
de bijen die nijver uitgaan,

terugkeren en opnieuw gaan,

enkel om het zoete zoemen,

het eindeloos bevruchten,

en het zweven over het land;

de nieuwe waarheid

met een patchwork van pixels

een rijkdom aan vruchten, zoveel en zo divers.

(Ik denk terug aan de tijd,
van monotone eenzaamheid,
virus en pest, wijd verspreid,
harde werkers achtergelaten
op de uitgeputte grond.)

De Hemel hoog looft Hem,

de dauw die neerdaalt, brengt eer;

twee loopkevers staan stil bij de slootkant
en keuren dankbaar de bodem;

De boer en boerin

klinken op het groeien en krioelen

en drinken van hun eigen wijn.

Ze durven eindelijk weer geloven.

Rob van Uden

(Bijdrage Janny Poelman)
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Nieuwe installatie

In de maand april wordt er in onze kerk een nieuwe geluidsinstallatie
aangebracht. Deze uitgave was al gebudgetteerd, maar corona heeft
e.e.a. wel versneld en tevens heeft de kerkenraad het uitgebreid met
beeldopname apparatuur

Wat gaat er zoal gebeuren:

Momenteel zijn er in ons kerkgebouw de Kandelaar 2
geluidsinstallaties aanwezig, die onafhankelijk van elkaar functioneren.
De 1°¢ is de sterk verouderde geluidsinstallatie waarop de microfoons
zijn aangesloten. De 2° is een installatie met daarop aangesloten de 2
boxen die voor in de kerk staan, waarop de geluidsinstallatie van de
computer is aangesloten. Daarop zijn ook de handmicrofoons e.d. en
eventueel het keybord op aangesloten.

Deze 2 installaties worden vervangen en daarvoor komt terug een
moderne installatie met 4 wandboxen en een subwoofer voor optimaal
geluid in de kerk. Hierop kan alles worden aangesloten wat betrekking
heeft met geluid, computer, muziekinstallaties, microfoons etc etc.
Deze installatie is eenvoudig te bedienen met een touchscreen op een
ipad.

Stream Instellingen
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Verder heeft de kerkenraad besloten om een videosignaal op te nemen
en deze live te streamen via een streamingdienst. Bijv. Kerkomroep.nl
of Kerkdienstgemist.nl.

Hiervoor worden 2 camera’s in de kerk geplaatst, die verschillende
beelden kan uitzenden. Bijvoorbeeld: de preekstoel, het liturgisch
centrum, orgel, close up beelden van de dominee, etc etc.

Hiervoor komt een bedieningscomputer met videomixer achter in de
kerk te staan, waarop een vrijwilliger de beelden kan schakelen.
Tevens wordt de beamer presentatie daarop aangesloten, zodat deze
ook kan worden geschakeld. De videoapparatuur en de
geluidsinstallatie worden gekoppeld en op deze manier zijn we er van
verzekerd dat het geluid volledig synchroon loopt met het beeld.

Omdat de nieuwe apparatuur een ander beeldformaat heeft dan onze
bestaande beamer en scherm, worden dus ook de beamer en het
projectie vervangen. Al met al een grote verandering, die de beleving
van onze diensten ten goede komt. We brengen dus straks de
diensten bij u thuis. We hopen natuurlijk dat u straks na de corona
periode onze diensten weer live komt bijwonen, maar dit blijft dus een
extra dienst van onze gemeente.

Deze verandering vraagt ook extra vrijwilligers.
Wat blijft, dat zijn de makers en bedieners van de beamerpresentaties.
Wat extra is, dat zijn mensen die de apparatuur willen bedienen.
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Wat zoeken wij: Enthousiaste (jonge) mensen die het leuk vinden om
1x in de zoveel weken eens video editor willen zijn.(met jong bedoel ik
niet alleen de leeftijd, maar ook ouderen die openstaan voor
technieken van deze tijd) De apparatuur is vrij eenvoudig te bedienen
en je hebt een grote mate van vrijheid om zelf je beelden te kiezen.
Uiteraard krijg je een gedegen uitleg en als je een beetje feeling hebt
voor video en computer apparatuur is het in een korte tijd ( 1avond
voor een groep) te leren.

lemand die het leuk lijkt, mag zich opgeven bij Jakob Jongsma. Email:
jjongsma02@ziggo.nl of
06-52366754 (app of bellen)

Het vakantiebureau

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de
vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van
Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze
vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij
uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze
gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg
zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk
karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk
verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek
als u daar behoefte aan heeft.

Door de integratie van de vakantieweken van Bijzondere Vakanties in
ons vakantieaanbod, bieden we nu ook 6 daagse vakantieweken en
bedienen we meer doelgroepen. U leest er meer over in onze
vakantiegids. In onze 6-daagse vakantieweken is er geen predikant of
geestelijk verzorger aanwezig.
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Accommodaties

In 2021 zin er vier (geheel of deels) aangepaste
vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle
hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een
ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen
voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De
Prins Willem Alexander.

Meerdere doelgroepen

Naast de vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en
eventuele mantelzorger, organiseert Het vakantiebureau ook vakanties
voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie,
mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een visuele
beperking en mensen met een meervoudige beperking.

Door de integratie van de vakantieweken van Bijzondere Vakanties
organiseert Het vakantiebureau ook een specifieke week voor jonge
mensen (25-50 jaar) met een lichamelijke beperking, een week voor
gezinnen met een ernstig ziek gezinslid (i.s.m. stichting Happy Holiday)
en een week voor mensen met de ziekte van Huntington (i.s.m. de
vereniging van Huntington).

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie,
diverse workshops, een spelletie spelen of genieten van een
muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een
prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving
maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook
voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Prijs en vervoer

De prijs is inclusief ontbijt, lunch, 3 gangendiner, koffie, thee en fruit. Is
de prijs een bezwaar voor u? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden
een tegemoetkoming vanuit het Vakantiefonds van Het vakantiebureau
aanvragen. Ook als u een vervoersprobleem heeft, zijn er
mogelijkheden. Lees meer hierover in onze Vakantiegids.

Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021

ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons: telefoon
(0343) 74 58 90, e-mail: info@hetvakantiebureau.nl. Op
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www.hetvakantiebureau.nl kunt u ook de Vakantiegids inzien en het
reserveringsformulier downloaden.

Wilt u als vrijwilliger meewerken? Kijk dan eens op onze website of
informeer naar de mogelijkheden.
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God bestaat !l

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen.
Ze begonnen te discussiéren en spraken over vele zaken.

Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

De kapper zei: “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”

“Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man.

“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien
dat God niet bestaat.

Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn?
Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt
bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde.

Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De man was even stil maar zei verder niets.

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak.

Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar
en een ongetrimde baard.

De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen
de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!” “Maar ik ben toch een kapper
en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper. “NEE!” Schreeuwde
de man.

“Kappers bestaan gewoon niet.

Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met
lang haar en ongetrimde baarden op de wereld.”

De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel.

Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.” “Exact!” ging de
man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel.
Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken.
En daarom is er zoveel ellende op de aarde”.
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Bruggenhoofd

De wereldse mens behandelt sommige \
mensen vriendelijk omdat hij ze ‘aardig vindt’, \\
de christen merkt, door te proberen iedereen

vriendelijk te behandelen, dat hij hoe langer
hoe meer mensen aardig gaat vinden - van
wie hij zich in het begin niet kon voorstellen
dat hij ze ooit aardig zou vinden.

(Dat heeft een vreselijke keerzijde:

bijvoorbeeld de nazi’s groeiden in hun haat tegen de joden door hen te
vervolgen.)

Goed en kwaad groeien beide met rente-op-rente.

Daarom zijn de kleine beslissingen die u en ik dagelijks nemen van
zo’n oneindig groot belang.

Met de kleinste daad van vandaag verover je de strategische positie
van waaruit je over een paar maanden misschien een overwinning
behaald waar je nooit van gedroomd had.

Met een schijnbaar onbeduidend kleine knieval voor wellust of
boosheid verlies je een bergrug of spoorlijn of bruggenhoofd vanwaar
de vijand mogelijk een aanval opent die anders onmogelijk zou zijn
geweest.

C.S. Lewis
Brits schrijver (1898 -1963)
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Kerkbalans

Totaal

2021

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te

t/m februari

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

41.972,22

2.427,50

11.881,88

32.517,84

42000,00
41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00

9000,00

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

toegezegd

Totaal

vorig jaar

openstaand

betaald

Totaal

verrekenen

Nog te
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-33633417
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba S.F. Douma tel 614168
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl
Ouderling-kerkrentmeester M. van der Velde tel 614115
Lid diaconie J.J. Gorter tel 06-51644557
Diaconie

Voorzitter D. Notebomer tel 613201
Penningmeester A. Martini-Oldenburger tel 614352
Secretaris J.J. Gorter

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 26 april !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door
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