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Voorwoord 
 
De bijbelverhalen zoals wij die van jongs af aan hebben meegekregen 
over de schepping en de roeping van de mens door God, spelen zich 
maar in een betrekkelijk klein deel van onze wereld af.  
Door de technologische ontwikkelingen en communicatiemiddelen is 
onze blik op de wereld sterk veranderd. 
Er zijn veel meer mensen en religies dan wij dachten en wat moeten wij 
met al deze mensen en religies? Wij hebben toch de enige juiste religie 
tot behoud! 
Dat denken wij of dachten wij. Maar Jezus zegt zelf dat hij nog meer 
schapen heeft die niet van deze stal zijn. 
Wij worden opgeroepen om de strijd aan te gaan. Vechten voor vrede. 
Dat is de kop van een artikel dat ik las in het blad OP WEG. 
Het gaat in dit blad over de ontmoeting met het jodendom, de vroegere 
vervolgers van de eerste christenen. 
 
VECHTEN VOOR VREDE  
(Jan-Willem Leurgens, predikant te Ermelo) 
 
Afgelopen januari, net voordat de coronacrises uitbrak, gingen we met 
een groep predikanten, in het kader van de permanente educatie, op 
reis. Het doel van de reis was om ons te bezinnen op de ‘onopgeefbare 
verbondenheid’ met het Joodse volk, zoals beschreven staat in onze 
kerkorde. 
Ik had me voor deze studiereis opgegeven, omdat ik me nog nooit zo 
intensief had verdiept in de Israëltheologie. Nou, zo’n reis is dan echt 
een eyeopener. We raakten in gesprek met orthodoxe en liberale 
gelovigen en alles wat er tussen in zit. We ontmoeten Palestijnse 
christenen en seculiere Israëliërs. 
Eén ontmoeting sprong eruit. De ontmoeting met Lydia, werkzaam bij 
Givat Haviva, een Joods-Arabisch instituut voor Vredeseducatie. Lydia 
belandde als klein meisje in Groot-Brittannië. Ze kwam, net na de oorlog, 
te wonen in een klein dorp in Wales. Ze vertelde dat ze op de 
basisschool, waar ze de enige Joodse leerling was, door de juffrouw 
naar voren werd gehaald. In het openbaar, ten overstaan van de hele 
klas, werd haar door de juf gevraagd: Waarom hebben jullie voorouders 
Jezus vermoord? 
Het meisje had geen idee waar de juf het overhad. Lydia maakte de 
keuze om te gaan vechten voor de vrede toen zij tussen het bed van 
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haar gewonde zoon, die in het Israëlische leger zat, en het bed van een 
terroristische Palestijn stond. 
“Dit is niet normaal”, dacht ze en ze ging de weg van de vrede. 
Haar verhaal maakte me stil. Ik ging zo vanzelf nadenken over de 
verhouding kerk en Israël. 
 
Het is te hopen dat er nog meer van dit soort ontmoetingen mogen 
volgen. 
 
Siebrand Douma, 
preses 
 
 
 
Activiteitenagenda 
 
06-12  Kinderdienst (2e advent) 
13-12  Kinderdienst (3e advent) 
14-12  Moderamen 
19-12  Inzameling voedselbank 
20-12  Kinderdienst (4e advent) 
28-12  Inleveren kopy Kerkwijzer januari 
11-01  Moderamen 
11-01  Pastoraat 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 

 
 
Verjaardagen  
02 dec  H. Wiersma-van der Vaart 
07 dec  A. Martini-Bosklopper 
14 dec  C. Meijer 
18 dec  W. Glas 
31 dec  C. van Dellen-Wiering 
31 dec  M. (Tinus) Vogelzang 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd, Stationsweg 1 
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Kerkelijk werker 
Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 

Lichtend vuur 
De donkere dagen rond Kerst, een tijd waarin de zon het verste weg is 
en de dagen een stuk korter dan de nachten. En  toch een tijd die door 
veel mensen met gezelligheid verbonden wordt. Juist in de donkere 
dagen hebben mensen behoefte aan bij elkaar zijn, samen zijn. Ze 
zoeken de warmte en het licht letterlijk en figuurlijk bij elkaar. ‘Als alles 
donker is, ontsteek dan een lichtend vuur.’ 

Een lichtend vuur, ook dat begint met 
een vlammetje, een klein en teer begin 
van iets wat veel groter kan worden. We 
kennen toch allemaal het grote effect 
van een zwak licht dat in het donker 
aangestoken wordt. Het vult een veel 
grotere ruimte dan de omvang van de 
vlam. Het werpt een voorzichtig licht in 
de ruimte waarin het zich bevindt. Zo’n 
lichtend vuur is iets dat letterlijk 
lichtgevend is, zoals elk vuur dat is. Dat 
spreekt eigenlijk vanzelf. 
Naast lichtgevend is zo’n vuur ook 
richtinggevend. Het kan zelfs 
hoopgevend zijn.  

Immers: als er in de verte een vuur is, is dat voor wie in het donker loopt 
en een plek zoekt waar warmte is, mogelijk een plek met gezelschap , 
met bescherming en iets te eten misschien, een plek om te slapen. Dat 
is mogelijk allemaal te vinden bij dat vuur. 
 
In het Kerstfeest proberen we aan te sluiten bij de gedachte dat dat 
lichtende vuur dat aangestoken werd niet alleen te maken heeft met een 
vlam die letterlijk licht geeft, maar ook op een andere manier. Met Kerst 
denken we terug aan de geboorte van Jezus . Ik probeer in dat beeld 
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van lichtend vuur de betekenis van Jezus weer te geven, zijn latere 
betekenis vooral. 
Toen hij net geboren werd, was er als het ware sprake van een klein 
vlammetje: zijn komst bracht misschien alleen zijn beide ouders 
blijdschap, zoals in principe iedere baby dat oproept. 
Later toen deze baby zich ontwikkelde en groeide, werd hij een licht, een 
voorbeeld voor steeds meer mensen. Hij ontwikkelde zich tot iemand die 
anderen bij God kon brengen. Tot iemand die zo dicht bij God stond dat 
hij kon zeggen: “de Vader en ik zijn één.” 
 
In een van de catechesegroepen zochten we uit een aantal 
beschrijvingen een omschrijving van God waarin we iets herkenden. 
De ene omschrijving werd vaker gekozen dan de andere, maar de 
omschrijving waarin Jezus benoemd kwam een aantal keren terug:  

‘Als ik het woord ‘God’ hoor, moet ik aan Jezus denken.  
Op een andere manier kan ik me Hem niet voorstellen.’ 

Hij was en is een lichtend vuur.  
 
Pastor Ate Klomp 
 
Een Woord 
 
Is God een woord,   God is het woord   
een vreemd verhaal,  van het begin 
in onverstaanbaar   het blaast de mensen 
vreemde taal?    leven in. 

 
Is God de vrucht    God is de oorsprong 
van fantasie:     van het licht, 
ik zie, ik zie     hij geeft de mensen 
wat jij niet ziet?   het gezicht. 
 
Is God de vlucht    God is een groot 
voor eenzaamheid,   en stil geheim 
een wankel baken   zolang wij broze 
in de tijd?     mensen zijn. 
 
Is God een vraag   God is voor ons 
die niet verstomt    levende stem: 
in ieders hart,     een mensenzoon, 
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in ieders mond?   luister naar Hem. 
 
        Henk Jongerius 
Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier 
 
Zaterdag 19 november van 10.00 – 12.00 uur inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Koffie (250 gram) 
Thee 
Koffiemelk 
Houdbare melk 
Groenten: grote en kleine potten of blikken 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald 
aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in 
een envelop of plastic zakje in de krat deponeren. 
 
Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069 
t.n.v. Voedselbank Westerkwartier  
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Eeuwigheidszondag 
 
Op 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
De dienst hebben we kunnen beluisteren via YouTube; helaas is het niet 
gelukt er beeld bij te krijgen en hebben we het door Janny Stokroos 
gemaakte bloemstuk niet kunnen zien. Daarom wordt de foto van het 
bloemstuk nog een keer in de Kerkwijzer opgenomen, samen met de 
uitleg daarvan. Op de website kunt u het zien in kleur. 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van 
gedenken en herdenken. 
We gedenken jou, allen, die we uit het oog, maar niet uit het hart 
verloren hebben. 
 
De grote brandende kaars in de schikking staat hier symbool voor en 
symboliseert het grote licht, het licht wat niet dooft, het licht dat ons 
verbindt in leven en dood. 
 
De twee witte rozen met parel, staan voor  Klaas Stroobosscher en 
Willem Oost die niet meer in ons midden zijn, ze zijn een parel in Gods 
hand. 
Ze zijn geborgen in de schuilende handen van God. 
De twee witte handen symboliseren dat. 
 
De twee kaarsjes, die staan voor de overledenen, zijn ook verbonden 
met de grote kaars, hun namen staan geschreven op de stenen. 
 
Het derde kaarsje dat ook verbonden is, is voor alle mensen die niet bij 
name worden genoemd, maar wel met ons verbonden zijn, ook hen 
gedenken wij in stilte. 
 
De witte bloemen verwijzen naar het leven dat na de dood niet 
ophoudt. 
 
Met de rode rozen die in het bloemstuk zijn verwerkt denken wij aan de 
nabestaanden. 
Rode rozen symboliseren liefde, die er altijd was en altijd zal blijven. 
 
De altijd groene klimopranken die in de schikking verwerkt zijn, staan 
symbool voor Gods trouw bij leven en sterven. 
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Als je van iemand houdt 
 
Als je van iemand houdt 
en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld niets en niemand, 
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 
 
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, 
want – geloof me – dat doet Hij niet. 
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg 
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap 
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker is het afscheid. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 
veranderen in stille vreugde. 
 
De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees, 
maar een kostbaar geschenk, 
dat je met je mee draagt. 
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, 
maar doe dat van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 
maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. 
Dus, droog je tranen en huil niet, 
Als je van me houdt. 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 
 
Bijdrage van Gesina Broekema 
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Als tussen licht en donker… 
 

Opeens zag ik ‘m staan: de 
amaryllisbol, sierlijk op een 
standaard, alvast mooi gemaakt 
met versiersels rondom. Blij, met 
de nog kale bol die er desondanks 
nu al aantrekkelijk uit zag, liep ik 
de bloemenwinkel in. Mijn eerste 
vraag aan de bloemiste is eigenlijk 
altijd dezelfde: ‘Wat moet ik doen?’ 
Het antwoord was deze keer: 
‘Niets doen, gewoon maar 
wachten en geduld hebben, want 
het kan wel twee maanden duren 
voordat er een groen puntje uit de 
bol komt. Maar het komt goed’. 
Haar besliste antwoord gaf mij 
genoeg vertrouwen!  
Toch was er wel eens een klant 
met de amaryllisbol teruggekomen 
toen er na weken nog steeds geen 
teken van leven was te zien… 
Dus: wachten…totdat er een 
groen puntje tevoorschijn komt?! 
Dat vraagt geduld, maar ook 
vertrouwen. Je alvast 
voorbereiden en verheugen op 
wat komt. 
 

Is dat ook niet wat wij doen met Advent? Adventstijd: tijd van komst. 
Wij krijgen tijd om ons voor te bereiden en te verheugen op de komst 
van het Kind dat hoop brengt. 
Een tijd ook van geduld, (ver)wachten, vertrouwen. Ze klinken door in 
lied 452:  
Als tussen licht en donker, in de woorden van Tom Naastepad. 
 
Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken, 
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ons hart raakt niet ontsteld. 
Wij mensen leven tussen licht en donker. Het dagelijks gaan en komen 
van dag en nacht is beeld van grotere dingen: het donker van de nacht 
is ook de winter in ons leven, is ook de nacht waarin de wereld zich 
bevindt.  
Dit lied zingt het vertrouwen uit, dat er een doorkomen aan de nacht is. 
Die beangstigt niet. Wij gaan niet voorgoed onder in het donker.  
Laten we vertrouwen op de mens, Gods Zoon, die ten volle de lichte 
en donkere kanten van het leven omarmde en zo hoop gaf aan velen. 
Als een beschermer die de wacht houdt en licht brengt in de duisternis. 
 
Gij leeft en houdt de wacht,  
wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen,  
Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld; 
Wij leven ongehinderd,  
de dagen zijn vervuld… 
 
Deze woorden drukken een verlangen naar een hoopvolle toekomst 
uit. Maar in de donkere dagen voor de Kerst ligt de hoop niet zo voor 
de hand en zeker dit jaar, nu het coronavirus ons dagelijks leven 
beheerst, worden we nog meer dan anders opgeroepen om de hoop 
vast te houden en ons niet mee te laten voeren door wanhoop.   
‘Wachten en geduld hebben’ was het motto van bloemiste, bij de 
aanschaf van de amaryllis. 
Dat is ook zeker van toepassing op deze tijd waarin het virus nog 
steeds zijn gang gaat en ons geduld op de proef wordt gesteld.  
Hoe lang duurt het nog? We wachten al zo lang. En hoe zit het dan 
met dat ‘niets doen?’ 
Tot op zekere hoogte is dat ‘niets doen’ ook van toepassing op de 
bestrijding van het virus, maar het heeft wel verschillende kanten! 
Geduld en vertrouwen. Beide zijn nodig om uiteindelijk uit te komen bij 
de amaryllisbol in bloei!  Dat zijn ook de ingrediënten die we nodig 
hebben om op een goede manier staande te blijven in deze tijd. 
  
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren,  
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wil ons de eenvoud leren,  
leer ons uw toekomst aan! 
Dit lied helpt ons om verwachtingsvol uit te kijken naar de komst van 
het Kind, Gods Zoon: Immanuël. Wij hoeven het niet alleen te doen! 
Beide…zowel dit lied als de amaryllisbol willen ons als het ware 
zeggen: 
‘Houd moed, heb geduld, kijk vooruit: het komt goed!’ 
 
Gerda Bekius 
 
 
 
 

IJsbaan Lutjegast (eigen foto)  
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
 
Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie en de Protestantse 
Kerk voor de komende periode. En ook al hebben we in deze Coronatijd 
geen kerkdiensten en dus ook geen collectes, we gaan als Diaconie van 
Lutjegast wel een bijdrage overmaken naar al deze goede doelen. 
 
Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), zondag 6 december 
2020 (Tweede advent): 
Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op 
onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle 
opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een 
onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en 
kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in 
Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. 
Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van 
kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve 
ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te 
betrekken bij diaconaat. 
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Collecte Protestantse Kerk (Missionair), zondag 20 december 2020 
(Vierde advent): 
Nederland – Daarom Kerst	
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te 
zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. 
Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, 
de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. 
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en 
activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te 
laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, 
speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, 
en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via 
Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land 
laagdrempelige kerstconcerten. 
 
Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), vrijdag 25 december 
2020 (Eerste Kerstdag): 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te 
weinig eten... Zo wachten duizenden 
bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die 
komt. De situatie in de 
vluchtelingenkampen is 
mensonwaardig. Veel mensen 
bivakkeren noodgedwongen in fragiele, 
zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien 
als er veel wind staat. Medische zorg is 
er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, 
pasgeboren baby’s en chronische 
zieken. Er is geen hulp voor 
getraumatiseerden. Het is er onveilig en 
er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in 
Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij 

aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en 
een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en 
hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een 
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veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen 
geholpen naar een betere plek. 

Huis-aan-huis-collecte 
 
29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen Griekenland 
 
Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - 
volledig coronaproof! - voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op 
diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten 
sommigen daar wel drie jaar. 
 
Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet 
weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun 
kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit 
onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school 
kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in 
vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel 
geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en 
niet al jong hoef te trouwen.” 
 
Iets groots neerzetten 
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs 
en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd 
plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de 
deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. 
Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt 
een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch 
alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom 
collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets 
kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!” 
 
In de knel 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en 
onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen 
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slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid 
kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel 
van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten 
door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op 
kerkinactie.nl/griekenland. 
 
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in 
Griekenland: dank voor uw betrokkenheid. 
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Kerkbalans   Totaal     
2020 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m oktober toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 53.020,30 3.550,00 43.308,42 13.261,88 
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Vaste vrijwillige bijdrage 
 
De laatste maand van het jaar is inmiddels al weer begonnen. Aan 
u/jou hierbij de vraag of u/jij de door u/jou toegezegde bijdrage voor 
2020 al hebt betaald. Zo niet, dan hierbij mijn verzoek om dit in 
december (indien mogelijk) alsnog te doen. Dit om een goed financieel 
beeld te krijgen van onze gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gretha van der Velde (penningmeester) 
 
 
Roosters en kerkdiensten 
 
Naar het zich nu laat aanzien blijven de kerkdeuren helaas nog een 
hele tijd gesloten. Daarom zijn de roosters en kerkdiensten niet 
ingevuld. Zodra er verandering in komt worden de voorgangers en de 
mensen die dienst hebben vermeld in de CoronaNieuwsbrief. 
 
 
 
 
De redactie van de Kerkwijzer wenst u allen gezegende kerstdagen en 
veel heil en zegen voor 2021.  



 

 26 

Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      J.J. Gorter      tel 06-51644557 
 
Diaconie 
Voorzitter        D. Notebomer      tel 613201 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   tel 614352 
Secretaris       J.J. Gorter  
Diaken Kerk in Aktie    …  
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 december !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


