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Voorwoord

n.a.v. 2 Thessalonicenzen 3

Afgelopen week was het Hervormingsdag, de dag waarop we gedenken
dat Luther zijn stellingen heeft gepubliceerd, hij wilde daarmee in zijn tijd
de kerk weer terug brengen bij de bijbel.

Toen men hem eens vroeg wat hij zou doen als hij zou weten dat Jezus
de volgende dag terug zou komen, zei hij: “Dan plant ik vandaag nog
een appelboom”.

In de tijd van Paulus waren er gemeenteleden die er niet over piekerden
om bomen te planten. Ze hadden hun baan opgegeven omdat Jezus
elk moment terug kon komen. Wat zou je je dan nog druk maken ?

Elk moment kan het afgelopen zijn...

In zo'n tijd leven wij in zeker opzicht nu ook.

Waarom zouden we ons nog druk maken? EIk moment kan het
afgelopen zijn..

Wie weet breekt morgen de laatste wereldoorlog uit...., waar gaat het
heen met de samenleving?

En Paulus? Wat zei hij in zijn tijd tegen de gemeenteleden?

Prachtig dat jullie zo verlangen naar de wederkomst van Jezus, dat jullie
je werk hebben neergelegd en op Hem wachten?

Nee dat zegt hij niet, integendeel, Paulus keert de houding van de
gemeenteleden af.

Zij moeten rustig hun werk blijven doen en hun eigen brood eten ! Dat is
zijn advies, zakelijk en nuchter.

Het is net alsof je in onze tijd het koninkrijk van God voelt aankomen.
Het loopt met deze wereld uit op een radicaal einde en op een volkomen
nieuw begin !

Maar tot die tijd planten we bomen, we bewerken en bewaren de aarde.
Gaan we naar school, studeren we, doen ons werk.

Want juist zij die het rijk van Hem verwachten, hebben hoop voor de
toekomst !

En waarom zouden er op de nieuwe aarde niet onze appelbomen staan?

Gerrit en Dea van der Heide



Activiteitenagenda

09-11
23-11
23-11
28-11
14-12

Moderamen

Gespreksochtend

Inleveren kopy Kerkwijzer december
Inzameling voedselbank
Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Ontmoeten

Op donderdag 8 oktober jongstleden is er na lange tijd weer een keer
gezamenlijk koffie gedronken in het dorpshuis.

Helaas gooide corona weer roet in het eten (in dit geval in de koffie!)
en is het bij die ene keer gebleven.

Gezien de onlangs aangescherpte maatregelen, die voortduren tot half
december, is het niet te overzien wanneer er weer gestart kan worden.
De betrokkenen krijgen zo spoedig mogelijk bericht.

Verjaardagen 75+
11 nov
12 nov

J. Veenstra (Jaap)
H. Hamstra




Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

e Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Staionsweg 1 - 9866 AG Lutjegast - 0594-613087

Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1



van de

Kerkelijjk

werker

‘Wees in niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank
hem in al uw gebeden.’

Filippenzen 4:6
Vanouds valt de dankdag voor gewas en arbeid
begin november. Ook dit jaar staat het zo in mijn
kerkenwerkagenda. Dit jaar is het rond de
kerkdiensten allemaal een beetje anders dan we
gewend zijn en ook anders dan we gewenst
hadden. Maar dat betekent niet dat er geen plaats
voor dank kan zijn. Ondanks de zorgen die we
hebben is er hopelijk ook dank.
Dankbaarheid is een bijzonder woord en het kan heel verschillende
gevoelens oproepen.
Het meest vruchtbaar is het om na te denken over je eigen
dankbaarheid. Waar ben ik dankbaar voor, wanneer voel ik
dankbaarheid.
Voor het leven dat ik mag leiden misschien? Voor de mooie momenten
die ik meemaak met anderen? Voor mooie muziek? Voor kinderen of
kleinkinderen, vrienden?
Er kan bij al deze dankbaarheid best ook iets ongemakkelijks
meekomen, vooral als je vindt dat je veel hebt om dankbaar voor te zijn
in vergelijking met andere mensen.
De apostel Paulus geeft in zijn brief aan de Filippenzen het advies om
vriendelijke mensen te zijn en dagelijks God te danken.
Ik moest hierbij denken aan een dame op leeftijd, die me eens vertelde
dat ze elke morgen bij het opstaan God dankte voor de nieuwe dag. |k
vond dat bijzonder: het was iemand die eigenlijk altijd opgeruimd en
positief was, terwijl ik wist dat ze in haar leven het nodige had
meegemaaki.
“Als je de dag zo met God begint,” vertelde ze, “lukt het veel beter om
de positieve dingen in je dag te ontdekken. Je geniet zelf ook meer.”
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Ook de mensen waar Paulus aan schrijfft hadden het niet altijd
gemakkelijk. De eerste christenen, waar Paulus mee te maken had,
moesten zich vaak verdedigen tegen allerlei tegenspraak en
tegenwerking. En toch raadt Paulus hen aan om midden in die moeiten
hun aandacht niet negatief te laten worden. Dank hem in al uw gebeden.

Pastor Ate Klomp

Pretti‘g ge‘s

¥

prek

Gespreksochtend op 23 november

De eerste bijeenkomst van dit seizoen (12 oktober) is goed bevallen.
In een 12 meter opstelling lukte het prima om met elkaar in gesprek te
zijn. We hebben daarom besloten om hiermee door te gaan.
Voorzichtigheid blijft ons devies!

En verder: geen zware discussies, wel open gesprekken om op een
eerlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen.

Ik zorg voor materiaal met gespreksvragen, zodat we een
aanknopingspunt hebben en ook gemakkelijk van onderwerp kunnen
wisselen.

Dus: van harte uitgenodigd op maandagmorgen 23 november.

We beginnen vanaf 9.45 uur in de Kandelaar.

Belangstelling en nog niet eerder geweest? Laat het me even weten,
er kunnen nog best een paar mensen bij!

Pastor Ate Klomp
06 336 334 17



Afgelopen

In deze tijd waarin de nachten steeds langer worden en ook de laatste
zondag van het kerkelijk jaar valt, is een verhaal over ‘Afscheid, al of
niet’ misschien wel op zijn plaats. Geschreven door Toon Tellegen.

‘Denk je dat wij ooit afgelopen
zijn, eekhoorn?’ vroeg de mier
op een keer.

De eekhoorn keek hem
verbaasd aan.

‘Nou, zoals een feest
afgelopen is,” zei de mier. ‘Of
een reis.’

De eekhoorn kon zich dat niet
voorstellen.

Maar de mier keek uit het
raam naar de verte tussen de
bomen en zei: ‘Ik weet het niet,
ik weet het niet ...” Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd.

‘Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?’ vroeg de eekhoorn.

Dat wist de mier niet.

‘Als een feest is afgelopen gaat iedereen naar huis,” zei de eekhoorn.
‘En als een reis is afgelopen wrijf je in je handen en kijk je of er nog een
potje honing in je kast staat. Maar als wij zijn afgelopen...’

De mier zweeg.

Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprieten.

‘Wat is dat voor een geluid?’ vroeg de eekhoorn.

‘Knakken,’” zie de mier.

Daarna bleef het lange tijd stil.

De mier stond op en begon, met zijn handen op zijn rug, door de kamer
heen en weer te lopen.

‘Denk je erover na?’ vroeg de eekhoorn.

‘Ja,’ zei de mier.

‘Weet je het al?’

‘Nee.’

De mier ging ten slotte weer zitten.

‘Ik weet het niet ;’ zei hij. ‘Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn...’
De eekhoorn knikte.



‘Wat ik niet weet,” ging de mier verder, ‘mag geen naam hebben. Maar
of wij ooit aflopen...’

Hij schudde zijn hoofd.

De eekhoorn schonk nog een kopje thee in.

De mier nam een onzeker slokje.

Ate Klomp

Mutaties

Overleden:
25 oktober 2020 Annette Solle de Langen in de leeftijd van 88 jaar

Verhuisd:

Ritske Vries, adres: Asserlaan 6, 3527 VZ Utrecht

Joke Oldenburger-Hoogstra, adres: Kievitsweg 18, 9843 HA
Grijpskerk

Vertrokken:

met belijdenisattestatie:

Jan Enne Horenga naar PG Boerakker
met doopattestatie:

Wiebe Jan Horenga

Alida Janna Horenga

Hendrik Gert Horenga




Van de Kerkenraad

Notulen gemeenteavond Protestantse Gemeente Lutjegast 28
september 2020

Aanwezig 35 gemeenteleden
Met kennisgeving afwezig: Grietje Pera-van der Velde

Opening

Preses Siebrand Douma heet de aanwezigen van harte welkom en
opent de vergadering met het lezen uit Lucas 5: 1-11, de wonderbare
visvangst en vervolgens een overdenking.

Soms sta je onderweg op een kruispunt en moet je een keuze maken
welke kant je op zal gaan. Rechtdoor, linksaf of rechtsaf. Meestal is die
keuze niet zo moeilijk vooral als de eindbestemming bekend is. En
tegenwoordig hebben wij goede wegwijzers en een prima
navigatiesysteem. Maar op de weg door ons leven is het einddoel niet
altijd in zicht of bekend. Dan ben je na het nemen van een afslag of het
maken van een keuze niet altijd zeker of het de juiste was. Dat weet je
pas achter af. Het kan immers goed of slecht uitpakken.

Ook Simon Petrus staat op een kruispunt als Jezus hem zegt: “Vanaf
nu zal je een visser van mensen worden”. Hij moet het vertrouwde
vissersbestaan achter zich laten en mensen gaan vangen voor het
evangelie van Jezus Christus. Niet een gemakkelijke keuze.

Maar Jezus zegt: “Wees niet bevreesd, want ik ga met je mee op je
reis door het leven”.

Daar mogen we op vertrouwen. Maar dat is nu juist zo lastig. Je moet
maar hopen dat het goed komt. Zoals de voorganger van gistermorgen
het zo goed verwoordde: wij zien vaak achteraf dat God met ons is
meegegaan.

Daar mogen wij op vertrouwen, dat God met ons meegaat, alle dagen
van ons leven.

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededeling n.a.v. de niet gehouden voorjaarsvergadering
10



Vanwege de coronamaatregelen heeft de voorjaarsvergadering niet
plaatsgevonden en zijn o0.a. het jaarboekje en de financién niet
behandeld. Er is nu gelegenheid voor vragen en opmerkingen, waar
geen gebruik van wordt gemaakt. De notulen van de gemeenteavond
van 18 maart 2019 zullen o.0.v. in de voorjaarsgemeenteavond van
2021 worden getekend.

Torenkerk

De preses geeft het woord aan de voorzitter van het college
kerkrentmeesters Jakob Jongsma, om het concept koopcontract
Torenkerk toe te lichten. In het kort schetst Jongsma hoe de aanloop is
geweest tot heden.

Tijdens de gemeenteavond op 13 maart 2017 is besloten een
commissie in het leven geroepen met de opdracht een andere
bestemming voor de Torenkerk te vinden, omdat het op termijn voor
onze gemeente niet haalbaar is twee kerkgebouwen te onderhouden.

Op 12 november 2018 is het rapport met de uitkomsten van het
onderzoek en de mogelijkheden voor de Torenkerk besproken met de
gemeente. Onderwijl was er ook een verzoek gekomen van de
Gereformeerde Gemeente Grootegast, om de kerk te mogen huren of
te kopen. Daarop is opdracht gegeven in gesprek te gaan met de
Gereformeerde Gemeente Grootegast over zowel huur als koop. Van
beide opties heeft voornoemde gemeente afgezien. Wel is er een
gemeentelid, de heer Harm Hoorn, die de kerk op persoonlijke titel wil
kopen. Hij hecht er grote waarde aan dat de Torenkerk blijft bestaan
als Godshuis waar zondagse erediensten worden gehouden.

In de op 9 september 2019 gehouden gemeenteavond heeft de
gemeente positief gereageerd op deze ontwikkeling en het college van
kerkrentmeesters groen licht gegeven om in gesprek te gaan met de
heer Hoorn, tenzij er in onze gemeente leden zijn die een bod willen
doen op de Torenkerk, sluitingsdatum 1 november 2019. Hier is geen
gebruik van gemaak.

In de gemeentevergadering van 18 november 2019 heeft Jongsma de
te volgen procedure uitgelegd en zijn de gesprekken met de heer
Hoorn gestart dat heeft geresulteerd in de concept koopovereenkomst
die nu (28 september 2020) voor ligt.
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Omdat de Torenkerk een rijksmonument is hebben wij toestemming
nodig van het landelijke LCBB (landelijke commissie behandeling en beheerszaken),
dit is zo goed als rond.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de Protestantse Gemeente
Lutjegast rouw- en trouwdiensten mag houden in de Torenkerk,
uitgezonderd zondag, en dat die voorrang hebben op een cultureel
evenement. Bij gebruik van de Torenkerk wordt er huur door ons
betaald (marktconform).

De klok mag geluid worden tijdens begrafenissen.

Het toegangspad wordt verkocht met recht van overpad. De
Gereformeerde Gemeente Grootegast heeft ladder- en steigerrecht op
de grond rondom de kerk. Het kerkhof blijft in bezit van de Protestantse
Gemeente Lutjegast.

Van de kant van de koper waren er geen aanvullende eisen of wensen.

De kerk wordt verkocht voor het symbolische bedrag van € 1. Er zal
echter € 70.000 worden afgerekend als volgt: de kosten van de twee
laatste renovaties, vermindert met de subsidies.

De laatste renovatie moet nog plaatsvinden, maar is naar verwachting
1 december 2020 afgerond, zodat het koopcontract getekend kan
worden en alles in 2020 is afgehandeld.

De preses bedankt Jongsma voor zijn uitleg en ook de heren Martin
van der Velde en Dirk Notebomer die bij de besprekingen aanwezig
waren. Vervolgens vraagt hij de aanwezigen of er bezwaren zijn tegen
het koopcontract. De gemeente geeft unaniem haar goedkeuring
aan het plan om de Torenkerk onder de geschetse voorwaarden te
verkopen. Als gemeente mogen we dankbaar zijn dat de heer Hoorn
op ons pad gekomen is en dat de Torenkerk een Godshuis blijft aldus
de preses.

Samenstelling kerkenraad vanaf 2021

Al een aantal jaren blijkt dat het steeds moeilijker wordt om de
kerkenraad rond te krijgen, met name aan de ouderlingenkant. Daarom
hebben Gerrit van der Heide, Martin van der Velde, Kees de Wit en
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Janny Poelman in opdracht van de kerkenraad een plan uitgewerkt
hoe de samenstelling van de kerkenraad er vanaf 2021 uit zou kunnen
zien. Voorstel is om de minimale bezetting te hanteren welke
voorgeschreven wordt door de Kerkorde (2018): twee ouderlingen,
twee ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen, een predikant of
kerkelijk werker en in commissies te gaan werken.

We kunnen vaststellen dat het in het college van kerkrentmeesters
goed geregeld is, evenals in de diaconie.

Commissie pastoraat zal echter in een nieuwe jas gestoken moeten
worden. Een ouderling pastoraat, bijgestaan door een team pastorale
medewerkers, stuurt de hele gemeente aan. De wijkindeling vervalt en
er wordt meer initiatief van gemeenteleden verwacht, dat wil zeggen,
wil men bezoek of heeft men hulp nodig, dan dient men dit te laten
weten aan de ouderling of kerkelijk werker. Catechese valt ook onder
de commissie pastoraat.

De preses wordt bevestigd als ouderling. De scriba kan bevestigd zijn
als ouderling of diaken. Omdat de taak/functieomschrijving van de
scriba veelomvattend is, zou je kunnen overwegen om taken te
splitsen en een notulist te nemen voor de vergaderingen. Een notulist
hoeft niet bevestigd te worden in het ambt, maar heeft wel zwijgplicht.

Het moderamen zoals we dat nu kennen vervalt. De kerkenraad
bestaande uit twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters,
twee diakenen en de kerkelijk werker (of predikant) vergaderen en
hebben beslissingsbevoegdheid. Zij vormen ook het dagelijks bestuur.

De preses vraagt of de gemeente kan instemmen met het voorstel. De
aanwezige gemeenteleden stemmen unaniem in. De preses spreekt
de wens uit dat we samen een bloeiende gemeente mogen blijven. We
hebben heel veel vrijwilligers en enthousiaste mensen die zich inzetten
in commissies en dergelijke. Maar er zijn ook ouderlingen en diakenen
nodig. Het is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Laten
we samen de schouders er onder zetten.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.

Sluiting
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Vanwege corona mogen we niet zingen, daarom leest de preses
Psalm 4 voor.

Hij wenst allen wel thuis en sluit de vergadering.
Janny Poelman-van de Brake (scriba)

Voedselbank Westerkwartier

Onderstaande brief ontving de kerkenraad van de heer Jan Oomkes,
voorzitter van Voedselbank Westerkwartier. De inhoud spreekt voor
zich en wij bevelen het werk van de voedselbank dan ook van harte
aan, want het is helaas nodig.

Gestart vanuit Grootegast en Marum, waarbij later Zuidhorn is
aangehaakt en sinds 2019 ook het grondgebied van de voormalige
gemeente Leek.

Eén Voedselbank Westerkwartier in de gemeente Westerkwartier.
We ondersteunen afgerond de laatste tijd zo’n 125 huishoudens,
waarbij er sprake is van gemiddeld 500 monden die moeten worden
gevoed. Daaronder bevinden zich meer dan 120 kinderen.

Het lukt ons nog steeds om wekelijks op een viertal uitgiftepunten, in
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn een pakket uit te reiken aan een
groeiende groep medeburgers, die het door uiteenlopende redenen
minder goed hebben en om hun zorgen van alledag een beetje te
doen vergeten. Ze hebben onze steun hard nodig om op termijn weer
zelfstandig verder te kunnen!

Dat vele werk doen we met een erg stabiele grote groep van meer dan
100 gemotiveerde vrijwilligers, die het allemaal met veel inzet en
passie doen voor de medemens.

Tot op heden kregen we zonder kosten veel houdbare producten en
groente en fruit, maar met de verwachte groei van het aantal
huishoudens welke een beroep gaan doen op de Voedselbank maken
we ons zorgen over voldoende voedselaanbod. We zullen af en toe
misschien zelfs voedsel moeten kopen om een verantwoord
voedselpakket te kunnen blijven aanbieden.

Daarom doe ik namens alle vrijwilligers van de Voedselbank
Westerkwartier een dringend beroep om ons ook de komende en voor
veel mensen ingrijpende periode te steunen met het periodiek
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verstrekken van lang houdbare producten en financiéle bijdragen.
Samen kunnen we het voor veel huishoudens die zijn aangewezen op
de Voedselbank wat dragelijker maken.

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zaterdag 28 november van 10.00 — 12.00 uur inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Thema voor november: “HERFSTPOT”

De volgende producten zijn welkom:
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Zuurkool

Rookworst

Bruine bonen (blik)

Capucijners (blik)

Vruchten in blik

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald
aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in
een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069
t.n.v. Voedselbank Westerkwartier
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In memoriam

Ik kijk omhoog naar de bergen.

Daar komt mijn hulp vandaan.

Daar is de Heer, Hij helpt mij.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer beschermt je,

overal, waar je ook gaat,

Je leven lang.

Annette Solle-de Langen, geboren 2 juni 1932 overleden 25 oktober
2020

Annette de Langen werd 88 jaar geleden geboren op Schipvaart in
Oldehove, dochter van Gilles en Jantje de Langen. Ze was de derde in
een gezin van 7 kinderen. Op 28 december 1955 trouwde ze met Theo
Solle, samen mochten ze acht gezonde kinderen krijgen; Janny in
1959, binnen het jaar kwam Greetje, daarna Henk in 1961. Toen na
Anny in 1964 de tweeling Gilles en Tiny kwam (1966), was de
verbazing en de blijdschap groot. Johnny kwam in 1970 en Astrid sloot
als verrassing de rij in 1975. Het gezin Solle was een traditioneel
gezin, vader werkt en moeder zorgt voor de kinderen en het
huishouden. De grote hobby van Annette was kleding naaien. Uit
volwassen kleding naaide ze prachtige creaties voor de kinderen. In
1979 verhuisde het gezin naar de Westerhorn. Toen haar man Theo
ziek werd heeft ze hem met liefde verzorgd tot zijn overlijden in 2005.
Al snel bleek dat Annette een oogziekte had en moest ze verhuizen
naar de Ereprijs in Grootegast. Dat was even wennen. Maar al snel
kon ze genieten van de kleine dingen, en haar familie was zo
belangrijk voor haar. Tot het laatst toe was ze helder van geest. Ze
was blij met weer een achterkleinkind en ze verzuimde niet om de
felicitaties over te brengen. Ze was het middelpunt van de familie. Kerk
en geloof was belangrijk in het leven van Annette Solle. De laatste
jaren werd het naar de kerk gaan lastig maar er was genoeg te zien op
de tv en te luisteren op de radio om ook thuis te kunnen genieten van
woorden en zang. Ze vertrouwde op God, en dat is ook zo mooi
verwoord in de psalm die op de kaart staat. Ik kijk omhoog naar de
bergen, en weet dat ik daar mijn hulp van kan verwachten. Hulp in
tilden van verdriet, van ziekte, of delen in tijden van vreugde. Wat kan
de gedachte aan dat veilig huis goed zijn. Dat er een plaats is bij God
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onze Vader. Daar vertrouwde Annette Solle-de Langen op. Ze wist
waar hulp vandaan kwam, de Heer beschermde haar overal. Waar ze
ook ging, en waar ze naar toe gaat.

Een kleindochter, die nu in Amerika is, heeft het volgende gedicht voor
de uitvaart ingebracht.

God keek eens in Zijn hemels paradijs, en heeft daar nog een plaats
bereid
toen keek Hij naar de aarde, en zag jouw vermoeide strijd.

Hij sloeg toen Zijn armen om je heen, en nam je op tot Hem
Zijn paradijs moet prachtig zijn, Hij kent er iedere stem.

Hij wist dat jij het moeilijk had, Hij wist van al je pijn
Hij wist ook dat je op aarde, nooit meer beter zou zijn.

God zag dat de weg te moeilijk werd, de bergen hoog en zwaar
dus sloot Hij je vermoeide ogen, en fluisterde; het is goed, kom nu
maar.

Jouw geliefden waren gebroken, maar je ging toch niet alleen

een stukje van ons ging met je mee, naar het Vaderhuis, Zijn armen
om je heen.

Hennie Stuut-Vogelzang
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Gods geliefde kind

Onderstaande woorden zag ik via social media voorbij komen.
Woorden die me aanspraken, omdat ik, en ook veel anderen met mij,
vaak gevoelig zijn voor de mening van andere mensen.

Daarnaast het gevoel dat je tekort schiet, bijvoorbeeld ten opzichte van
je gezin, familie, de kerkelijke gemeente enzovoort.

Wat een voorrecht voor ons te mogen weten dat we Gods geliefde
kinderen zijn en Hij van ons houdt zoals we zijn.

Kostbaar en geliefd

Mijn Woord is als een spiegel...

Hoe Kijk jij jezelf?

Spiegel jij je aan wat Ik over je zeg?

Of spiegel jij je aan wat anderen van je vinden?
Veroordeel jij jezelf, vind je dat je tekort schiet?

Ik wil je leiden om jezelf met andere ogen te zien,

met Mijn ogen!

Mijn gedachten over jou zijn altijd positief.

Ik wijs je nooit af en Ik zal je altijd omarmen als Mijn kind.

Ik kijk naar jou met ogen vol liefde.
Ik zie het leven van de Here Jezus in jou weerspiegeld!
(2 Kor.3:18)

Ik heb je wonderlijk mooi gemaakt,

precies zoals je bent. (Ps.139:13-16)

Jij bent Mijn geliefde kind, in wie Ik Mijn vreugde vindt!

Jouw naam staat in Mijn beide handpalmen gegraveerd. (Marc.1:11,
Jes.49:16)

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,

zo waardevol, Ik houd zo veel van jou! (Jes. 43:4)
Ik bewaar jou als Mijn oogappel,

Ik bescherm jou als Mijn liefste kind. (Ps17:8)

Mijn liefde ging zo ver dat Ik voor jou Mijn Zoon heb gegeven. Hij gaf
Zijn leven voor jou, om jou te redden en dicht aan Mijn hart te brengen.
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Met Hem mag je ALLES van Mij ontvangen. Alles wat van Mij is,
behoort jou nu toe. (Luk.15:31, Rom.8:32)

Je bent duur gekocht met Zijn kostbaar bloed en voor eeuwig Mijn
dochter/zoon. Daar kan niets aan veranderen. (1Kor.6:20, 1Petr.1:19)
Ik zal jou nooit vergeten en je nooit verlaten! (Mat.28:20, Hebr.13:5)

Kijk in de spiegel en zie van wie |k zoveel hou.... dat ben jij!
Jij bent Mijn geliefde kind, Mijn hart vol liefde gaat altijd naar je uit.

Vriendelijke groet
Janneke Hoekstra
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Gebed

Een klein meisje was aan het bidden en vroeg: Wie bent U Heer?
Hij antwoordde:

“Ik ben “

Maar, vroeg ze,

“wie is Ik ben ?”

En Hij antwoordde

Ik ben liefde

Ik ben vrede

Ik ben genade

Ik ben vreugde

Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Ik ben de Trooster,

Ik ben de Kracht

Ik ben de Schuilplaats

Ik ben het licht van de wereld
Ik ben sterkte

Ik ben de Schepper

Ik ben het begin en het einde
Ik ben de Allerhoogste.

Met tranen in de ogen keek het meisje naar de hemel en zei:

“Nu weet ik wie U bent, maar Heer wie ben ik?”

Teder veegde de Heer de tranen van haar ogen en zei: “Jij bent van
Mij.”

Bijdrage van Gerrit en Dea van der Heide

20



Van de Classis

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

1
4

&AM Protestantse Kerk

~
‘V
LR

Meditatie

Jezus zei: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt
geboren, kan het Koninkrijk van God zien.” Johannes 3: 3

Waarom is het toch zo belangrijk om te blijven vieren, leren en dienen?
En doen we dat?

Tijdens mijn middelbare school periode begon ik in de bijbel te lezen.
Zo'n boek hadden wij thuis niet. Ik kende het van mijn grootouders,
omdat ik bij hen ‘een stukje’ mocht lezen aan tafel als ik daar logeerde.
De verhalen raakten me, maar ik begreep er niet zo veel van; en toen
wij tijdens een catechese een aantal jaren later het verhaal van
Nikodemus lazen werd dat niet beter. Een moeilijk verhaal, maar het
raakte me wel. Nu denk ik dat Nikodemus moed en lef toonde, door
naar Jezus te gaan en met Jezus in gesprek te gaan aangaande het
evangelie, omdat wat Jezus zei en deed hem had geraakt. Volgens
Johannes in de nacht, maar dat hoort bij Johannes, die altijd de
beweging maakt van de nacht naar de dag, van ongeloof naar geloof.

Jezus zegt tegen Nikodemus dat hij ‘van boven’ geboren moet worden,
maar ja, hoe doe je dat? Dat doe je niet, maar dat overkomt je, denk ik
nu, dat wordt aan je gedaan, maar je moet het wel een beetje de kans
geven. Dat noem ik genade. Je wordt aangeraakt door die stem van
God, door Zijn hand die ons wil dragen, door Zijn liefde en dat maakt
dat je anders in het leven komt te staan. Hoe anders? Voor mij geldt
dat het mij meer moed gaf om er te zijn zoals ik ben; het verhaal, de
woorden van het evangelie zetten mij meer rechtop, omdat ze me
helpen antwoord te geven op wat er in onze wereld op ons toekomt.

21



Het blijft een ingewikkeld verhaal met geboren worden uit water en
geest en zo, maar ik geloof dat Jezus ons vooral wil meenemen in Zijn
licht van leven en liefde. En dat zijn de dingen van Zijn Koninkrijk dat
om ons heen is, dat we kunnen delen, omdat het voor het grijpen is en
ons wordt aangereikt. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we
doen wat mij betreft wel volop zelf mee. We worden gezien en gehoord
en dat geeft ons de moed om ook zelf te zien en er te zijn voor de
mensen om ons heen.

Dat verhaal en die liefde is wat we nodig hebben om de moeilijke
zaken van ons leven en de dingen die gebeuren in deze wereld uit te
kunnen houden en er soms ook wat aan te doen. Geraakt worden door
wat je zelf overkomt of je partner, je kind of je ouders; geraakt worden
door de ellende van vluchtelingen die niemand wil en door
oorlogsgeweld; en de gevolgen van een virus dat we niet zo maar
kunnen bestrijden. ‘Hoe houden we het vol om te leven met een
bedreiging, die niet op te lossen is?’, vraagt Samuel Wells in zijn boek
‘Een Nazareth manifest’. Door samen op te trekken en met God en met
elkaar verder te gaan.

Daarom is het belangrijk om te blijven vieren en het liefst ook leren en
dienen op onze eigen manier.

Corona

De Corona-crisis gooit behoorlijk roet in het eten. We waren net weer
een beetje op gang gekomen en nu hebben we opnieuw te maken met
strenge maatregelen. Opnieuw wordt gevraagd van voorgangers en
kerkenraden om zich aan te passen en de meesten doen dat ook.
Minder mensen in de kerk of weer online vieringen, zo heeft iedereen
op zijn eigen manier gereageerd. Kringen gaan een enkele keer wel
door, vaak ook niet, omdat de groep te groot is of deelnemers niet zo
goed durven. En hoe wordt dat straks, wanneer het virus wel
bestreden kan worden? lk denk dat het belangrijk is je te bepalen bij
wat je het belangrijkste vindt. Ik denk dat vieren en in kleine groepen
bij elkaar komen en bidden belangrijke dingen zijn. Volhouden. Elkaar
blijven vasthouden, niet letterlijk, maar toch.

Ik hoor wel van voorgangers dat ze vermoeid raken. Steeds weer
aanpassen en iets nieuws bedenken vraagt zijn tol. Anderen leven
helemaal op, verzinnen daadwerkelijk steeds iets nieuws en kunnen er
goed mee omgaan. Zo doen we het allemaal op onze eigen manier en
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dat is denk ik ook belangrijk. Ik zou willen adviseren om goed te kijken
naar wat wel kan. Daarbij gaat het er niet om allerlei nieuwe dingen te
bedenken, maar wel om de gangbare activiteiten op een nieuwe
manier te doen, met kleine groepjes, op een ander tijdstip en niet bij
mensen thuis maar in de kerkzaal bijvoorbeeld. Geen pauze met koffie,
thee en een koekje of je bedenkt ook daar iets voor.

Veel gemeenten hebben apparatuur aangeschaft voor online vieringen.
Ik neem aan dat deze zullen blijven. Belangrijk bij online is wel dat je je
daar op instelt en soms je ook richt op de mensen thuis in de vormen
die je gebruikt of in de aandacht die je uitstraalt. Dat vraagt evaluatie
en oefening.

Diaconaal consulent

Op 1 november begint Christiaan Dekker als diaconaal consulent in
Oost-Groningen. Ik ben ontzettend blij dat hij hier aan het werk gaat en
dat gaat doen voor een langere periode. Armoede en zeker
generatiearmoede is een groot probleem, zowel in Oost-Groningen als
op andere plekken. Ik vind het mooi dat wij niet iets voor deze mensen
bedenken, maar hen opzoeken en samen met hen proberen op weg te
gaan. lk hoop ook dat Christiaan in de gelegenheid zal komen om iets
meer diaconaal bewustzijn in onze gemeenten te brengen.

Werkgemeenschappen

De meeste werkgemeenschappen waren bezig om weer samen te
komen. Dat lukte niet door lock down en vakantie, maar nu zou het
weer gebeuren. Jammer genoeg wordt het opnieuw lastig, maar ik
hoop dat jullie het nu digitaal oppakken. Het blijft belangrijk met elkaar
de ontwikkelingen te delen. De werkgemeenschap maakt deel uit van
het werk van predikanten en kerkelijk werkers en is belangrijk als
cement tussen predikanten, kerkelijk werkers en gemeenten. Het valt
niet altijJd mee om het in te plannen, het is ook soms lastig om de
verscheidenheid uit te houden, maar het is wel de plek waar we die
kans krijgen en waar dat van ons wordt gevraagd.

De classicale vergadering wordt digitaal en anders van opzet,
waardoor eigenlijk iedereen mee kan doen, niet alleen de
afgevaardigden. Ik hoop dat velen zich zullen inschrijven. De
uitnodiging zal begin november op de website komen neem ik aan. We
zullen het hebben over de situatie waarin wij op dat moment verkeren
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met de maatregelen en hun effecten en we spreken over de ringen.
Donderdag 19 november vanaf 19.30 uur.

Ter bemoediging een tekst van Geert Boogaard, opgenomen in het
liedboek na lied 827:

Schrijf Uw Naam uit God

over de ganse breedte van mijn bestaan

van voordat ik het licht zag

tot ver voorbij het grote donker

met de vaste hand van Uw erbarmen

onuitwisbaar.

ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe

KALENDERS 2021

Het is weer de periode dat we kalenders, agenda’s ontvangen. Al zal
dat ook dit jaar weer minder zijn. Ook hier zal de corona wel in
doorwerken.

Toch wil ik u vragen ook dit jaar de kalenders en agenda’s van 2021
die u niet gebruikt aan mij door te geven.

Het is wat anders dan de vorige jaren. Wij hebben geen kerkdiensten
meer dus vraag ik u of u de kalenders en agenda’s bij mij in de
brievenbus wilt deponeren. Dit kan tot en met de 2° week van januari.
De kalenders gaan na die tijd naar Zienn opvang en ondersteuning. Ze
gaan dus naar de meest kwetsbaren in de samenleving, die voor korte
of langere tijd in een beschermde omgeving verblijven.

Lichtpuntjes in hun eenzame bestaan, waarvoor ze u dankbaar zijn.

Namens hen,

hart.groet Hillie van der Molen
Mieden 23

9866 TL Lutjegast
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Diaconie

Collectebonnen
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 - vel van 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Van de Diaconie:

Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie en de Protestantse
Kerk voor de komende periode. En ook al hebben we in deze Coronatijd
geen kerkdiensten en dus ook geen collectes, we gaan als Diaconie van
Lutjegast wel een bijdrage overmaken naar al deze goede doelen. Dit
geldt natuurlijk ook voor de eerste Coronaperiode van dit jaar.

Collecte Werelddiaconaat, zondag 8 november 2020:

Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in
de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te
verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden
en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Collecte Pastoraat, zondag 22 november 2020:

Nederland - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor
elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren
van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een
hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht
uit naar het gedenken van de overledenen.
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De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open
staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de
predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt.
Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing
zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan.

Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), zondag 29 november 2020
(Eerste advent):

Oekraine - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraine is de situatie voor kinderen slecht:
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De
directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en
richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het
onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen
met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren
nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van
de kinderen bevorderen.

Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), zondag 6 december 2020
(Tweede advent):

Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat

leder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs
om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding.
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie
leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in
Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in
Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld
over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze
verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeén en materialen voor
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.
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Huis-aan-huis-collecte

29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we -
volledig coronaproof! - voor viuchtelingenkinderen in Griekenland.
Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op
diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten
sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet
weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun
kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit
onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school
kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in
vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel
geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en
niet al jong hoef te trouwen.”

lets groots neerzetten

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de
vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs
en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd
plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de
deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken.
Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt
een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch
alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom
collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets
kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en
onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen
slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid
kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel
van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten
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door  oorlog, armoede of  uitbuiting. Kijk ook op
kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in
Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Laat je vreugde niet roven

"Je zou je erg schamen als je wist dat de ervaringen die jij tegenslag
noemt, nutteloze verstoringen, vervelende ergernissen wat die in
werkelijkheid zijn. Je zou je realiseren dat je geklaag daarover niets
meer of minder dan godslastering zijn - al is dat nooit in je opgekomen.
Niets gebeurt er met je zonder God en toch verwensen (Gods)
kinderen die dingen omdat ze niet weten wat ze werkelijk zijn". (J. de
Caussade)

Wat word je voor mens als je geen teleurstellingen kent en nooit je hoofd

stoot? Als alles van een leien dakje zou gaan. Zou je daar een beter

mens van worden? Tegenslagen, ze zetten je stil bij dingen die echt
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belangrijk zijn en zorgen er voor dat je andere wegen gaat zoeken. Ze
kunnen je extra kosten en moeite geven, maar jij hebt de keuze hoe je
hier mee omgaat. We kunnen het aanvaarden en blijven vertrouwen op
Gods liefdevolle nabijheid en kracht of we kunnen gaan klagen en
mopperen.

Denk aan het volk Israél. Ze waren nog maar net bekomen van de
wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte. Ze waren op een wonderlijke wijze
de zee overgestoken. Maar nu in de woestijn was er geen water. Ze
hadden naar hun gevoel alle reden om te klagen. Water is van
levensbelang maar God had een ander plan. Hij wilde het volk Zijn
kracht tonen. Waren ze nu al Zijn nabijheid en zorg vergeten? Mochten
ze ook nu niet blijven vertrouwen?

Zo mogen ook wij blijven vertrouwen. Niet dat ik wil beweren dat
teleurstellingen door God zijn gewild. Maar Hij is er wel bij en weet er
van. Hij wil betrokken zijn bij jouw handelen. Jouw gevoelens. Je mag
het met Hem delen en kijken naar een andere weg. De weg van
dankbaarheid.

Tegenslagen laten ons zien wat we zijn, feilbare mensen, die leven in
een onvolmaakte wereld. Niet om daar onze identiteit uit te halen, maar
om ons te verlossen van ons ik-gerichte leven. Om ons nederig te maken
en afhankelijker van Gods zorg. Dat we ondanks alles op Hem blijven
vertrouwen. Hem blijven danken. Laat je vreugde niet roven! Hij is bij je.
Hij ziet waar je doorheen gaat.

Te vaak zien we tegenslagen als een overwinning van het kwaad. Maar
bij God lopen de dingen niet uit de hand. Als dingen uit onze controle
vallen heeft God nog steeds de controle. Zelfs of misschien wel juist in
de situaties die we niet meer in de hand hebben daar kan God Zijn kracht
tonen. Daarom mogen we ook blijven danken onder alles. Wij zijn
beperkt en weten niet wat het beste voor ons is. Ik kwam dit
toepasselijke verhaal tegen van een Chinese boer.

“In het begin van de 19e eeuw leefde er in China een boer. Hij was
tevreden met zijn leven en genoot van iedere dag. De boer had zeven
prachtige paarden waar hij goed voor zorgde en waar hij veel van hield.
De paarden leverden hem geld op doordat hij ze werk liet doen voor
anderen. Op die manier voorzag hij in zijn levensonderhoud en in dat
van zijn familie.

Op een dag liepen twee van zijn paarden weg. Zomaar de bergen in.
ledereen in het dorp kwam naar de boer en leefde mee. "Wat erg voor
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je", "Wat vervelend", "Je zult wel balen". Maar de boer zei: "Ik weet niet
of het goed of slecht is dat mijn paarden zijn weggelopen".

Na een week kwamen de twee paarden weer terug bij de boer en ze
hadden vijf wilde paarden meegenomen uit de bergen. De dorpelingen
waren erg blij voor de boer en feliciteerden hem met dit geluk. De boer
zei: "Ik weet niet of het goed of slecht is dat ik nu vijf wilde paarden erbij
heb".

Twee dagen later ging de zoon van de boer de wilde paarden temmen.
Toen hij op het tweede paard zat, steigerde deze zo wild, dat de zoon
van het paard viel en beide benen brak. Weer kwamen de dorpelingen
langs om mee te leven met de boer. Ze vonden het vreselijk wat er met
zijn zoon was gebeurd. De boer zei: "Ik weet niet of het goed of slecht is
dat mijn zoon van het paard is gevallen".

Twee weken later kwam China in oorlog en werden alle jonge mannen
opgeroepen om in het leger te komen. Ook in het dorp van de boer
kwamen de soldaten langs om de jongens op te halen. Toen ze bij de
boer kwamen en zagen dat zijn zoon twee benen had gebroken, lieten
ze de zoon thuis bij de boer. De dorpelingen waren weer helemaal blij
voor de boer, maar de boer zei alleen: "lk weet niet of het goed of slecht
is dat mijn zoon niet in het leger hoeft."

Diane Ruiter
Waardevol-menszijn.blogspot.com
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Corona

Een klein virus zet heel de wereld op zijn kop! Mensen worden ziek,
sommigen zelfs ernstig ziek en sterven. De maatschappij wordt
ontwricht: sportclubs en scholen sluiten, de hele economie komt tot
stilstand, bijna alle vluchten worden geschrapt en zelfs kerken kunnen
niet meer op een gewone manier samenkomen. Wat maakt dit bij je
los?

Kwetsbaarheid of veiligheid?

Het Coronavirus laat zien dat wij kwetsbare mensen zijn. In normale
omstandigheden lijkt het dat we de natuur kunnen beheersen en alle
onveiligheid uit kunnen bannen. Dit virus laat zien dat dit niet mogelijk
is: wij beheersen ziektes niet, net zo min als dat we aardbevingen en
orkanen beheersen. Maar God wel! Deze wereld is Zijn schepping, die
Hij volledig in de hand heeft. Bij Hem is er veiligheid. Hij kan
beschermen tegen ziekte en dood. Omdat Jezus door Zijn opstanding
de dood heeft overwonnen, beschermt Hij zelfs door de dood heen en
geeft eeuwig leven. Geloof in Hem, dan ben je veilig!

Angst of rust?

Het Coronavirus leidt tot angst: zal ik ziek worden? Misschien de
mensen van wie ik houd? Dat is een reéle angst: veel mensen zullen
ziek worden. Ook geloof in God beschermt je niet tegen ziekte. Maar
geloof in God geeft je wel zekerheid: Hij leidt je leven en weet wat
goed is. Hij geeft rust, zelfs in een tijd vol van angst en onzekerheid.

Gebrokenheid of herstel?

Het Coronavirus laat zien dat we leven in een gebroken wereld, waarin
ziektes duizenden levens kunnen eisen. Dat is niet zoals God het
bedoeld heeft: God heeft de wereld goed gemaakt. Het is de zonde
van de mensen die de goede schepping heeft vernietigd. Maar God
werkt aan een plan om de goede schepping te herstellen. Daarvoor is
Jezus naar deze aarde gekomen. Hij heeft de zonde van de mensen
op zich genomen en gedragen aan het kruis. Hij heeft de dood
overwonnen toen Hij opstond uit het graf. Hij heeft beloofd dat Hij terug
zal komen en een nieuwe wereld zal scheppen, waarin er geen ziekte
meer zal zijn. Een nieuwe wereld, die toegankelijk is door het geloof in
Hem!
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Bron: Zien en Geloven, bijdrage Janny Poelman-van de Brake
Orgel CD

Orgel CD van het Kamp — orgel
in de Goede Herderkerk Grootegast/Sebaldeburen

HETJAAR ROND

bespeelt het Kamp-orgel van de
Goede Herderkerk
in Grootegast

>

Vanaf half november is er een CD beschikbaar van het Kamp — orgel in
de Goede Herderkerk te Grootegast. Annekor Top voert muziek uit die
tildens het kerkelijk jaar in de kerk wordt gespeeld.

Het begint met orgelwerken uit de periode van advent, gevolgd door
orgelmuziek rond kerst, epifanie, de lijldenstijd, pasen, hemelvaart en
pinksteren. Daarnaast is er muziek voor bijzondere diensten
opgenomen, waaronder de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een
trouwdienst en Lutherdag (het monumentale stuk

‘Een vaste burcht is onze God van Jan Zwart).

De CD kost € 15,- en is medio november te verkrijgen bij Bijbelboetiek
Baruch, Hoflaan 2a (tel. 0594-699522/ info@bijbelboetiekbaruch.nl) en
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bij Annekor en Marjan Top (Hoofdstraat 161, tel. 0594-612528/
top.lowijs@ziggo.nl). De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van
een nieuwe piano of vleugel in de Goede Herderkerk. Na een totale
renovatie van de kerkzaal en de vergaderzalen zal worden overgegaan
tot de aanschaf van een nieuwe piano, bij voorkeur een vleugel. Deze
komt te staan op het nieuwe liturgisch centrum. Hoewel hier een budget
voor is gereserveerd binnen het totale onderhoudsbudget van de kerk is
de aanschaf een kostbare aangelegenheid. Dat is de reden dat Annekor
Top deze zomer tot het idee is gekomen een CD te maken van het fraaie
Kamp — orgel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de aanschaf
van de piano/vleugel. De opnames zijn gemaakt in augustus van dit jaar
met medewerking van Excellent Recordings te Nunspeet die ook de
productie van de CD op zich neemt.

De opgenomen muziek betreft werken van klassieke componisten,
zoals J.S. Bach en G. B6hm, maar ook van een latere componist als
Jan Zwart. Daarnaast is een orgelcompositie van de in 2014 overleden
predikant, musicus, liedschrijver en theoloog Bernard Smilde
opgenomen. Dominee Smilde was van 1958 — 1964 aan de kerkelijke
gemeente Grootegast/Sebaldeburen als predikant verbonden. Samen
met de toenmalige organist Roelof Pantjes was hij de motor achter de
totstandkoming van het Kamp — orgel in 1965.

Verder speelt Annekor Top een tweetal improvisaties: één
kerstimprovisatie en één improvisatie op bekende paasliederen. De
eerste improvisatie werd al eerder opgenomen door Henk Berends,
namelijk tijdens de liturgische orgelbespeling van 16 december 2018.
In totaal omvat de CD ruim 75 minuten aan orgelmuziek.
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Kinderdiensten komende periode

https://www.youtube.com/watch?v=p9hjWOcux5U
Opwekking 767 — Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,

als broers en als zussen,
om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.

Omdat we samen een hemelse Vader hebben zijn wij, jongens en
meisjes, ook broers en zussen van elkaar. En.... familie is belangrijk
voor ons. Familie willen we ook graag ontmoeten. Door de maatregelen
vanwege corona kunnen we geen kerkdiensten samen vieren. Gelukkig
hoeven jullie jongens en meiden tot nu toe géén afstand van elkaar te
houden. Daarom hebben we bedacht dat het wel leuk zou zijn om de
komende tijd vaker een kinderdienst te organiseren. Wij hopen jullie
vaak te ontmoeten en er samen een gezellige tijd van te maken!

Hieronder de geplande kinderdiensten: (vanwege evt. aanscherping

corona regels e.e.a. onder voorbehoud!)

Zondag 8 november = komende zondag!!

Zondag 22 november = laatste zondag kerkelijk jaar.

Zondag 29 november 1e advent
Zondag 6 december 2e advent
Zondag 13 december 3e advent
Zondag 20 december 4e advent
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Hartelijke groet,
leiding kinderdiensten

Jitske van der Veen
Inge Buitendam
Gerdine Broekema
Enna Bouwkamp
Baukje Notebomer
Betty Schippers
Dinie Nijenhuis

Roosters en kerkdiensten

Naar het zich nu laat aanzien blijven de kerkdeuren helaas nog een
hele tijd gesloten. Daarom zijn de roosters en kerkdiensten niet
ingevuld. Zodra er verandering in komt worden de voorgangers en de
mensen die dienst hebben vermeld in de CoronaNieuwsbrief.
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A.Klomp 0512-510593 06-33633417
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie J.J. Gorter tel 06-51644557
Diaconie

Voorzitter D. Notebomer tel 613201
Penningmeester A. Martini-Oldenburger tel 614352
Secretaris J.J. Gorter

Diaken Kerk in Aktie

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 23 november !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door
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