
 

 1 

 
Kerkwijzer 
 
Contactblad van de 
Protestantse 
Gemeente Lutjegast 
 
Kerkgebouwen: 
 
de Kandelaar 
Abel Tasmanweg 99 
Tel: 0594-612973 
 
de Torenkerk 
Abel Tasmanweg 75 
 
Website:  
http://www.pkn-lutjegast.nl 
 
 
Kerkelijk werker: 
 
Ate Klomp 
Ropta 83 
9202 KG Drachten 
 
 
Scriba: 
 
J. Poelman-van de Brake 
Tel: 0594-613411 
e-mail: pobra@home.nl 
 
Giro:  
NL56 INGB0000 8866 59 
 
Bank:  
NL67 RABO0323 7077 34 
 
t.n.v.: Protestantse 
Gemeente Lutjegast  

 
Redactie: 
 
Siety Douma, Van Diemenstraat 10  
tel: 0594 - 614168   
e-mail: sietydouma@gmail.com 
 
Voorplaat: “Amsterdamse” huizen in 
Rostock 
 
Inhoudsopgave: 
 
Voorwoord ........................................................ 3 
Activiteitenagenda ............................................ 4 
Verjaardagen 75+ ............................................ 4 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier ......... 5 
Gemeenteleden elders ..................................... 5 
Gezellige zondagen Boyemaheerd .................. 5 
Van de Kerkelijk werker ................................... 6 
Dankdag ........................................................... 7 
Waarom we niet zingen tijdens de erediensten 7 
Van de Kerkenraad .......................................... 9 
Gespreksochtend op 12 oktober .................... 12 
Gespreksavond voor jonge ouders ................ 13 
Terugblik op het startweekend ....................... 14 
Diaconie ......................................................... 18 
Samen voor vluchtelingenkinderen ................ 19 
Kerkbalans ..................................................... 21 
Kerkdiensten .................................................. 22 
Koffiedrinken .................................................. 23 
Koffierooster ................................................... 23 
Overige roosters ............................................ 24 
Algemene Info ................................................ 27 
Inleveren kopy Kerkwijzer .............................. 27 

 



 

 2 

 



 

 3 

Voorwoord 
 
Inmiddels zal een ieder van u wel weer terug zijn van vakantie. 
Veel mensen zijn deze zomer vanwege het coronavirus in Nederland 
op vakantie geweest, maar er zijn ook gezinnen naar het buitenland 
gegaan, als dat op dat moment kon. Hopelijk is een ieder gezond 
gebleven. 
 
Zelf mocht ik onlangs (de laatste warme periode van september) 
tijdens een korte vakantie in het noorden van Duitsland onder meer de 
oude Hanzesteden Lübeck en Rostock bezoeken. Prachtige oude 
gebouwen met vakwerk gezien en gevels die aan Amsterdam doen 
denken. 
 
In deze steden waren er veel oude (Katholieke) kerken te bezichtigen. 
De één nog als kerk in gebruik en met een rijk interieur, de ander had 
inmiddels een andere bestemming gevonden. 
 
Ook in ons eigen kerkgebouw, hoewel heel wat eenvoudiger van 
inrichting, is van alles te zien en te beleven. We mochten er de 
afgelopen periode mooie diensten meemaken, met steeds een andere 
invulling qua muziek en zang. Mooi om te zien hoe er wordt 
samengewerkt om met elkaar gemeente te zijn. 
 
Samen een levende gemeente zijn, hoe goed is dat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siety Douma 
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Activiteitenagenda 
 
05-10  Pastoraat 
12-10  Gespreksochtend 
12-10  Moderamen 
22-10  Gespreksavond voor jonge ouders 
25-10  Bevestiging ambtsdrager, Kom in de kring, inzameling 
   voedselbank 
26-10  Inleveren kopy Kerkwijzer november 
09-11  Moderamen 
23-11  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 
   belanghebbende gemeenteleden 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk maandagavond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
 
Ivm de coronamaatregelen is nog niet bekend wanneer er weer gestart 
kan worden!!! 
 
 
 
 
Verjaardagen 75+  
07 okt A. van der Molen (Abel) 
12 okt G. van der Velde (Goffe) 
12 okt T. Oost-Hooiveld 
14 okt K.G. van Dellen 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 25 oktober inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
Thema voor oktober: “LEKKER SOEP” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Maaltijdsoep 
Pakjes soep 
Soepballetjes in blik 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

Gezellige zondagen Boyemaheerd 
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Tot nader order vervallen de 
gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd, Stationsweg 1 

Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Gedachten bij en een herinnering aan ‘Het Goede Leven’ 
Bij de term ‘het Goede Leven’  kan aan verschillende dingen gedacht 
worden. Bij mijzelf kwam als eerste  ‘overvloed’ op, ‘eten en drinken 
in overvloed’ ook. En dat niet op een verkwistende manier, maar zó dat 
er voor iedereen genoeg is. Zoiets als in het Bijbelse ‘overvloeiend van 
melk en honing’ uitgedrukt wordt. Ik moest ook aan een maaltijd met 
vrienden en bekenden denken. 
We kennen er vast allemaal wel voorbeelden van dat je een weerzien, 
afscheid of een feest opluistert met een maaltijd. 
Daarnaast weten we ook wel van andere maaltijden, bij 
rouwgelegenheden bijvoorbeeld, of het Heilig Avondmaal, dat een 
herdenken in zich heeft. 
In de Bijbel komt de maaltijd nogal eens voor. Het is al heel lang een 
beeld van samenzijn, van het bevestigen van een band tussen mensen, 
vroeger en nu. 
Psalm 23 noemt het aanzitten aan de tafel bij de Hemelse Vader, waarbij 
de beker overvloeit: een beeld van hemelse sferen. 
En in het Nieuwe Testament kan de maaltijd een voorbeeld van het 
Koninkrijk van God zijn. 
Het maakt duidelijk dat het Goede Leven ook zeker verband houdt met 
‘dicht bij God zijn’. 
Ik heb een mooie herinnering aan een terugkeer, waarbij eten 
uitdrukking werd van het vertrouwde leven waar iemand naar verlangde. 
Onze oudste dochter kwam jaren geleden op Schiphol aan, na een half 
jaar vrijwilligerswerk op het platteland van Kameroen in Afrika. Ze kwam 
toen bij wijze van spreken uit een andere wereld weer terug naar huis. 
Ze was in Kameroen namelijk al aardig gewend geraakt aan andere 
mensen, andere wegen, andere huizen en heel ander eten dan ze thuis 
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in Nederland gewoon was. Ze had mooie ervaringen meegemaakt en 
tegelijk had ze ook het vertrouwde Nederland gemist. Ze had ons vanuit 
Afrika al eens verteld dat ze het meeste zin had om weer een boterham 
met kaas te kunnen eten.  
Daar op Schiphol gingen we met het hele gezin eerst samen 
koffiedrinken in zo’n groot restaurant waar van alles te krijgen is. 
En omdat het feest was kon iedereen ook iets lekkers bij de koffie 
bestellen. Onze dochter had een extra keuzemogelijkheid, omdat we 
voor haar twee boterhammen met kaas hadden meegenomen. 
Voor haar was toen de keus meteen gemaakt! 
 
Pastor Ate Klomp 
 
Dankdag 
 
Op woensdag 4 november is het dankdag. Zoals bij de rondgang voor 
Kerkbalans al was aangegeven, komen we dit jaar niet meer langs met 
een envelop. Een ieder die zijn of haar dankbaarheid wil tonen in de 
vorm van een gift, kan deze bijdrage overmaken op één van de 
bankrekeningen van onze kerk.  
 
Jakob Jongsma, 
voorzitter commissie kerkrentmeesters 
 
Waarom we niet zingen tijdens de erediensten 
 
Op de kerkenraad kregen we de vraag, waarom we niet mochten zingen 
tijdens de erediensten. Het is natuurlijk heel jammer dat we in deze 
coronatijd niet zingen tijdens onze diensten. We zitten al verder uit 
elkaar en dan ook nog niet zingen, dat geeft een wat onbevredigend 
gevoel. 
 
Het advies van de landelijke organisatie is als volgt: 
- Dit is een protocol van juli 2020, dus gezien de aangescherpte 
maatregelen, weet ik niet of dit protocol nog wordt aangepast. 
- Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en 
levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden 
opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw 
kerkgebouw verantwoord is of niet. 
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- Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van 
kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers 
binnen 
- Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij 
voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht 
achter elkaar zitten. 
- In een middelgrote kerk (oppervlak kleiner dan 500 m2, volume 1000 
tot 3000 m3) hangt het af van de aanwezige mechanische ventilatie. 
- Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren 
zo tegen elkaar open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -
circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om, 
naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak, ook de 
binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor 
dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat 
niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar 
zitten tijdens het luchten. 
Verder heeft PKN een rekentool ontwikkeld, die je kunt invullen en dan 
krijg je een stoplicht model. Ik heb de rekenmodule voor ons gebouw 
ingevuld (uitgangspunt 50 personen) en het stoplicht gaf oranje aan. Dat 
betekent het mag in principe wel, maar dan moet je wel 100% voldoen 
aan bovengenoemde richtlijnen. Iedereen weet wel dat het moeilijk is 
om zo te gaan zitten, dat je niet recht achter een ander zit. Tevens is 
een registratieplicht dan echt noodzakelijk. (Bij max 30 personen, wordt 
het stoplicht groen en is het besmettingsrisico onder de 2%). 
Gezien alle bovenstaande richtlijnen en het oranje stoplicht, heeft het 
moderamen, met instemming van de kerkenraad, doen besluiten om niet 
over te gaan tot zingen in de kerk, zolang de RIVM richtlijnen niet worden 
versoepeld. Wellicht ten overvloede, maar door de toename van het 
aantal coronagevallen is het momenteel helemaal af te raden of over te 
gaan tot zingen in de kerk. 
 
Jakob Jongsma,  
voorzitter commissie kerkrentmeesters 
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Van de Kerkenraad 
 
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 14 september 2020 
 
Opening 
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de 
nieuwe ambtsdragers Hielke Faber en Dirk Notebomer. Hij leest uit de 
Bijbel Handelingen 1: 1-8 en vervolgens een overweging, gekozen uit 
het boek: “Brood voor het hart”, geschreven door ds. J.J. Buskes. 

  
Visie en Vaart. 
De Vader is God boven ons, de Zoon God met ons en de Heilige Geest 
God in ons! Zo werd het op de catechisatie aan ons geleerd. 
Maar zo wordt Pinksteren uitsluitend een zaak van het hart: Beste 
trooster in de smart, die de gast zijt in ons hart. 
Het is dan ook wat onbegrijpelijk dat op de vier evangeliën een boek 
volgt dat de handelingen der apostelen heet. Het had beter kunnen 
heten: ”HET VROME LEVEN DER DISCIPELEN”. 
Natuurlijk heeft Pinksteren alles met ons hart te maken, maar het gaat 
tegelijkertijd om mensen, die vervuld van de Geest, de wereld worden 
ingestuurd. 
De grote man van de handelingen der apostelen – Paulus – trekt zich 
niet terug in een klooster, maar wordt wereldreiziger. Hij reist met 
evangelie en al de wereld in. 
Pinksteren – het feest van de Heilige Geest – betekent: visie en vaart! 
Visie: wij mogen iets zien van Gods werk en Gods toekomst. 
Vaart: deze visie brengt discipelen in beweging en maakt dat zij 
verkondigers worden van de blijde boodschap, er komt vaart in ons 
leven. 
Ons hart heeft er alles mee te maken. Het wordt toegerust tot een leven 
in dienst van de Heer en voor de wereld. Wij hebben hem nodig om te 
werken aan een betere wereld om ons heen. God heeft mensen nodig 
die werken aan een wereld zoals Hij het voor ogen heeft. Zijn Geest 
geeft ons kracht en staat ons bij om van woorden daden te maken. 
 

O Gij, der wereld eeuwig licht, 
Steek onze harten aan 

en doe ons voor uw aangezicht 
als lampen brandend staan. 
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De preses gaat voor in gebed. 
 
Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde 
ambtsdragers 
De scriba leest het verbindingsformulier voor leden van de kerkenraad 
van de Protestantse Gemeente te Lutjegast, waarna het ondertekend 
wordt door ouderling Hielke Faber en diaken Dirk Notebomer. 

 
Johan Gorter is niet aanwezig vanwege vakantie tot 21 september, 
daarna zal hij zijn diaconale taken alvast oppakken. De bevestiging zal 
plaatsvinden op 25 oktober door pastor Ate Klomp. 

 
Verdeling taken/ overdracht 
Grietje Pera zit namens de kerkenraad in de commissie 
gemeenteopbouw. Samen met Pieter Plantinga vormt ze deze 
commissie. De kerkenraad besluit om Grietje te vragen zitting in deze 
commissie te blijven nemen. De scriba zal dit aan Grietje vragen, zij is 
vanavond wegens ziekte verhinderd. 
De scriba heeft het gevraagd en Grietje heeft ingestemd. 
 
De diaconie vergadert 21 september en zal dan de taken verdelen. 
In de diaconievergadering op 21 september is besloten dat Dirk 
Notebomer voorzitter wordt. Johan Gorter neemt de taak van secretaris 
op zich en ook zal hij toetreden tot het moderamen. 
 
Pastoraat 
Op 28 augustus zijn Niek van der Velde en Henriëtte van Drie getrouwd. 
Hun huwelijk is kerkelijk ingezegend door pastor Ate Klomp en Gesina 
Broekema was aanwezig als dienstdoende ouderling. 
 
Ate Klomp meldt dat hij in coronatijd pastoraat per telefoon gepleegd 
heeft en dat hij vanaf begin augustus weer met bezoekwerk is 
begonnen, uiteraard na telefonisch overleg. Het wordt goed en positief 
ontvangen. 
 
Gemeenteopbouw 
Ondanks corona ligt het in de bedoeling om het kringenwerk weer wat 
op te starten in oktober. Hoe en wat zal in de komende weken blijken. 
 
Evaluatie startweekend 
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Ate, Dea, Gesina, Johanna en Kees hebben een prachtig weekend 
georganiseerd, waarbij kindernevendienst, CJV en jeugd geweldig hun 
medewerking hebben verleend. Het thema voor het komende seizoen: 
“Het goede leven”, mocht zichtbaar worden. Ook de zondag was 
prachtig, de bevestiging van ambtsdragers in een hele feestelijke dienst 
met medewerking van de “Saxgroep” en “De 3 tenoren”. Daarna het 
koffiedrinken bij verschillende mensen in de tuin aan de Frans 
Visscherstraat en daarna lunch op de “Groene Dorpsploats”, intussen 
luisterend en kijkend naar een optreden van coverband Switch uit 
Oldekerk en een drietal dorpsgenoten die spraken en getuigden van hoe 
zij in het leven stonden, wie voorbeelden zijn en wat hen blij maakt. Heel 
bijzonder en warm. Wat een voorrecht om zo met elkaar te mogen leven, 
laten we dat vasthouden! Alle lof voor iedereen die heeft meegewerkt 
om dit startweekend tot een succes te maken! 

 
Hoe iedereen ook zijn best doet, er zijn altijd dingen die beter kunnen. 
In dit geval: Terugkoppelen (om teleurstelling bij mensen te voorkomen die 
ook gevraagd waren na te denken over een activiteit, waar later vanaf gezien 
is zonder hen in kennis te stellen). 
 
Commissies/werkgroepen 
Commissie Bijzondere Diensten 
De volgende diensten worden georganiseerd: 
4 oktober 2020: Thema: God geeft een nieuwe wereld”. Voorganger is 
ds. Wieger Sikkema en een optreden van Praiseband Revival uit Marum. 
Er wordt een flyer door het dorp verspreid. 

 
Verbinding/Vorming en Toerusting; 
In verband met corona wordt er niet vergaderd. 
 
Afscheid scheidende ambtsdragers 
De preses spreekt warme woorden van dank en waardering, richting 
Johanna Tuinstra en Kees de Wit, die ons nu gaan verlaten als diaken. 
Hij roemt beide in een persoonlijke toespraak om hun inzet, sociale 
betrokkenheid, oprechtheid, veelkleurigheid en creativiteit. Aangezien 
Grietje Pera niet aanwezig is, zal de preses haar persoonlijk bezoeken 
om dank en waardering over te brengen voor haar werk als ouderling. 

 
Johanna en Kees bedanken voor de goede woorden, beide hebben het 
werken in de diaconie als waardevol en fijn ervaren en ze dragen het 
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kerkenwerk een warm hart toe. Johanna blijft als vrijwilliger betrokken 
bij Ontmoeten. Kees blijft aan als voorzitter van de commissie bijzondere 
diensten. De kerkenraad is hun hier erkentelijk voor. 
Grietje Pera heeft een dankbericht via de App gestuurd, welke wordt 
voorgelezen door de scriba. 
 
Rondvraag 
Gerrit van der Heide heeft de volgende punten: 
Cora Eilander heeft gevraagd of de knutselgroep kaarten weer bij elkaar 
mag komen. Dat is geen bezwaar, mits de 1½ mtr. afstand in acht 
genomen wordt. 
 
Sluiting 
Allanda Martini leest een gedicht, waarna de preses de vergadering 
sluit. 
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
 
 
Gespreksochtend op 12 oktober 

 
In het pas gestarte nieuwe 
winterseizoen wil ik graag de 
gespreksochtenden weer 
aanbieden. Natuurlijk is het 
Coronavirus nog steeds actief en 
moeten we voorzichtig zijn. Ik kan 
me voorstellen dat u aarzelingen 
hebt om te komen. 
 

Toch lijkt het me mogelijk om weer met elkaar in gesprek te gaan. We 
zorgen voor een opstelling waarbij we de nodige 1 ½ meter afstand in 
acht nemen en met elkaar nemen we de andere bekende 
voorzichtigheid in acht. 
En verder: geen zware discussies, wel open gesprekken om op een 
eerlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen. 
Ik zorg voor materiaal met gespreksvragen, zodat we een 
aanknopingspunt hebben en ook gemakkelijk van onderwerp kunnen 
wisselen. 
Dus: van harte uitgenodigd op maandagmorgen 12 oktober. 
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We beginnen vanaf 9.45 uur in de Kandelaar. 
 
Pastor Ate Klomp 
06 336 334 17 
Gespreksavond voor jonge ouders 
In de afgelopen paar jaren hebben we een aantal keren een 
gespreksavond gehad voor ouders van jonge kinderen. 
De laatste zou in maart van dit jaar geweest zijn, als er toen geen 
coronacrisis gekomen was. 
Nu we het nieuwe winterseizoen gestart hebben met een aangepast 
Startweekeinde werd het tijd om na te denken over het aanbod voor de 
komende maanden. 
Met de nodige voorzichtigheid: afstand houden en bij klachten 
thuisblijven enz., is het heel goed mogelijk om onze gesprekken weer te 
starten. 
Met elkaar praten over leven en geloven, opvoeden en loslaten en dat 
allemaal op een ontspannen manier, dat is ook nu weer de bedoeling. 
Elke avond staat op zichzelf, zodat ook mensen die er nog niet eerder 
bij waren of een avond gemist hebben, gewoon aan kunnen schuiven. 
Heb je belangstelling? Wees dan van harte uitgenodigd op 
donderdagavond 22 oktober. 
We starten om kwart voor acht in de Kandelaar. 
 
Pastor Ate Klomp 
06 33633417 
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Terugblik op het startweekend 
 
Ondanks dat het coronavirus nog aanwezig was in de samenleving is 
er toch een afgeslankt programma van de startweek gehouden. 
 
Vrijdagavond werden kaarten bezorgd bij leden die de startdienst niet 
konden bijwonen. 
 
Zaterdagavond was er een pubquiz voor de jeugd van 12-16 jaar, die 
was heel gezellig volgens de deelnemers, de catering werd verzorgd 
door de leden van de CJV en het was een felle strijd wie er met de 
prijzen vandoor zou gaan. 
 
Zondagmorgen was het thema van de eredienst: het goede leven, 
wat ook het jaarthema van de PKN is. 
Toen we bij het kerkgebouw aankwamen stond er iemand in overall op 
het plein die aan het schatgraven was, het bleek Dinie van de 
kindernevendienst te zijn die op zoek was naar de grootste schat en op 
een gegeven moment een bijbel naar boven haalde. 
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De eredienst werd begeleid  door 5 saxofonisten en er werden liederen 
door 3 tenoren van onze gemeente ten gehore gebracht, wat een 
feestelijk tintje aan de dienst gaf. 
Na de dienst kreeg iedereen een briefje met vragen over wat voor jou 
het Goede leven is en wie een voorbeeld uit de bijbel voor jou is. En 
werd doorverwezen naar een adres aan de Frans Visscherstraat waar  
de bewoners koffie serveerden met wat lekkers bij hun op de oprit. 
Het was erg gezellig en je kwam in gesprek met gemeenteleden waar 
je anders niet zo snel contact mee hebt. 
 
Vervolgens werden lunchpakketten uitgereikt en kon iedereen 
doorlopen naar de groene dorpsplaats om te luisteren en mee te 
zingen met liederen die ten gehore gebracht werden door enkele leden 
van Switch, het was prachtig om in de buitenlucht weer samen te 
kunnen zingen. 
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Tussendoor voerde Ate Klomp  gesprekken met een drietal mensen 
van diverse generaties over wat voor hun het goede leven betekent. 
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Het was een fijn startweekend en we hopen dat we het komende 
seizoen ondanks de corona crisis toch vaak samen mogen komen om 
God te prijzen en stil te staan bij het Goede Leven wat Hij ons geeft. 
Iedereen hartelijk bedankt die het mogelijk heeft gemaakt om dit te 
realiseren. 
 
Namens de startweek commissie: 
Dea van der Heide 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
 
Collecte Kerk en Israël, zondag 4 oktober 2020: 
Israël - Leren door ontmoeting en dialoog  
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 
element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse 
wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-
christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme 
centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel 
binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke 
gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het 
internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en 
interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met 
de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een 
gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.  
 
Collecte Najaarszending, zondag 1 november 2020: 
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol  
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in 
de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs 
en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de 
handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van 
de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het 
toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen 
die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen 
vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. 
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Collecte Werelddiaconaat, zondag 8 november 2020: 
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving 
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in 
de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een 
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te 
verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun 
economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden 
en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. 
 
Samen voor vluchtelingenkinderen 
 
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaan we, als 
Kerken in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de 
deur collecteren. Zo ook in ons dorp Lutjegast e.o. 
 
Dit is het collectedoel van dit jaar: 

Geef licht!  

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter 
die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de 
plek waar ze eindigen? De situatie van deze kinderen is urgenter dan 
ooit. Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht 
hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en 
onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren 
we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
 
Waarom een huis-aan-huiscollecte? 
Kerk in Actie organiseert in 2020 een landelijke huis-aan-huiscollecte. 
We willen hiermee opstaan voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Hun situatie is urgenter dan ooit. Niet alleen op Lesbos, maar ook op 
andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd 
moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. 
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Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, 
geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele 
vluchtelingenkinderen. We geloven dat deze kinderen recht hebben op 
een beter leven. Daarom gaan we huis aan huis collecteren.   
 
Collectant worden, wat houdt het in? 
Als collectant gaat u in de collecteweek in uw dorp langs de deuren om 
te collecteren voor Kerk in Actie. In hoeveel straten u collecteert, 
overlegt u met  uw collectecoördinator. U bepaalt zelf hoeveel tijd u erin 
steekt. We zijn dankbaar voor ieders persoonlijke inzet!  
De collectecoördinator in uw woonplaats is uw contactpersoon. Ik 
overleg met u waar en wanneer u het collectemateriaal (waaronder de 
collectebus) ontvangt en in welke straten u collecteert. Ook geeft de 
collectecoördinator handige tips en informatie en laat hij of zij u weten 
hoeveel geld u heeft opgehaald.  
 
Doet u mee? 
Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, 
zijn er veel mensen nodig. Doet u mee? Hieronder staan de gegevens 
om u aan te melden als collectant. Bij voorkeur via e-mail. Alvast hartelijk 
dank voor uw betrokkenheid!  
 
Kees de Wit. Tel: 06-41315750   Keesdewit1956@outlook.com 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 4 oktober 2020 
Israëlzondag 
CBD 
K 10.30  ds. Wieger Sikkema, 
Apeldoorn 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: Kerk en Israël 
 
Zondag 11 oktober 2020 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: kerk 
 
 
Zondag 18 oktober 2020 
K 11.00  ds. M. Klomp, Marum 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: kerk 
 
 
Zondag 25 oktober 2020 
Bevestiging ambtsdrager 
K 9.30  pastor A. Klomp, Drachten 
Kom in de Kring, KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: diaconie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 1 november 2020 
K 9.30  ds. A.J. van der Wiel, 
Leeuwarden 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: zending (Indonesië) 
 
 
 
 
Woensdag 4 november 2020 
Dankdag 
K 19.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: project diaconie 
 
 
Zondag 8 november 2020 
K 10.00  ds. J.H. Meijer, 
‘s-Gravenzande 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: werelddiaconaat 
(Rwanda) 
3e collecte voor bloemen in de 
kerk 
 
 
 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere 
diensten 
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Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de 
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
vóór de dienst.  
 
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage 
doen in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. 
De opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het 
koffiedrinken. 
 
 
 
 
 
Koffierooster 
 
In verband met de coronamaatregelen is er 
voorlopig geen koffiedrinken na de dienst  
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Overige roosters 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
04 okt  Tjeerd Hoekstra 
11 okt  Herman Smith 
18 okt  Henk Pera 
25 okt  Peter Klaver 
01 nov  Lolke van der Veen 
04 nov  Wim Broekema  
08 nov  Hielke Faber 
 
 

 
   
 Oppasrooster 
 04 okt  Hanne, Evelien en Noa 
 11 okt  geen oppas (herfstvakantie) 
 18 okt  Baukje en Sanne 
 25 okt  Kom in de Kring 
 01 nov  Evelien en Noa 
 08 nov  Hanne en Wiesje 
 
 
 

 
 
Organistenrooster 
 
Tijdelijk wordt er in de erediensten 
niet gezongen 
 
Organist Martin van der Velde is tot 
nader order beschikbaar als 
organist 
   
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
04 okt  Gerdine Broekema 
11 okt  Anneke Plantinga 
18 okt  Lammert Jan Broekema 
25 okt  Wim Broekema 
01 nov  Johan Gorter 
04 nov  Diane Ruiter 
08 nov  Siety Douma 
 
 
 
 

 
 
 
  Lectorenrooster 
  04 okt  Betty Schippers 
  11 okt  Pop Poelman 
  18 okt  Wim Broekema 
  25 okt  Janna van Dellen 
  01 nov  Grietje Pera 
  04 nov  Janny Poelman 
  08 nov  Janny Poelman 
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Kosterrooster 
04 okt  Jakob Jongsma 
11 okt  Hein Wijbenga 
18 okt  Jochum de Vries 
25 okt  Harko Bouwkamp 
01 nov  Allanda Martini 
04 nov  Hein Wijbenga 
08 nov  Wim Broekema 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      J.J. Gorter      tel 06-51644557 
 
Diaconie 
Voorzitter        D. Notebomer      tel 613201 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   tel 614352 
Secretaris       J.J. Gorter  
Diaken Kerk in Aktie      
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 september !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
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