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Voorwoord 
 
Op een kiertje 
 
Als je je in een moeilijke situatie bevindt, hoor je mensen nog weleens 
zeggen dat je eerst voor jezelf moet zorgen, voordat je iets voor anderen 
kunt betekenen. 
Het is hetzelfde idee als met een noodsituatie in een vliegtuig: zet eerst 
je eigen zuurstofmasker op en kijk daarna om je heen om anderen te 
helpen. 
 
In een tijd waarin veel mensen overbelast zijn en tegen burn-outklachten 
aanlopen, is dat natuurlijk een belangrijke en ware boodschap. Als je al 
dreigt te bezwijken onder je eigen last is het onverstandig en onmogelijk 
om ook nog de last van een ander met je mee te dragen. Soms is het 
dan juist goed om je door anderen te laten dragen, net als de verlamde 
man die door de vier mannen bij Jezus werd gebracht. 
 
Maar er zijn ook situaties waarin het andersom kan werken. Door er te 
zijn voor een ander, die net als jij in het donker zit, kun je niet alleen licht 
brengen in zijn of haar situatie, maar ook in de jouwe. 
Door een ander te herinneren aan het licht, krijg je er zelf ook oog voor. 
Al doe je de gordijnen maar op een kiertje open, dan kan God Zijn licht 
al laten schijnen en jou wijzen op het kleine geluk dat soms zo 
verrassend voor het oprapen ligt. 
 
We plannen er in het dagelijks leven vaak op los. Of het nu gaat om 
werk, vakanties of andere activiteiten, we vinden het fijn om dingen in 
het vooruitzicht te hebben waar we ons op kunnen verheugen of ons op 
kunnen voorbereiden. Maar soms loopt het leven anders. Dan realiseren 
we ons ineens weer hoe weinig controle we werkelijk hebben. 
 
De bijbelteksten en overdenkingen in de bijbelgids Klein geluk helpen je 
om geluk te vinden én te brengen in kleine dingen.  
 
Geschreven door Lianne van Dijk (schrijfster van Klein geluk  Ark 
Mission bijbelgids 2020) 
 
Bijdrage: Grietje Pera  
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Activiteitenagenda 
 
12-09  Pubquiz voor jeugd 12-16 jaar 
13-09  Startzondag met bevestiging ambtsdragers 
14-09  Moderamen 
14-09  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 
   belanghebbende gemeenteleden 
21-09  Pastoraat 
27-09  Kom in de kring, inzameling voedselbank 
28-09  Gemeenteavond 
28-09  Inleveren kopy Kerkwijzer oktober 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk maandagavond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
 
Ivm de coronamaatregelen is nog niet bekend wanneer er weer gestart 
kan worden!!! 
 
 
Verjaardagen 75+  
 
05 sep A. van der Velde-Nicolai 
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09 sep B. van der Molen-Bron 
10 sep J. van Dellen-Huisma 
10 sep W. Dijkstra-de Boer 
14 sep E.Z. Venema-Hazenberg 
16 sep R. Terpstra 
19 sep S. Renkema-Poortinga 
22 sep D. Algra 
27 sep L. Veenstra-Kielstra 
27 sep R.S. Huistra 
27 sep F. van Koten- de Vries 
07 okt A. van der Molen (Abel) 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
 
Zondag 27 september inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
Thema voor september: “ONDER DE DOUCHE” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Doucheschuim en shampoo 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren. 
  
 
 
 
 
 
Gemeenteavond 
 
 
Agenda gemeenteavond 28 september 2020 in de Kandelaar 
 
19.30 uur Inloop met koffie 
 
19.45 uur Opening  
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19.55 uur Mededelingen; n.a.v. niet gehouden voorjaarsvergadering 
    en financiën 
20.00 uur    Koopcontract Torenkerk 
 
                   Pauze 
 
20.30 uur    Samenstelling kerkenraad vanaf 2021 
21.00 uur    Rondvraag 
21.15 uur    Sluiting 
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Mutaties 
 
Gehuwd: 
28 augustus 2020: Niek van der Velde en Henriëtte van Drie 
 
Vertrokken: 
Met belijdenisattestatie naar de Protestantse Gemeente Marum- 
Noordwijk: Feike Zuidema en Akke Sievertje Oldewarris. Hun adres is 
Wendtsteinweg 29, 9363 AL Marum 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
 
 
Tot nader order 
vervallen de gezellige 
zondagen op de 
Boyemaheerd, 
Stationsweg 1 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Balans 
 
Op een grote, platte, houten ‘schaal’ stond ik te kijken hoe de tiener 
bezig was om op de andere schaal steeds meer gewichten te zetten. Zo 
probeerde zij de beide schalen met elkaar in balans te brengen en 
tegelijk mijn gewicht zo goed mogelijk te bepalen. Ze vond het een leuk 
vakantiebaantje daar in het museum van Oudewater. Ik stond er op de 
heksenwaag van eeuwen geleden.  
Gerda en ik hadden op loopafstand van deze Zuid-Hollandse stad een 
plekje op een camping langs de Hollandse IJssel. Het Groene Hart is 
mooi en we hopen dat het nog maar lang zo groen zal blijven. 
In het museum vonden we verhalen uit vroegere tijden, verhalen die je 
ook zo maar complotverhalen zou kunnen noemen. Als er iets 
vervelends gebeurde, een ziekte of een misoogst bijvoorbeeld, dan werd 
er een oorzaak voor gezocht en dan kon het zo maar zijn dat iemand 
van kwade praktijken, van hekserij verdacht werd. 
En heel vaak was de persoon die beschuldigd werd nu net iemand die 
een beetje apart was, of die weinig vrienden had, of wat teruggetrokken 
leefde. 
Veel mensen geloofden toen dat heksen bestonden en dat zo’n vrouw 
of man vrijwel niets woog. Ze konden immers op een bezem door de 
lucht vliegen, die heksen! 
Het mooie van de heksenwaag was natuurlijk dat je daar, mits het eerlijk 
gebeurde, het bewijs kon krijgen dat je geen heks was. 
De beide schalen werden in balans gebracht en daarmee hopelijk ook 
het leven van de beschuldigde. En als het meezat kwam ook de 
samenleving waar onrust ontstaan was meer in balans, als bleek dat de 
verdachte geen heks was. 
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Balans zoeken, dat kan ook in onze tijd. In de politiek bijvoorbeeld, in de 
samenleving en in de groepen mensen waar we zelf mee te maken 
hebben. 
Ook wij kennen mensen waar we 
niet onmiddellijk een klik mee 
hebben, of mensen die wat ‘anders’ 
zijn. In de familie, vriendenkring of 
op de club of op school.  
De gemakkelijkste weg is dan 
misschien wel om zo iemand te 
negeren of op een andere manier 
een ander buiten te sluiten. 
Maar wat is het mooi als het ons lukt 
om over verschillen heen te stappen 
door belangstelling voor de ander te 
tonen en de balans te zoeken in 
onze onderlinge verhouding. 
- 
Tenslotte, voor het geval iemand er 
aan twijfelt: ik heb mijn ‘Certificaat 
van weginghe in der stede Wage tot Oudewater’ meegekregen. 
 
Pastor Ate Klomp 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt 
 
Beter laat dan nooit. 
 
Ook ik wil iedereen die mij een kaart gestuurd heeft na m'n ontslag uit het 
ziekenhuis nog van harte bedanken! 
 
W. Glas, Westerhorn. 
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Van de kindernevendienst 
 
Zondag 16 augustus was de eerste keer kindernevendienst na de 
zomervakantie. En ook daarvoor een periode zonder kindernevendienst 
vanwege de corona maatregelen m.u.v. de overstapdienst op 21 juni. 
Tijdens de vakantie hebben alle kinderen het boekje: ‘Klein geluk’ 
ontvangen. Hebben de kinderen hierdoor iets nieuws ontdekt? 
Sommigen hebben een gedeelte van dit boekje gelezen en een 
knutseltip uitgeprobeerd. Bij anderen is het er niet van gekomen. 
Daardoor was een antwoord geven op deze vraag erg lastig. 
Daarom de volgende 3 vragen gesteld:  

• Hoe was jullie vakantie en welke leuke dingen, waar je gelukkig 
van wordt heb je ervaren? 

• Hebben jullie de kindernevendienst gemist? 
• Hoe ervaren jullie de corona maatregelen? 

 
Hieronder de verschillende reacties: 
 

• Ik vond de vakantie leuk. We zijn vaak naar het zwembad in 
Grootegast geweest. Daar is een hele mooie glijbaan. 

• De vakantie was leuk. We hadden een tent in de tuin daar sliep 
ik in samen met mijn nichtje. 

• Ja hoor de vakantie was leuk. Gewoon thuis zijn vind ik leuker 
dan op vakantie gaan. Nu kon ik papa helpen en zelf trekker 
rijden. Ook naar het zwembad gaan vond ik leuk. De 
kindernevendienst heb ik niet gemist. Ik houd niet zo van zingen 
dus niet mogen zingen in de kerk vind ik daarom ook niet erg. 

• De vakantie was zeker leuk. Wél jammer dat  we door corona 
niet naar Menorca gingen. Wel weer leuk omdat we vaak zijn 
weggeweest en ik heb veel gelogeerd. We hebben een tent van 
6,5 meter gekocht die we anders niet hadden. Deze stond op 
onze tuin. De kindernevendienst heb ik niet heel erg gemist. Ik 
heb wel es gedacht: ‘Nu zat ik anders in de kerk’.  

• Regels worden soms ook normaal. Je went eraan. Dus geen 
kindernevendienst wordt dan ook normaal. 

• De vakantie was leuk. We gingen logeren bij opa en oma. 
• Ja de vakantie was leuk en we zijn naar een dierentuin of 

kinderboerderij geweest.  
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• De vakantie was leuk én gek. Gek omdat we 1,5 meter van 
elkaar moesten houden en je moet op vakantie daar ook 
rekening mee houden. Leuk omdat we wel leuke dingen deden. 
We gingen niet naar het buitenland maar wel op vakantie in 
Nederland. Dat is ook leuk. Soms miste ik de 
kindernevendienst als ik in de kerk zat omdat het dan vaak lang 
duurde. Maar ik keek soms ook thuis naar een kinderdienst. 

• De vakantie was een beetje saai. Alleen de tent opzetten bij 
ons thuis en hierin slapen vond ik wel heel erg leuk. En mijn 
broer heeft ook iets nieuws bedacht. De ideeënbus. Is erg leuk! 

 
 
Daarna volgde het verhaal van de verlamde man. Zijn vier vrienden doen 
er alles aan om hem bij Jezus te brengen. Dit levert de man én zijn 
vrienden veel geluk op!  Wij kunnen ook mensen bij Jezus brengen door 
voor hen te bidden.   
Hierna deden we in tweetallen een ‘doeopdracht’ uit het boekje: “Klein 
geluk”. Dit leverde hilarische momenten op. Het geluk kan soms zomaar 
in een klein hoekje zitten! 
 
Met dank aan: Wouter, Frederieke, Annemarijn, Jarno, Lieke, Marleen, 
Rogier en Yenthe. 
 
m.vr. gr. Jitske vd Veen 
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Programma startweekend 
 
Er is een commissie gevormd die het startweekeinde van 13 september 
2020 gaat voorbereiden. 
De commissie is al een paar keer bij elkaar geweest en is druk bezig om 
een mooi en haalbaar programma samen te stellen. Het thema is: het 
Goede Leven. 
 
Bij ‘haalbaar’ gaat het er in ieder geval om dat een breed publiek mee 
kan doen en dat we rekening houden met de coronamaatregelen, zoals 
afstand houden. Ook houden we rekening met aanpassingen in de 
regelgeving rond corona. 
 
We weten nog niet of het lukt om alles in te vullen wat we voor ogen 
hebben. De gedachte is dat een aantal activiteiten buiten gehouden 
kunnen worden. 
 
De kerkdienst op zondagochtend (aanvang 9.30 uur!) zal in het 
kerkgebouw gehouden worden. Verder zorgen we ervoor dat 
buitenactiviteiten in geval van slecht weer binnen een plekje kunnen 
vinden. 
 
Het voorlopige programma (er kan nog wel wat veranderen) ziet er als 
volgt uit: 
 
Vrijdagavond:  Er is dit jaar geen seniorenmiddag, wel wordt een 
      kaartenactie opgezet voor deze leeftijdsgroep. 
      De 16+ groep organiseert in dit weekeinde zelf een 
      activiteit, het moment is nog niet bekend. 
Zaterdagavond: Pub Quiz met ook Bijbelse vragen voor 12-16 jaar in 
      de kerkzaal.  
      Hiervoor wel opgeven!! Zie het stukje ‘pubquiz’ in 
      deze Kerkwijzer. 
Zondagmorgen: Eredienst met bevestiging en afscheid ambtsdragers 
      mmv Zangers en begeleiding door muzikanten uit  
      Lutjegast. 
      Gelijktijdig met de kerkdienst wordt (grotendeels)   
      apart een kinderdienst georganiseerd. 
Aansluitend:  Wandeling in kleine groepjes door het dorp met   
      broodjes en drinken. 
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Afsluiting op de groene dorpsplaats waarin: 
      - Gesprek met enkele dorpsgenoten 
      - Muziek en zang door Ronald en Roy 
       (inclusief samenzang!) 
    
Namens de kerkenraad: 
 
Johanna Tuinstra, Dea van der Heide, Gesina Broekema, Kees de Wit, 
Ate Klomp 

 
 
 
Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij 
het thema. "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen 
die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. 
De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie 
geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is 
symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt." 
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Pubquiz voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar!! 
 
Op zaterdagavond 12 september 2020 om 19.30 uur is er een pubquiz 
voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Dit wordt gehouden in de 
kerkzaal. De kerkzaal wordt voor deze gelegenheid ingericht voor een 
gezellige avond!  
Durf jij de uitdaging aan? Weet jij overal wel wat van af of heb je gewoon 
zin in een gezellige avond? Dan hopen wij jou zeker te zien bij deze 
pubquiz. 
 
Hiervoor moet je je wel even opgeven. Je kunt je opgeven in een groep 
van maximaal vier personen. Maar natuurlijk mag je je ook als individu 
opgeven, dan zorgen wij er voor dat je in een groepje komt. Vraag gerust 
je vrienden en vriendinnen om mee te doen. 
 
In verband met de inkoop van drinken en wat lekkers is het belangrijk 
om je op tijd op te geven. Dus laat uiterlijk op woensdag 9 september 
2020 weten dat je meedoet! 
 
Je kunt je opgeven via WhatsApp bij Johanna Tuinstra op 
telefoonnummer 06-83546450. Je mag je ook per mail opgeven: 
jtuinstra@kpnmail.nl.  
 
Oh ja, vergeet niet een leuke naam voor je team te bedenken! 
 
Het beste team gaat er, behalve met de eer, ook met een prijsje vandoor! 
 
In verband met de ruimte in de kerk kunnen er maximaal 60 mensen 
meedoen. Wacht dus niet te lang met opgeven!! 
 
Wij hebben er zin in, ik hoop jij ook!! 
 
Groetjes namens de organisatie van het startweekend  
Johanna Tuinstra 
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Belijdenis doen in Lutjegast 
Blij en dankbaar zijn we in de kerkenraad met de wens van Gerdine 
Broekema om belijdenis van haar geloof te doen. De belijdenisdienst is 
gepland op zondag 8 december 2020. In de komende tijd zullen er ook 
een aantal gesprekken plaatsvinden 
tussen Gerdine en ondergetekende (in 
oktober en november). Misschien zijn er 
anderen die ook wel eens denken aan de 
mogelijkheid om hun geloof te belijden in 
een feestelijke kerkdienst. In dat geval ben 
je van harte welkom om mee te doen. 
Zelfs als iemand denkt, ‘misschien wil ik 
het wel, maar ik weet het nog niet zeker. 
Kan ik ook alleen mee doen aan de 
gesprekken?’ 
Geen nood, voel je van harte vrij om je te 
melden voor de gesprekken. 
Iedereen tussen 18 en 108 is van harte 
welkom. 
Je kunt je melden bij ondergetekende. 
 
Pastor Ate Klomp 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
 
Stichting Pikulan (adoptiefonds) 
In de vorige Kerkwijzer werd al vermeld dat de envelop voor het 
adoptiefonds zou worden opgehaald. Bij velen is dat al gebeurd of is er 
al geld overgemaakt naar de Diaconie. Misschien is de envelop nog niet 
bij u opgehaald, maar dat gaat dan nog gebeuren. 
U mag uw gift voor Pikulan ook overmaken naar NL75 RABO 0341 0773 
80 t.n.v Diaconie Prot. Gem. Lutjegast o.v.v. Pikulan 
 
Bijdrage Kerk in Actie 
Zoals ieder jaar, zal de Diaconie weer een verzoek doen voor een gift 
voor Kerk in Actie. Het volledige bedrag dat hiervoor binnenkomt wordt 
overgemaakt naar Kerk in Actie in Utrecht. 
U ontvangt hiervoor binnenkort een brief in uw brievenbus met verdere 
informatie. 
 
Hulp slachtoffers Beiroet 
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet (04-08-2020) zijn 
zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van 
de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is 
hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de 
gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 
internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.  



 

 17 

 
Door de Diaconie is er een gift van € 100,00 overgemaakt naar 
Kerk in Actie. 
 
 
Collecte zondag 20 september 2020: 
Zending - Wereldwijd - Versterk de kerk	
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: 
een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel 
beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral 
niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn 
of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze 
kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, 
bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van 
kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. 
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Collecte zondag 27 september 2020: 
Vredeswerk - Wereldwijd - Verlangen naar vrede 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen 
die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom 
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen 
zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door 
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht 
aan de kaak te stellen. 
 
 
Deurcollecte zondag 27 september 2020: 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. 
Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in 
binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat 
doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 
Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving 
voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. 
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Cursus TVG 
 
 
 
 
19 oktober 2020 
Start 1e jaarscursus 
Theologische Verdieping 
Groningen 
 
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de 
cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). De cursus heeft 
een gevarieerde opzet  en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen 
kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan 
verdiepen. 
 
Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan 
bod komen: Oude Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de 
geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, 
Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots 
gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.  
 
De kosten voor deze cursus zijn € 200.  
De lessen worden gegeven op de maandagavond van 19.30 – 22.00 
uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te 
Groningen. 
Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude, 0597-
422112  of via de website: www.tvg-groningen.nl 
 
Voor uw en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden 
gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige 
mogelijkheden. 
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Kerkbalans   Totaal     
2020 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m juli toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 52.735,30 3.550,00 35.945,88 20.339,42 
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Belijdenis doen 
 

Ja zeggen op je doop, 
verlangend, vol hoop, 
naar God die je schiep 
en trouw met je opliep. 

 
Je denkt aan de dag 

dat je ouders je de kerk in brachten, 
hun gezichten bleek 

 van onderbroken nachten,  
vol verwachting kijkend 

 naar de predikant 
en zijn uitgestrekte, 

zegenende hand 
om jou het teken 

van Gods verbond te geven, 
een hoogtepunt in het leven, 

jouw naam uitsprekend op het feest 
 in de naam van Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

 
Nu sta je daar omdat je gelooft 

met blij gemoed en opgeheven hoofd. 
Als vastberaden je jawoord klinkt 
is het alsof Zijn Geest in je zingt! 

Je bidt, de adem ingehouden: 
O God, dat ik dit vast mag houden, 

dat de gemeente mij hierin mag sterken, 
Uw Heilige Geest dit mag bewerken. 

 
Je ouders zingen, 

betraand zijn hun ogen 
ten diepste zijn zij 

met hun kind bewogen 
en danken God voor dit moment, 

de vreugde is ongekend. 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Uit: "Granaatjes met een gouden slot" 
Kerkdiensten 

 
Zondag 6 september 2020 
K 9.30  ds. E.C. Rooseboom, 
Drachten 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: diaconie 
 
 
 
Zondag 13 september 2020 
Bevestiging ambtsdragers en 
startzondag 
K 9.30  pastor Ate Klomp, Drachten 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: eigen jeugdwerk 
 
 
Zondag 20 september 2020 
K 9.30  ds. J.J. van der Sleen, 
Surhuisterveen  
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: zending wereldwijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 27 september 2020 
K 9.30  mw. R. de Vries-Martini, 
Drachten 
KND 1 t/m 8 en Kom in de Kring  
Ouderling van dienst: H. Faber 
Collecte: vredesweek wereldwijd 
Deurcollecte: Nederlands 
Bijbelgenootschap 
 
Zondag 4 oktober 2020 
Israëlzondag 
CBD 
K 10.30  ds. Wieger Sikkema, 
Apeldoorn 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: Kerk en Israël 
 
Zondag 11 oktober 2020 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
KND 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: kerk 
 
 
 
 
 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere 
diensten 
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Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de 
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
vóór de dienst.  
 
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage 
doen in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. 
De opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het 
koffiedrinken. 
 
 
 
 
 
Koffierooster 
 
In verband met de coronamaatregelen is er 
voorlopig geen koffiedrinken na de dienst  
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Overige roosters 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
06 sep  Jan Notebomer 
13 sep  Dirk Notebomer  
20 sep  Kees de Wit 
27 sep  Andre Schippers 
04 okt  Tjeerd Hoekstra 
11 okt  Herman Smith 
 
 
 
 

 
   
 Oppasrooster 
 06 sep  Hanne en Evelien 
 13 sep  Gerdine en Ilona M  
 20 sep  Enna en Ilona B 
 27 sep  Kom in de Kring 
 04 okt  Hanne, Evelien en Noa 
 11 okt  Baukje en Sanne 
 
 
 

 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Organistenrooster 
 
Tijdelijk wordt er in de erediensten 
niet gezongen 
 
Organist Martin van der Velde is tot 
nader order beschikbaar als 
organist 
   
 
 
 
Beamerrooster 
06 sep  Wim Broekema 
13 sep  Siety Douma 
20 sep  Diane Ruiter 
27 sep  Johan Gorter 
04 okt  Gerdine Broekema 
11 okt  Anneke Plantinga 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Lectorenrooster 
  06 sep  Dirk Notebomer 
  13 sep  Dinie Faber 
  20 sep  Gesina Broekema 
  27 sep  Siety Douma 
  04 okt  Betty Schippers 
  11 okt  Pop Poelman 
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Kosterrooster 
06 sep  Jan Klaver 
13 sep  Allanda Martini 
20 sep  Wim Broekema 
27 sep  Ruurd Horenga 
04 okt  Jakob Jongsma 
11 okt  Hein Wijbenga 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 september !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
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