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Voorwoord 
 
Nu wij weer uitzicht hebben op het hervatten van de wekelijkse 
erediensten met ingang van 1 juli, is het moderamen begonnen met het 
voorbereiden van de wijze waarop wij dit gaan doen. Wij houden ons 
uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en zullen de kerkzaal zodanig 
inrichten dat anderhalve meter mogelijk is. Ook zullen wij rekening 
moeten houden met het maximale aantal van honderd personen, vooral 
bij speciale diensten. Ook over het koffiedrinken na de dienst zullen we 
moeten nadenken. 
 
Wij hopen dat er een verdere versoepeling spoedig mogelijk is, maar 
weten tegelijkertijd ook dat de dreiging van het virus voorlopig aanwezig 
blijft, alhoewel wij ons hier in Noord-Nederland gelukkig mogen prijzen 
met het lage aantal besmettingen. 
 
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal waarschijnlijk in 
september plaatsvinden en waarschijnlijk ook het afscheid van de 
kinderen van de kindernevendienst, die na de vakantie naar het 
voorgezet onderwijs gaan. 
 
Op de gemeenteavond in november zullen wij nog aandacht schenken 
aan de zaken die op de vervallen gemeenteavond in maart besproken 
hadden moeten worden. 
 
Wij hopen als kerkenraad eind juni weer bijeen te komen om een aantal 
zaken met elkaar te bespreken en besluiten te nemen die door de 
kerkenraad moeten worden bekrachtigd. 
 
We zijn blij met de reacties die uit de gemeente komen over de invulling 
van de digitale erediensten die door ons eigen kerkelijk werker en 
andere ons bekende dominees en voorgangers worden verzorgd. Je 
krijgt vaak het gevoel dat de dienst speciaal betrekking heeft op onze 
gemeente in Lutjegast. 
 
Wij denken ook aan de mensen die door dit virus in de problemen komen 
door het wegvallen van werk en inkomen. Dit kan mentaal een zware 
last zijn. Wat voor het uitbreken van de beperkingen nog de normaalste 
zaak van de wereld leek te zijn, is nu ineens volledig uit zicht. 
 
Wij hopen elkaar op 5 juli weer te mogen ontmoeten in ons kerkgebouw. 
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Laten wij naar elkaar om- en uitzien.  
 
Siebrand Douma 
 
 
 
 
 
 
Activiteitenagenda 
 
08-06  Pastoraat 
15-06  Moderamen 
29-06  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 
   belanghebbende gemeenteleden 
29-06  Inleveren kopy dubbelnummer juli/augustus!! 
 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 70+  
 
02 juni  A. Solle-de Langen 
04 juni  G. (Gerrit) van der Velde 
07 juni  F. Huistra-Hijlkema 
16 juni  A. Jongsma-van Slooten 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Waarschijnlijk wordt dit de laatste maand waarop de gebruikelijke 
inzameling van producten niet doorgaat, maar een donatie is meer dan 
welkom. 
 
Het bankrekeningnummer is: NL 47 RABO 0122 2560 69 Voedselbank 
Westerkwartier met de vermelding: bestemd voor voedsel 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
Mutaties 
 
Ingekomen: 
met doopattestatie: Jikke Notebomer, De Wieren 43, 9866 AJ  
Lutjegast 
met doopattestatie: Alisa Kruizinga, Westerhornerweg 23, 9866 TJ  
Lutjegast 
 
Vertrokken: 
Met doopattestatie naar de Protestantse Gemeente te Marum, Danja 
Holtrop 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 
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Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 
 
 
 
 
Tot nader order 
vervallen de gezellige 
zondagen op de 
Boyemaheerd, 
Stationsweg 1. 
 
 
 
 

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Familie 

We kwamen van een begrafenis, alweer een poosje geleden. Een ouder 
familielid was overleden. De predikant verzorgde een waardig afscheid. 
Eén van mijn zwagers was het opgevallen dat de voorganger de 
overledene steeds aanduidde met ‘zuster’. Hij vond dat maar ouderwets, 
uit de tijd dat we elkaar in de kerk nog aanspraken met broeder en 
zuster. 
Nu vind ik dat je een beetje moet oppassen met dat woord ouderwets, 
voor je het weet wordt iets dat waardevol is daarmee zo maar aan de 
kant geschoven. 
Ouderwets is niet hetzelfde als ‘waardeloos’ of ‘uit de tijd’ wat mij betreft. 
Af en toe hoor ik het ‘broeders en zusters’ in de kerk nog wel eens, vaker 
apart trouwens, als ‘broeder X’ of ‘zuster Y’. 
Het heeft iets heel bijzonders, als je elkaar in de kerk broeder en zuster 
noemt, de uitdrukking van een hele kostbare onderlinge band. In de 
letterlijke zin zijn we geen familie binnen de kerk, maar in geestelijke zin 
zijn we familie van elkaar. We zijn kinderen van God en jongere broers 
en zusters van Jezus. 
Een vriendschap kun je beëindigen, maar je kunt nooit ophouden broer 
of zus van iemand te zijn. Je kunt ruzie maken, het contact verbreken, 
maar je blijft verbonden of je wilt of niet. 
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Ook in onze eigen gemeente maken we mee dat er ruzie gemaakt wordt.  
Zo bekeken lijkt de gemeente op echte families, die soms helemaal uit 
elkaar vallen. Ook gelovige zusters en broeders zijn mensen en dus 
maken ze ook brokken. 
Het gebeurt zelfs dat het lidmaatschap van de kerk wordt opgezegd. 
Heel pijnlijk is dat. Bijna net zo pijnlijk kan het zijn als mensen wel lid zijn 
maar niet meer in de kerk komen. 
Zuster en broeder zijn wil zeggen dat je dezelfde vader en moeder hebt. 
In de gemeente erkennen we dat we allemaal kinderen van God zijn. 
Ook als wij mensen elkaar niet allemaal even aardig vinden, blijft 
overeind dat ze geliefde kinderen van God zijn. 
De gemeente als een familie. Geen ideale familie, maar wel een 
levensechte! 
 
Ate Klomp 
 
 
Geen vreemden voor elkaar 
 
We zijn geen vreemden voor elkaar  
al spreken we andere talen. 
We zijn geen vreemden voor elkaar,  
we zijn van één zon de stralen. 
 
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,  
al zien we met andere ogen. 
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd  
door één levensgeest bewogen. 
 
We zijn een leven onderweg  
al volgen we andere wegen. 
We zijn een leven onderweg  
en wie komt geen ander tegen. 
 
Marcel Zagers 
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In memoriam Klaas Stroobosscher 
 
Op 25 april 2020 overleed Klaas Stroobosscher op de leeftijd van 
67 jaar. 
Hij laat zijn moeder achter, zijn dochters Hilda en Joanne, zijn 
schoonzoons en kleinkinderen. 
In de dankdienst voor zijn leven noemden we hem een vriendelijke, 
goedmoedige man, maar ook een man met principes. 
‘Met al je soberheid laat je een diepe indruk achter’, stond er op de 
rouwkaart. 
Klaas was gezegend met een behulpzame inslag en hij hield van 
gezelligheid. 
Zo was er het Strooteam, een groep jonge mensen die al vanaf hun 
tienertijd een band met hem hadden via het jeugdwerk van de kerk. 
Daar genoot hij erg van. 
 
12 jaar geleden had Klaas al een keer lonkanker gehad. 
Dat was naast een grote schrik, ook een heroriëntatie voor hem. Hij 
was erna meer gericht op zijn gezin. Hij was als het ware door de 
ziekte stilgezet en ontdekte wat hij werkelijk belangrijk vond. Hij ging 
met één long verder, maar was voortaan veel meer een vader en opa 
uit het boekje. 
In de afscheidsdienst dachten we na over een gedeelte uit psalm 139. 
Klaas had zelf dit lied uitgekozen, waarin de eerste zin al meteen raak 
is: HERE, U doorgrondt en kent mij. Deze vertrouwensuitspraak 
betekent dat de schrijver zich bij God in goede handen weet.   
En Klaas beaamde dat, daar zei hij ‘Amen’ op. 
Het gaat om een vertrouwen op God dat je uit kan tillen boven het 
gewone, het alledaagse, dat vertrouwen brengt je op een hoger plan. 
Een andere regel uit de psalm: ‘Het begrijpen is mij te wonderbaar, te 
verheven, ik kan er niet bij.’ Juist het verstand schiet tekort. 
Het verstand mist de beleving, van de muziek bijvoorbeeld, maar ook 
de beleving van geloven. 
Zoals de muziek je raakt, zoals het geloof je optilt: het is er, maar zo 
anders en niet in alles te beredeneren. 
 
Klaas Stroobosscher realiseerde zich maar al te goed dat hij begraven 
zou worden in Coronatijd en dat er dus maar dertig mensen bij de 
dienst aanwezig zouden mogen zijn. Dat speet hem zeer, hij stelde 
zich namelijk een kerk vol mensen voor, die met elkaar, uit volle borst 
de oude vertrouwde liederen zouden zingen. Daar hield hij enorm van, 
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de eenvoudige organist die hij naar eigen zeggen was, maar wel eentje 
in hart en nieren. 
Hij had een opzet voor de dienst al klaar, maar daar haalde hij toch 
maar een aantal liederen uit, van dat zingen verwachte hij niet zo veel 
meer. Psalm 139 liet hij over en ‘Welk een vriend is onze Jezus’. 
Maar met de dertig aanwezigen hebben we zo goed we konden, 
geprobeerd om hem recht te doen en een zingende kerk te zijn.  
 
In de tweede helft van 2018 kwam de kanker terug, nu in de nog 
overgebleven long. Voor Klaas begon er daarmee een ongelijke strijd.  
Af en toe ging het wat beter, dan weer wat minder, maar uiteindelijk 
kon hij deze strijd niet winnen. 
 
Op de kaart stond: Gestreden, gejuicht, gehuild, geholpen, gelachen, 
gehoopt, gezorgd, gewenst. Klaas Stroobosscher is begraven op de 
Algemene begraafplaats in Lutjegast. 
Gedragen door God en geborgen bij Hem. 
Toen de rouwstoet van de kerk naar de begraafplaats liep, stonden 
daar de anderen in een soort van erehaag: vrienden, familie en 
dorpsgenoten. 
Op de begraafplaats liep de stoet langs het grafje van het jong 
overleden dochtertje uit het gezin, Johanna. 
 
Ate Klomp 
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Pinksterfeest 
Vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren, 
het feest van de Geest. Het is niet toevallig dat het joodse Sjavoeot ook 

vijftig dagen na Pesach gevierd wordt. 
Sjavoeot betekent wekenfeest en dan wordt 
het moment herdacht dat op de berg Sinaï 
de Tien woorden (de Tien Geboden) 
werden gegeven aan het volk in de 
woestijn. Dat feest ligt als het ware ‘onder’ 
ons Pinksterfeest. In ons Pinksteren gaan 
die tien woorden nu als het ware leven, en 
gaan we de weg op die ons door die tien 
woorden, die tien richtingaanwijzers, wordt 
gewezen. En de geest die met Christus 
Jezus in deze wereld is gekomen, zet ons 
in beweging. Zijn passie maakt de passie in 
ons los om door de geest bewogen tot aan 

de uiteinden van de bewoonde wereld te vertellen over de goede 
boodschap, het evangelie. Helaas mogen wij er nu niet op uittrekken en 
moeten ons beperken tot wat de overheid voorschrijft. Maar, we kunnen 
wel voor elkaar bidden en op die manier met elkaar verbonden zijn. 
 
Als kerkenraad wensen wij u gezegende en inspirerende pinksterdagen 
en willen u graag een speciaal pinksternummer Elisabeth geven, wat u 
bij deze Kerkwijzer aantreft.  
 
Janny Poelman-van de Brake 
 
De wind steekt op 
 
Dit lied wordt in de Pinksterdienst van 31 mei gezongen door Emma 
van der Vaart 
Op de wijze van ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’  
 
1 De wind steekt op, de bomen buigen licht. 
de vogels voelen zich al meer gedragen. 
Zij leven vrij, in zingend evenwicht,  
alsof ze weten wat de wind zal vragen. 
Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband,  
leeft uit Gods hand. 
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2 De wind steekt op, Gods adem vult het huis. 
De mensen wagen zich weer aan verhalen 
 van wie hen draagt, van wie er aan het kruis  
ons toekomst bracht en leerde ademhalen. 
Geloven is een luisterend bestaan,  
een samen gaan. 
 
3 De wind steekt op, we steken nu van wal. 
De zeilen vangen kracht voor op het water. 
Wat ons op zee nog overvallen zal, 
 wij vissen tot de morgen, want hij staat er:  
die ons met brood en vis heeft opgewacht.* 
Het is volbracht. 
 
* Johannes 21:9 
 
(Michiel de Zeeuw, Zierikzee) 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
 
Gebed in Coronatijd: 
We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus grijpt in de hele wereld 
om zich heen en houdt ons in een stevige greep van angst en zorgen. 
Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd en missen hun sociale 
contacten, familie en kerkelijke gemeente. De Conferentie van Europese 
Kerken bidt voor de wereld. Wij bidden mee, over grenzen heen. 
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Over grenzen heen 
 
God, 
 
we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten 
Mensen raken geïsoleerd 
 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te 
garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen 
zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en 
eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en 
gemarginaliseerden 
 
We bidden u: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op 
te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld 
verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en 
uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest 
Zelfs over grenzen heen 
 
Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken 
 
Tijdens de Pinkster online dienst vragen wij aandacht voor het 
volgende: 
 
Help een stille coronaramp voorkomen 
 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in 
bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. 
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen 
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kan hebben. Door de verplichte lock-downs hebben mensen geen werk, 
geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, 
honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. 
Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona 
 
Voor meer informatie zie link filmpje via internet: 
https://vimeo.com/418479672 
 
Graag geef ik u mee een Citaat van Mahatma Gandhi: 
 
“Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt telkens nog groter 
wanneer ik het wonder van een zondondergang of de schoonheid van 
de maan aanschouw.” 
 
Namens de diaconie, Kees de Wit 
 
 
Oefening in hoop 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd 
Tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 
overspoeld zal worden. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 
en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken 
met mijn woorden 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 
in mijn oordeel. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen, 
Ik hoop dat ik kan luisteren 
Naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat U mij altijd weer steunt. 
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Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven  
Vanuit de goede hoop. 
 
Bijdrage: Gerrit en Dea van der Heide 
 
 
 
Visioen 
Kijk, daar gaan ze weer…Ze zijn niet met zo velen, maar het lijken er al 
weer meer te zijn dan vorige week. Ik ben net wakker, maar er is iets, 
sterker dan mij, wat mij naar buiten doet gaan.  
Ik ga langs de kant van de weg staan en als ik om mij heen kijk, zie ik 
dat er uit alle huizen mensen naar buiten komen en samen met mij 
wachten op wat er gaat gebeuren. Want dat er iets gaande is waar ik op 
dit moment geen grip op heb, maar waarvan ik het gevoel heb dat ik het 
niet moet missen, is voor mij een ding dat zeker is. 
Het lijkt een zondag net als al die honderden, duizenden zondagen die 
al zijn voorbij gekomen, maar de kleuren om mij heen zijn mooier en 
vuriger dan eerst en het gras is groener dan het vorige week zondag 
was. Kijk, daar komen ze... Ze komen uit de kerk en daar gebeurt 
kennelijk iets bijzonders, iets waardoor ze zijn geraakt en een mooier 
mens van zijn geworden. Nee, niet in de zin van uiterlijk een mooier 
mens, of toch eigenlijk wel…als je naar hun ogen kijkt. Ze kijken anders, 
lopen anders en doen anders. Het is net of ze al die dingen met 
aandacht en liefde doen. Ik voel dat hun blik op mij gericht is. Ze zien 
mij staan en dan voel ik dat er in dat kijken naar mij, een vraag besloten 
ligt. Doe je mee met ons? We hebben jou nodig om de wereld nog meer 
kleur te kunnen geven. Ik word warm van binnen, blij, dit raakt me. Ik 
krijg het gevoel dat ik er toe doe! Al mijn weerstanden verdwijnen en 
daar waar zij zijn, wil ik ook zijn. Zij hebben iets bij zich wat de moeite 
van het ‘volgen’ waard is. Ik ben jaloers, ik wil ook bij mij dragen wat zij 
meenemen op hun reis onderweg. 
Ik ben niet de enige die meegaat en mijn hart stroomt over van 
blijdschap als ik zie dat steeds meer mensen die net als ik langs de kant 
van de weg stonden, zich aansluiten in een lange stoet. Ik voel me 
sterker worden, gedreven door een vuurtje binnen in mij, ik voel mij meer 
mans of eigenlijk, meer mens dan ooit. Ze zeggen niet zoveel, de 
mensen van de kerk…zo noem ik ze maar. En als ze de naam van God 
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noemen, zwijgen ze het volgende moment eerbiedig. Over Jezus 
hoeven ze mij eigenlijk niets te vertellen, want als ik zie hoe ze zich 
buigen naar de kwetsbare mensen in de stoet die zorg nodig hebben, 
hoe ze mededogen hebben, ervaar ik Jezus bij mij in de buurt. Eigenlijk 
zie ik Hem hier! 
Niets weerhoudt mij er nog van de weg te gaan die ik nu ga. Er ontstaan 
steeds mooiere kleuren om mij heen en wat voorheen zwart of grijs of 
kleurloos was, krijgt kleur zodra de stoet er langs loopt. Ik maak me geen 
zorgen. Het gaat goed en het komt goed! 
Overal staan mensen langs de straat en zodra ze ons zien sluiten ze 
zich zonder enige aarzeling aan. Zij voelen, net als ik, dat deze stoet 
een belangrijke missie heeft en dat deze reis er toe doet! Ze zijn allemaal 
welkom, er zijn er nooit teveel. De stoet is nooit vol. 
De reis is nog niet ten einde. Achter mij zie ik wonderlijk mooie kleuren 
ontstaan en er staat niemand meer aan de kant. Als ik voor mij uit kijk, 
is het hier en daar nog zwart, grijs of kleurloos. Ik zou nu het liefst snel 
willen door lopen want hier wonen zij die alle touwtjes in handen denken 
te hebben, machthebbers, mensen die niet in deze stoet passen. Zij 
zullen waarschijnlijk op dit moment in hun ivoren torens zitten en niet de 
beweging naar buiten maken om langs de kant van de weg hun gezicht 
te laten zien. Of…zijn ze er toch? Ze zijn er, maar ik herken ze bijna niet. 
Ze staan daar, met gebogen hoofd en laten een ander gezicht zien. Ze 
pakken de handen vast van mensen die hen die handen aanreiken en 
worden meegenomen in de stoet. 
De ivoren torens kleuren wonderschoon in de blauwe lucht en warme 
kleuren spreiden zich al kronkelend door de stoet, over de weg. 
Niets is nog wat het was, maar het is meer dan goed. 
Kijk, daar gaan ze…mensen van de weg. 
 
Bijdrage: Gerda Bekius 
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World Servants 
 
‘We hebben nieuws over je project in Nepal. Vervelend nieuws, maar 
wel nieuws dat duidelijkheid geeft.’ 
 
Dat was het begin van de mail die we afgelopen week kregen. Ons 
project in Nepal gaat deze zomer helaas niet door. Heel jammer 
natuurlijk, want we hebben zo ons best gedaan en er erg naartoe 
geleefd. Jullie hebben ons daar erg bij geholpen, heel erg bedankt 
daarvoor! Gelukkig is niet alles verloren en gaan we alsnog op reis 
volgend jaar in de zomervakantie. World Servants heeft hard zijn best 
gedaan om zo weinig mogelijk kosten te maken. Dat is voor een groot 
deel gelukt, maar een deel van het geld is nou eenmaal al uitgegeven. 
Daarom moet iedere deelnemer een extra challenge doen van € 600. 
Dat wordt nog even actievoeren dus! Wij zijn heel dankbaar dat jullie ons 
al zo veel geholpen hebben en met ons hebben meegeleefd. We hopen 
dat jullie dit jaar weer mee willen doen met de acties die we gaan voeren. 
Dat zouden we heel fijn vinden! Ook hebben we nog steeds wijn en 
pepermunt in de verkoop. 
 
Natuurlijk is het jammer dat Nepal niet doorgaat deze zomer, maar we 
hadden het ook wel verwacht en misschien is het ook maar beter zo. In 
Nepal hebben ze natuurlijk ook niet de goede voorzieningen die wij hier 
hebben. Als je steeds anderhalve meter afstand moet houden is het ook 
niet leuk. Hopelijk is het coronavirus volgend jaar over en wordt het toch 
een leuk project. Op naar volgend jaar! 
 
Hanne Plantinga 
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Voelbaar als een windvlaag 
 
Soms, zomaar onverwacht,  
Voel je een hand op je schouder. 
Zie je ogen vol begrip, 
Terwijl je net gedacht had 
dat niemand je begreep. 
Het is als een streepje zonlicht 
achter een donkere wolk. 
Het geeft een beetje hoop 
het geeft een beetje houvast. 
Iets van God, lijkt het wel. 
tenminste, iets in die geest… 
 
Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je moet, 
Wordt je getroffen door iets 
Wat speciaal op jou lijkt te slaan: 
Een opmerking, een regel, een lied 
Waarmee je verder kunt. 
Het wijst een weg 
Die jij nog niet gezien had. 
Het geeft een beetje houvast 
Iets van God, lijkt het wel… 
 
Soms weet je het zeker: 
dat is geen toeval meer. 
Maar vaker twijfel je: 
Was dat nou God of niet ? 
Want God is zo ongrijpbaar 
Voelbaar als een windvlaag 
die de wolken uiteen blaast 
En je lucht en licht geeft. 
Hij geeft houvast. 
Soms, even, voel je het. 
Dan merk je iets van Zijn Geest.  
 
Bijdrage: Gerrit en Dea van der Heide 
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De mobiele telefoon versus de Bijbel 
Wat zou er gebeuren als we met onze Bijbel net zo omgingen als met 
onze mobiele telefoon? 
 
We zouden hem altijd bij ons hebben. 
 
We zouden hem een paar keer per dag raadplegen. 
 
We zouden teruggaan als we hem vergaten. 
 
We zouden er niet zonder kunnen. 
 
We zouden hem als cadeau aan onze kinderen geven. 
 
We zouden hem gebruiken om de weg te vinden. 
 
We zouden hem gebruiken als we in nood waren. 
 
We hoeven niet bang te zijn dat onze Bijbel wordt afgesloten vanwege 
een onbetaalde rekening. Jezus heeft de volle rekening al betaald! 
 
En nooit een gemiste oproep! God hoort ze allemaal. 
 
Bron: Luid en duidelijk van Mark Stibbe 
 
Bijdrage: Ina van der Veen 
 
 
Luid en Duidelijk 
 
In onze boekenkast vond ik het boekje “Luid & Duidelijk” geschreven 
door Mark Stibbe. Het is een boekje met een verzameling aan grappige 
en krachtige anekdotes, moppen, citaten, spreuken en verhalen die je 
aan het denken zetten, je scherp houden en luid en duidelijk een 
boodschap wil over brengen. Erg leuk om te lezen, en om te citeren.  
Onderstaand verhaal wil ik graag met u/jullie delen. 
 
Het verhaal gaat van een oude man die met zijn kleinzoon op een 
boerderij in de bergen van Kentucky woonde. Elke ochtend zat opa voor 
dag en dauw aan de keukentafel uit zijn oude versleten bijbel te lezen. 
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Zijn kleinzoon wilde net zo zijn als hij en probeerde hem in alles na te 
doen. 
 
Op een dag vroeg de kleinzoon: “Opa, ik probeer net als u de Bijbel te 
lezen, maar ik begrijp er niets van, en wat ik wel begrijp, vergeet ik zodra 
ik het boek dichtsla. Wat heeft het dan voor zin om de Bijbel te lezen?” 
 
Opa, die net kolen in de kachel deed, draaide zich rustig om en zei: “Ga 
met deze kolenmand naar de rivier en breng een mandvol water mee.” 
 
De jongen gehoorzaamde, hoewel al het water wegliep voordat hij terug 
was. 
 
Opa zei lachend: “Je zult de volgende keer wat sneller moeten lopen,” 
en stuurde hem terug naar de rivier om het nog een keer te proberen. 
 
Ditmaal liep de jongen sneller, maar opnieuw kwam hij met een lege 
mand aan. Buiten adem liet hij opa weten de je met een mand geen 
water kan dragen, en haalde een emmer. 
 
De oude man zei: “ik wil geen emmer water; ik wil een mand water. Je 
kunt het wel. Je moet alleen nog beter je best doen, waarop hij naar 
buiten liep om toe te kijken hoe de jongen het opnieuw probeerde. 
 
De jongen besefte inmiddels dat het onmogelijk was, maar hij wilde zijn 
grootvader laten zien dat het water al na een paar stappen helemaal 
wegliep, al rende hij nog zo hard. De jongen schepte de mand vol en 
zette het op een lopen. Maar eenmaal bij opa aangekomen, was de 
mand alweer leeg. 
 
Buiten adem zei hij: “Ziet u nou, opa, het heeft geen zin!” 
 
“Dus jij denkt dat dit zinloos is?” zei de oude man. “Kijk eens naar de 
mand.” 
 
De jongen keek naar de mand. Voor het eerst realiseerde hij zich dat de 
mand er anders uitzag. Die vieze oude kolenmand was aan de 
binnenkant helemaal schoon. 
 
“Dat gebeurt nou ook als je de Bijbel leest, jongen. Je kunt het misschien 
niet allemaal begrijpen of onthouden, maar als je er in leest, word je van 
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binnenuit veranderd. Dat is het werk dat God in ons leven doet: Hij 
verandert ons van binnenuit, zodat we geleidelijk aan steeds meer op 
Zijn Zoon gaan lijken.” 
 
Bijdrage: Ina van der Veen 
 
 
Stuurgroep Ring Westerkwartier 
 
Woensdag 20 mei 2020 
 
Van: Stuurgroep Ring Westerkwartier. 
Aan: Gemeentes van de Ring Westerkwartier. 
 
Bericht in Coronatijd, 
 
Geachte gemeentes,  
 
Als Stuurgroep van de Ring Westerkwartier willen we graag weer iets 
van ons laten horen. 
De voorzichtige ruimtes die er geboden worden in deze corona-tijd 
nodigen uit om weer verder te kijken dan de zorgen om elkaar in het 
persoonlijk leven en in de plaatselijke gemeente.  
We hopen dat het goed gaat met u allen. Dat de zorg om uw persoonlijke 
gezondheid te dragen is, en dat het in uw sociale en zakelijke leven goed 
te doen is. Wij wensen u toe dat u in alle onzekerheid zich gedragen 
weet door de zekerheid van Gods liefde en trouw.   
 
Hoe het corona-virus alle verbanden verstoorde hebben we ook als Ring 
moeten ervaren toen onze laatste geplande vergadering van 2 april jl. 
met Martine Versteeg uitgesteld moest worden. Uitstel hoeft natuurlijk 
geen afstel te zijn. Als de ruimte er weer is, zullen we met veel genoegen 
Martine opnieuw uitnodigen. 
 
Voorlopig is voorzichtigheid geboden. En kan er helaas nog geen sprake 
zijn van samenkomsten van de Ring Westerkwartier.  
Maar misschien kunnen we elkaar toch al van dienste zijn. 
 
Want in alle gemeentes van onze Ring moet worden nagedacht over 
hoe de eredienst vorm kan krijgen, nu per 1 juni 30 personen en 1 juli 
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100 personen in de eredienst toegestaan worden.  (met inachtneming 
van de adviezen van de PKN.) zie de site van de PKN. 
 
Daarom willen wij als bestuur aan u voorstellen om de plaatselijke 
initiatieven met elkaar te delen. Om met en van elkaar te leren. 
De plaatselijke initiatieven kunt u doorsturen naar onze secretaris Ans, 
die dan voor de verdere verspreiding zorgt. (mailadres Ans: 
a.wolthuis@xs4all.nl ). 
 
We zien uit naar het moment dat we elkaar weer in gezondheid mogen 
ontmoeten. 
 
Stuurgroep Ring Westerkwartier, 
Ds. Marcus Klomp, mw. Ans Wolthuis, mw. Akkie Jellema, ds. Atze 
Landman 
 
 
 
 
Tenslotte:  
een aardige en ook heel praktische boodschap die wij graag met u 
delen:   
 
Wash your hands well. And every time you do,  
remember whose hands you are in. 
(rabbi Moss – Sidney, Australia)   
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Kerkbalans   Totaal     
2020 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m april toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 50.925,30 3.550,00 24.735,84 29.739,46 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 5 juli 2020 
K 9.30  de heer P. Plantinga, 
Lutjegast 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: diaconaat 
 
Zondag 12 juli 2020 
K 9.30  de heer J.J. Hoefnagel, 
Sneek 
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*KND= kindernevendienst 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
 
K= Kandelaar 
T= Torenkerk (zomerdiensten) 
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Uitzendingen Omroep Zulthe 
 
Geen uitzendingen bekend 
 
 
 
Lekker bakkie koffie! 
 
Wat mooi dat we na de dienst de gelegenheid hebben om met elkaar na 
te praten over de dienst. Dat we dat kunnen doen onder het genot van 
een lekker bakkie koffie, thee of fris. 
Dank ook aan de vrijwilligers die zich hier voor inzetten en soms zelf een 
eigen “baksel”  presenteren aan de “gasten”!  Dit wordt ons “gratis” 
aangeboden door de kerk/vrijwilligers. 
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage doen 
in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. De 
opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het koffiedrinken. 
 
Lolke van der Veen 
 
 
 
 
Koffiedrinken 
 
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de 
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken 
vóór de dienst.  
 
 
 
 
 
 
Koffierooster 
05 jul   Siety, Pieter en Anneke 
12 jul   Grietje, Lolke en Ina 
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Overige roosters 
 
 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
05 jul   Kees de Wit  
12 jul   André Schippers 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 Oppasrooster 
 Ivm zomervakantie géén oppas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organistenrooster 
05 jul   Martin van der Velde 
12 jul   Martin van der Velde ? 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
05 jul   Jan Lohmeijer 
12 jul   Jan Lohmeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Lectorenrooster 
  05 jul   Gesina Broekema 
  12 jul   Siety Douma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kosterrooster 
05 jul   Harko Bouwkamp 
12 jul   Allanda Martini 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 29 juni !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


