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Voorwoord

Met het verschijnen van de Kerkwijzer voor de maanden juli en augustus
breekt niet alleen de vakantieperiode aan, maar ook de herstart van de
zondagse erediensten op zondag 5 juli aanstaande.

Er zijn voorlopig nog wel wat beperkingen, zoals de anderhalve meter
opstelling, de samenzang en het niet kunnen napraten en koffiedrinken
na de dienst. Ook wordt u verzocht om na de dienst op gepaste afstand
het kerkgebouw en het kerkterrein te verlaten. Dit voelt niet lekker aan,
omdat veel mensen al weer wat losser met de regels omgaan in de
privésfeer.

Wij moeten ons echter als kerkelijke organisatie houden aan de
geldende overheidsregels. We hopen dat deze beperkingen van korte
duur zijn en dat wij vanaf 1 september weer uit volle borst de lofzang ten
gehore kunnen brengen.

Voor de maand september staan een aantal belangrijke data op het
programma. Wij hopen op zondag 13 september een aangepaste
startzondag te houden met in deze dienst de bevestiging van de nieuwe
ambtsdragers. Op maandag 28 september willen wij een gemeentevond
houden, waarop wij de nieuwe kerkenraadssamenstelling voor 2021 en
volgend met u willen bespreken. Ook zullen op deze gemeenteavond de
verkoopvoorwaarden van de Torenkerk, waarover op de vorige
gemeenteavond een besluit is genomen, aan u worden meegedeeld.

Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om tijdens deze
periode van beperking het onderlinge contact te onderhouden.

We mogen met elkaar uitzien naar de eerste eredienst, na biddag voor
gewas en arbeid in maart. Hopelijk kunnen wij dan, met inachtneming
van de anderhalve meter, met veel mensen aanwezig zijn in goede
gezondheid.

Siebrand Douma (preses)



Activiteitenagenda

06-07 Moderamen

24-08 Inleveren kopy Kerkwijzer september

13-09 Startzondag met bevestiging ambtsdragers

14-09 Moderamen

14-09 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden

21-09 Pastoraat

28-09 Gemeenteavond

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Opgave voor warme maaltijd uiterlijk maandagavond via:
ontmoetenlutjegast@gmail.com

Ilvm de coronamaatregelen is nog niet bekend wanneer er weer gestart
kan worden!!!

Verjaardagen 75+

11 jul  F. Zuidema

26 jul K. Ploeg

12 aug H.L. Smith

14 aug K. Helmus

05 sep A. van der Velde-Nicolai
09 sep B. van der Molen-Bron
10 sep J. van Dellen-Huisma
10 sep W. Dijkstra-de Boer




Inzameling Voedselbank Westerkwartier

Zondag 30 augustus inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren.
Thema voor september: “GROENTEN”

De volgende producten zijn welkom:
Groenten in blik of pot (bij voorkeur blikken, dit is makkelijker in de

opslag)

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.

Mutaties

Overleden:
04-06-2020 Willem Oost, geboren 04-05-1934

Ingekomen:
Met belijdenisattestatie van de Protestantse Gemeente te Drachten:

Frits Gerard Nijp en zijn echtgenote Rinske Nijp-de Jong. Hun adres is:
Hilmahuisterweg 3

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

e Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
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Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order
vervallen de gezellige
zondagen op de
Boyemaheerd,
Stationsweg 1

ZORGBOERDERIJ BOYEMAHEERD
Stationsweg 1 - 9866 AG Lutjegast - 0594-613087

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een
bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken?
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

van de

Kerkeljjk

werker

Vertrouwen dat ‘meegaat’
‘Een mens kan niet zonder God’ las ik ergens. Dat is een mooie zin. |k
ken veel mensen waar deze uitspraak voor opgaat (inclusief mezelf).
Daar zijn allerlei aardige uitdrukkingen bij bedacht, bijvoorbeeld iets als
‘Ik heb nooit niets met God’, of ‘De mens is ongeneeslijk religieus’.
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Of iedereen dit zo beleeft, dat vraag ik me af. Maar misschien geldt voor
mensen die geloof in God hebben afgezworen wel de uitspraak van de
Engelse schrijver Chesterton.

Hij schreef: ‘Wanneer mensen ophouden in God te geloven, dan gaan
ze niet in niets geloven, maar in alles.’

Ik denk dat Chesterton bedoelde dat er voor het vertrouwen in God dan
iets anders in de plaats komt, bijvoorbeeld: vertrouwen op geld of op
gezondheid en fitheid, of op macht of nog wat anders. Misschien wel
vertrouwen op de regels van boeddhisme of andere oosterse wijsheden.
Waar het mij om gaat is dat mensen houvast nodig hebben, de mens is
blijkbaar aangelegd op vertrouwen. En hij of zij wordt ongelukkig als
vertrouwen niet mogelijk is of beschaamd wordt.

Vertrouwen op God is volgens mij een verrijking voor de mens. En het
lijkt me een zegen, als de mens dit vertrouwen, dit geloof kan vinden.
In een dienst, aan het begin ervan, spreken we meestal ons vertrouwen
uit in God (Onze hulp ...). Dat gebeurt ook wel eens met woorden als:
‘Hij is voor ons Basis en Bron’, of ‘Hij is een vloer onder ons bestaan’,
een geestelijke soort van levensbehoefte.

Het mooie is: net als met ademen, ook het geloven kan (bijna) overal.
En je wordt er beter van. Daarbij geldt: of we nu deze zomer thuis blijven
of er op uit trekken: God is er. Hij blijft bij ons, Hij gaat met ons mee.
Het is vertrouwen dat meegaat (in een dubbele betekenis).

Pastor Ate Klomp




In Memoriam: Willem Oost

Op 4 juni 2020 overleed Willem Oost.

In het seizoen van groei en bloei in de natuur, waar hij zo van hield,
bleek zijn lichaam niet langer bestand tegen ‘de klimmende jaren’.

Hij hield van het leven, van zijn gezin, van de mensen om hem heen.
Maar ook hij wist ‘eens zal het gebeuren’ zoals verwoord in een gedicht
gelezen in de afscheidsdienst. Een afscheid in stijl, in zijn eigen
achtertuin, tussen de bloemen, de vogels en de bomen.

Willem Oost werd geboren in Grijpskerk in 1934, aan de
Westerhornerweg, dichtbij Lutjegast. Later verhuisde het gezin en
woonde in de Mieden.

Vader Oost was keuterboer en werkte af en toe bij de rijke boeren wat
bij om het karige gezinsinkomen aan te vullen. Zijn moeder was thuis,
zoals in die tijd de gewoonte was.

Als kind was hij al graag buiten.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit rapporten van de lagere school: hij was vooral
in de wintermaanden in de klas aanwezig. In de zomermaanden was er
veel te doen op het land, dan was er geen tijd voor school. En op die
manier droeg hij ook nog wat bij aan het gezinsinkomen.

Na zijn schooltijd bleef hij eerst nog bij de boeren werken, later kwam hij
in een steenfabriek terecht en was ongeveer 7 jaar werkzaam als lasser
op een scheepswerf.

Waar nodig haalde hij vakgerichte diploma’s. Uiteindelijk werkte hij bij
de suikerfabriek in Hoogkerk.

Hij was al over de dertig toen hij Trees Hooiveld ontmoette en dat
betekende dat hij geen vrijgezel zou blijven, zoals hij zelf wel eens
gedacht had. Samen kregen ze vijf kinderen: Anne, Annemiek, Ettina,
Jouktje en Hendi.

Na zijn pensionering deed hij allerlei vrijwilligerswerk voor IVN en
Staatsbosbeheer. Hij bleek eens te meer een natuurmens te zijn en trad
ook op als gids in het landschap rondom Lutjegast.

Willem had nagedacht over zijn afscheid, hij had een aantal liederen
uitgekozen die hij mooi vond. Liederen die iets uitdrukken van zijn geloof
en vertrouwen.

‘De Heer is mijn herder’, was het zinnetje waarin voor hem alles
samenkwam. Het was zijn levensmotto, als het ware zijn
geloofsbelijdenis.

In de dienst hebben we stil gestaan bij Psalm 23. Net als de dichter van
deze psalm vond ook Willem dat de Heer hem nabij was, zeker ook in
moeilijke dagen, zoals in de laatste periode van zijn leven. Juist in de
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grootste moeilijkheden werd houvast ervaren. Het geloof, het
vertrouwen op God bood houvast en grond onder de voeten.
God is dichtbij. Dat is de ervaring in ‘De Heer is mijn herder’.

Terugkijkend op zijn leven durfde hij wel te zeggen dat hij een voltooid
leven had. Niet in de zin dat hij niet liever verder zou willen, maar nu het
einde in zicht was stelde hij vast: ‘Ik heb een mooi en goed leven gehad.’
De laatste week bracht voor Willem nog minstens twee hoogtepunten.
Pinkstermaandag 1 juni, een dag waar hij erg naar uitgekeken heeft. De
dag dat de hele familie bij elkaar was, dat hij de kleinkinderen ook weer
zag. Hij leefde al op als hij er alleen maar aan dacht.

En als tweede: Het saluut door de leden van de Bazuin voor erelid
Willem Oost, op woensdagavond 3 juni. Spelend voor hem, voor zijn
raam. Hij vond het prachtig. Een mooi afscheid.

Op donderdag 4 juni, vroeg in de middag is hij overleden.

Op de rouwkaart staat: ‘De held en strijder, de natuurman, mag
wandelen aan de hand van God.’

Willem Oost is op 10 juni begraven op de Algemene begraafplaats in
Lutjegast.

Ate Klomp

Bedankt

Lieve lieve mensen,

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het meeleven,
voor en na het overlijden van onze lieve kleinzoon, oom-, tantezegger
en neef Auke van der Plaats. Het heeft ons zeer goed gedaan.

Fam. K. van Dellen

Beste mensen,

Een borstkanker operatie en 15 bestralingen achter de rug: best
spannend in de coronatijd. We zijn dankbaar dat het inmiddels weer zo
goed met mij gaat ,alleen snel moe. Maar wat hebben jullie goed aan
ons gedacht d.m.v. de vele kaarten, bloemen, telefoontjes ja zelfs
asperges werden bij ons gebracht. Ook namens mijn man vriendelijk
bedankt voor alle aandacht en meeleven.

Groeten Cora en Anne Eilander



Hallo jongens en meisjes 4-12 jaar

Klein geluk!

Geluk klinkt soms zo groot en belangrijk. Maar wist je dat geluk niet iets
groots hoeft te zijn? Het kan gewoon in een klein hoekje zitten! En wist
je dat je kunt leren om ook het kleine geluk te zien? Zoals iemand die
van je houdt. lemand die aan je denkt of voor je bidt. Een mooie bloem.
Een vogel die een lied fluit. Zulke kleine dingen maken je wereld mooier.
En wat alles nog mooier maakt, is dat je mag weten dat God voor jou
zorgt. In de Bijbel kun je lezen hoe Jezus vertelt over groot en klein
geluk. En over hoe jij geluk door kunt geven aan andere mensen.

Dit staat geschreven in een klein boekje wat

‘Klein geluk’ heet. De bestelling van dit boekje

is onderweg en zal binnenkort bij jullie thuis

worden gebracht.

Wij hopen dat jullie tijdens de zomervakantie

met dit boekje veel dingen ontdekken waar je
v gelukkig van wordt. Veel plezier ermee en we

horen na de vakantie graag wat jullie hebben ontdekt.

We wensen jullie een hele fijne vakantie en zien jullie graag weer tijdens

de kindernevendienst op zondag 16 augustus.

Namens leiding kindernevendienst, Jitske van der Veen

Overstapdienst 21 juni

Zondag 21 juni hebben we in
kleine groep de
overstapdienst gevierd.
Michiel Nijenhuis en lise
Schippers waren dit jaar de
twee overstappers. Zij, en
ook hun leeftijdsgenoten gaan na de zomer vakantie naar het voortgezet
onderwijs en beginnen aan een nieuwe fase in hun leven.
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Een fase met veel veranderingen en dat kan best spannend zijn. We
hopen en bidden dat ze zich in elke situatie mogen herinneren dat ze
waardevol zijn omdat God van hen houdt.

Deze dienst is opgenomen en op moment van schrijven wordt er
gewerkt aan de montage hiervan. Voor alle ouders en overige
gemeenteleden binnenkort te zien via de website van PKN Lutjegast. Bij
deze van harte uitgenodigd om te zijner tijd te gaan kijken.

Leiding kindernevendienst

Loflied

Op 5 juli start de kerk van Lutjegast weer met kerkdiensten waarbij
gemeenteleden welkom zijn. Zoals we weten zijn die diensten voorlopig
nog niet zoals we gewend waren. Met stoelen in een 172 meter opstelling
en het niet samen mogen zingen zal de invloed van het Coronavirus
goed te merken zijn. Vooral dat zingen, daar zijn we aan gehecht.

Ik vond een lied van ds. Hans Mudde waarin onder andere het belang
van de lofzang verwoord wordt.

Ook geschikt om thuis te lezen en te zingen. Dat kan op de melodie van
‘Grote God, wij loven U’.

10p de wijze van het lied 20p de wijze van het lied

even dit bestaan te boven ondergaan wij grote dingen:
twijfelen wij langer niet Christus zelf aan ons geschiedt
maar al zingend wij geloven en zijn woord komt bij ons binnen
in wie in de hemel woont inniger en dieper dan

en op onze lofzang troont. ons verstand doorgronden kan.

30p de wijze van het lied

zendt de Geest ons heen naar buiten
en zijn ademtocht gebiedt

om aldaar ons aan te sluiten

bij Gods volk dat wereldwijd

zoekt naar zijn gerechtigheid.

Ate Klomp
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Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast
collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 - vel van 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Van de Diaconie:

Collecte zondag 5 juli 2020

Binnenlands Diaconaat - Vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op
de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee
per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieén in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en
informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij
van elkaar kunnen leren.

Verder ondersteunen we diaconieén via de Actie Vakantietas met
rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat
kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

Collecte zondag 16 augustus 2020

Zending - Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld en krijgen ze training
om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen

aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert
de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om

met elkaar te kunnen samenleven.
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Collecte zondag 30 augustus 2020

Werelddiaconaat - Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat
kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren
in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in
Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en
jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk
alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren
leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten
daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de
landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor
jongeren.

Stichting Pikulan

Hieronder een brief van Elzerd en Grietje Zijlstra van Stichting Pikulan.
Niet over onze adoptiekinderen persoonlijk, maar wel over de situatie
in Indonesié en meer specifiek ook over Batu waar onze twee
adoptiekinderen wonen.

Hallo allemaal. Adoptieouders, Diaconieén, Scholen en Bestuur.

Even wat informatie over de corona omstandigheden in ons project in
Batu. Enige tijd terug heeft de stichting Pikulan de besturen van de
projecten in Indonesié extra geld gegeven om de gezinnen van de
adoptie kinderen van voedsel te voorzien. Dit heeft u allemaal kunnen
lezen in de nieuwsbrief van eind mei. Toen het bestuur in Batu de lijst
met voedsel had besteld half mei, kwam er voor Batu en omgeving een
complete Lock-down. Men is nu nog steeds aan huis gekluisterd, 3
keer per week mogen ze naar buiten om boodschappen te halen enz.
Gelukkig vorige week maandag was het zover, dat het

voedsel mocht worden opgehaald en diezelfde dag heeft het bestuur
er pakketten van gemaakt en vorige week dinsdag en woensdag is
alles uitgedeeld. Alle ouders mochten in kleine groepen (maximaal 3
)bij het gebouw komen en de pakketten ophalen.

Maar doordat er eind vorige week internet problemen waren in Batu
kon men mij niets toe sturen. Gisteren heb ik de foto’s gekregen en er
een collage van gemaakt. Hierop zijn de voedsel pakketten links onder
goed te zien. Ook een foto van wat er in het pakket zit. En verder
spreken de foto’s voor zich. De enveloppen die de ouders bij zich
hebben, daarin zit het schoolgeld, voor de maanden mei en juni. Ook
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al gaan de kinderen niet naar school, wel moet het schoolgeld worden
betaald. De kinderen willen heel graag de activiteiten van ons project
weer gaan bezoeken, aldus mevr. Theedens

Wij hebben begrepen dat de meeste kinderen over zijn en een aantal
is klaar met de studie. Maar om van alle kinderen de gegevens bij het
bestuur van ons project te krijgen gaat wat moeilijker nu door dat men
zich niet vrij kan bewegen. Zodra wij als promotors er meer over horen,
krijgt u daar van ons bericht van.

Officieel begint het nieuwe school jaar daar al op 15 juli a.s. maar door
deze omstandigheden kan het nu best iets later worden. Hier bij ons
mogen wij langzamerhand steeds meer dingen doen. Maar in Oost
Java waar ook Batu ligt zit alles nog op slot. Daar krijgen steeds meer
mensen corona op dit moment aldus mevr. Theedens vandaag.

Hoe het de komende tijd ook zal gaan is onzeker, maar vandaag
mochten wij tijdens het skype contact samen met mevrouw Theedens
en haar dochter Anneke, ons gesprek met gevouwen handen
afsluiten. Wij allen weten ons gedragen door het gebed.

Met de vriendelijke groeten, Elzerd en Grietje Zijlstra

Besteding geld adoptiefonds- Bibliotheek Batu

Verder wilden we vanuit de diaconie nog melden dat het bedrag dat
over was van de opbrengst voor het adoptiefonds 2019, na betaling
van de vaste bijdrage voor onze twee adoptiekinderen, naar een
speciaal project van Pikulan is gegaan. In overleg met Elzerd Zijlstra is
het geld geschonken aan het bibliotheekproject op Batu. In de
bibliotheek kunnen boeken, waaronder veel christelijke boeken,
worden geleend door de bewoners van Batu. Wij vonden dit een goed
doel om de opbrengst aan te besteden. Naast het educatieve effect
van boeken lezen kan via de bibliotheek ook het Christendom worden
verspreid en gevoed.

Rondgang adoptiefonds 2020

Bij deze Kerkwijzer vind u een envelop voor het adoptiefonds voor
2020. Wij vragen u te geven voor de bijdrage die wij betalen voor onze
adoptiekinderen in Batu. Indien er dan nog geld over, zal dit weer aan
een project van Stichting Pikulan worden geschonken.
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Tenslotte hier nog de foto’s van Batu die door Elzerd en Grietje naar
ons zijn gestuurd over de corona-situatie in Indonesié en het verdelen
van de voedselpakketten.
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Kerkdiensten

Zondag 5 juli 2020

K 9.30 de heer P. Plantinga,
Lutjegast

Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: diaconaat

Zondag 12 juli 2020

K 9.30 de heer J.J. Hoefnagel,
Sneek

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: kerk

Zondag 19 juli 2020

K 11.00 ds. W. Feenstra,
Oldekerk

Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: diaconie

Zondag 26 juli 2020

K 9.30 de heer W. Sikkema,
Apeldoorn

Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: kerk

Zondag 2 aug 2020

K 9.30 drs. H.J. van der Wal,
Groningen

Ouderling van dienst: G. of. D.
van der Heide

Collecte: diaconie

Zondag 9 aug 2020

K 9.30 ds. A. Landman,
Grijpskerk

Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: kerk

Zondag 16 augustus 2020

K 11.00 dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

KND 1t/m 8

Ouderling van dienst: G. Broekema
Collecte: zending (Rwanda)
Deurcollecte voor bloemen in de
kerk

Zondag 23 augustus 2020

K 9.30 ds. C. de Poel, Drachten
KND 1t/m 8

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: kerk

Zondag 30 augustus 2020

K 9.30 ds. A.J. van der Wiel,
Leeuwarden

KND 1t/m 8

Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Werelddiaconaat (Ghana)

Zondag 6 september 2020

K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten

KND 1t/m 8

Ouderling van dienst: G. Broekema
Collecte: diaconie

NB: 2¢ collecte is altijd voor het fonds
gebouwen

*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere diensten

16



Uitzendingen Omroep Zulthe

Geen uitzendingen bekend

Lekker bakkie koffiel

Wat mooi dat we na de dienst de gelegenheid hebben om met elkaar na
te praten over de dienst. Dat we dat kunnen doen onder het genot van
een lekker bakkie koffie, thee of fris.

Dank ook aan de vrijwilligers die zich hier voor inzetten en soms zelf een
eigen “baksel” presenteren aan de “gasten” Dit wordt ons “gratis”
aangeboden door de kerk/vrijwilligers.

Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage doen
in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat. De
opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het koffiedrinken.

Lolke van der Veen

Koffiedrinken

Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken
voor de dienst.

Koffierooster Py 4
» (0 o
In verband met de coronamaatregelen is er
voorlopig geen koffiedrinken na de dienst ]
k 4
S
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Overige roosters
aan scriba en beamerteam

Ruilbeurten graag doorgeven ]

Kerkautorooster

05 jul Kees de Wit

12 jul André Schippers
19 jul Tjeerd Hoekstra
26 jul Herman Smith

02 aug Henk Pera

09 aug Peter Klaver

16 aug Lolke van der Veen
23 aug Wim Broekema

30 aug Hielke Faber

06 sep Jan Notebomer

Oppasrooster
16 aug Baukje en Wiesje
o © 23 aug Gerdine en Noa
. | 30 aug nog niet bekend
06 sep Hanne en Evelien

Organistenrooster

Tijdelijk wordt er in de erediensten
niet gezongen

Organist Martin van der Velde is tot
eind augustus beschikbaar als
organist
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Beamerrooster

05 jul Jan Lohmeijer
12 jul Jan Lohmeijer
19 jul Jan Lohmeijer
26 jul Jan Lohmeijer

02 aug Jan Lohmeijer

09 aug Jan Lohmeijer

16 aug Jan Lohmeijer

23 aug Anneke Plantinga

30 aug Lammert Jan Broekema
06 sep Wim Broekema

X vy Lectorenrooster
- A 05 jul Gesina Broekema
E 12jul Pop Poelman
| == 19 jul Betty Schippers
— 3\ 26 jul Siety Douma
— - 02 aug Wim Broekema

: 4 09 aug Janna van Dellen
16 aug Grietje Pera

23 aug Janny Poelman
30 aug Dicky Klaver

06 sep Dirk Notebomer

Kosterrooster

05 jul Harko Bouwkamp
12 jul Allanda Martini
19 jul Jan Klaver

26 jul Wim Broekema

02 aug Ruurd Horenga
09 aug Jakob Jongsma
16 aug Hein Wijbenga
23 aug Jochum de Vries
30 aug Harko Bouwkamp
06 sep Jan Klaver
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-33633417
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake  tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie K. de Wit tel 06-41315750
Diaconie

Voorzitter K. de Wit tel 06-41315750
Penningmeester A. Martini-Oldenburger

Secretaris J. Tuinstra-Kooi

Diaken Kerk in Aktie K. de Wit

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 24 augusgus !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door
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