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Voorwoord 
 
Deze bijzondere gecombineerde editie van Kerkwijzer en Startkrant 
wordt door verschillende mensen voorzien van informatie, op een 
moment dat wij onze derde hittegolf meemaken in de zomer van 2019. 
Toch merken we al dat het ’s avonds weer eerder donker wordt en dat 
we aan het begin staan van een nieuw seizoen in het kerkelijk jaar. Na 
de startweek gaan de club en catechesebijeenkomsten weer beginnen, 
net zoals de vele gesprek- en activiteitengroepen die u in het 
startkrantgedeelte aantreft. 
Wij hopen dat veel mensen, zowel van uit als van buiten onze gemeente, 
deel gaan nemen aan de vele mogelijkheden van ontmoeting met 
elkaar, die in de startkrant aan ons worden geboden. 
 
Want daar gaat het toch eigenlijk om in ons leven, dat wij oog hebben 
voor onze naaste veraf en dichtbij en dat wij geen onderscheid maken 
of die naaste nu wel of geen lid  van onze kerk is. 
Natuurlijk is het wel eens een strijd om de goede dingen te doen, want 
wij strijden vaak alleen voor onszelf, voor onze eigen eer. 
In gezang 469 schrijft Guido Gezelle dat het leven niet enkel vreugde is 
alhier. 
Het leven is soms een strijd, gevoerd op meerdere fronten. Voor 
sommige mensen is het wel eens een grote worsteling om het hoofd 
boven water te houden en staande te blijven. 
Ook Christus heeft dat ervaren toen hij streed, niet voor eigenbelang, 
maar voor ons belang. 
En wat vraagt Hij van ons? Hij vraagt niets in ruil voor zijn genade, maar 
doet wel een beroep op ons allen om barmhartigheid te tonen.  
Het leven is: de kruisbanier tot in Gods handen dragen. 
 
Siebrand Douma 
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Activiteitenagenda 
 
08-09  Doopdienst 
09-09  Gemeenteavond inzake Torenkerk 
10-09  Moderamen 
15-09  Struuntochtdienst 
16-09  Pastoraat 
22-09  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
23-09  Gespreksochtend o.l.v. Ate Klomp 
23-09  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
23-09  Inleveren kopy Kerkwijzer oktober 
28-09  Oriënteringsrit voor automobilisten 
29-09  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
29-09  Startzondag 
30-09  Creatieve avond 
03-10  Presentatie over communiceren 
07-10  Gespreksavond voor ouders met jonge kinderen 
15-10  Moderamen 
26-10  Gospelmusical 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
Uitnodiging 
 
Onderwerp: Vervolgstappen inzake Torenkerk 
 
In februari is dit onderwerp op de gemeenteavond besproken. Naar 
aanleiding daarvan zijn er gesprekken geweest. 
De uitkomst van deze gesprekken willen wij (kerkenraad en commissie 
kerkrentmeesters) met u als gemeente delen en bespreken. 
 
Wanneer: maandag 9 september 
Waar:  De Kandelaar 
Aanvang: 20.00 uur 
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Verjaardagen 70+ 
 
05 sep 1939 A. van der Velde-Nicolai 
09 sep 1946 B. van der Molen-Bron 
10 sep 1944 J. van Dellen-Huisma 
10 sep 1945 W. Dijkstra-de Boer 
14 sep 1932 E.Z. Venema-Hazenberg 
16 sep 1946 R. Terpstra 
19 sep 1939 S. Renkema-Poortinga 
22 sep 1943 D. Algra 
27 sep 1928 L. Veenstra-Kielstra 
27 sep 1932 R.S. Huistra 
27 sep 1942 F. van Koten-de Vries 
07 okt 1943 A. van der Molen (Abel) 
 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 29 september inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor augustus: “GROENTEN VOOR ELKE DAG” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
groenten in blik (groot en klein) 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
Mutaties 
 
Vertrokken: 
René Vroom, met doopattestatie naar de protestantse gemeente te 
Oldekerk/Niekerk/Faan 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
Op 22 september, 20 oktober en 
17 november 2019 zijn er weer 
gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd, Stationsweg 1. 
 
 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder 

het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Onderweg 
 
Nog nooit heb ik de beroemde Struuntocht meegemaakt. Maar dat 
gaat deze maand september, zo is de bedoeling, veranderen. Zo lang 
ik in Lutjegast werk (sinds voorjaar 2016) hebben mensen mij al vaak 
over deze tocht verteld. En hun verhalen hebben mij best wel 
nieuwsgierig gemaakt.  
Een tocht van en naar Lutjegast, dat kan bijna niet mooier. Allemaal 
mensen onderweg naar hun doel voor deze dag. Een tocht langs deels 
bekende maar ook onbekende plekken. Verrassingen dus ook. En wat 
er onderweg allemaal niet aan activiteiten te zien is! Vermaak en 
vertier en vast ook bezinning, zodat deelnemers en voorbijgangers aan 
het denken gezet worden. Ik zie er naar uit om het nu eens echt mee 
te maken! Al is het maar als toeschouwer. 

 
Zo’n tocht, dat heeft wel wat, spreekt tot de verbeelding. En niet alleen 
deze tocht. 
De tocht of de reis is vaak gebruikt als een beeld van het leven van 
ieder mens.  
Ieder mens is onderweg op zijn of haar eigen route. Je reis is ooit 
begonnen en zal ook ergens weer tot een einde komen. En onderweg 
kom je allerlei mensen en situaties tegen. Soms loop je een tijdje 
samen met andere mensen. Als het goed is zijn er ook mensen die ‘bij 
je horen’ en waar je op kunt terugvallen. Zoals je ook in de Struuntocht 
mogelijk een poos met één of meer anderen loopt en misschien ook 
wel eens een stukje alleen. 
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In dit verband vind ik het wel mooi dat de christenen al vanaf het eerste 
begin ‘mensen van de Weg’ genoemd werden. Ook mensen die 
onderweg waren dus. Zij volgden de Weg van Jezus Christus. Zijn 
voorbeeld en zijn vertrouwen op God de Vader, dat was en is de 
wegwijzer in het leven. In de Bijbel staat het prachtige verhaal over 
twee volgelingen van Jezus die zich verslagen en verlaten voelen door 
de dood van Hem die het belangrijkste in hun leven was, Jezus zelf. 
En toen ze zo druk in gesprek waren over wat er allemaal gebeurd was 
en wat hen zo bezighield, toen was er op zeker moment een derde bij 
hen aanwezig die inzicht gaf in wat er gebeurd was en hen liet zien dat 
ze niet alleen hun weg door het leven gingen. Een metgezel waarvan 
ze pas na verloop van tijd begrepen dat het Jezus was (Lucas 24). 
Zo kunnen we nog steeds, ook in onze tijd, ervaren dat soms zo maar 
onverwacht Jezus merkbaar in je leven aanwezig is. Een bijzondere 
metgezel. 
 
Ate Klomp 
 
 
 
Gespreksochtend 

Op maandag 23 september is 
er vanaf 9.45 uur een 
gespreksochtend voor wie 
maar belangstelling heeft. 
Iedereen is welkom. 
Geen zware discussies, wel 
open gesprekken om op een 
eerlijke manier met elkaar van 
gedachten te wisselen. Deze 
eerste keer heb ik niet een 
bepaald thema in gedachten. 

Ik neem wel wat materiaal met gespreksvragen mee, zodat we een 
aanknopingspunt hebben en ook gemakkelijk van onderwerp kunnen 
wisselen. 
U hoeft zich niet op te geven, dat mag natuurlijk wel! 
We beginnen vanaf 9.45 uur in de Kandelaar en hopen op genoeg 
deelnemers en een goed gesprek. 
 
Ate Klomp 
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Verslag kerkenraadsvergadering 
 
Uit de kerkenraadsvergadering dd. 24 juni 2019 
Opening 
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest 
Johannes 16: 12-28, waarin Jezus aan zijn leerlingen vertelt dat Hij 
terug gaat naar Zijn Vader. Maar dat ze niet alleen achter hoeven te 
blijven en alles aan de Vader mogen vragen in Zijn naam. Vervolgens 
een overdenking. 
 
Van Pasen tot Pinksteren 
Het woord Pinksteren betekent de vijftigste, de vijftigste dag na Pasen. 
 
Israël vierde op Pinksteren de wetgeving op de Sinaï. Op de vijftigste 
dag na de bevrijding uit Egypte gaf God aan Israël de Tien Woorden. 
Op de bevrijding volgde het verbond. Zo volgt ook ons Pinksteren op 
Pasen. Wij zijn door Christus bevrijd van schuld en dood en nu geeft 
Christus ons zijn beloften en geboden mee, het evangelie van het 
Koninkrijk. 
Pinksteren  was voor Israël ook een oogstfeest. De weg van Pasen 
naar Pinksteren is ook de weg van het graan, dat sterft, ontkiemt, 
brood wordt en uitgedeeld wordt. 
Zo is ook voor ons Pinksteren een oogstfeest. Het graan is in de aarde 
gevallen en brood geworden. Op Pinksteren wordt het aan allen 
uitgedeeld. 
Het gaat om het verbond en de oogst, om het woord en het brood. 
 
Met Pasen zijn de zaden rijp, 
met Pasen ontkiemt het graan. 
Maar Jezus verliet zijn Koninkrijk 
om weer naar de hemel te gaan. 
 
Met Pinksteren is de eerste oogst, 
de oogst van het eerste graan. 
Wij heffen ons hart tot de Heer omhoog, 
en dat heeft de Geest gedaan. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Vaststelling agenda  
De agenda wordt vastgesteld.  
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Notulen kerkenraadsvergadering 8 april 2019 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.  
Zaken uit de notulen: 
Terugkoppeling gesprek delegatie kerkenraad met leiding 
kindernevendienst 
Positief gesprek gehad. Het kinderaantal daalt en drie leidsters 
stoppen: Greetje Martini, Piety en Paulien Jongsma. De leiding en ook 
de kerkenraad wil haar best doen voor het voortbestaan van de 
kindernevendienst. Op 23 juni zijn ouders, belangstellenden en 
kinderen uitgenodigd om samen naar de nevendienst te gaan. Dit heeft 
erin geresulteerd dat er drie nieuwe leidsters zijn bijgekomen, namelijk 
Inge Buitendam, Enna Bouwkamp en Gerdine Broekema.  
 
Terugkoppeling gesprek met commissie jeugd 
Eveneens positief gesprek gehad met alle clubleiding en de CJV. Twee 
leidsters stoppen; Bertine Douma en Marije Solle. De jeugdleiders 
willen graag met eigen gemeenteleden leiding geven aan de clubs en 
voelen niets voor een jongerenwerker of iets dergelijks. Er worden 
namen doorgegeven die door hen benaderd zullen worden. Het 
organiseren van jeugddiensten ervaart de leiding als last. Men is daar 
in het voortraject avonden mee bezig en de jeugd is niet echt 
gemotiveerd, die wil gewoon gezellig met elkaar kunnen kletsen. 
Afgesproken wordt dat per jaar één jeugddienst wordt gehouden en die 
wordt dan georganiseerd door alle clubs, in februari of begin maart. De 
CJV wil de dienst niet mee organiseren, maar wel zorgen voor koffie 
en thee na de jeugddienst. 
 
Het betekent dat er dit jaar geen jeugddienst wordt gehouden op 17 
november. De commissie bijzondere diensten organiseert nu deze 
dienst in plaats van 6 oktober, dit wordt nu een reguliere dienst die 
geleid zal worden door ds. Landman uit Grijpskerk. 
 
Verslag bezoekmedewerkers/ kerkenraad 8 mei 2019 
Dit verslag is gepubliceerd in Kerkwijzer juni 2019.  
Aandachtspunten: 
Een schrift in de consistorie waarin vermeld wordt wie de bloemen 
krijgt. 
 
De hoogte van de afdracht voor de solidariteitskas zal vermeld worden 
in de mailing actie Kerkbalans. 
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Op de vraag of de leeftijd op de verjaardagskalender (70) verhoogd 
kan worden, heeft het moderamen besloten om m.i.v. 1 januari 2020 
de leeftijd te verhogen naar 75 jaar. Personen van 70-75 jaar die nu op 
de lijst staan blijven echter staan. 
 
Er werd een bloemetje uitgereikt aan de scheidende 
bezoekmedewerkers. Alhoewel van harte gegund, doen we het in 
principe niet weer en houden vast aan het jaren geleden genomen 
besluit, vrijwilligerswerk niet te belonen. 
 
Ingekomen stukken 
Een schrijven van Luinstra Uitgeverij BV met het bericht dat zij 
noodgedwongen het faillissement moeten aanvragen waardoor de 
Groninger Kerkbode niet meer zal verschijnen. Enkele dagen later 
stuurde het redactieteam van de GK een mail dat zij willen proberen 
om de GK in stand te blijven houden daar het altijd een belangrijk 
communicatiemiddel in de provincie is geweest (131 jaar). Zij willen de 
`Stichting Protestantse Kerkbode Groningen` oprichten en daarvoor 
hebben zij `handgeld` nodig. Ze denken aan 100 tot 500 euro per 
gemeente. De redactieleden zijn: Jan L. de Jong, Heleen Maat, Henk 
Pol, Henk Schuur, Kees Steketee, Reinder Tuitman. De kerkenraad 
besluit om € 100 te geven. 
 
Een schrijven van het Dienstencentrum. Maandelijks ontvangen wij het 
blad Woord en Weg gratis, maar men wil wel graag een vrijwillige 
bijdrage. We besluiten om evenals de diaconie € 50 per jaar te geven. 
PS: de bladen Kerkinformatie en Diaconia zijn samengevoegd in 
Woord en Weg. 
 
De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of worden 
voor kennisgeving aangenomen. 
   
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten 
worden besproken 
Pastoraat 
Op 8 september wordt Josefien van der Heide gedoopt. 
   
Kerkrentmeesters 
Tuinonderhoud: 
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Jakob Jongsma is op zoek naar iemand die de tuin rond de Kandelaar 
wil onderhouden. De heg en de struiken zullen binnenkort gesnoeid 
worden door een aantal kerkenraadsleden. De preses is samenroeper. 
 
Ook wordt gemeld dat de struiken bij de pastorie een snoeibeurt nodig 
hebben, ze hangen over het trottoir.  
 
Er is een vlaggenmast geplaatst, zodat we bij bijzondere diensten en 
activiteiten de PKN vlag kunnen laten wapperen en met nationale 
feest- en gedenkdagen het rood-wit-blauw. 
 
Archief Torenkerk: 
Jan Lohmeijer is bezig met het archief van de Torenkerk. Hij maakt het 
verzend- en bewaarklaar voor de Groninger Archieven. Een hele klus. 
  
Financieel: 
De bijdragen komen naar tevredenheid binnen. Ondanks een daling 
van het ledental, blijft de vaste vrijwillige bijdrage op peil. 
 
Diaconie 
Collectanten: 
De voorzitter van de diaconie heeft de kerkautorijders verzocht om 
tevens op te treden als collectant en hier is positief op gereageerd. 
Inmiddels zijn de collectanten “in dienst”. 
 
Adoptiefonds: 
Binnenkort is weer de jaarlijkse actie voor de adoptiekinderen. 
Penningmeester Allanda Martini zal de enveloppen persoonlijk bij de 
bezoekmedewerkers brengen met het verzoek dit voor september 
2019 af te ronden. 
 
Gemeenteopbouw 
Grietje Pera meldt dat de commissie binnenkort een evaluatie heeft en 
dat men daarna weer van start gaat met het nieuwe seizoen. De 
kerkenraad complimenteert de commissie met het mooie gevarieerde 
aanbod van afgelopen seizoen. 
 
Kerkwijzer/kerkbode/website 
De website ziet er mooi uit, maar kan wel iets levendiger. Oproep aan 
allen om actuele informatie door te geven. 
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Algemene verslagen 
Geen bijzonderheden 
 
Commissies/werkgroepen 
Commissie Bijzondere Diensten 
Op 15 september wordt er een Struuntochtdienst gehouden in de 
feesttent op de Torenkamp. Aanvang 14.00 uur. Voorganger is de heer 
Kees Nijenhuis, naar een band wordt nog gezocht. De scriba heeft een 
verzoek van Hanne Plantinga ontvangen als volgt: Hanne gaat volgend 
jaar in de zomervakantie, samen met een vriendin, met World Servants 
naar Nepal om daar een klaslokaal te bouwen. Ze hebben daar geld 
voor nodig en daarom willen ze graag iets komen vertellen in de dienst 
en na afloop van de dienst Brownies en andere lekkernijen verkopen. 
Een oproep daartoe doen zij in Kerkwijzer (uitgave september). 
De kerkenraad vindt het prima dat beide dames iets in de dienst 
komen vertellen, er zal ruimte voor worden gereserveerd. Bovendien 
zal de opbrengst van de collecte aan hen worden overhandigd voor het 
project. 
 
In de Kerstnachtdienst treedt het Lauwers Mannenkoor op. 
 
Dineke Horenga haar termijn is verstreken binnen de commissie, Ilona 
Bakker is toegetreden en neemt haar taken over. 
 
Verbinding 
De werkgroep is bijeen geweest en naar aanleiding van de 
gemeenteavond zijn/worden de volgende acties in gang gezet: 
 
Groepje van mensen in beeld hebben die extra pastorale bezoeken 
willen afleggen. 
Organiseren van gesprek aan de hand van vragen om na te praten 
over de preek met de voorganger. 
Koffiedrinken na de dienst. Vrijwilligers zoeken die dat willen doen.  
Onderzoeken Engelenproject (Alblasserdam) in de adventtijd. 
Onderzoeken of het mogelijk is een groepje jongeren bij elkaar te 
krijgen die af en toe een kerkdienst muzikaal begeleiden. 
 
Bezoekrooster 
Allanda Martini heeft club 1/2 bezocht onder leiding van Bouwiena 
Faber en Jaroenie Eilander. Een grote groep, maar het was heel leuk 
en gezellig. 
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Startweekcommissie 
Coördinator Gesina Broekema heeft het startweekend samen met een 
enthousiast team mensen in de steigers. Alles verloopt naar wens.  
 
Censura Morum 
De preses vraagt of iemand van de aanwezigen bezwaar heeft om op 
1 september het Heilig Avondmaal te vieren. Niemand heeft bezwaar 
en de preses wenst ons allen een gezegende viering. 
 
Sluiting 
Allanda Martini leest een gedicht, daarna sluit de preses de 
vergadering.  
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
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World Servants 

Hallo, 
 
Wij zijn Hanne Plantinga en Yael van der Wal. Wij gaan volgend jaar 
vrijwilligerswerk doen in Nepal. Dit gaan we doen met World Servants. 
We gaan klaslokalen bouwen in een buitenwijk van de hoofdstad 
Kathmandu. In die buitenwijk zijn weinig scholen. En veel kinderen 
moeten ver reizen om naar school te gaan, of worden zelfs naar een 
kostschool gestuurd. Daarom gaan wij hier klaslokalen bouwen zodat ze 
wel makkelijk naar school kunnen. Om dit te doen hebben we natuurlijk 
geld nodig. Wij mogen daarom tijdens de Struuntochtdienst (15 
september) hierover wat vertellen en de collecte gaat naar ons. Wij zijn 
hier heel dankbaar voor! Na de dienst gaan we lekkere dingen voor bij 
de koffie verkopen.  
 
Dus als u ons wilt steunen kunt u ons daarbij helpen. Ook kunt u ons 
hier sponsoren: 
Www.geef.ws/Hanne 
Www.geef.ws/yael 
 
Alle kleine beetjes helpen. 
Wij willen u alvast heel erg bedanken! 
Hanne en Yael 
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Musical 
 
Gospelkoor El Shaddai zingt Messiah de Musical 
Op zaterdagavond 26 oktober 2019  komt gospelkoor El Shaddai 
o.l.v. Leon van Veen met de inspirerende gospelmusical The Messiah 
naar Grootegast.   
 
Deze musical met schitterende Engelstalige gospelsongs, beelden en 
een Nederlandstalige vertelling brengt op een hedendaagse wijze 
Jezus’ leven dichter bij en in muziek, vertelling en beeld tot leven.  
 
We nodigen je van harte uit voor deze bijzondere avond in de Goede 
Herder kerk.  We hopen dat je (opnieuw) geraakt mag worden door het 
verhaal van Jezus.  
Voel je vrij om familie, vrienden en buren ook uit te nodigen. 
 
Kaarten en tijden 
Het programma begint om 20.00 uur (deuren open om 19.30 uur) en 
eindigt rond 22.15 uur. 
 
Kaarten zijn in de voorverkoop € 12,50  
via de Marskramer Grootegast 
via jannekegjaltema@hotmail.com/ mob. 06 10160613 
via www.zingenindekerk.nl  
Bij de ingang € 17,50. 
 
Zie ook de website van de kerk: www.pkn-
grootegastsebaldeburen.nl 
 
El Shaddai 
Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai uit Lopik bestaat uit 65 
enthousiaste koorleden en een eigen gospelband. Speciaal voor de 
musical wordt de band uitgebreid met een strijkkwartet en elektrische 
gitaar. Messiah de Musical is de nieuwe musical van Tore W. Aas, 
bekend van het Oslo Gospel Choir. 
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Meer informatie over de concerttour van gospelkoor El Shaddai op 
www.messiah-de-musical.nl of op  
 
Facebook via https://www.facebook.com/messiahdemusical/. 
 
 

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=yGNt50_OoxA  
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Cursus theologische verdieping 

 
 
 
THEOLOGISCHE VERDIEPING GRONINGEN (TVG) START OP 30 

SEPTEMBER 2019 
MET OPEN COLLEGE SPIRITUALITEIT EN NATUUR 

TVG Groningen start dit najaar met iets nieuws. Kortdurende colleges 
voor ieder, die geïnteresseerd is in religie en spiritualiteit. Dit najaar 
starten we deze Open Colleges met Spiritualiteit en natuur, gegeven 
door onze docent spiritualiteit en dogmatiek Just van Es, predikant in 
Huizinge en godsdienstfilosoof. Een korte inhoud van de cursus: 
Spiritualiteit en natuur. 
 
Het Westerse Christendom is een rijke traditie. Tegelijk worden we ons 
er steeds meer van bewust dat zij ook grote beperkingen heeft. Een 
daarvan is  dat de natuur er nogal bekaaid van af lijkt te komen. En 
onze verhouding tot de natuur blijkt juist van zo groot belang, voor ons 
milieu, voor onze plek daarin, en voor onze eigen ziel. Maar er waren 
vanaf het allereerste begin ook andere bewegingen die op gang 
werden gebracht door de persoon van Jezus dan de Romeinse stroom 
die zo bepalend is geweest voor onze huidige kerken en theologieën.  
 
Op deze avonden lezen we teksten uit twee andere tradities die 
vandaag weer grote zeggingskracht blijken te hebben voor veel 
mensen binnen en buiten de kerken: de Keltische en de Nestoriaanse. 
De Keltische heeft grote invloed gehad met name in de 
Angelsaksische gebieden en is daar nog steeds een de grond mee 
bepalende laag. De Nestorianen trokken al heel vroeg naar het 
Oosten, gingen de dialoog aan met Oosters denken en werden een 
levende beweging in het oude China.  En in beide speelt de natuur een 
grote rol.  Kunnen zij ons nieuwe inspiratie geven?  
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Data:   maandag  30 september, 14, 28 en 4 november 2019 
Inleider:   ds. Just van Es 
Plaats:   Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6  
Tijd:   van 19.30 – 22.00 uur 
Kosten:  € 40,-- voor de vier avonden (€ 60,-- voor paren). 
 
Inschrijven is mogelijk via de website: www.tvg-groningen.nl of via een 
mail naar  cursusadministratie: administratie@tvg-groningen.nl 
 
Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl 
of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-
422112. 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 100,00. 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
 
Ruim 200 jaar Archief Hervormde Kerk 
 
Een brief in Nederland met deze adressering, kan normaal gesproken 
niet aankomen, zeker niet voor 2 cent. 
Wel nog in dorpjes waar, zoals hier, de postbode een inwoner is, maar 
dat zijn uitzonderingen. 
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Bladzijde uit het oude lidmatenboek 
 
Bijdragen Jan Lohmeijer 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie 
 
Collecte Jeugdwerk Zondag 8 september 2019 
Kliederen in de kerk Op zondag 8 september is de collecte bestemd 
voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 
plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor 
mensen van alle leeftĳden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en 
oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een 
bĳbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, 
creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, 
ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere 
handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal. Steun 
het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op 
NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte JOP september. 
 
Collecte Vredeswerk Zondag 22 september 2019 
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver 
te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een 
grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor 
vluchtelingen en wereldwĳd mensen door conflicten worden verdreven, 
is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De 
Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor 
vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en 
religie heen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van 
deze vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit 
verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een 
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jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting 
Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van 
mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In 
Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw 
Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf 
pĳnlĳk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing 
en gezamenlĳke bedrĳfjes.  
Vrede verbindt over grenzen De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en 
PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, 
maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in 
Colombia vrouwelĳke leiders uit verschillende kerkgenootschappen 
samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In 
Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die 
lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies 
en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale 
organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en 
Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en 
gezamenlĳke bedrĳfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van 
de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over 
op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 
Vredeswerk.  
 
Collecte Kerk & Israël 6 oktober 2019 
Leren door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de 
Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen 
identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met 
het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over 
onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het 
internetproject ‘De Uitdaging’  Worden christen uitgedaagd om lessen 
te leren en de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen 
te bekijken. 
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van 
Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 
ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. 
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte 
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Vrijwilligers gezocht voor stichting Vluchtelingenwerk 
Westerkwartier 
 
Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe (burgerlijke) gemeente 
Westerkwartier een feit. 
In een aanbestedingsprocedure is het Welzijnswerk in de gemeente 
gegund aan De Schans. Aan de Schans is de opdracht gegeven 
allerlei taken van Welzijnswerk op te pakken. Dit geldt voor 
maatschappelijk werk, buurtwerk, sociaal raadsliedenwerk en ook voor 
vluchtelingenwerk. De Schans heeft voor het begeleiden van 
vluchtelingen een onderaannemerschap gesloten met Stichting 
Vluchtelingenwerk. Stichting Vluchtelingenwerk was voorheen al 
werkzaam in de voormalige gemeente Zuidhorn.  
 
Omdat stichting Vluchtelingenwerk nu ook actief is in de voormalige 
gemeente Grootegast, zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die een 
vluchteling wil begeleiden vanaf het moment dat deze een woning in 
onze gemeente krijgt toegewezen tot het moment dat hij/zij zich 
redelijk kan redden in de Nederlandse samenleving.  
 
Stel je eens voor dat je moet vluchten uit je huis, uit je stad en zelfs uit 
je land en dan opeens in een ander land in een samenleving wordt 
geplaatst waarvan je de gebruiken en gewoontes niet kent! Hoe fijn is 
het dan dat er een vriendelijke, betrokken persoon naast je  
gaat staan en je de weg wijst! 
 
Dat is wat je kunt betekenen voor een ander. Dit is heel fijn voor de 
nieuwkomer, maar ook fijn voor jezelf, omdat je erg wordt gewaardeerd 
en iemand je echt nodig heeft. Het is ook goed voor de samenleving 
als nieuwkomers zo snel mogelijk integreren en bekend worden met 
onze taal en cultuur. 
 
Lijkt het je wat om vrijwilliger te worden bij Vluchtelingenwerk, dan kun 
je contact opnemen met de coördinator van Vluchtelingenwerk in het 
deelgebied Grootegast/Marum Dragoslav Milkovic op telefoonnummer: 
06-10967291 of per mail  dmilkovic@vluchtelingenwerk.nl. 
 
Als je meer vragen hebt, voordat je je wilt aanmelden, mag je ook 
contact met mij (Johanna Tuinstra) opnemen. Ik kan de vragen 
mogelijk beantwoorden of je vragen doorspreken met Dragoslav. Je 
kunt mij bereiken op 06-83546450 (bellen of appen). 
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Laat je hart spreken voor onze nieuwe landgenoten!! 
 
Namens de Diaconie, 
Johanna Tuinstra 
 
 
 
Levenseinde 

 
Emeritusdominee Piet Schelling 
heeft een boek geschreven over 
hoe hij aan het nadenken is 
gegaan over zijn levenseinde. 
Hij is begin 70, kerngezond en 
geniet van het leven, maar eens 
vroeger of later, is het ‘tijd’. En 
dat geldt voor ons allemaal. 

Het is een mooi geheel geworden dit boek, niet zwaar of droevig. Op 
zijn eigen toegankelijke manier neemt de schrijver  je mee in zijn 
gedachten en gevoelens. 
Nadenken over je eigen dood, waarom zou je dat doen? 
Eén antwoord is: 
De mooie en misschien ook wel verrassende ontdekking van Schelling 
dat het nadenken over je eigen levenseinde er toe leidt dat je met meer 
aandacht en waardering het leven dat je leeft ervaart en bekijkt. Dat 
verklaart ook de titel van het boek: ‘Denkend aan de dood kom ik tot 
leven’. 
Want je gaat automatisch denken over je leven, over je plannen en 
vooral over de mensen die je lief zijn. Wat mij bijvoorbeeld erg 
aansprak was de gedachte om een brief te schrijven aan je kind(eren) 
en aan je partner, waarin je kunt uitdrukken wat in de relatie waardevol 
voor je is geweest. Zoals vader Jacob bij zijn levenseinde een zegen 
uitsprak over elk van zijn kinderen, zo zou je aan diegenen die je 
dierbaar zijn ‘goede woorden’ kunnen meegeven. 
Of die brief dan bewaard wordt tot het zo ver is, of al bij leven wordt 
gestuurd, dat valt te bekijken. 
 

Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. (psalm 90:12) 

Ate Klomp 
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Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden 
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio 
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending 
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen 
ook in de middag klaar te maken voor uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien 
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
 
Het uitzendschema kunt u vinden op: 
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/ 
2019/04/uitzeningschema-kerken-vanaf-7-april-2019-1.pdf 
 
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
Het uitzendschema voor de komende tijd: 
08 sep  Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) Leek 
15 sep  Protestantse gemeente Aduard 
22 sep  Hervormde gemeente Opende/Kornhorn 
29 sep  Hervormde gemeente Dorkwerd 
06 okt   
13 okt   
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Roosters 
 
 
 
Kerkautorooster 
08 sep  Herman Smith 
15 sep  Henk Pera 
22 sep  Peter Klaver 
29 sep  Lolke van der Veen 
06 okt  Wim Broekema 
13 okt  Hielke Faber 
 
 
 
 

 
Oppasrooster 

     08 sep  Gerdine en Ilona M 
     15 sep  Baukje en Sanne 
     22 sep  Enna en Ilona B 
     29 sep  Kom in de Kring 
     06 okt  Hanne en Evelien 
     13 okt  Gerdine en Ilona M 

 
 

 
 
 
Organistenrooster 
08 sep Martin van der Velde 
15 sep Combo 
22 sep Jan Dirk Kiestra, Visvliet 
29 sep  Dirk-Jan en Rianne Apoll-Helmus 
29 sep Martin van der Velde 
06 okt Martin van der Velde 
13 okt  Piet Dijkstra 
  
 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
08 sep  Anneke Plantinga 
15 sep  Lammert Jan Broekema  
22 sep  Jan Lohmeijer 
29 sep  Diane Ruiter 
06 okt  Siety Douma 
13 okt  Gerdine Broekema 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 

    08 sep  Pop Poelman 
    15 sep  Wim Broekema 
    22 sep  Janna van Dellen 
    29 sep  Grietje Pera 
    06 okt  Janny Poelman 
    13 okt  Dicky Klaver 
 

 
 
 
 
 
Kosterrooster 
08 sep  Ruurd Horenga 
15 sep  Jakob Jongsma 
22 sep  Jochum de Vries 
29 sep  Allanda Martini 
06 okt  Jan Klaver 
13 okt  Wim Broekema 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 8 september 2019 
Doopdienst 
K 10.00  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: eigen jeugdwerk 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 15 september 2019 
Struuntochtdienst 
Tent 14.00  Kees Nijenhuis 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: zending (World Servants) 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 22 september 2019 
K 9.30  ds. A.J. van der Wiel, 
Leeuwarden 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: vredeswerk 
Deurcollecte: bloemen in de kerk 
 
 
Zondag 29 september 2019 
Startdienst 
K 10.30  ds. M. Mink, Leeuwarden 
Kom in de Kring en 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: kerk 
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie/thee 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
 
 
 

 
Zondag 6 oktober 2019 
K 9.30  ds. A. Landman, 
Grijpskerk 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: kerk en Israël 
 
 
Zondag 13 oktober 2019 
K 9.30  kand. drs. H.J. van der 
Wal, Groningen 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. 
Broekema 
Collecte: werelddiakonaat 
Deurcollecte: Nederlands 
Bijbelgenootschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
*KND= kindernevendienst 
 
NB: 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 23 september !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
 


