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Voorwoord 
 

Gemeenteopbouw. 
 
Op zondag 24 september ging mw. R. de Vries-Martini voor in onze 
ochtenddienst, waarin zij sprak over de wederopbouw van het huis 
voor onze God.                                                 
Zoals zo vaak zit er in de verkondiging een dubbele betekenis. 
 
Bij het bouwen van een tastbaar gebouw is het resultaat zichtbaar en 
voelbaar. 
Bij het bouwen  aan de gemeente is het niet direct af te meten aan het 
aantal bezoekers wat op de zondagse bijeenkomst afkomt. Wel kan 
het zo zijn dat de onderlinge verbondenheid nu juist sterker is, dan in 
de voorafgaande decennia toen alles nog zo vanzelfsprekend was. 
 
Velen van ons zien dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat onze 
kinderen en kleinkinderen ook naar de kerk gaan en/of deelnemen aan 
de kerkelijke gemeenschap. Hoe gaan wij daar nu mee om in het 
gesprek met elkaar. 
In het ouderlingenblad van september stond het volgende verhaal. 
Wanneer de grote rabbi Baal Sjem Tov voor de moeilijke taak stond 
om het volk te redden, placht hij op een bepaalde plek in het woud te 
gaan mediteren. Hij stak daar een vuur aan en sprak een gebed uit. En 
wat hij van plan was te volbrengen werd volbracht. 
 
Toen een generatie later de Maggid van Mesertis voor diezelfde taak 
kwam te staan, ging hij naar diezelfde plek in het woud en zei daar: we 
kunnen het vuur niet meer doen ontbranden, maar het gebed kunnen 
we nog bidden. En wat hij van plan was te volbrengen, werd volbracht. 
Weer een generatie later had rabbi Mosje Leib eenzelfde taak te 
volbrengen. Ook hij ging naar het woud, en sprak: het vuur kunnen we 
niet meer doen ontbranden, en het gebed dat we moeten zeggen, 
kennen we niet, maar de plaats in het woud waar alles gebeurd is 
weten we nog wel. Dat moet voldoende zijn. En het was voldoende. 
 
Maar toen er weer een generatie voorbij was en rabbi Israël Risjin 
opgeroepen werd om de zelfde taak te volbrengen, ging hij op zijn 
zetel zitten en sprak tot God: we kunnen het vuur niet meer doen 
ontbranden, we kennen het gebed niet meer, we weten zelfs de plek in 
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het woud niet meer, maar we kunnen wel het verhaal vertellen van hoe 
het gedaan werd. Dat moet voldoende zijn. En zo was het. 
Wat vanzelfsprekend was voor vorige generaties is het voor ons niet 
meer. Veel is weg, veranderd. Maar het verhaal is nog steeds gaande 
over geloof, hoop en liefde. Maar ook over onze onzekerheid en twijfel. 
Het is vooral eerlijker om met elkaar te spreken over onze twijfels en 
zorgen over de toekomst. 
Wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. 
 
Siebrand Douma. 
 

 

 

Activiteitenagenda 
 
10-10  Thema-avond “Balans in je leven” Werkgroep De Verbinding 
14-10  Training kinder- jeugd- en tienerwerk 
16-10  Haken en kaartjes maken 
22-10  Gezellige zondag Boyemaheerd 
23-10  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
23-10  Inleveren kopy Kerkwijzer november 
29-10  Kom in de Kring 
29-10  Koffiedrinken 
29-10  Inzameling voedselbank 
01-11  Dankdag 
06-11  Gemeenteavond najaar 
12-11  Viering Heilig Avondmaal 
19-11  Jeugddienst met/door club 2/4 
19-11  Gezellige zondag Boyemaheerd 
26-11  Laatste zondag kerkelijk jaar 
27-11  Haken en kaartjes maken 
28-11  Avond voor jonge ouders 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Mutaties 
 
Overleden: 
Jacob Blom, 1 september 2017 op de leeftijd van 89 jaar 
Jan Stokroos, 5 september 2017 op de leeftijd van 67 jaar 
 
Gedoopt: 
Gerjo Bouwkamp op 3 september 2017 
Alieke Bouwkamp op 3 september 2017 
 
Ingekomen met belijdenisattestatie:  
Corina Berkhout, de Wieren 53 
Meint Albert van der Naald, Rikkerdaweg 14 
Johanna van der Naald-Löhr, Rikkerdaweg 14 
 
Ingekomen met met doopattestatie:  
Krista Janssen, de Wieren 53 
Matthijs Janssen, de Wieren 53 
Teake Anne Struiksma, Rikkerdaweg 16 
Davey Bert van der Veen, Heemskerkstraat 26 
 
Vertrokken met doopattestatie: 
Denise van der Molen, Westerhornerweg 40A 
 
 

Verjaardagen 
 
07 okt 1943  Abel van der Molen 
12 okt 1939  Goffe van der Velde 
12 okt 1945  T. Oost-Hooiveld 
13 okt 1943  B.H. Hofman 
14 okt 1941  K.G. van Dellen 
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Voedselbank Westerkwartier 
 

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 29 oktober inzameling.  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen 
9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. Thema voor oktober: 
“LEKKER SOEP” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Maaltijdsoep 
Pakjes soep 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een 
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. 
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.  

 
 
Bedankjes 
 
Graag willen we iedereen bedanken die na het overlijden van mijn man 
en onze pa en opa(pa), 

JAN VEENSTRA 
met ons heeft meegeleefd.  
Hartverwarmend, zoveel lieve woorden op kaarten en e-mails, tijdens 
telefoontjes en bezoekjes. Het is goed te weten dat zoveel mensen om 
ons heen staan. 
 
Maai Veenstra, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
 
Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele kaarten, e-mails en 
bloemen. Dit heeft ons “Gerda en mij” ontzettend goed gedaan. Wat 
niemand had verwacht gaat het nu weer wat beter met mij, hier ben ik 
erg dankbaar voor. 
 
Ben Vegter 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 

Geloven is zo gek nog niet 
In de krant las ik al weer jaren geleden dat iemand zei: ‘Ik vind een 
persoon die in God gelooft, eigenlijk altijd maar een beetje dom.’ 
Geloof in Nederland staat nogal eens onder druk, bekende tv personen 
doen er lacherig over of hebben de neiging om zich af te zetten tegen 
mensen die (nog) geloven. Eigenlijk vinden ze dat zulke mensen wel 
een beetje gek moeten zijn. 
We leven in een land waar het al gauw wat verdacht is, dat geloof van 
ons.  
Goed, als je uit een ver land komt, dan kan het, dan mag het. Die 
mensen, ach, die weten niet beter. Ze zijn islamitisch of christelijk, dat 
heb je daar. Maar een ‘gewone’ Nederlander, die zijn verstand 
gebruikt, die zou toch eigenlijk beter moeten weten, zo wordt er wel 
geredeneerd. Alsof iemand die gelooft zijn verstand niet zou gebruiken! 
Er zijn verschillende mensen die er blijkbaar belang bij hebben om 
gelovigen ervan te overtuigen dat God niet bestaat. 
En toch … geloof in God is een normale zaak voor gewone, redelijke 
mensen. Er wordt wel eens net gedaan of geloof niets te maken heeft 
met verstandig nadenken. 
Zo kan iemand die zelf niet gelooft, nog wel eens zeggen: bewijs jij nu 
maar eens dat God bestaat. En men wil ons nog wel eens doen 
geloven dat geloof niet natuurlijk is, dat het zelfs ongezond zou zijn en 
gevaarlijk. Je zou er angstige mensen van kunnen krijgen, mensen die 
zich afhankelijk opstellen enz. Of mensen die gemakkelijk geweld 
gebruiken. 
Maar onderzoeken over de hele 
wereld tonen aan dat godsdienst bij 
de natuur van de mens hoort, het is 
gezond, je wordt er gelukkig van en 
het is vaak nuttig. Natuurlijk kan 
alles, ook de godsdienst, ontaarden 
of verkeerd gebruikt worden. 
Maar als het er op aankomt, is 
geloof de normaalste zaak van de 
wereld. In onze westelijke wereld 
mag het aantal gelovigen dan afnemen, maar over de hele wereld 
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bekeken is 80 % van de mensen godsdienstig en heeft het geloof een 
belangrijke plek in het leven van de mensen. 
Dus als iemand vraagt ‘geloof je nog’? Schiet dan niet in de 
verdediging, maar doe het anders. 
Een goede reactie zou kunnen zijn: “Zeker ik geloof, en ik voel me er 
prima bij!” 
En mogelijk komt er dan ruimte om te vertellen wat het geloof voor je 
betekent. 
 
Ate Klomp 
 

Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 

 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 

 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 
 
Noodhulp overstromingen Nepal/Bangladesh 
Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door 
overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door onder meer 
modderstromen zijn er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie 
bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon 
drinkwater. 
In het interview met Radio 1 Journaal vertelde Pepijn Trapman die 
namens Kerk in Actie en ICCO als regiomanager in het gebied actief is 
over de huidige situatie: "We kunnen nog niet iedereen bereiken, maar 
wel heel veel mensen. Door onze permanente hulp in Nepal en 
Bangladesh weten we de routes goed te vinden en hebben we al 
vele noodhulppakketten uit kunnen delen. De hulp richt zich nu echt op 
het bieden van voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we 
ook voor onderdak, maar gezien de grootte van de ramp is dat heel 
lastig." 
Veel steun vanuit kerken voor Nepal en Bangladesh 
In de eerste week na de oproep hebben Kerk in Actie en ICCO een 
bedrag van minstens € 125.000 opgehaald. De verwachting is dat de 

http://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/380353-2017-08-29?share=e5059&t=381
https://www.youtube.com/watch?v=lG7kK21gT34
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komende week meer mensen hun donatie overmaken. Dat is ook 
nodig, want om de gezinnen in Bangladesh en Nepal te helpen is zeker 
2 miljoen euro nodig. In veel kerken wordt ook gebeden voor de 
slachtoffers. 
Eerder deze week is al € 160.000 overgemaakt voor de noodhulp in 
het gebied. Het geld zetten we in voor de aanschaf van 
noodhulppakketten. Zo werden er in samenwerking met een Nepalese 
organisatie onder meer 600 huishoudens uit Rautahat geholpen en in 
Bangladesh bieden we met een Bengalese partnerorganisatie 
noodhulp aan 2300 families in Gaibandha en 500 families in 
Kunderpara Char (regio Sadar). 
Help de slachtoffers in Nepal en Bangladesh. 
Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ter name van 
Kerk in Actie - Noodhulp Bangladesh en Nepal of online doneren. 

  
 
Collecteoverzicht oktober 2017 
 
Zondag 1 oktober 2017: Collecte Kerk in Israël (Israël zondag): 
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar 
verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze 
collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht 
zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden. 
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De 
christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het 
vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment 
aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen 
zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en 
jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar 
ontmoeten. 
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een 
overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te 

http://donatie.pkn.nl/project/N000700?actiekenmerk=2017091&return_url=http%3A%2F%2Fwww.kerkinactie.nl%2Fgeef-ook%2Fbedankt%3Fproject-id%3D3740
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leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden 
met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël 
Onderweg over de joodse wortels van ons geloof. 
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk 
van Kerk en Israël. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 
0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël. 
 
Zondag 8 oktober 2017: collecte voor de Kerk/gebouwen 
 
Zondag 15 oktober 2017: Collecte Werelddiaconaat (Zuid-Sudan) - 
Wereldvoedseldag - 2017 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere 
levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een 
vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, 
bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.  
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen 
landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation 
Program), partner van Kerk in Actie. 

 
Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen 
hoe ze bijen kunnen houden en honing 
kunnen verwerken. Door de oogst en de 
honing te verkopen, verdienen ze wat extra 
voor hun gezin.  
Op zondag 15 oktober collecteren we voor 
ERP en andere werelddiaconale projecten 
van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook 
op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 
 
 

Zondag 22 oktober 2017: collecte Kerk/gebouwen 
 
Zondag 29 oktober 2017: Collecte (Wereldwijd) - Hervormingsdag - 
2017 
 
Steun theologisch onderwijs in Pakistan 
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. 
Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende 
werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner 
van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-werelddiaconaat-zuid-sudan-wereldvoedseldag-2017
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-werelddiaconaat-zuid-sudan-wereldvoedseldag-2017
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-wereldwijd-hervormingsdag-2017
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-wereldwijd-hervormingsdag-2017
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groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend 
studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. 
OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, 
cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.  
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt 
ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over 
het christendom.  
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte Hervormingsdag. 
 
 

Dankdagcollecte Diakonie 
 
Woensdag 1 november is het Dankdag (voor gewas en arbeid). Op 
deze dag komen we ’s avonds bijeen in de Torenkerk om God te 
danken voor de oogst en voor gedane arbeid. De collecte in deze 
dienst heeft veelal betrekking op het doel van Dankdag. 
De Diakonie heeft dit jaar gekozen om te collecteren voor een project 
in Cambodja; over dit project kunt u hieronder meer lezen. 
 
Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen - Cambodja 
In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de 
grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen 
onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun 
ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien 
op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een 
handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit 
beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze 
kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en 
Siem Reap. 
Het Salvation Centre Cambodja: 

 heeft 5 scholen met aanvullend onderwijs voor kwetsbare 
kinderen: 2 in Phnom Penh, 2 in Battambang en 1 in Siem 
Reap. 

 biedt 470 kinderen onderwijs en leert hen vaardigheden 
 biedt 470 kinderen voeding en schoolmaterialen 
 laat 1100 kinderen spelen via 22 Happy Happy Programma’s 
 begeleidt 36 kinderen bij hun overstap naar regulier onderwijs 
 organiseert drie keer een Internationale kinderdag voor totaal 

360 kinderen 
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 organiseert 45 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers 
 organiseert maandelijkse ontmoetingen met 12 

vrouwencomité’s uit 76 gemeenschappen 
 werkt samen met twee kerken 

Wat gebeurt er met uw bijdrage? 

 voor € 12,50 krijgt een kind een schooluniform en 
schoolmateriaal 

 voor € 37,50 krijgt een kind een fiets 
 voor € 3,35 volgt een kind een jaar lang het happy-programma 
 voor € 417 organiseert SCC een internationale kinderdag voor 

120 kinderen 
 voor 30 euro kan SCC ouders transportkosten naar hun 

bijeenkomst vergoeden 

Steun dit werk 
Helpt u mee om deze kwetsbare kinderen onderwijs en bescherming te 
bieden? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer 'K 004096' of doneer online. Hartelijk dank! 
 

Startweekend 

 
We mogen terugzien op een mooi en waardevol startweekend met als 
thema: “Open je Ogen”. 
Het aanbod van activiteiten was weer divers. 
Vrijdag werd door de jeugd van de clubs en de leiding in rap tempo alle 
300 koeken verkocht, wat resulteerde in een mooie opbrengst bestemd 
voor het jeugdwerk. Aansluitend stond er voor hen een BBQ gepland 
bij de Fam. Faber aan de Wieren. 
De jeugd van de CJV  verraste inmiddels alle adressen in Lutjegast en 
nog een aantal in de buitengebieden met een roos, voorzien van de 
tekst: 
Open je ogen… 
Kijk om je heen … 
Niet alleen voor Kerkgangers, 
Maar een roos voor iedereen!!! 
Iets wat door de ontvangers erg gewaardeerd werd. Zelfs op Facebook 
volgden de bedankjes. 
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Ook de CJV-leden en leiding hielden een gezellige nazit. Dit vond 
plaats bij de Fam. Horenga aan de Wieren. Nieuwe leden werden 
hartelijk verwelkomd en ook hier viel het bbq-vlees goed in de smaak. 
Zaterdagochtend werd door een groepje de nodige voorbereidingen 
getroffen voor de zangavond en werd samen met Wim Broekema het 
geluid en de beamerpresentatie gecheckt.  
De leiding van de kindernevendienstcommissie had weer een prachtig 
programma voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Deze activiteit 
vond op een tweetal locaties plaats. Het knutselen van de prachtige 
brillen en het oefenen van het kinderlied vond plaats in de Kandelaar 
en daarna werd er uitgeweken naar de Boyemaheerd. Daar stond 
drinken en wat lekkers klaar en werd er enthousiast deelgenomen aan 
de vele spelletjes. Denk je dan als volwassene nog even: Ai, wat een 
mistroostig weer met al die regen! De kinderen lieten zich er niet door 
ontmoedigen en gewapend met laarsjes, regenkleding en capuchons 
hadden ze er totaal geen hinder van wanneer ze van de ene schuur 
naar de andere liepen en genoten volop. 
Ondertussen schoven de deelnemers voor de 55+ middag bij elkaar 
om de tafels in de Kandelaar en heetten Tinus en Froukje hen van 
harte welkom en een gezellige middag volgde met elkaar. Afgesloten 
werd er met een goed verzorgde lunch. De medewerking van Ina en 
Siety werd erg op prijs gesteld. Met het opruimen was het één en al 
bedrijvigheid in de keuken, want ook werden daar de eerste 
voorbereidingen getroffen voor de catering voor de zangavond, wat in 
handen lag van de diaconie. 
Voor de mannen van chr. Mannenkoor Westerlauwers en soliste 

Emma van der 
Vaart stond na het 
inzingen dan ook 
een lekker bakje 
koffie/thee klaar 
en was alles van 
de 55+ middag al 
weer aan kant.  
Een mooie 
zangavond 
volgde. Emma 
heeft zowel bij de 
toeschouwers als 

bij dirigent Jan Hibma en koorleden veel bewondering geoogst. Voor 
haar was het een enorme uitdaging om samen met het koor (deze 
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avond waren er 85 mannen aanwezig!!!) het lied “the Holy city” te 
zingen. En het mag genoemd worden, Emma heeft hier zowel 
individueel als met het koor veel tijd en energie ingestoken, waarvoor 
heel veel dank. Ook was de medewerking van Diederika Faber een 
prachtige aanvulling. Zij nam de presentatie van de liederen op zich. 
Het vele applaudisseren gaf wel aan hoe de gasten hebben genoten 
van het koor, Emma en de begeleiding van organist Jan Kroeske. 
Aan het eind werd met een dankwoord afgesloten en werden de 
bossen bloemen door de jongste bezoeker overhandigd aan dirigent 
Jan Hibma, presentatrice Diederika Faber, Soliste Emma van der Vaart 
en organist Jan Kroeske. Als toegift zong het koor het lied  “Exodus” 
nog en velen bleven nog voor de nazit. Vanuit het koor kwam het 
mooie compliment: Wat zijn jullie een warme, gastvrije gemeente! 

Zondag was de 
startdienst. Onze 
oud-voorganger 
ds. B. van der 
Boon had een fijne 
bemoedigende 
overdenking. 
Prachtige liederen, 
begeleid door het 
combo mochten 
we zingen met 
elkaar en ook was 
de invulling van de 

kinderen weer zeer waardevol. De commissie bijzondere diensten had 
een goed verzorgde lunch klaarstaan en ook dit was een fijn moment 
van samenzijn met elkaar. Dat ds. Van der Boon en zijn vrouw en drie 
van hun vier kinderen een hapje met ons meeaten werd enorm 
gewaardeerd. 
Tijdens de dienst mocht ook worden uitgesproken dat we weer vol 
vertrouwen het nieuwe seizoen mogen ingaan met elkaar. 
Een week later, zondag 24 september werd  tijdens de dienst een lied 
van Kees Kraayenoord via de beamer gepresenteerd en met een 
tweetal zinnen uit dit lied met als tekst “Houd vol” wil ik gericht op de 
toekomst en ook op het nieuwe seizoen afsluiten: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen, wat hierna komt, 
Want Hij laat ons nooit alleen. 
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Met heel veel dank aan allen, die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage hebben geleverd aan het startweekend en met een hartelijke 
groet namens de startcommissie, 
 
Menka Douma-van der Vinne 
 

Training kinder- jeugd- en tienerwerk 
 
Op zaterdag 14 oktober a.s. is er in 
Buitenpost een training inzake het 
kinder-, jeugd- en tienerwerk. 
Iedereen die met kinderen en of 
tieners werkzaam is, is van harte 
uitgenodigd om deze dag mee te 
beleven. De training wordt gegeven 
door Royal Mission en de locatie is 
de Christengemeente in Buitenpost, 
Marconistraat. (Dit ligt achter het 
station, over het spoor).  
De dag begint om 9.30 uur met 
inloop en eindigt rond 15.00 uur. De 
toegang is gratis en een 
(eenvoudige) lunch wordt verzorgd.  
Opgeven kan via de site van Royal 
Mission. Zie ook de site voor meer 

informatie, www.royalmission.nl. 
 
Groeten Dinie Nijenhuis 
 

Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 
Op 22 oktober en 19 november 2017 zijn er weer gezellige 
zondagen op de Boyemaheerd. 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, 
een bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 

http://www.royalmission.nl/
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De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te 
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
 

Kerkrentmeesters 
 
De afgelopen jaren is bij toerbeurt het stukje land aan de Van 
Diemenstraat gebruikt door leden van onze gemeente. Omdat die 
periode is verstreken, geven wij de leden nu weer de gelegenheid om 
zich te melden voor het gebruik van het stukje land voor de periode 
van 1 jaar. 
Al naar gelang de aanmeldingen zullen de kerkrentmeesters een 
verdeling maken wie het stukje land in welk jaar mag gebruiken. Dit zal 
afhangen van het aantal aanmeldingen en de volgorde van 
aanmelding. Indien er veel aanmeldingen zijn, kan het zijn dat de 
kerkrentmeesters overgaan tot loting. 
Het betreft het stuk land, gelegen nabij de Zeehaanstraat te Lutjegast, 
groot ongeveer 0,8885 ha. De gebruikersprijs bedraagt € 325,00 voor 
het jaar 2018 en zal jaarlijks worden geïndexeerd. 
 
Voorwaarden: 
Het gebruik is voor een periode van 1 kalenderjaar, ingaande 
op1 januari. 
Het perceel dient uitsluitend gebruikt te worden als grasland, voor 
begrazing met dieren of maaien voor voederwinning. 
Het is verplicht de ontwatering in stand te houden en jaarlijks de sloten 
te schonen. 
Het is niet toegestaan het perceel te gebruiken voor opslag van: 
- stoffen in welke hoedanigheid ook, - voor recreatie of het  
- verbranden van stoffen. 
 
Aanmelding kan bij J. Jongsma, Zeehaanstraat 22. E-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl 
 

Bijbelse humanisten in Groningen 
 
Heeft Groningen – Stad en Lande – een eigen bijdrage geleverd aan 
de geestelijke sfeer voorafgaand aan de Reformatie? Of kende men 
hier ‘wegbereiders’ c.q. ‘voorlopers’ uit andere delen van de 
Nederlanden – en nam men van hen wat over? 
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Uit Overijssel kennen we de beweging van de Broeders des Gemenen 
Levens, ofwel de Moderne Devotie, die haar start maakte in Deventer 
o.l.v. Geert Groote. Die kritisch-positieve beweging groeide uit tot een 
breed Europees gebeuren, waar ook Groningen in betrokken werd. 
Andere bekende of minder bekende namen uit deze kring zijn die van 
Thomas a Kempis, Jan Cele en Alexander Hegius. 
 
Groningen zelf: drie erg geleerde, zeer invloedrijke mannen traden op 
in de 15de en 16de eeuw, namelijk: 1. Wessel Gansfort; 2. Rudolf 
Agricola; 3. Regnerus Praedinius. Alle drie kan men ‘Bijbelse 
humanisten’ noemen. Ik wil hun leven in ’t kort beschrijven, ook hun 
werken en hun geestelijke nalatenschap proberen in kaart te brengen.  
Het Cisterciënzerklooster van Aduard mag hier uiteraard niet 
ontbreken.  
En daarmee tracht ik een bijdrage te leveren aan de beeldvorming van 
deze bijzondere persoonlijkheden in het voortraject van de Reformatie 
in Groningerland en (ver) daarbuiten.  
 
Daardoor wordt het enigszins verklaarbaar dat ook hier een 
voedingsbodem was voor kerkvernieuwing in de zin van Luther, Zwingli 
en Calvijn.  
 
Dr. Harm Veldman 
Zuidhorn 
 
 

Over de spreker: 
Geboren in de gemeente Bedum in 1942, volgde hij de opleiding tot 
onderwijzer in het lager onderwijs, studeerde daarna voor de Acte 
Geschiedenis M.O., waarna hij zijn carrière vervolgde in het voortgezet 
onderwijs (Assen en Groningen). Later slaagde hij aan de 
Rijksuniversiteit Groningen voor het doctoraal examen Geschiedenis 
met als hoofdonderwerp: De beeldenstorm in Groningen. Na zijn 
pensionering promoveerde hij in 2009 aan de Theologische Universiteit 
Kampen op een proefschrift over Hendrik de Cock. Hij publiceert 
regelmatig in de christelijke pers en gaf in 2016 het boek Wie is wie in 
de Reformatie, uit waarin 80 reformatoren m/v worden beschreven.  
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Najaarsgemeenteavond 
 
Om alvast in uw agenda te noteren….. 
  
Maandagavond 6 november wordt zo de Here wil, de jaarlijkse 
najaarsgemeenteavond gehouden. Als spreker is uitgenodigd de heer 
P. Bloemberg. Hij zal een lezing geven over Onze dromen en dromen 
in het licht van de Bijbel. Daarover schrijft de heer Bloemberg onder 
andere: Veel Bijbelse profeten hebben visioenen en dromen gehad. 
Vandaar dat profeten soms zieners worden genoemd, niet zonder 
reden dus. Ook personen als Jakob, Jozef (de zoon van Jakob), Jozef 
(de man van Maria) weten er van mee te praten. En ook vandaag de 
dag spreekt God tot vele gelovigen door dromen en visioenen. 
Visioenen ontvang je terwijl je waakt en dromen terwijl je slaapt. Of is 
dit juist niet meer het geval? Overdrijven we daarmee niet te veel? Een 
uitspraak uit de Talmoed, de joodse commentaren op de Torah luidt: 
“Dromen die je niet uitlegt, zijn brieven die je niet leest”. 
  
Op boeiende wijze gaat de heer Bloemberg in op dromen uit de tijd van 
de Bijbel. Dromen die wij vandaag dromen en de manier waarop wij 
daarmee kunnen en mogen omgaan. Hij maakt daarbij gebruik van het 
meest recente wetenschappelijk onderzoek, literatuur van prof. Dr. 
W.J. Ouweneel (Nachtboek van de ziel) en vele andere werken. Een 
presentatie met gebruikmaking van Power Point en een heldere 
duidelijk uitleg. 
  
Het beloofd een bijzonder boeiende en leerzame avond te worden. 
  
Wij hopen dan ook een grote groep gemeenteleden te mogen 
begroeten, zowel jong als oud. 
  
In maart 2015 heeft de heer Bloemberg een lezing gegeven over de 
Dode Zee rollen en in november 2016 een lezing over de Islam in 
bijbels perspectief. Dat waren eveneens prachtige leerzame avonden. 
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“Kom naar voren” 
 
Het jaar 2017 staat volop in het teken van 500 jaar Reformatie, die 
onuitwisbare sporen heeft nagelaten op religieus, maatschappelijk, 
politiek en cultureel gebied.  
Het begin van de Protestantse kerk. 
Ook de Protestantse gemeente van Grootegast-Sebaldeburen heeft dit 
jaar aandacht voor de Reformatie.  
In het voorjaar hebben we samen de film ”Storm, letters van vuur” 
bekeken. 
 
Hierbij willen we iedereen uitnodigen de voorstelling van Kees 
Posthumus en Juul Beerda te bezoeken. Zij presenteren in een 
wisselende muzikale voorstelling de helden en heldinnen uit de 
Reformatie, met natuurlijk Luther en vele anderen! ‘Kom naar voren”! 
 

 
 15 oktober 2017 om 15:00 uur in de Goede Herder kerk, De 

Gast 2 Grootegast. 
 
Kees Posthumus en Juul Beerda met de voorstelling “Kom naar 
voren”  ‘ 
t.g.v. de viering van 500 jaar Protestantisme.  
 
Historisch verantwoord. 
De toegang is gratis, wel een collecte t.b.v. de onkosten. 
Er is oppas aanwezig!!! 
 

 
 31 oktober t/m  5 november in het  historische Witte Kerkje, 

Rondweg 21 Grootegast. 
“500 jaar Reformatie” 

Op 31 oktober om 19:00 u. wordt een ‘pop-up’-museum geopend 
(mini-expositie) , waarvan een groot gedeelte is samengesteld 
door  kinderen van de Jan Kuipersschool, en  het  Kinder- en 
Jeugdwerk van onze gemeente.   
Op verschillende manieren is de expositie aangevuld met o.a. 
filmpjes, bier, Playmobil, hedendaagse kunst veel 
krantenartikelen en boeken  etc. 
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De expositie is laagdrempelig en gratis toegankelijk.  
De openingstijden vindt u t.z.t. op de website van onze kerk: www.pkn-
grootegastsebaldeburen.nl 
 

 
We hopen u  en jou te ontmoeten op 15 oktober  
en bij het pop-up’-museum!!!  
Hartelijk Welkom! 
 
Werkgroep 500 jaar Reformatie Grootegast 
Janneke Gjaltema 
Akkie Jellema 
 

Maarten Luther… The man of the year ! 
 

 
 

Op 31 oktober 2017  
is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen 
heeft gepubliceerd, al of niet aan de deur van de slotkapel te 
Wittenberg gespijkerd, waarmee hij de grootste revolutie in de 
Europese kerkgeschiedenis ontketende. 
Mede door de boekdrukkunst/drukpers is het daarna snel gegaan met 
de verspreiding van zijn protesten en ideeën.  Het begin van de 
protestantse kerk. 
 
Reformatie…  
Wat is het eigenlijk? En wat heeft het met mij te 
maken? Is het saai?  
Dat hoeft niet…. Vooral als het gaat om dingen die 
nu nog steeds belangrijk zijn. Denk maar Anne 
Frank of Moeder Theresa. 
De Reformatie heeft dan ook zijn onuitwisbare 
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sporen nagelaten op religieus, maatschappelijk, politiek en cultureel 
gebied.  
De koppeling naar het heden en de invloed van Luthers ideeën op ons 
dagelijks leven zijn nog steeds voelbaar. 
 
The man of the year 
Wat maakt Maarten Luther tot The man of the year? 
Hoewel de 95 stellingen van Luther louter bedoeld waren om de 
discussie aan te gaan over het machtsmisbruik binnen de Rooms-
Katholieke kerk, was er aan het eind van de Middeleeuwen slechts  1 
goed geschrift (en misschien 1 spijker?) en 1 monnik met een scherpe 
tong en met moed nodig om de strijd aan te gaan tegen een 
hebzuchtige en corrupte kerk om de  revolutie te doen ontvlammen.  
Met verregaande gevolgen!  
 
De Reformatie was een feit!  

 
bron:  
Catharijne convent Utrecht 
Wikipedia 

 
 

Jeugddienst 19 November 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvang: 9.30 uur  
Club 2 en 4  
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Kerkbalans   Totaal     

2017 Totaal openstaand Totaal Nog te 

t/m augustus toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 

 
50.698,95 8.595,00 39.801,45       19.492,50 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 

Uitzendingen Radio Westerkwartier 
01 okt  Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek 
08 okt  Hervormde Gemeente Dorkwerd 
15 okt  Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn 
22 okt   Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen 
29 okt   Hervormde Gemeente Opende 
05 nov  Protestantse Gemeente Marum/Noordwijk 
12 nov  Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Kornhorn  
19 nov  Molukse Kerk Marum  
 
Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet: 
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/  
 
Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier. 
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur. 
Fm Kabel: 105,5 Mhz  Fm Ether: 105,3 Mhz 
 

Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Roosters 
 
 
 
Kerkautorooster 

01 okt  Jakob Jongsma 
08 okt  Piet Miedema 
15 okt  Herman Smith 
22 okt  Henk Pera 
29 okt  Peter Klaver 
01 nov  Lolke van der Veen 
05 nov  Wim Broekema 
12 nov  Hielke Faber 
 
 
 

 
Oppasrooster 
01 okt  Hannah en Marrit 
08 okt  Yasmijn en Tjeerd 
15 okt  Wiesje en Enna 

 22 okt  Gerdine en Ilona M. 
 29 okt  Kom in de kring 
 05 nov  Hanne en Evelien 
 12 nov  Popko en Rutger 
 

 
 
 
Organistenrooster 
01 okt  Martin van der Velde 
08 okt  Martin van der Velde 
15 okt Annekor Top, Grootegast 
22 okt  Martin van der Velde 
29 okt  J.D. Kiestra, Visvliet 
01 nov   Martin van der Velde 
05 nov  Annekor Top, Grootegast 
12 nov   Martin van der Velde 
  

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
01 okt  Diane Ruiter 
08 okt  Jakob Jongsma 
15 okt Siety Douma 
22 okt LammertJan Broekema 
29 okt Anneke Plantinga 
05 nov Wim Broekema 
12 nov Diane Ruiter 
 
 
 
 

Lectorenrooster 
01 okt  Pop Poelman 
08 okt  Wim Broekema 
15 okt  Janna van Dellen 
22 okt  Diederika Faber 
29 okt  Grietje Pera 
01 nov  Janny Poelman 
05 nov  Dicky Klaver 
12 nov  Dirk Notebomer 

 
 
 
 
Kosterrooster 
01 okt  Jochum de Vries 
08 okt  Allanda Martini 
15 okt  Jan Klaver 
22 okt  Jakob Jongsma 
29 okt  Ruurd Horenga 
01 nov  Wim Broekema 
05 nov  Jochum de Vries 
12 nov  Allanda Martini 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 1 oktober 2017 
K 9.30  dhr. D. Kruyt, Leek 
Kinderdienst 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: Kerk en Israël 
 
Zondag 8 oktober 2017 
K 9.30  pastor W.G. Jansen-Baltink, 
Grootegast 
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: J. Klaver 
Collecte: Kerk 
Deurcollecte: Nederlands 
Bijbelgenootschap 
 
Zondag 15 oktober 2017 
K 9.30  ds. M.M. Pranger, Nietap 
Kindernevendienst 1-8 en 
Tienerdienst  
Ouderling van dienst: H. Faber  
Collecte: Werelddiaconaat 
 
Zondag 22 oktober 2017 
K 9.30  drs. H. Pol, Zuidhorn 
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: M. Douma  
Collecte: Kerk 
 
Zondag 29 oktober 2017 
K 9.30  kand. J.W. Bassie, 
Groningen 
Kindernevendienst 1-8 en Kom in 
de kring  
Ouderling van dienst: J. Jongsma  
Collecte: Hervormingsdag 
na de dienst koffie/thee 

 
 
 

 
Woensdag 1 november 2017 
Dankdag 
T 19.30  mw. R.de Vries-Martini, 
Drachten 
Ouderling van dienst: S. Douma  
Collecte: Project Diaconie  
 
Zondag 5 november 2017 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd   
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: G. Pera  
Collecte: Najaarszendingsweek 
 
Zondag 12 november 2017 
Viering Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. J.J. van der Sleen, 
Surhuisterveen 
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: J. Poelman  
Collecte: Binnenlands Diaconaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2

e
 collecte is altijd voor het fonds 

gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 

Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     H. Wijbenga   
Secretaris       A. Schippers   
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit/A. Schippers   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 

Inleveren kopy Kerkwijzer 
 

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 23 oktober !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 

mailto:siebranddouma@live.nl

