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Voorwoord

WINTER

Sommige mensen hebben een gruwelijke hekel aan de winter. Maar ik
hoor weinigen die de winter als hun lievelingsseizoen bestempelen.
Lekker warm bij de kachel zitten als het buiten koud was, dat was zo
heerlijk aan de winter.

Over de verschillende seizoenen staat niet veel in de Bijbel, maar dat
er verschillende seizoenen bestaan wordt al in het verhaal over de
schepping verteld (Gen 1:14 nbv): er moeten lichten aan het
hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht, ze moeten
de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. Het slot van het
verhaal over de ark van Noach (Gen 8:22) eindigt als volgt.

Zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd zijn
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht, nooit komt daar een einde aan.

In Spreuken 26:1 staat dat elk seizoen zijn eigen kenmerken heefft,
evenmin als sneeuw in de zomer en regen in de oogsttijd. Seizoenen
waren in de tijd van de bijbel nog belangrijker dan bij ons.

Soms ervaren mensen hun eigen leven ook als een wisseling van
seizoenen, kindertijd vergelijken we dan met de lente, waarin allerlei
nieuw leven te zien is, waar de bloemen weer gaan bloeien, waar
planten weer groeien, waar knoppen uitlopen, je groeit en ontwikkelt je.
Zomer zou dan de bloei van ons leven zijn, de volwassenheid. En de
ouderdom, de laatste levensfase, wordt vergeleken met de herfst.
Maar wat doen we dan met de winter? Is dat een levensfase of zouden
we gedurende ons hele leven perioden tegenkomen die vergelijkbaar
zijn met de winter?

Perioden waarin het niet zo wil, waarin we niet zo bloeien als in andere
perioden?

Vermoed dat dit voor velen wel herkenbaar zal zijn. In de winter is het
donker en kil. In de natuur heerst rust, er is weinig activiteit, niet bij de
dieren, en niet bij de planten.

Ook in een mensenleven kan het soms winter zijn, dan is er niet veel
animo om dingen te doen, wat er moet gebeuren kost meer energie
dan anders lijkt het wel, het voelt ook koud en kil aan, het lijkt wel
donkerder dan het al is.

Het kan zelfs lijken dat er niemand meer is die je nog ziet, die zich nog
om je bekommert.

Het kan lijken alsof God er niet meer is, dat Hij zich ook niet meer om
je bekommert, dat je misschien zelfs niet eens meer de moed opbrengt
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om te bidden. Ook als we soms een poosje zelf niet meer kunnen
bidden, kan het helpen om te weten dat anderen dat doen. Ook voor
ons. In sombere perioden kan het helpen om te weten dat God er altijd
is, ook als we daar zelf niet zoveel van merken. Dan is het fijn dat de
Bijbel vol staat van Gods beloften aan ons, dat hij er altijd voor ons zal
zijn.

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in Keulen deze tekst gevonden in
een kelder waar Joodse mensen zich verborgen hadden gehouden.

Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt
Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel
Ik geloof in God, ook als hij zwijgt

Hielke Faber

Activiteitenagenda

04-03 Jeugddienst

05-03 Moderamenvergadering

12-03 Gemeenteavond

14-03 Biddag (voor gewas en arbeid)

18-03 Bevestiging nieuwe ambtsdragers

19-03 Kerkenraadsvergadering, installatie nieuwe ambtsdragers
19-03 Krea-avond

20-03 Thema-avond Werkgroep De Verbinding

25-03 Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken
25-03 Gezellige zondag Boyemaheerd

26-03 Pastoraatsvergadering

26-03 Inleveren kopy Kerkwijzer april

05-04 Vrouwenavond

08-04 Preekbingo

10-04 Avond voor jonge ouders

19-04 Avond bezoekmedewerkers/kerkenraad

20-04 Clubweekend jeugd t/m 22-04

22-04 Bevestiging Ate Klomp

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier

Zondag 25 maart inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen
9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. Thema voor maart:
“HEERLIJK SCHOON”

De volgende producten zijn welkom:
Waspoeder
Afwasmiddel

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.
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Agenda Gemeenteavond maandag 12 maart 2018
Aanvang 19.30 uur in de Kandelaar

Opening

Behandeling nieuwe jaarboekje

Rekening 2017 en begroting 2018

Commissie Torenkerk, voortgangsrapportage door de heer Luut
Hoeksema

Rondvraag

Sluiting

el

o o

Verslag kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering van 22 januari 2018

Opening

De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en
leest vervolgens uit de Bijbel Jesaja 25: 6-9: “Het feestmaal op de
Sion” en Openbaringen 21:1-7: “Een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde”. Daarna een korte overweging.

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

“Het leven dat is één groot feest”, luidt een regel uit een songtekst van
Mannenkoor Karrespoor. Het zou prachtig zijn als de werkelijkheid zo
was, maar de mensen die dit liedje in een feestelijke stemming en in
een feestelijke omgeving zingen, weten ook wel dat de werkelijkheid
weleens anders is. Ons leven en de wereld waarin wij leven, zijn er niet
altijd naar, om onafgebroken te juichen. We hebben geen hart van
steen. We hebben ons verdriet en we mogen het hebben van
Godswege. We hebben tranen vanwege het leed dat er voor sommige
mensen van onze gemeente is gekomen, door het voor ons begrip te
vroege overlijden van een van hun geliefden. We hebben ook tranen
om het leed dat mensen in oorlogsgebieden overkomt en beschadigt.
God ziet onze tranen, en hij belooft ons eenmaal alle tranen van onze
ogen te zullen wissen. Onze wereld is een harde wereld en wij zijn
vaak zulke harde mensen, dat we nooit meer huilen en onze tranen
vergeten.

God wacht ons op, met tranen in de ogen en Hij zal onze tranen
afwissen, alle tranen!
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De preses gaat voor in gebed.

Notulen kerkenraadsvergadering 18 december 2017
Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. De notulen
worden vastgesteld en getekend.

Ingekomen stukken

Een rouwkaart van Enna Notebomer-Kootstra. Overleden op 17 januari
2018 in de leeftijd van 90 jaar. De dankdienst voor haar leven, geleid
door kerkelijk werker Ate Klomp en de begrafenis heeft
plaatsgevonden op 22 januari 2018.

Een rouwkaart van Tjebbe Auke Kloosterman. Overleden op 18 januari
2018 in de leeftijd van 52 jaar. De afscheidsdienst, geleid door

ds. Aafko de Vries en de begrafenis heeft plaatsgevonden op

23 januari 2018.

Van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenzande is ontvangen een
uitnodiging voor het symposium: Verhalen komen tot leven als je er
zelf in rondloopt”. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum
van ds. Hans Meijer. Namens de kerkenraad hebben Gerrit en Dea
van der Heide-Swieringa Lutjegast vertegenwoordigd.

Hun bevindingen: een allerhartelijkste ontvangst, een prachtige lezing
door ds. Piet van Midden (predikant en docent Hebreeuws aan de
Universiteit van Tilburg) over het boek Ruth en muziek van het Meijer
Quintet. Dit alles vond plaats op 21 januari 2018.

Kleine Synode PKN stuurt een bevestiging van het preekconsent
verleend aan Ate Klomp, geldig tot 31 december 2019.

Dirk Dijkstra, beheers excuteur van Mendina Meijer heeft bericht
gestuurd dat zij een groot gedeelte van haar erfenis heeft nagelaten
aan de PG Lutjegast. Wel met die bepaling dat PGL gedurende 25 jaar
vijf graven van de familie Meijer onderhoudt. De preses, Siebrand
Douma en de voorzitter van college kerkrentmeesters Jakob Jongsma,
hebben het testament ingezien en de erfenis aanvaard, inclusief de
onderhoudsverplichting voor de graven.

Ziekenhuispastoraat UMCG vraagt een financiéle bijdrage voor de
bekostiging van de geestelijke verzorging in het UMCG en Beatrixoord.
De kerkenraad besluit om € 50,= over te maken.
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Elisabeth bode: een mogelijkheid tot het bestellen van de paaseditie.
De diaconie zal 200 stuks bestellen, welke samen met Kerkwijzer
worden bezorgd.

Van het beamerteam ter informatie de notulen van 11 januari j.I.

De overige stukken worden aan de betreffende commissies verstrekt of
voor kennisgeving aangenomen.

Ambtsdragerswisseling 2018
Er zijn enkele vacatures gevuld, maar helaas nog niet alles.

Kerkelijk werker Ate Klomp

Voorstel van Ate Klomp is om binnenkort een gespreksgroep
rouwverwerking te starten. Aan de hand van bijvoorbeeld een psalm
wordt dan gesproken. De kerkenraad staat positief tegenover dit
voorstel.

Jaarrekening PGL 2017

leder heeft de jaarrekening 2017 ontvangen. De rekening ziet er netjes
uit, alles kon betaald worden, maar het is wel noodzakelijk dat de VVB
meer gepromoot moet worden onder gemeenteleden, anders krijgen
we wel met een tekort te maken. Voorzitter kerkrentmeesters, Jakob
Jongsma, zal hier onder andere in de brief Actie Kerkbalans extra
aandacht aan schenken.

Voor het controleren van de boekhouding van de kerk zullen worden
gevraagd: namens de kerkenraad Hein Wijbenga en Kees de Wit en
als onafhankelijke leden twee gemeenteleden die nog zullen worden
benaderd.

Gemeenteavond 12 maart 2018

Het moderamen stelt voor om de gemeenteavond op 12 maart
aanstaande sober te houden en geen spreker uit te nodigen. Het
jaarboekje wordt behandeld, daarna is er ruimschoots tijd voor het
financiéle gedeelte en wellicht kan de voorzitter van de Commissie
Torenkerk nog iets vertellen naar aanleiding van de Dorpsvergadering.
De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel.



Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten
worden besproken

Pastoraat

Geen zaken te noemen

Kerkrentmeesters

Helaas zijn er nog steeds storingen bij de kerkradio. Wim Broekema
doet er alles aan om dit te verhelpen, maar is daarbij afhankelijk van
wat het SkiN biedt en doet. Voor Wim heel vaak overmacht en
frustrerend. Dan is er nog een verschil tussen het luisteren via de
kerkradio en het inloggen via www.kerkomroep.nl. Dat laatste kan
Wim niets aan doen, dat gaat via de eigen computer/provider van de
luisteraar.

Er is offerte aangevraagd voor twee geluidsboxen in de kerk. Positief
te noemen dat de ringleiding perfect functioneert.

Er is lekkage geweest op het dak boven de keuken. Oorzaak onder
andere: twee afgeschoten vuurpijlen die rechtop in het dak stonden.

Het stukje land van de kerk is in 2018 (in overleg) verhuurd aan Peter
van der Heide.

Jeugd
Op 17 februari wordt er een High Tea georganiseerd door de
jeugdclubs.

Twee clubs zijn bezig met de voorbereiding van de jeugddienst op 4
maart aanstaande.

Het clubweekend is dit jaar op 20, 21 en 22 april.

Er zullen mensen worden benaderd voor de opvolging van Henze en
Diane Ruiter bij de Tienerdienst.

Diaconie

De jaarrekening 2017 en begroting 2018 van de diaconie wordt
behandeld, ziet er goed uit en roept geen noemenswaardige
bijzonderheden op.



Gemeenteopbouw
Er hebben zich 20 gemeenteleden aangemeld voor de filmavond bij
Filmhuis Leek op 27 januari aanstaande.

In het voorjaar staat een Pelgrimage op het programma.

Om niet in het vaarwater van de jeugd te zitten wordt Lutjegast’ got
talent waarschijnlijk verschoven naar het nieuwe seizoen.

Algemene verslagen

Classis: Verzoek van de classis om Consideratie deel lll: “De
predikant” te behandelen. Het moderamen zal zich hierover buigen en
via de mail met de kerkenraad communiceren. De reactie moet voor 1
maart bij classis Westerkwartier worden ingeleverd.

Commissies/werkgroepen

Via de scriba:

Een verzoek van muziekvoorziener Marjan Solle om tijdens de
Paascyclus onder andere De Bazuin te laten optreden en een
toevoeging van een solo instrument samen met het orgel. De
kerkenraad heeft hier geen bezwaar tegen, maar adviseert wel om in
contact te treden met de voorganger tijdens de betreffende dienst. De
scriba zal Marjan hiervan in kennis stellen.

Van Jan Lohmeijer een verzoek om op te mogen treden met het
Blaricums Gemengd Koor en wel op 6 mei aanstaande, in de
Torenkerk, ’'s middags om 14.00 uur. Aan dit optreden zijn geen kosten
verbonden. De kerkenraad vindt het een mooi initiatief, gaat akkoord
en stelt voor om het koor bij aankomst koffie, broodjes en soep te
serveren in de Kandelaar. Ate Klomp gaat voor in de dienst en kan om
14.00 uur. De ochtenddienst vervalt dan.

Commissie Bijzondere Diensten

Op 4 februari aanstaande wordt er een Top2000 dienst georganiseerd.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zal een deurcollecte worden
gehouden voor de onkosten.

De commissie wil de bijzondere dienst van 29 april graag verplaatsen
naar 8 april. Mevrouw De Vries-Martini gaat dan voor en het wordt een
“Preekbingo”. Het betekent dat er een predikant gezocht moet worden



voor 29 april, Kees de Wit zal de preekvoorziener vragen of dat
mogelijk is. De kerkenraad gaat akkoord.

Openluchtdienst wordt verzorgd op 22 juli aanstaande met ds. Rina
Mulderij als voorganger.

Op 7 oktober een dienst met cabaretgroep: “de zaak Wijberg”, waar
Ate Klomp en zijn vrouw Gerda Bekius deel van uitmaken.

Op 3 februari 2019, 14.00 uur een dienst waar Wieger Sikkema,
voorheen predikant PKN en nu voorganger evangelische gemeente in
voorgaat.

Wim Broekema en Harko Bouwkamp verlaten de commissie, er wordt
naar twee nieuwe leden gezocht.

Vanuit de gemeente is gevraagd om op de eerste zondag in het
nieuwe jaar een broodmaaltijd voor de hele gemeente te houden (in
navolging van de kindernevendienst). Blijft aandachtspunt.

Verbinding (Tussen Uit en Thuis)
Woensdag 24 januari wordt het afgelopen seizoen geévalueerd.

Commissie Torenkerk
Op 30 januari wordt er een dorpsvergadering gehouden in de
Torenkerk. De dorpsbewoners worden uitgenodigd middels een flyer.

Rondvraag

Dea van der Heide is benaderd door iemand uit Doezum met de vraag
of er iemand uit Lutjegast zitting wil nemen in het Nederlands
Bijbelgenootschap. Vanuit de kerkenraad is er geen behoefte en wij
collecteren jaarlijks voor het NBG.

Menka Douma-van der Vinne vraagt of er al een bestemming voor de
Paaskaarsen is. Besloten wordt dat aftredende diakenen Hein
Wijbenga en André Schippers ze krijgen.

Censura Morum

De preses vraagt of iemand van de aanwezigen bezwaar heeft om het
Heilig Avondmaal op 28 januari aanstaande te vieren. Niemand heeft
bezwaar en de preses wenst ons een gezegende viering.
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Sluiting
Hein Wijbenga leest een gedicht, waarna de preses de vergadering
sluit.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Zegen

Ze gingen met hun kleintjes om een zegen naar Jezus toe.
Was dat een goed idee? Zijn leerlingen beweerden stellig: ‘Nee’, maar
Hij werd boos en zei: ‘Houd hen niet tegen!

Nog altijd ziet Hij graag dat mensen vragen of Hij hun kinderen nabij
wil zijn. Ze zijn Hem nooit te groot en nooit te klein. Denk er dus aan ze
aan Hem op te dragen.

Wat een geluk om als gezin te leven beschermd door
God en onder Zijn gezag, in het besef: Hij draagt ons

dag aan dag. Dat is de zegen die Hij ons wil geven.

Bijdrage werkgroep verbinding
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Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni 2018 zijn er weer gezellige
zondagen op de Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd,
een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, KO03,
Burmannniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden
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Verslag wijkavond
Wijkavond van wijk 2 en 3 aan de hand van het thema: Open je ogen

Grietje heette iedereen van harte welkom en begon met het spelletje ik
zie, ik zie wat jij niet ziet en ging daarna voor in gebed.

De inleiding op het thema open je ogen:

¢ Open je ogen voor God

¢ Open je ogen voor de gelovige ander in de kerk

¢ Open je ogen voor de wereld om je heen

Het bijbelgedeelte Johannes 9: 1-41, de blindgeborene, werd aan de
hand van een film bekeken, in dit hoofdstuk gaat het over de fysieke
blindheid, maar ook over de geestelijke blindheid.

ledereen werd gevraagd om een bepaald persoon in gedachten te
nemen om tijdens de film op te letten: de blindgeborene/zijn ouders/de
discipelen/de farizeeérs of de omstanders.

Daarna werd er een rondje ervaringen uitgewisseld.

Aan de hand van kaarten die werden uitgedeeld werd er dieper op het
onderwerp ingegaan met vragen zoals: waarvoor moeten wij onze
ogen openen in onze gemeente en heb jij je ogen open voor Jezus.

Na de koffie met een “ogenkoek” was het tijd om het thema open je
ogen op een speelse wijze te benaderen.
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Er waren opdrachten in die gezamenlijk
moesten worden gedaan, zoals
spreekwoorden/gezegdes uitbeelden die
betrekking hadden op “ogen “ en kijk goed
naar degene die tegenover je zit en teken
hem/haar zonder met het potlood van het
papier af te gaan, dit leverde de prachtigste
creaties op.

Om 10 uur werd de avond afgesloten met onderstaand gedicht:

Gun ons nieuwe ogen

Die helderziende zijn voor de noodsignalen

Van de mensen om ons heen.

Gun ons open oren

Om het zwijgende smeken van anderen

Op de juiste golflengte op te vangen

Geef ons humor en tact

In de omgang met lastige mensen

Want ook die plaatst u op ons levenspad

Gun ons een goed geheugen

Voor wat anderen ons hebben toevertrouwd

En voor wat wij hen beloofd hebben te doen.

Gun ons vasthoudendheid

Om de tijd niet te verdoen met gekissebis en onenigheden
Uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen
Gun ons een blij gezicht

En een glimlach die de spiegel is van een vrolijk hart
Zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.
Gun ons die gezindheid

Die ook in Jezus stak

Toen hij mens onder de mensen

En vriend onder vrienden was.

Grietje Pera, Gerrit en Dea van der Heide
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van de

Kerkelijk

werker

Rennen op je knieén

Er zijn van die groepen in de muziek die een poosje meedraaien in de
wereld van liedjes schrijven, optreden en albums uitbrengen. Bij het
grote publiek zijn ze niet echt bekend en toch maken ze hele mooie
muziek.

Zo heb ik thuis een aantal cd’s van de Amerikaanse groep ‘Sixteen
Horsepower’. Ze hadden een op country en rock gebaseerd geluid en
ik vond het mooi. Intussen is de groep al lang ter ziele, maar die
muziek blijft. De zanger vertelde in een tv programma een keer, dat hij
de enige christen in de groep was, maar omdat hij de teksten schreef
brachten ze als groep een christelijke boodschap.

Zo is er een nummer (Poor Mouth) waarin de zanger ‘vertelt’ dat
bepaalde ervaringen in zijn leven hem met God in contact kunnen
brengen: ‘Het brengt mij steeds weer op mijn knieén. En op mijn
knieén ren ik weg,’ zingt hij.

Vooral de tweede zin daarin, vind ik zo bijzonder: ‘en op mijn knieén
ren ik weg’.

Mijn eerste gedachte was: ‘op je knieén loop je niet zo hard!’

Is dat dus niet een hele vreemde zin? Het kan immers niet. Je komt
maar langzaam vooruit en binnen de kortste keren heb je zere knieén.
Rennen op je knieén, wat kan daar mee bedoeld zijn?

Knielen is natuurlijk een houding die hoort bij bidden of je onderwerpen
aan iets of iemand. In het kader van deze liedtekst mag je
veronderstellen, dat het om knielen voor God gaat.

Zou dat knielen ook overdrachtelijk bedoeld kunnen zijn, een bepaalde
houding die je in doen en laten aanneemt en die je juist krachtiger
maakt, positieve energie geeft? Positieve energie, zodat je als het
ware kunt rennen, dat je de dingen beter aankunt.

Zoiets als, ik geef maar een voorbeeld, de dag goed beginnen met het
lezen van een Bijbelgedeelte. Om er die dag af en toe nog eens over
na te denken; een kern uit het gelezen gedeelte in praktijk te brengen
misschien.

Op die manier proberen dat een tekst uit het ‘goede boek’ je in de loop
van die dag mag blijven beinvlioeden.
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Dat brengt mij op een andere ervaring, een praktijkvoorbeeld zou je
kunnen zeggen.

Onlangs maakte ik iemand tijdens een vergadering mee die zich nog
wel eens (te) kritisch opstelt.

In deze vergadering was dat anders geweest. Na de bijeenkomst zei ik
tegen hem: ‘Je was in vorm vandaag.’

Zijn reactie: ‘Mijn Bijbeltekst voor deze dag was: Laat uw
vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn.’

Ate Klomp
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Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

e 0,30 -vel van 20 stuks =€ 6,00

e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00

e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecte-info

4 maart 2018: kerk in actie: zending:

Sterke vrouwen opleiden op Papoea - Indonesié

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet
vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op,
zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de
samenleving.

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij
Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal
werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven,
krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste
vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het
internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen
opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten
hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een
brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten.
Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd,
vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze
hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij
richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en
geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in
staat om vrouwen te helpen die lijJden onder geweld in hun gezinnen.
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Vormingscentrum P3W op Papua is een van de projecten die centraal
staan in de 40dagentijd 2018.

11 maart: Collecte Binnenlands Diaconaat
18 maart: Collecte: Kinderen in de Knel

25 maart 2018: Collecte voor dit project vindt plaats
(palmzondag):

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de
jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden
kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk
rondkomen.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van
eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik
gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en
bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen?
Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan
verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders
zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke
onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo
worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en
mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en
vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen
hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van
Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan
vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie.
Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen
aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.

Ook leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe
zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven
kinderen tot bloei kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over
hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan met conflicten en
wordt de positie van vrouwen in de kerk versterkt. Deze activiteiten zijn
zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

18



Kerkbalans

Totaal

2018

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te

t/m januari

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

40.021,46

3.643,84

6.700,89

36.964,41

41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

toegezegd

Totaal

vorig jaar

openstaand

betaald

Totaal

verrekenen

Nog te
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Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

04 mrt Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Grootegast
11 mrt Protestantse Gemeente Doezum

18 mrt

25 mrt

01 apr

08 apr

15 apr

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.
Fm Kabel: 105,5 Mhz Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de codrdinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.
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Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
04 mrt Henk Pera
11 mrt Peter Klaver
14 mrt Lolke van der Veen
18 mrt Wim Broekema
25 mrt Hielke Faber
29 mrt Jan Notebomer
30 mrt Dirk Notebomer
31 mrt Kees de Wit
01 apr Piet Miedema
08 apr Herman Smith
15 apr Henk Pera
Oppasrooster
04 mrt llona B en Wiesje
= 11 mrt Gerdine en llona M
o T 04 mrt llona B en Wiesje
| 11 mrt Gerdine en llona M

18 mrt Baukje en Enna
25 mrt Diederika (Kom in de Kring)

"’ 01apr  Marrit en Hannah
s 08 apr Krista en Wiesje

15 apr Hanne en Evelien

Organistenrooster

04 mrt
11 mrt
14 mrt
25 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
01 apr
08 apr
15 apr

Combo

Piet Dijkstra

Martin van der Velde
J.D. Kiestra, Visvliet
Martin van der Velde
Martin van der Velde
J.D. Kiestra, Visvliet
De Bazuin

Martin van der Velde
Martin van der Velde
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Beamerrooster

04 mrt Anneke Plantinga
11 mrt Wim Broekema
18 mrt Hanne Plantinga
25 mrt Diane Ruiter

29 mrt Siety Douma

30 mrt Gerdine Broekema

31 mrt dienst TK

01 apr Wim Broekema

08 apr LammertJan Broekema

15 apr Anneke Plantinga

Lectorenrooster

04 mrt Jeugd

11 mrt Janna van Dellen
14 mrt Diederika Faber
18 mrt Grietje Pera

25 mrt Janny Poelman

29 mrt Dicky Klaver

30 mrt Dirk Notebomer
31 mrt Dinie Faber

01 apr Gesina Broekema
08 apr Siety Douma

15 apr Betty Schippers

Kosterrooster

04 mrt Allanda Martini
11 mrt Jan Klaver

14 mrt Jakob Jongsma
18 mrt Ruurd Horenga
25 mrt Wim Broekema
29 mrt Jochum de Vries
30 mrt Allanda Martini
31 mrt Jan Klaver

01 apr Jakob Jongsma
08 apr Ruurd Horenga

15 apr Wim Broekema
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Kerkdiensten

Zondag 4 maart 2018
Jeugddienst met als thema: “Vrij

Donderdag 29 maart 2018
Witte Donderdag

K 10.00 Club 1, 3 en hun leiding:
Marije, Bertine, Jaroenie en
Bouwiena

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: Voorjaarszendingsweek
m.m.v. het Combo

na de dienst koffie/thee

Zondag 11 maart 2018

K 9.30 dhr. D. Kruyt, Leek
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: G. of D. vd
Heide

Collecte: Binnenlands diaconaat

Woensdag 14 maart 2018
Biddag

T 19.30 ds. L. de Ruiter, Drachten
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Kerk

Zondag 18 maart 2018
Bevestiging ambtsdragers

K 9.30 ds. J.J. van der Sleen,
Surhuisterveen

Tienerdienst, Kindernevendienst
1-8

Ouderling van dienst: S. Douma

Collecte: Kerk
na de dienst koffie/thee

Zondag 25 maart 2018

K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten
Kinderdienst en Kom in de Kring
Ouderling van dienst: J. Jongsma

Collecte: Kerk in Actie
na de dienst koffie/thee

Viering Heilig Avondmaal

K 19.30 ds. H.J. Meijer, Roden
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: Kerk

Vrijdag 30 maart 2018

Goede Vrijdag

K 19.30 dhr. A. Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Diaconie

Zaterdag 31 maart 2018

Stille Zaterdag

T 19.30 dhr. P. Plantinga,
Lutjegast

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Zondag 1 april 2018

Eerste Paasdag

K 9.30 ds. A. de Vries, Nijverdal
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Jeugdwerk

Zondag 8 april

Commissie Bijzondere Diensten
Preekbingo

K 9.30 mw. R. de Vries-Martini,
Drachten

Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Kerk

Zondag 15 april 2018

K 9.30 pastor W.G. Jansen-
Baltink, Grootegast
Kinderdienst

Ouderling van dienst: G. Pera
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Algemene Info

Moderamen

Preses

e-mail:

Kerkelijk werker

e-mail:

Scriba

e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

Diaconie

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Diaken Kerk in Aktie

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis

S. Douma tel 613927
siebranddouma@live.nl
A. Klomp 0512-510593 06-19227229

a.j.klomp56@gmail.com

J. Poelman-van de Brake tel 613411
pobra@home.nl

J. Jongsma tel 612672
K. de Wit tel 06-41315750
K. de Wit tel 06-41315750
H. Wijbenga

A. Schippers

K. de Wit/A. Schippers

Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 26 maart !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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