
 1 

 
Kerkwijzer 
 
Contactblad van de 
Protestantse 
Gemeente Lutjegast 
 
Kerkgebouwen: 
 
de Kandelaar 
Abel Tasmanweg 99 
Tel: 0594-612973 
 
de Torenkerk 
Abel Tasmanweg 75 
 
Website:  
http://www.pkn-lutjegast.nl 
 
 
Kerkelijk werker: 
 
Ate Klomp 
Ropta 83 
9202 KG Drachten 
 
 
Scriba: 
 
J. Poelman-van de Brake 
Tel: 0594-613411 
e-mail: pobra@home.nl 
 
Giro:  
NL56 INGB0000 8866 59 
 
Bank:  
NL67 RABO0323 7077 34 
 
t.n.v.: Protestantse 
Gemeente Lutjegast  
 

 
Redactie: 
 
Siety Douma, Van Diemenstraat 10  
tel: 0594 - 614168   
e-mail: sietydouma@gmail.com 
 
 
Voorplaat: De Bazuin op Hemelvaartsdag 
 
(eigen foto) 
 
 
Inhoudsopgave: 
 
Voorwoord ........................................................ 2	
Activiteitenagenda ............................................ 3	
Verjaardagen 70+ ............................................. 3	
Inzameling Voedselbank Westerkwartier ......... 4	
Mutaties ............................................................ 4	
Gemeenteleden elders ..................................... 5	
Gezellige zondagen Boyemaheerd .................. 5	
Eén lichaam, vele leden! .................................. 8	
Overstapdienst ............................................... 10	
Van de Kerkenraad ......................................... 11	
Diaconie .......................................................... 15	
Adoptiefonds ................................................... 17	
Kerkbalans ...................................................... 18	
Reserveren Kandelaar .................................... 19	
Kerkauto ......................................................... 19	
Uitzendingen Omroep Westerkwartier ............ 19	
Roosters ......................................................... 20	
Kerkdiensten ................................................... 22	
Algemene Info ................................................ 23	
Inleveren kopy Kerkwijzer ............................... 23	

 
 
  



 2 

Voorwoord 
 
 
PINKSTEREN... 
 
Soms, zomaar onverwacht, voel je een hand op je schouder, zie je 
ogen vol begrip, terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep. Het 
is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk. 
Het geeft een beetje hoop, een beetje houvast. Iets van God, lijkt het 
wel. Tenminste, iets in die geest.... 
Een medemens die in jou investeert, die echt aandacht voor je heeft en 
dat laat blijken door naast je te gaan staan en met je mee te voelen, 
dat geeft soms net dat beetje extra kracht dat nodig is om verder te 
kunnen gaan. Soms, als alles tegenzit en je niet meer weet wat je 
moet, word je getroffen door iets wat speciaal op jou lijkt te slaan: een 
opmerking, een regel, een lied waarmee je verder kunt. 
Het wijst een weg die jij nog niet gezien had. Het geeft een beetje 
houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest... 
Zonder dat je het zelf weet zeg je soms iets wat voor de ander van 
grote waarde is. Jouw woorden kunnen een ander licht werpen op de 
situatie waarin de ander verkeert. Maar ook een lied kan heel veel 
oproepen. Soms weet je het zeker: dat is geen toeval meer. 
Maar veel vaker twijfel je: was dat God of niet? 
Want God is zo ongrijpbaar. Voelbaar als een windvlaag die de wolken 
uiteen blaast en je lucht en licht geeft. Hij geeft een beetje houvast. 
Soms, even, voel je het. Dan merk je iets van zijn Geest... 
God de Heilige Geest, ervaren in je leven is zo moeilijk te verwoorden 
naar anderen. Vaak kun je er zelf nauwelijks woorden aan geven. 
En wanneer je probeert te vertellen wat die mens, die gebeurtenis, dat 
woord, of lied juist op het moment dat je het zo nodig had voor jou 
betekende, dan begrijpt de ander dat vaak niet en hou je het maar voor 
je. Je wordt stil. 
Maar zelf weet je het zeker: Dit was geen toeval. Dit had met God van 
doen. 
Dat mochten ook de apostelen met Pinksteren ervaren. 
 
Jakob Jongsma 
(gebaseerd op een citaat van Riet Mulder) 
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Activiteitenagenda 
 
09-06  Eerste Pinksterdag 
16-06  Viering Heilig Avondmaal 
17-06  Moderamen 
17-06  Pastoraat 
23-06  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
24-06  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
 
24-06  Inleveren kopy Kerkwijzer dubbelnummer juli/augustus !! 
 
30-06  Overstapdienst 
30-06  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
07-07  Doopdienst 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
Verjaardagen 70+ 
 
 
02 jun 1932 A. Solle-de Langen 
04 jun 1935 G. (Gerrit) van der Velde 
07 jun 1932 F. Huistra-Hijlkema 
16 jun 1948 A. Jongsma-van Slooten 
11 juli 1943  F. Zuidema 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 30 juni inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor juni: “GROENTEN VOOR ALLE DAG” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
 
Groenten in blik (groot en klein) 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Gehuwd: 
13 mei 2019 Jacob W. Musschenga en Aaf H. Smits  
 
Vertrokken: 
Jan Hoolsema en Bodine Kloosterman, met doopattestatie naar de 
Gereformeerde Kerk te Gerkesklooster (Wolter Derkszstraat 3, 
9873 PC  Gerkesklooster) 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
Op 23 juni, 21 juli, 22 september, 
20 oktober en 17 november 2019 
zijn er weer gezellige zondagen op 
de Boyemaheerd, Stationsweg 1. 
 
 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder 

het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Af en toe loop ik in Utrecht vanaf het Centraal Station via de 
Leidseweg in de richting van het Oog in Al parkje. Vooral het trottoir 
daar op die Leidseweg vind ik bijzonder. Ik kijk daar dan ook meer dan 
normaal naar de grond. Je loopt er namelijk over het geld! Je loopt een 
soort muntroute. 
Dat zit zo: af en toe ligt er tussen de stenen en tegels een grotere tegel 
met daarin een koperkleurige afbeelding van een geldstuk. De tegels 
zijn niet nieuw, want het gaat om een cent, een stuiver, een dubbeltje, 
een kwartje, een gulden en een rijksdaalder. Ze zijn alleen een stuk 
groter dan de echte muntjes en munten waren. 

Het is natuurlijk niet voor niets 
dat die tegels daar liggen, ze 
wijzen je als het ware de weg 
naar een bijzonder gebouw.  
Aan het eind van deze weg staat 
namelijk De Koninklijke 
Nederlandse Munt. Al 400 jaar 
worden hier munten geslagen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

spreuk boven de voordeur van het gebouw.  
Daar staat: 

Het geld hier uit metaal verkregen 
Zij nooit ten vloek, doch steeds ten zegen. 

Zo’n tekst zet me wel weer even aan het denken. Het is natuurlijk een 
mooie wens, maar tegelijk weten we dat het geld toch heel vaak op 
een verkeerde manier gebruikt wordt. Net zo goed als dat het voor 
goede zaken gebruikt wordt. 
Mijn vader gebruikte vroeger nog wel eens de spreuk: ‘Geld dat stom 
is, maakt recht wat krom is.’ 
Bij die laatste spreuk lijkt het wel dat het geld de boosdoener is. 
Maar iedereen weet dat het natuurlijk de mens is die allerlei dingen op 
verschillende manieren kan gebruiken. Hij of zij kan er goed mee doen 
of verkeerd. Het is maar net waar de mens voor kiest. 
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Het is te hopen dat de spreuk op het Koninklijk Nederlandse 
Muntgebouw ons mensen geregeld in gedachten komt als we voor de 
keus staan om dat wat ons gegeven is op een goede of een verkeerde 
manier te gebruiken. 
Laten we hopen dat wij zelf nooit ten vloek, doch steeds ten zegen 
mogen zijn. 
 
Ate Klomp 
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Eén lichaam, vele leden! 
 
N.a.v. preek van zondag 26 mei 2019 
 
Hoe het eigenlijk begonnen was, wist niemand nog te vertellen; noch de 
neus, noch het oor, noch de voet, noch de hand of de mond. Ze 
behoorden allemaal tot één lichaam, ze hadden ieder een eigen taak. 
De mond was dankbaar omdat hij spreken kon. De voet was blij met de 
mogelijkheden die hij had: hij kon dansen, huppelen, lopen en noem 
maar op… Het oor had volop werk, want er was zoveel om naar te 
luisteren… En zo waren alle leden van het lichaam bestemd om op de 
plaats waar ze stonden een eigen taak te vervullen. Op zekere dag 
echter bemerkte de hand dat de pink er zo lusteloos bij hing. ‘Is er wat 
aan de hand?’, vroeg de mond. ‘Ach’, zei de pink ‘Ik hoor er eigenlijk niet 
bij’. ‘Waarbij dan?’, vroeg de mond. ‘Bij het lichaam natuurlijk’ zei de 
pink. ‘Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt 
worden? Als ik nu een mond was zoals jij, dan had ik tenminste nog een 
taak. Ik zou overal waar ik kwam over de Here Jezus vertellen. Ik zou 
lachend naar de mensen gaan en zieken zou ik bemoedigen en… och, 
was ik maar een mond of een oor, dan konden de mensen hun 
problemen aan mij vertellen en ik zou luisteren. Het moet heerlijk zijn om 
een oor te zijn! Of een voet, dan kon ik lopen. Overal zou ik heen gaan 
om het evangelie te verkondigen en ik zou dansen van blijdschap als er 
mensen weer naar God zouden luisteren. Oh, was ik maar geen pink. 
Neen, als pink behoor ik niet tot het lichaam’. En moedeloos liet de pink 
zich neerhangen. ‘Luister toch eens’, zei de hand, ‘jij kunt vertellen wat 
je wilt, maar wij hebben je nodig. Je bent niet voor niets op deze plaats 
gezet. Als jij je taak niet doet, dan gaat het voor de andere vingers ook 
veel moeilijker. Nee pink, jij behoort wél tot het lichaam of je nu wilt of 
niet. Jij hebt een eigen taak’. De andere delen van het lichaam hadden 
aandachtig het gesprek gevolgd. Ze zagen wel dat de pink verdrietig 
was en dat deed hen ook verdriet. Ze wilden het liefst dat de pink blij en 
tevreden werd. 
 
‘Ik heb niemand nodig’, zei opeens een stem. Allen keken verbaasd op. 
Hoe kon dat nu? Ze waren toch allemaal bijeen geplaatst als leden van 
één lichaam! Hoe kon dan één zeggen: ‘Ik heb de anderen niet nodig’? 
“Zo’, zei de voet, ‘waarom niet’? ‘Omdat ik aan kijken genoeg heb’, zei 
het oog. ‘Zeg oog’, zei de voet, ‘als je mij niet had zou je dag in dag uit 
naar hetzelfde moeten kijken, want zonder mij kun je nergens komen. 
Je vergist je als je denkt dat je mij niet nodig hebt’. ‘Dat is waar’, zei het 
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oog ‘jou heb ik nodig’. ‘Als er geen voedsel binnen zou komen langs mij’, 
zei de mond, ‘zou je dan niet zwak worden, oogje’? ‘Ja’, zei het oog, ‘jou 
heb ik ook nodig’. ‘En als je mij niet had’, zei de hand, ‘om je slaap af en 
toe eens uit je oog te wrijven dan zag je niets meer’. ‘Eigenlijk is het 
waar’ zei het oog, ‘ik heb jullie wél nodig, ik kan niet zonder jullie… maar 
die kleine pink is wel overbodig’. Allen werden heel stil en hadden 
medelijden met de pink. Dagen gingen voorbij en het lichaam ging een 
flinke wandeling maken. De voeten stapten er lustig op los. De handen 
zaten warm in de zakken van de jas. De oren luisterden naar het waaien 
van de wind door de bomen. De ogen keken rond en genoten van al het 
mooie. De neus rook de frisse natuur. Het zou prachtig geweest zijn als 
er niet die kleine pink geweest was, die zich overbodig voelde, zeker na 
hetgeen het oog gezegd had. De andere leden van het lichaam leden 
mee met de pink. Zelfs het oog had wel wat spijt over zijn uitbarsting, 
maar was te trots om ook maar iets toe te geven. ‘Waarom toch’, 
piekerde het, ‘blijf ik nu maar steeds aan die kleine pink denken? Als ik 
hem uit de weg ga, dan gaat het wel voorbij. Tenslotte is het waar; ik 
héb hem niet nodig! Laat mij maar genieten van al het mooie. Goed 
rondkijken, dat moet ik doen’. Het oog sperde zich wijd open en keek. 
Opeens voelde het een scherpe steek, en zag niets meer, geen bloemen 
en geen veld. Er kwamen grote tranen tevoorschijn van de pijn. Dat 
kwam allemaal door een heel klein splintertje. De voeten bleven opeens 
staan en de mond riep: ‘au’. De neus begon te snotteren. De handen 
voelden in de jaszak en namen er een klein spiegeltje uit. ‘Veeg het er 
uit’, zei de mond. Maar er liepen zoveel tranen uit het oog, dat het niets 
meer kon zien. De hand wreef in het oog, maar dat hielp niet. ‘De pink’, 
zei de mond, ‘die moet de splinter er uit halen. Die is fijn genoeg’! 
Haastig werd de pink gevraagd of hij het wilde doen. Zou hij…? Alle 
leden van het lichaam wachtten in spanning af. De pink wist: ‘hier is een 
taak voor mij. Hij richtte zich op, hij werd er helemaal blij van en heel 
voorzichtig duwde hij het in het puntje van het oog, terwijl de andere 
vingers het oog open hielden. De mond stond open van spanning. Het 
hele lichaam stond gespannen te wachten en voelden met het oog mee. 
De kleine pink werkte heel voorzichtig de splinter naar buiten. Weer 
sprongen er tranen uit het oog, maar nu van dankbaarheid. Het hart 
werd er warm van. De voeten maakten een sprong in de lucht. De 
handen gingen omhoog en de mond zei: ‘hoera’. Het hele lichaam was 
blij. En toen het oog tegen de pink zei: ‘Dank je wel. Wil je me 
vergeven?’, wisten alle leden dat ze bij elkaar hoorden en elkaar nodig 
hadden. 
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Uit: ‘Elke dag een schone lei’ van Annie Berents-Kardijk 
 
Diane Ruiter 
 
 
Overstapdienst zondag 30 juni: “Kiezen voor vriendschap!” 
  
Een overstapdienst is een dienst rond en met jongeren van groep 8 die 
naar de middelbare school gaan 
en ook in de gemeente de 
overstap maken naar een 
andere plek. In het midden van 
de gemeente besteden we 
aandacht aan dit belangrijke 
moment in hun leven. 
De jongeren die dit jaar de 
overstap maken zijn: Isa 
Hoekstra, Teis Tuinstra en Vera 
Gemmink. 
 
Het belooft een vrolijke dienst te worden met o.a een sketch door de 
overstappers zelf. 
Thema van deze dienst zal zijn: “Kiezen voor vriendschap”.   
 
Voor genoemde jongeren en ook voor hun leeftijdsgenoten gaat er veel 
veranderen. Een nieuwe school in een andere omgeving. Nieuwe 
klasgenoten en verschillende leerkrachten. Een nieuwe toekomst waarin 
ze steeds meer eigen keuzes moeten gaan maken. Dit kan best lastig 
zijn. Ook voor hun ouders een periode van steeds meer en meer hun 
kinderen loslaten. Tegelijk ook een periode van veel mogelijkheden om 
te groeien dankzij onze God die de bron van Liefde is en kiest voor 
vriendschap met ons! Aan ons de keus om die vriendschap te 
beantwoorden. Wat kies jij? 
 
Wij nodigen u en jullie van harte uit om samen als vrienden deze dienst 
met elkaar te vieren! 
 
Graag tot dan!! 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst: 
Jitske van der Veen 
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Van de Kerkenraad 
 
 
Bijeenkomst bezoekmedewerkers en kerkenraad op 8 mei 2019 
 
Om 19.45 uur heet preses Siebrand Douma een groot aantal 
bezoekmedewerkers en kerkenraadsleden welkom.  
 
Hij opent met het lezen van Efeziërs 4: 1-15, Christus als fundament. 
Vervolgens gaat hij voor in gebed. 
 
De herindeling van de wijken heeft ook enige aanpassingen van de 
bezoekmedewerkers gevraagd, maar samen met de wijkouderlingen is 
dit naar tevredenheid opgelost. Er zijn 15 bezoekmedewerkers 
werkzaam. Inge Buitendam is als nieuwe bezoekmedewerker 
toegetreden in wijk 1. We nemen afscheid van Sjimmie Vogelzang-
Haaksma en Froukje Vogelzang-van der Hoek. De preses bedankt 
beide dames voor hun inzet en het vele werk dat zij verricht hebben. 
Als blijk van waardering ontvangen zij een bloemetje. 
 
Taken betreft financiële zaken: 
Adoptiefonds: In de praktijk blijkt dat niet in alle wijken het geld voor 
het adoptiefonds wordt opgehaald. Dit is erg jammer, omdat dit geld 
nodig is voor de twee kinderen die onze gemeente adopteert via 
Pikulan in Batu. Het geld gaat daar voor de volle 100% naar toe. 
Elzerd en Grietje Zijlstra van voornoemde stichting zien daarop toe. 
Een oproep aan iedere bezoekmedewerker om de enveloppen weer op 
te halen! 
 
Actie Kerkbalans: Een aantal bezoekmedewerkers doet mee aan de 
actie kerkbalans. Daar zijn de kerkrentmeesters heel blij mee en zij 
hopen dat die bezoekmedewerkers daar mee door blijven gaan. Er is 
echter ook een aantal bezoekmedewerkers die moeite heeft met die 
taak en die hoeven dat niet uit te voeren. Het staat namelijk niet in de 
taakomschrijving van de bezoekmedewerker. Een bezoekmedewerker 
heeft een pastorale, signalerende functie. 
 
Actiepunt kerkrentmeesters: kan in de brief van de actie kerkbalans het 
bedrag genoemd worden dat gevraagd wordt voor de solidariteitskas. 
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Bloemenrooster: 
De vrije keuze op het bloemenrooster kan de bezoekmedewerker 
brengen bij een persoon/familie waarvan zij denkt dat het nodig is. 
Heeft ze op dat moment niemand in haar eigen wijk, dan kan het ook in 
een andere wijk of iemand in het dorp. Om dit inzichtelijk te hebben, 
zal er een schrift in de consistorie worden gelegd, waarin kan worden 
genoteerd wie op welke datum de bloemen uit de kerk ontvangt. 
 
De bezoekmedewerkers onderstrepen nog eens het belang van het 
wijkoverleg met de ouderling. Heel belangrijk dat je feeling met elkaar 
houdt en zaken kunt delen. 
 
Het is nu tijd voor koffie en een heerlijk stukje oranjekoek, daarna geeft 
de preses het woord aan Ate Klomp voor het onderwerp:  
 
Rouwverwerking 
In zijn inleiding zegt Ate dat we hier zitten als ambtsdragers en 
bezoekmedewerkers, maar de avond is eigenlijk voor iedereen 
bestemd, want overal is verdriet op de één of andere manier. Wat we 
vanavond bespreken kunnen we allemaal gebruiken.  
 
Als voorbeeld neemt hij Job. Een rijk en godvruchtig man. Dat ziet 
Satan ook na zijn rondzwerving op aarde en hij vraagt zich af of Job 
nog zo vol geloof in God zou zijn als hij tegenslag te verwerken krijgt. 
Dan zegt God tegen Satan dat hij alles mag doen wat hij wil, als hij Job 
zelf maar niet aanraakt. Vervolgens wordt Job getroffen door de dood 
van zijn familie, ziekte en verlies en komen zijn drie vrienden op 
bezoek.  
 
In Job 2: 11-13 lezen we: 
Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit 
Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze 
besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en 
samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te 
troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, 
en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en 
wierpen stof omhoog over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten 
bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te 
zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. 
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Wat opvalt in het gelezen gedeelte: 
- Naar iemand toegaan die verdriet heeft 
- Medeleven tonen en troosten 
- Barsten uit in geweeklaag (gebruik in het Midden-Oosten) 
- Ze zagen dat hij leed 
- Zeven dagen en zeven nachten zonder iets te zeggen. Het feit 

dat je er bent is al voldoende, je bent erbij. 
 
Op de vraag van Ate wat je kunt verliezen wordt geantwoord: partner, 
familielid, een eind aan de relatie door scheiding, kinderloos blijven, 
toekomstbeeld, werk, huisdier, een voorwerp. Verdriet om een 
voorwerp is niet te vergelijken met het verdriet om een geliefde, maar 
het heeft wel bepaalde elementen uit rouw in zich, aldus spreker. 
 
We worden verzocht om twee aan twee van gedachten te wisselen 
over het feit wanneer je te maken kreeg met rouw of verdriet, in je 
persoonlijk leven of vanuit je professie en wat je toen hebt gedaan. Er 
wordt goed gesproken en naderhand worden enkele ervaringen 
gedeeld. 
 
In een rouwproces heb je verschillende fases: forse ontkenning; 
woede; marchanderen; schuldgevoel; depressie; aanvaarden van het 
verlies. De fasen zijn niet opeenvolgend, maar lopen door elkaar.  
 
Er is werk verschenen van een Belgische schrijver die liever praat over 
rouwtaken. Je moet zelf aan de slag. Er zijn vier rouwtaken.  
1. Werkelijkheid van het verlies onder ogen zien 
2. De pijn van het verlies ervaren 
3. Aanpassen aan de wereld na het verlies 
4. Leren genieten van het leven, terwijl je de herinneringen bewaart 
Als rouwtaken onvoltooid zijn kan dat het levensgeluk in de weg staan. 
 
Wat doe je als je op bezoek gaat of iemand tegenkomt. Je hebt de 
neiging om weg te duiken, maar dat ziet ook degene die rouwt.  
 
Je ziet er tegenop en weet niet wat je moet zeggen. Maar voor negen 
van de tien mensen is het goed dat je erover praat, zelfs als het 
emoties oproept. 
  



 14 

Wat zijn valkuilen: 
- Te vol zijn van jezelf, moe of gespannen 
- Met je eigen verhaal komen 
- Bang voor emoties 
- De bezoeker leeft mee, maar denkt dat het goed is om de 

rouwende af te leiden 
- Praat over verlies, maar denkt dat er nog andere, ergere verliezen 

zijn 
- Beter is het om te luisteren 
 
Daarna spraken we in tweetal over hoe het geloof ter sprake kwam. 
Kan er ten tijde van verdriet of rouw sprake zijn van een andere 
beleving, een ander Godsbeeld. 
 
Geconcludeerd kan worden dat luisteren heel belangrijk is, op 3 
niveau’s: 
1. luisteren naar de feiten 
2. luisteren naar de gevoelens 
3. kijken naar het totale gedrag, het non-verbale van de ander 
 
De preses bedankt Ate voor zijn bijdrage en stelt rondvraag aan de 
orde. 
 
Er wordt gevraagd of de leeftijd op de verjaardagskalender verhoogd 
kan worden van 70- naar 75 of 80 jaar. Het moderamen zal zich hierop 
beraden. 
 
De preses eindigt met dankgebed en daarna is er voor ieder nog een 
drankje en een hapje. 
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie 
 
Collecte Pinksterzending Zondag 9 juni 2019 
De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het 
Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 
60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun 
identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen 
lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de 
Witte Yi ook een bĳbel-vertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe 
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het 
Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in 
Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en 
zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Pinksterzending. 
 
Collecte Werelddiaconaat Zondag 23 juni 2019 
Steun vluchtelingen in Nigeria Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te 
heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in 
hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 
miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De 
vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite 
hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door 
armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via 
Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp 
bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte 
steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar 
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kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood 
voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 
Juni. 
 
Stichting Pikulan 
Sinds vele jaren hebben wij als gemeente twee adoptiekinderen via de 
stichting Pikulan. Onze adoptiekinderen op dit moment zijn Christopher 
en Gracia. Zij komen uit Indonesië. Christopher komt van Bali en 
Gracia komt uit Batu. 
Stichting Pikulan is op beide eilanden actief en coördineert alles 
rondom de adoptie en controleert ook waar het geld naar toe gaat. 
Door de adoptie van een kind, kan het hele gezin waarin dat kind leeft 
een betere toekomst tegemoet zien. 
Hieronder wat Pikulan zelf op hun website schrijft over hun werk: 
Stichting Pikulan werkt vanuit een christelijke grondslag samen met 
partnerprojecten in Indonesië. We richten we ons op de allerarmste 
medemens in Indonesië in alle lagen van de bevolking, ongeacht 
religie of herkomst. 

Elk project wordt ondersteund met persoonlijke begeleiding van één 
van onze Nederlandse promotors.  De Indonesische projectleiding 
draagt zorg voor de uitvoering samen met vrijwilligers uit de lokale 
projecten.  

We bieden hulp op basis van 3 pijlers:                                                                                                     

*Gezondheid    * Educatie   * Economische 
vooruitgang                                                                                 

De kleinschalige projecten worden eens per 2 jaar bezocht. We 
bekijken dan de resultaten van de inspanningen ter plaatse en maken 
afspraken voor de komende jaren. De kosten van de reis worden door 
de deelnemers zelf betaald. Wij onderscheiden ons doordat alle 
medewerkers geheel vrijwillig meewerken en geen salaris ontvangen. 
Bovendien zijn de adoptiekosten per kind maximaal € 20 per maand.  
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Adoptiefonds 
 
Binnenkort is het weer zover en zullen de enveloppen voor het 
adoptiefonds worden rondgebracht. Het adopteren van kinderen, zoals 
wij dat doen via Pikulan kost geld en hiervoor hebben we u nodig! 
Hoe mooi is het als ieder gemeentelid, naar eigen kunnen, bijdraagt 
aan een betere toekomst voor onze adoptiekinderen Christopher en 
Gracia.  
Wij vragen u daarom een bijdrage voor onze adoptiekinderen in de 
envelop te doen. De enveloppen worden weer opgehaald. De 
bedoeling is dat dit voor september 2019 is afgerond. 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 100,00. 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
 
Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden 
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio 
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending 
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen 
ook in de middag klaar te maken voor uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien 
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
Het uitzendschema kunt u vinden op: 
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/ 
2019/04/uitzeningschema-kerken-vanaf-7-april-2019-1.pdf 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 28 juli. 
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
Het uitzendschema voor de komende tijd: 
02 jun  Chr. Gereformeerde kerk De Wilp-Siegerswoude 
09 juni  Gereformeerde kerk vrijgemaakt Marum 
16 jun  Gereformeerde kerk vrijgemaakt Leek 
23 jun  Protestantse gemeente Aduard 
30 jun  Hervormde gemeente Dorkwerd 
07 jul   Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn 
14 jul   Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen 
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Roosters 
 
 
 
Kerkautorooster 
02 jun  Kees de Wit 
09 jun  André Schippers 
16 jun  Tjeerd Hoekstra 
23 jun  Herman Smith 
30 jun  Henk Pera 
07 jul   Peter Klaver 
14 jul   Lolke van der Veen 
 
 

 
Oppasrooster 
02 jun  Wiesje en Ilona B 
09 jun  Hanne en Evelien 
16 jun  Enna en Ilona B 
23 jun  Gerdine en Ilona M 
30 jun  Kom in de Kring 
07 jul  Hanne en Evelien 
 

14 juli t/m 18 augustus geen oppas (zomervakantie)  
 

 
 
Organistenrooster 
02 jun  Martin van der Velde 
09 jun  Martin van der Velde 
16 jun  J.D. Kiestra, Visvliet 
23 jun  Martin van der Velde 
30 jun  Martin van der Velde 
07 juli   Annekor Top, Grootegast 
14 juli  Martin van der Velde 
 
 
 
 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
02 jun  Anneke Plantinga 
09 jun  Gerdine Broekema 
16 jun  Anneke Plantinga 
23 jun  Lammert Jan Broekema 
30 jun  Wim Broekema 
07 jul   Jan Lohmeijer 
14 jul   Jan Lohmeijer 
 
 
 
 
 

Lectorenrooster 
    02 jun  Gesina Broekema 

 09 jun  Siety Douma 
 16 jun  Betty Schippers 
 23 jun  Pop Poelman 
 30 jun  Wim Broekema 
 07 jul   Janna van Dellen 
 14 jul   Grietje Pera 

 
 
 
 
Kosterrooster 
02 jun  Jan Klaver 
09 jun  Wim Broekema 
16 jun  Ruurd Horenga 
23 jun  Jakob Jongsma 
30 jun  Jochum de Vries 
07 jul   Allanda Martini 
14 jul   Jan Klaver 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 2 juni 2019 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: kerk 
 
 
 
Zondag 9 juni 2019 
Eerste Pinksterdag 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd  
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S.F. Douma  
Collecte: zending 
 
 
 
Zondag 16 juni 2019 
Viering Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. M. Mink, Leeuwarden 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: werelddiakonaat 
 
 
 
 
Zondag 23 juni 2019 
K 9.30  dhr. Pieter Plantinga, 
Lutjegast 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: kerk 
 
 
 
 
 

 
Zondag 30 juni 2019 
Afscheid groep 8 KND 
K 9.30  KND commissie 
Kom in de Kring 
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: project KND 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 7 juli 2019 
Doopdienst 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: binnenlands diaconaat 
Deurcollecte voor bloemen in de 
kerk 
 
 
Zondag 14 juli 2019 
K 9.30  kand. drs. J.W. Bassie, 
Groningen 
KND zomervakantie t/m 18 
augustus 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: kerk 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
*KND= kindernevendienst 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 24 juni !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
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