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Voorwoord 
 
Uitrusten bij God 
 
Ben jij ook wel eens vermoeid? Kan de drukte van het leven jou ook wel 
eens teveel worden? Soms maak je een opstapeling van intensieve 
situaties mee, die al je kracht en levensmoed aanspreken. Ik vermoed 
dat er steeds vaker van die onverwachte dingen gebeuren, waar ik niet 
op gerekend heb, en die mijn energiebalans verstoren. 
Zelfs als je het mooiste werk van de wereld doet, waar je normaliter veel 
energie uit haalt, kun je toch vermoeid raken. Je kunt oververmoeid 
raken door al die onverwachte reuring. En dan kun je op een punt komen 
dat je het even niet meer aan kunt… Dat er geen energie meer is, zelfs 
niet voor de meest gewone dingen van het leven. 
Het is de hoogste tijd om eens uit te rusten! 
Jezus heeft het uitgeroepen: “Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en 
belast is, want Ik, Ik ben er in je leven en Ik kan je een rust geven die de 
wereld niét voor je heeft.” 
Uitrusten bij God is iets anders dan op vakantie gaan. Het is ook iets 
anders dan lekker even niks doen. Weet je waarom ik dit geloof? Omdat 
mensen zonder God op deze manier ook hun vermoeidheid proberen op 
te lossen. 
Je hebt God niet nodig als je met leuke weekenden en allerlei uitstapjes 
je moeheid of je depressie te lijf gaat. Je “leukt” het leven zelf wel op, 
zolang het je lukt. Het oneerlijke in dit leven is ook nog, dat de mensen 
met voldoende geld op vakantie kunnen, zo vaak ze willen, en de 
mensen die net rond kunnen komen, en zwaarbelast zijn, kunnen bijna 
nooit er even tussenuit. Dit is niet de stijl van God en ook niet de weg 
van Zijn gerechtigheid! 
Er zijn in onze wereld al zoveel mensen die allang weten dat een 
vakantie te weinig doet voor hun vermoeidheid. Die heel goed weten dat 
pijn in hun ziel niet over gaat door een nieuwe jurk te kopen. Of dat 
eenzaamheid niet oplost met een avondje veel drinken en losbandig 
daten. Het is maar eventjes prettig en daarna komt alle moeheid en 
ellende weer terug! 
Dat is nu precies het verschil tussen leven met God en leven zonder 
Hem. 
Om de Heer te ervaren in je leven zul je van Hem moeten gaan houden.  
Onderhoud een innige liefdesrelatie met Hem, die ook tot mij en tot jou 
heeft geroepen: “Kom bij MIJ, want Ik kan je rust geven!” Laat me je 
vertellen hoe dat laatst ging bij mij… Het was 1 oktober… 
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Ik was opgestaan en zat aan mijn ontbijttafel. Het zonnetje scheen naar 
binnen en een kopje thee stond op de tafel. Mijn hoofd leunde op mijn 
beide handen en zo staarde ik wat voor me uit. De dag was nog maar 
net begonnen en ik was nu al moe. Ik voelde me echt vermoeid. Mijn 
lichaam leek niet vooruit te branden. 
Op de tafel lag ons dagboekje ‘Dichter bij Jezus’. Ik zag het liggen en 
met nauwelijks iets van interesse sloeg ik het open. Welke datum was 
het ook alweer? Oh ja, 1 oktober. Ik zocht de juiste pagina en zag dat 
het een kort stukje was. Gelukkig, want voor lange verhalen miste ik in 
ieder geval al de energie en concentratie.  
Iedereen die het boekje kent en heeft, kan de pagina erbij zoeken en 
meelezen. Je zult het beamen dat het een enorm sterk woord is voor 
vermoeide mensen. Daar las ik wat God ook tegen mij zei: “Kom naar 
Mij, jullie die vermoeid zijn, dan zal ik jullie rust geven. Aanbid mij door 
vredig in mijn nabijheid te rusten!” Ik las en las en dronk de woorden in. 
Ze raakten mijn ziel. Alsof een uitgedroogd mens midden in de woestijn 
een oase vindt en water! 
Het boekje gleed terug op de tafel, opnieuw staarden mijn ogen. Het 
beeld werd waterig… Ik was zo ontroerd, God sprak! 
Hij zag me aan tafel zitten en Hij kwam dichterbij. Hij vertelde me wat 
me te doen stond. Het uitrusten moest ik niet op mijn eigen houtje gaan 
doen. Ik moest niet zelf gaan bedenken wat ik allemaal wel en niet kon. 
Hij nodigde me uit om te komen uitrusten in overgave, in de armen van 
Jezus. Mijn Heiland die mij door en door kent, en ook weet waardoor 
deze vermoeidheid is gekomen en hoe het zal herstellen. Zelfs nu ik 
moe was van het werken voor de Bemoedigingssite… Jezus riep nog 
steeds: “Kom bij Mij!” 
Uitrusten bij Jezus is aanbidding voor God? Jezus heeft niet alleen 
geroepen: “Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent”, maar als ik het 
goed begrijp, ziet de Here God deze tijd met Hem, de tijd om uit te rusten 
in zijn tegenwoordigheid, als aanbidding! Is dat niet geweldig mooi. Het 
doet onze Vader goed als vermoeide kinderen bij Hem komen uitrusten. 
Welke god op aarde is zo liefdevol en teder als de Vader van Jezus 
Christus voor zijn sterke en zijn vermoeide kinderen. “Kom bij Mij!” 
Uitrusten bij God is leunen op Hem… Soms zelfs zwaar leunen op zijn 
arm. Denk niet dat jij je moeheid kunt oplossen op je eigen manier, maar 
zegen de momenten dat je tijd neemt om in rust bij God te zijn. Aanbid 
jouw God, door uit te rusten in Hem! 
https://www.bemoedigingssite.nl 
Voor iedereen een fijne vakantie en rust goed uit! 
Grietje Pera 
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Activiteitenagenda 
 
15-07  Moderamen 
21-07  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
28-07  Uitzending PG Lutjegast op Omroep Westerkwartier 
25-08  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
26-08  Inleveren kopy Kerkwijzer september 
01-09  Viering Heilig Avondmaal 
08-09  Doopdienst 
09-09  Moderamen 
15-09  Struuntochtdienst 
16-09  Pastoraat 
23-09  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
28-09  Oriënteringsrit voor automobilisten 
29-09  Startzondag 
 
Nog tot aan de zomervakantie van de basisschool (14 juli t/m 18 augustus)  
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
Verjaardagen 70+ 
 
 
11 jul 1943  F. Zuidema 
26 jul 1943  K. Ploeg 
12 aug 1941 H.L. Smith 
14 aug 1943 K. Helmus 
05 sep 1939 A. van der Velde-Nicolai 
09 sep 1946 B. van der Molen-Bron 
10 sep 1944 J. van Dellen-Huisma 
10 sep 1945 W. Dijkstra-de Boer 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 25 augustus inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor augustus: “ONDER DE DOUCHE” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
doucheschuim 
shampoo 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst flessenactie 
 
Op 17 mei jongstleden werd door de jeugd een lege flessenactie 
gehouden. Dit heeft geresulteerd in een eindbedrag van € 386,60. 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
Op 21 juli, 22 september, 
20 oktober en 17 november 2019 
zijn er weer gezellige zondagen op 
de Boyemaheerd, Stationsweg 1. 
 
 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder 

het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 
 
 

Een vakantieboek, ook nu weer een boek dat ik zelf met veel aandacht 
gelezen heb. En een boek dat ik kan aanraden om mee op reis te 
nemen. Of gewoon thuis te lezen natuurlijk. 
Je zou het een jongensboek kunnen noemen, maar het is veel meer dan 
dat. Ook is het al behoorlijk op leeftijd en toch best actueel te noemen. 
Het werd voor het eerst uitgegeven in 1954 en geschreven door de 
Engelsman William Golding. De titel is: ‘Heer van de vliegen’. Het boek 
is enkele jaren geleden in een nieuwe vertaling opnieuw uitgegeven 
omdat de schrijver toen 100 jaar geleden geboren werd (1911). 
Het gaat over goed en kwaad en hoe smal de grens is tussen het ene 
en het andere. 
 
Stel je voor dat een groep schooljongens zonder volwassenen op een 
eiland terecht komt. Wat gebeurt er dan? Hoe redden ze zich in deze 
onbekende situatie? Hoe gaan ze om met de vrijheid: eindelijk geen 
volwassenen die met regeltjes komen en dus kun je lekker doen wat je 
zelf wilt. 

Maar ook in deze groep zijn er mensen die buiten 
de boot dreigen te vallen, en is er iemand die graag 
de leiding wil en anderen die zo iemand volgen en 
gehoorzamen. 
Het blijkt dat er ook in deze groep afspraken 
gemaakt moeten worden. 

Ook in deze groep zijn er toch bepaalde regels nodig. 
Iemand moet zorgen dat het vuur aan blijft bijvoorbeeld en er moeten 
mensen zijn die eten gaan zoeken. 

 
Is het niet heel handig dat die dikke jongen een bril draagt? En is Ralph 
niet een veel betere leider dan Jack? Heeft degene met de grootste 
mond ook de beste ideeën? 
Er ontwikkelt zich een sfeer van concurrentie tussen groepjes en 
intussen moet er gezorgd worden dat steeds wel de aandacht getrokken 
wordt voor de mogelijkheid dat er schepen voorbij komen. Er beginnen 
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dingen scheef te lopen. Is het eiland nog wel voor iedereen zo veilig? 
En wat voor dieren lopen er eigenlijk rond? 
Een spannend boek dus, dat je bovendien nog weer eens laat zien hoe 
het er soms ook in de grote mensenwereld aan toe kan gaan. 
 
Ate Klomp    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptiefonds 
 
Binnenkort is het weer zover en zullen de enveloppen voor het 
adoptiefonds worden rondgebracht. Het adopteren van kinderen, zoals 
wij dat doen via Pikulan kost geld en hiervoor hebben we u nodig! 
Hoe mooi is het als ieder gemeentelid, naar eigen kunnen, bijdraagt aan 
een betere toekomst voor onze adoptiekinderen Christopher en Gracia.  
Wij vragen u daarom een bijdrage voor onze adoptiekinderen in de 
envelop te doen. De enveloppen worden weer opgehaald. De bedoeling 
is dat dit voor september 2019 is afgerond. 
 
Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 100,00. 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Ruim 200 jaar Archief Hervormde Kerk 
 
Het is 1886, een jaar na de brand in de toenmalige Hervormde Kerk 
waren er inschrijvingen voor sloop en herbouw. O.a de volgende: 
 

 
 
Broers Pijnakker uit Kollum. Zij waren de eerste en goedkoopste 
inschrijver en hebben de bouw ook uitgevoerd. Verder waren er nog zes 
en de duurste was Firma W. Boersma uit Marum voor f 13.075,00. 
 
Hele interessante klus voor mij, geniet van al die oude dingen, waaruit 
het huidige leven in ons dorp is voortgekomen. Zo vond ik de 
stichtingsakte van het Nederlands Bijbel Genootschap in 1814. Alles 
onder goedkeuring van toen Koning Willem I, want de Hervormde Kerk 
was sindsdien een staatskerk. 
Mooi werk, nu het boek Boordevol Lutjegast is voltooid (welk boek nog 
steeds te koop is, maar dat geheel terzijde). 
 
Volgende keer een ‘nieuw’ stukje kerkgeschiedenis. 
 
Jan Lohmeijer 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie 
 
Collecte Kerk in actie Zondag 1 september 2019 
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 
donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af 
en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst 
is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt 
Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid 
te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af 
te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 
vorm te geven. 
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren 
huiswerkbegeleiding.  
 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk 
of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika.  
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.   
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
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Kerkbalans   Totaal     
2019 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m mei toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 53.193,46 5.101,25 29.173,71 29.121,00 

0,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
6000,00
7000,00
8000,00
9000,00

10000,00
11000,00
12000,00
13000,00
14000,00
15000,00
16000,00
17000,00
18000,00
19000,00
20000,00
21000,00
22000,00
23000,00
24000,00
25000,00
26000,00
27000,00
28000,00
29000,00
30000,00
31000,00
32000,00
33000,00
34000,00
35000,00
36000,00
37000,00
38000,00
39000,00
40000,00
41000,00
42000,00
43000,00
44000,00
45000,00
46000,00
47000,00
48000,00
49000,00
50000,00
51000,00
52000,00
53000,00
54000,00

toegezegd vorig	jaar betaald verrekenen

Totaal	 openstaand Totaal Nog	te	



 12 

Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden 
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio 
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending 
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen 
ook in de middag klaar te maken voor uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien 
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
 
Het uitzendschema kunt u vinden op: 
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/ 
2019/04/uitzeningschema-kerken-vanaf-7-april-2019-1.pdf 
 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 28 juli. 
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
Het uitzendschema voor de komende tijd: 
07 jul   Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn 
14 jul   Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen 
21 jul   Protestantse gemeente Marum/Noordwijk 
28 jul   Protestantse gemeente Lutjegast 
04 aug  Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) Grootegast 
11 aug  Protestantse gemeente De Wilp/Siegerswoude 
18 aug  Protestantse gemeente Doezum 
25 aug  Chr. Gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude 
01 sep  Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) Marum 
08 sep  Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) Leek 
15 sep  Protestantse gemeente Aduard 
22 sep  Hervormde gemeente Opende/Kornhorn 
29 sep  Hervormde gemeente Dorkwerd 
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Roosters 
 
 
 
Kerkautorooster 
07 jul   Peter Klaver 
14 jul   Lolke van der Veen 
21 jul   Wim Broekema 
28 jul   Hielke Faber 
04 aug  Jan Notebomer 
11 aug  Dirk Notebomer 
18 aug  Kees de Wit 
25 aug  André Schippers 
01 sep  Tjeerd Hoekstra 
08 sep  Herman Smith 
15 sep  Henk Pera 
 
 

 
Oppasrooster 

 07 jul   Hanne en Evelien 
 25 aug  Kom in de Kring  
 01 sep  Hanne en Evelien 
 08 sep  Gerdine en Ilona M 
 15 sep  Baukje en Sanne 
 
14 juli t/m 18 augustus geen oppas (zomervakantie)  

 
 
 
Organistenrooster 
07 juli   Annekor Top, Grootegast 
14 juli  Martin van der Velde 
21 jul   Martin van der Velde 
28 jul   Jan Dirk Kiestra, Visvliet 
 
Het rooster voor de maanden 
augustus en september is nog niet bekend 
 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
07 jul   Jan Lohmeijer 
14 jul   Jan Lohmeijer 
21 jul   dienst TK 
28 jul   dienst TK 
04 aug  dienst TK 
11 aug  Jan Lohmeijer 
18 aug  Jan Lohmeijer 
25 aug  Jan Lohmeijer 
01 sep  Jan Lohmeijer 
08 sep  Anneke Plantinga 
15 sep  Lammert Jan Broekema  
 
 
 

Lectorenrooster 
          07 jul   Janna van Dellen 

    14 jul   Grietje Pera 
    21 jul   Siety Douma 
    28 jul   Dicky Klaver 
    04 aug  Dirk Notebomer 
    11 aug  Dinie Faber 
    18 aug  Gesina Broekema 
    25 aug  Siety Douma 
    01 sep  Betty Schippers 
    08 sep  Pop Poelman 

          15 sep  Wim Broekema 
 
 
Kosterrooster 
07 jul   Allanda Martini 
14 jul   Jan Klaver 
21 jul   Wim Broekema 
28 jul   Ruurd Horenga 
04 aug  Jakob Jongsma 
11 aug  Jochum de Vries 
18 aug  Allanda Martini 
25 aug  Jan Klaver 
01 sep  Wim Broekema 
08 sep  Ruurd Horenga 
15 sep  Jakob Jongsma 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 7 juli 2019 
K 9.30  ds. A. de Vries, Nijverdal 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: binnenlands diaconaat 
Deurcollecte voor bloemen in de kerk 
 
Zondag 14 juli 2019 
K 9.30  kand. drs. J.W. Bassie, 
Groningen 
KND zomervakantie t/m 18 augustus 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: kerk 
 
Zondag 21 juli 2019 
T 9.30  ds. G.P.E. van Helden, 
Buitenpost 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: diaconie 
 
Zondag 28 juli 2019 
T 9.30  ds. L. de Ruiter, Drachten 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: kerk 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 4 augustus 2019 
T 9.30  ds. G.G.J. Schoonman, 
Lucaswolde 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: diaconie 
 
Zondag 11 augustus 2019 
K 11.00  ds. M. Klomp, Marum 
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: kerk 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
2e collecte is altijd voor het fonds gebouwen 

 
Zondag 18 augustus 2019 
K 9.30  ds. W. Feenstra, Oldekerk 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: diaconie 
 
Zondag 25 augustus 2019 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
KND 1 t/m 8 en Kom in de Kring 
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: missionair werk 
Deurcollecte voor bloemen in de kerk 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 1 september 2019 
Viering Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. G.F. Heeneman, 
Amsterdam 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: werelddiaconaat 
 
Zondag 8 september 2019 
Doopdienst 
K 10.00  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: eigen jeugdwerk 
Na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 15 september 2019 
Struuntochtdienst 
Tent 14.00  Kees Nijenhuis 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: zending 
Na de dienst koffie/thee 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 26 augustus !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door 
 


