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Voorwoord
Zomertijd

En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk.
Zoals God na het zijne.
Hebreeén 4:10

In zijn rust binnengaan - wat klinkt dat devoot.

De deur achter je dicht trekken.

Het lawaai en de drukte achter je laten en stil worden.

Heel stil.

Maar ‘in zijn rust’ zijn betekent niet dat er geen lawaai mag zijn; het
betekent niet dat je niets mag doen.

‘In zijn rust zijn’ wat is dit eigenlijk? Hoe doe je dat?

De tekst wijst in de eerst plaats naar de dag dat God rustte na zijn
scheppingswerk.

Zes dagen lang was Hij bezig om onze aarde, met alles erop en eraan,
te formeren.

Na iedere dag keek Hij om en zag dat het goed was.

ledere dag, aan het eind, was er even een moment van terugblikken.
Een moment van tevredenheid. En na zes dagen bleef het niet bij dat
ene moment.

Toen ruste God uit van een hele week werken, maar dat niet alleen. Hij
zegende deze zevende dag en verklaarde die tot een heilige dag.
ledere dag een moment van omkijken en iedere week een hele dag
van rust en dankbaarheid. Een principe dat God het blijkbaar waard
vindt om nageleefd te worden. In psalm 95 lezen we dat het volk Israel
er ook al mee worstelde.

Uiteindelijk werd dit dan ook een grote sta-in-de-weg voor hen in hun
omgang met God.

In hun geval ging het over het ingaan in de rust van het beloofde land.
Na jaren van onrustig zwerven, nergens thuis horen, mochten ze
eindelijk thuis komen in het land dat God hun veertig jaar eerder al had
willen geven. Hoe vaak zwerven wij niet jarenlang onrustig rond tussen
onze bezigheden? Hoeveel drukte en geestelijk zwerven staan wij
onszelf toe? Keer op keer, jaar in jaar uit? En dat terwijl God ons al
vanaf het allereerste begin rust wil geven! Wij mogen ingaan in zijn
rust. Weten dat we bij Hem thuis mogen komen. Dat hij ons geestelijk
huis bereidt. Voor rust hoeven we niet te wachten tot we vakantie



hebben! Integendeel, elke dag ligt onze portie rust weer klaar. We
moeten het alleen maar aannemen.

Laten we hem gehoorzaam zijn en de rust aannemen, een tijd van rust
nemen iedere dag weer.

Dat kan op verschillende manieren. Rust kun je vinden in een
wandeling. Rust kun je vinden in een goed boek [de Bijbel!]. een
tijdschrift of een gedicht. Rust kun je voelen op een warme
zomerochtend, als de wind door je haren strijkt.

Vakantie is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond.

Ik wens u allen een goede zomertijd toe.
Hartelijke groet, Gesina Broekema-Lania

Bron: binnenkamer- overdenkingen Mijn moment met God.

Activiteitenagenda

08-07 Overstapdienst

09-07 Moderamenvergadering

22-07 Open luchtdienst

22-07 Gezellige zondag Boyemaheerd

12-08 Uitzending kerk Lutjegast op Radio Westerkwartier

26-08 Inzameling Voedselbank, Kom in de Kring, Koffiedrinken

27-08 Inleveren kopy Kerkwijzer september

10-09 Moderamenvergadering

16-09 Startzondag

17-09 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden

24-09 Pastoraatsvergadering

Vanaf september weer elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in
dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.



Mutaties

Gedoopt:

3 juni 2018 Anouk Dijkstra

Verhuisd:

P. Scheper en R. Scheper-Douma, Kompasstraat 5 (was De Wieren

30)

Verjaardagen

11 jul 1943
26 jul 1943
12 aug 1941
14 aug 1943
05 sep 1939

09 sep 1946
09 sep 1936
10 sep 1944
10 sep 1945

F. Zuidema

K. Ploeg

H.L. Smith

K. Helmus

A. van der Velde-
Nicolai

B. van der Molen-Bron
A. Dijkstra-van Dellen
J. van Dellen-Huisma
W. Dijkstra-de Boer

Inzameling Voedselbank Westerkwartier

Zondag 26 auqustus inzameling (juli is vakantiemaand)

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren.

Thema voor augustus: “ALLES VOOR RIJSTTAFEL”

De volgende producten zijn welkom:

Rijst
Nassimix
Pindasaus

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.




Gemeente-activiteit

Pelgrimeren

in Groningen

Op zondagmiddag 10 juni vertrokken we met 17 personen naar Wehe
den Hoorn.

Voordat de tocht begon kregen we eerst uitleg over de geschiedenis
van het wandelgebied.

Onder begeleiding van twee gidsen hebben we gepelgrimeerd door
uitgestrekte natuurgebieden, schilderachtige dorpjes en hebben we
twee fraaie kerken bezocht.

Heel bijzonder om in Warfhuizen de enige kluizenarij van Nederland
(kluis van broeder Hugo) te bezoeken.

Tijdens de stilte in deze kerk kregen we een boekje met informatie die
we mochten gaan lezen. Ook was er gelegenheid om een kaarsje aan
te steken.

Bij het gemaal Abel Stok werd verteld dat vermoedelijk de naam van
het gemaal komt van een paalstok die daar in of bij het water was
geplaatst namens de abt van het klooster aldaar. Abelstok zou dus
eigenlijk abtenstok zijn. De paal zou kunnen bedoeld zijn om een
doorwaadbare plek aan te geven of het zou een grenspaal geweest
kunnen zijn.
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Abel =tok

Tijdens het wandelen was er de gelegenheid voor een gesprek,
bezinning en verwondering.

In de Kandelaar liggen boekjes: Pelgrimeren in Groningen.
Mee te nemen voor wie belangstelling heeft.

Informatie over de 2500 wandelkilometers in Groningen is ook te
vinden op: www.spig.nl

D

Sint-Bonifatiuskerk Wehe den Hoorn uit 1927



Overstapdienst

zondag 8 juli 2018: “Een nieuw begin!”

¥ e . - k-

Een overstapdienst is een dienst rond en met jongeren van groep 8 die
naar de middelbare school gaan en ook in de gemeente de overstap
maken naar een andere plek. In het midden van de gemeente
besteden we aandacht aan die belangrijke momenten in hun leven.

De jongeren die dit jaar de overstap maken zijn: Sterre Hoekstra,
Sanne Klaver, Marc Kroese, Noa Riemsma en Helene Wijbenga.

Het belooft een vrolijke kleurrijke dienst te worden met een quiz en
mooie liederen. Thema van deze dienst zal zijn: “Een nieuw begin”.
Alle kinderen mogen tijdens deze dienst hun grootste en/of liefste
dierenknuffel meenemen naar de kerk. Waarvoor we deze gaan
gebruiken is nog een verrassing!

Voor de genoemde jongeren en ook voor hun leeftijdsgenoten gaat er
veel veranderen. Een nieuwe school in een andere omgeving, nieuwe
klasgenoten en verschillende leerkrachten. Een nieuwe toekomst
waarin ze steeds meer eigen keuzes moeten gaan maken. Dit kan best
lastig zijn. Ook voor hun ouders is dit een periode van steeds meer en
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meer hun kinderen loslaten. Tegelijk ook een periode van veel
mogelijkheden om te groeien dankzij onze God die de bron van liefde
is en ons uitdaagt steeds weer opnieuw met Hem te willen beginnen!

Wij nodigen u en jullie van harte uit om samen met elkaar dit nieuwe
begin te vieren.

Graag tot dan!!

Namens de leiding van de kindernevendienst:
Jitske van der Veen

Alvast voor in de agenda te noteren: tijdens het startweekend (14 - 16
september) is er natuurlijk ook weer een kindermiddag! Alle kinderen zijn
zaterdagmiddag 15 september van harte uitgenodigd om mee te doen met de
kindermiddag op de Boyemaheerd! Het definitieve programma volgt nog (of
blijft nog een verrassing).

Open luchtdienst
zondag 22 juli 2018

De commissie bijzondere diensten (voorheen KIA) organiseert op 22 juli
a.s. een open luchtdienst achter het dorpshuis.

Voor de dienst is er gelegenheid om koffie/thee of limonade te drinken
in de “kajuit” van het dorpshuis vanaf 10:00.

De dienst begint om 11:00 en de muzikale begeleiding is in handen
van het combo, de voorganger is ds. H.C. Mulderij uit Grootegast.

Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de grote zaal van het
dorpshuis.

Kunt u zelf een stoel meenemen?
Graag tot ziens bij de open luchtdienst!

Namens de commissie bijzondere diensten:
Peter van der Heide



Kom in de kring

Wij hebben een
zomerstop.
Vanaf september
is er weer
‘Kom in de kring".

Tijdens de zondagdiensten hebben wij oppas voor de allerkleinsten.
Samen met de kinderen kun je tekenen, verven, boekje voorlezen, met
het speelgoed spelen of gewoon naar een muziekje luisteren.



Spreekt jou dit aan en lijkt het je leuk om eens in de 6 a 8 weken te
mogen oppassen? Dan zijn we opzoek naar jou! Als je een vriend(in)
hebt met wie je graag samen zou willen oppassen is dat natuurlijk
mogelijk.

Je kunt je aanmelden bij Wiesje Bronsema

tel: 06 53926451 of mail naar wiesjebronsema@hotmail.com.

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 22 juli, 23 september, 21 oktober, 18 november 2018 en 20 januari
en 17 februari 2019 zijn er weer gezellige zondagen op de
Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd,
een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!
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Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

van de

Kerkelijk

werker

Vakantieboek

Een aantal jaren geleden verscheen ‘Een man die Ove heet'.

Soms lees je een boek, waarbij je vrijwel vanaf het begin meteen
verkocht bent. Bij mij gebeurde dat bij het boek over Ove.

Een prachtig boek, ik zou zeggen: de moeite waard om mee te nemen
als je op vakantie gaat. Maar natuurlijk ook buiten de vakantie heel
goed te lezen!

Ove is een bijzondere man, dat blijkt al snel. In het eerste hoofdstuk
gaat Ove namelijk naar de winkel om een computer te kopen die geen
computer is. Dat klinkt vreemd, maar dat heeft te maken met een nogal
ongewoon gesprek dat Ove heeft met de verkoper van dat soort
apparaten.

Ove is eigenlijk een hele gewone man, 59 jaar oud. Hij houdt van rust
en regelmaat en van duidelijke waarden. Kom daar tegenwoordig maar
eens om.

Eigenlijk is zijn leven de laatste tijd niet meer wat het is, het is
ingewikkeld geworden en daar kan Ove helemaal niet tegen.

Hij woont in een moderne wijk in een Zweeds stadje en probeert het
leven te leiden zoals een mens dat hoort te leiden. Dat valt niet mee
als de mensen om je heen je niet met rust willen laten. Om maar te
zwijgen van die kat, die zo maar opeens bij zijn huis rondhangt. Ove
vindt dat mensen doorgaans niet goed wijs zijn.
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Het blijkt dat Ove, hoewel hij af en toe een beetje gromt, een goed hart
heeft. En zijn zorg voor de buurt wordt niet door iedereen
gewaardeerd, maar dat hoort nu eenmaal bij de dingen die Ove
gewend is te doen.

‘Een man die Ove heet’ is een boek van de Zweedse schrijver Fredrik
Backman.

Backman vertelt over deze Ove op een manier die de ene keer een
lach en dan weer ontroering oproept.

Veel leesplezier!

(Het boek is verfilmd, maar of dat een succes geworden is, dat zou ik niet durven
zeggen)

Ate Klomp

12



Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast
collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 -vel van 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Gebed voor Guatemala

De Volcan de Fuego in Guatemala is uitgebarsten. Giftig gas,
aswolken en lava stortten zich over de dorpen uit op de flanken van de
vulkaan. Bewoners hadden geen schijn van kans. Het dodental is
opgelopen tot 99. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist.
Meer dan drieduizend mensen zijn geévacueerd. De beelden laten een
troosteloze aanblik zien van een grijs landschap waarin mensen
wanhopig op zoek zijn naar hun geliefden.

We vragen uw voorbede voor de mensen die getroffen zijn. Onze
partnerorganisatie Cedepca inventariseert in samenwerking met Action
Churches Together momenteel welke hulp nodig is in het getroffen
gebied. Kerk in Actie zal daaraan een bijdrage geven.

Gebed voor Guatemala
Goede God,
U roepen wij aan.
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Angstaanjagend desastreus was de uitbarsting van Volcan de Fuego in
Guatemala.

Wij bidden voor de slachtoffers die getroffen zijn,

en hun families, in ontreddering op zoek naar hun geliefden.

God van ontferming, verhoor onze gebeden.

Laat de nabestaanden niet alleen in hun pijn en verdriet. Omring hen
met Uw liefde en troost.

Wees met hen met Uw licht.

Wij bidden voor onze partnerorganisaties Cedepca en Action Churches
Together in Guatemala.

Mogen zij de nabestaanden en de mensen die gevlucht zijn voor het
natuurgeweld bijstaan.

Dat vragen wij U door Jezus Christus,

Uw Zoon en onze Heer,

Amen

Collecte
Zondag 1 Juli: Collecte jeugdwerk

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen
school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken
bij godsdienstonderwijs of bieden
leerlingen uit achterstandswijken een
luisterend oor. Het lijntje tussen kerk
en school is op sommige plaatsen
echter dun geworden of zelfs
verdwenen. JOP, Jong Protestant,
wil hiervoor een oplossing bieden
door kennis uit het hele land rond het
thema Kerk en School te bundelen
en door samen
met gemeenten nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Met de
collecteopbrengst kan JOP deze
kennis en initiatieven delen, zodat
meer leerlingen het goede nieuws

1JULI 2018

horen. R COLLECTE JEUGDWERK
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Collecte

Zondag 12 augustus: School voor dove en verstandelijk
gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte
thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school
Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke
handicap onderwijs en gedragstherapie.

De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen.
Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische
vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien,
houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het
gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor
leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en
verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de
steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk
gehandicapte passend onderwijs krijgen.

Recent verhuurt de school de boven ruimte aan een reguliere school.
Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking
de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen.

Kerk in Actie
Kerk in Actie heeft het afgelopen jaar € 5,4 miljoen meer opgehaald
dan begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie vandaag
publiceert. In totaal kwam er bij de hulporganisatie van de Protestantse
Kerk € 30,8 miljoen binnen, waarvan € 23 miljoen vanuit kerken en
particulieren.
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In totaal kreeg Kerk in Actie er dit jaar 12.985 nieuwe gevers bij. Van
de 109.554 donateurs kreeg de organisatie 468.342 giften. Ook
collecteerden meer kerken voor Kerk in Actie. In 2017 zamelde 94%
van plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk geld in voor het
werk van Kerk in Actie. Daarnaast kwam er ook steun van tien andere
kerkgenootschappen.

Hulp bij acute rampen

Kerk in Actie zet zich in voor mensen in armoede, vluchtelingen en
kerken in de minderheid via lokale kerken en partnerorganisaties. Dat
liet de organisatie zien via een landelijke tv-campagne Geloven in
Delen. In 2017 gaf Kerk in Actie hulp bij acute rampen, zoals
de overstromingen in Bangladesh en de oorlog in Syrie. In totaal de
organisatie dankzij de steun van kerken en particulieren hulp aan meer
dan 258.000 mensen in nood, voedselhulp aan 132.850 mensen in
rampgebieden en bijbelonderwijs aan 328.207 mensen.

"We hebben honderden lokale kerken in binnen- en buitenland kunnen
ondersteunen in hun diaconale werk ter plaatse. In Nederland hebben
kerken met veel inzet vluchtelingen en mensen in armoede begeleid.
En ook het Midden-Oosten bieden de kerken hulp aan mensen in
nood. Het is mooi om te zien dat christenen zich wereldwijd inzetten
voor hun naasten en gehoor geven aan de roeping om in het bijzonder
om te kijken naar de meest kwetsbaren in de samenleving".

Ook blijkt een groeiende belangstelling van ondersteunende
activiteiten van Kerk in Actie. Bij de kerstactie voor
vluchtelingenkinderen werd onder het motto 'Tafels van Hoop' in meer
dan 50 gemeenten een gezamenlijke maaltijd georganiseerd met
vluchtelingen. De “langste tafel van Nederland” werd in totaal meer dan
3,5 kilometer lang. Ook was er een groeiende belangstelling voor
de Daarom Kerst actie en de gratis concerten van Zingenindekerk.nl.
“Ik ben erg tevreden dat Kerk in Actie steeds meer een bondgenoot is
voor plaatselijke gemeenten en donateurs. Samen met hen aan een
kerk die zich inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving", aldus
manager Rommie Nauta.

Groeiende belangstelling

Van Giro 555 kreeg Kerk in Actie tijdens de actie ‘Help slachtoffers
hongersnood’ ruim € 2 miljoen voor de hulp in Zuid-Soedan, Nigeria en
Ethiopié. Naast het reguliere werk in deze landen zijn de extra gelden
gebruikt om effectiever hulp te verlenen aan mensen in hongersnood.
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Wie zingt er mee?

Tijdens de startzondag van 16 september aanstaande zal het combo
de dienst begeleiden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden enkele
liederen met het combo mee te zingen in deze dienst.

Omdat er van te voren geen gelegenheid is om te repeteren, is het de
bedoeling dat er thuis geoefend wordt met You Tube.

Lijkt het je leuk om mee te zingen? Geef je dan op bij Ina van der Veen
(inadewind@live.nl)

Talent gezocht

Jong muzikaal talent gezocht voor zondagmiddag tijdens het
Startweekend!

Bespeel je een instrument (blaasinstrument, gitaar, drum of wat dan
ook) en/of zing je graag? Dan is dit je kans om eens één of meerdere
nummers “op straat” te spelen?

Het kost je hoogstens een uurtje tijd. Oefenen misschien wat meer,
maar ja, dat doe je -als het goed is- toch al.....

Vindt je het spannend om alleen te spelen? Dan zorgen we er voor dat
je met anderen muziek kunt maken.

We hopen dat je het aandurft, want anders staan wij er alleen voor......
Meer informatie en/of opgeven bij:

Alex van Dekken 06 — 205 68 933 of
Lolke van der Veen 06 — 112 03 124

17



Werkgroep Verbinding
Eén grote familie

Waarom vind ik het zo moeilijk om mijn leven te leiden zoals Hij het
heeft bedoeld? Zit ik mezelf niet vaak in de weg met mijn eigen
gedachten en gevoelens? Kijk ik te vaak naar het verleden of naar de
toekomst? Het liefste probeer ik zo veel mogelijk controle te houden.
Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Waarom leef ik niet met de
dag en vertrouw daarbij op wat God op mijn pad brengt? Hij brengt dan
toch ook uitkomst?

Ik weet dat ik mijn leven te danken heb aan God en dat ik opnieuw
geboren ben. -Want dat ben ik (en jij ook als je dat gelooft) omdat ik
geloof dat Jezus voor mijn zonden aan het kruis is gestorven!-

De enige die echt vrijheid geeft is Jezus Christus! Een vrijheid die alles
te boven gaat........ (Fillipenzen 4 vers 4-13) Geen zorgen meer, maar
in vrijheid in het moment echt leven. Hoe heerlijk moet dat zijn.......

Het gaat niet om mijn inspanningen en ook niet om de kerk. Hoe
goedbedoeld dat allemaal ook kan zijn. Een streng en religieus
systeem staat Jezus vaak in de weg.

Het christendom, de godsdienstige rituelen, laten we ze verruilen voor
de vreugde en kracht van de Heilige Geest!

Om dat te kunnen ervaren hebben we elkaar meer nodig dan ooit.
Laten we eensgezind zijn en vertrouwen hebben in de toekomst. Laten
we onze tijd niet verspillen met praten over dingen die er nauwelijks
toe doen. Maar laten we elkaar liefhebben zoals Jezus dat deed. Laten
we zijn als broer en zus, vader en moeder, als kinderen van één
Vader. Liefde voor God en voor onze medemensen. Elkaar helpen en
voor elkaar bidden. Zo kunnen we één grote familie zijn.

Bijdrage Lolke van der Veen
Namens werkgroep “Verbinding”
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Voorgaan in rouwdiensten

Gemeenteleden die voorgaan in een rouwdienst?

Tijdens een kerkenraadsvergadering van dit jaar in Protestantse
Gemeente Grootegast-Sebaldeburen heb ik gesproken over het
onderwerp “het leiden van een uitvaart door gemeenteleden”. Deze
kerkenraad staat hier positief tegenover en ze heeft mij gevraagd of ik
hierover wilde schrijven. In de regionale vergadering van Vorming en
Toerusting in het Cluster Zevenhuizen/Grootegast®* heb ik dit
onderwerp ter sprake gebracht, omdat ik dacht dat deze vraag wel
eens in meer gemeenten zou kunnen spelen. Dat klopte. Graag wil ik
peilen of er ook in deze gemeente behoefte aan is gemeenteleden die
zich willen verdiepen op het gebied van rouwverwerking en/of
voorgaan in rouwdiensten. Dan zouden we samen iets kunnen
organiseren op dit gebied.

Veranderende tijden

Het aantal uitvaarten dat gehouden wordt, neemt langzaam aan toe,
terwijl het aantal uren dat een predikant en/of kerkelijk werker (M/V) in
gemeenten werkzaam is, minder wordt. In veel Protestantse
gemeenten staat een parttime voorganger en dan kan een uitvaart op
zijn of haar agenda drukken — met een uitvaart ben je al gauw twaalf
uur zoet mee, van begin tot het daadwerkelijk houden van de dienst.
Het zou dan prettig zijn, als er mensen zijn die een predikant zouden
kunnen helpen in het verminderen van de werkdruk, zodat de predikant
ruimte kan krijgen voor de andere taken, waarvoor hij is geroepen in de
gemeente.

Keuze

Voor de nabestaanden valt er meer te kiezen op het gebied van wie
leidt de rouwdienst, als er mensen in een gemeente er zijn, die kunnen
voorgaan in een uitvaartdienst. Denk bij voorbeeld eens aan mensen
die niets met een voorganger hebben, maar wel met dat ene
gemeentelid, die in aanloop naar het sterven trouw bij de mensen op
bezoek is gekomen en enige begeleiding rond het overlijden heeft
gegeven. Dan zou het een mooie uitkomst zijn, dat zo’'n iemand enige
handvaten heeft om dan waardig een rouwdienst voor de overledene
en de nabestaanden voor te bereiden en te houden, omdat die band er
al ligt. Of in de vacature- of vakantietijd hoef je bij een ‘vreemde’
voorganger het levensverhaal niet te houden, maar er is iemand uit de
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eigen gemeente met wie je bekend bent, die de familie begeleidt in
deze verwarrende en verdrietige periode.

Ben jij die persoon misschien?

Het voorgaan in rouwdiensten vraagt om achtergrondinformatie en
levenservaring. We willen deze komende tijd ons bezinnen of er
mensen in de gemeenten van dit cluster zijn, die geinteresseerd zijn en
zich geroepen voelen om in een tijd van rouw nabestaanden bij te
staan en voor te gaan tijdens rouwdiensten, want die mogelijkheid is
er: in rouwdiensten mag ook een gemeentelid voorgaan. Het zou dan
ook prettig voor diegene zijn, dat je een training hebt gekregen, zodat
je voorbereid bent op wat er rondom een uitvaart allemaal gebeuren
kan. Het kan daarbij een verrijking zijn dat je vertrouwd raakt met de
verschillende aspecten van een overlijden, dat je mensen kunt bij
staan op een waardige en voor hen passende manier. Via de landelijke
kerk wordt er een cursus aangeboden, die op de verscheidene
onderdelen van een uitvaart ingaat. Lijkt jou dit iets dat bij jou past?
Dan kun je mij eens bellen voor een oriénterend gesprek.

Ds. H.C. Mulderij, predikante van PG Grootegast-Sebaldeburen
Voor meer informatie en oriéntatie: hcmulderij@gmail.com of (0594)
857997

Meer over dit onderwerp lezen? Zie:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/gemeenteleden-leiden-
uitvaart

Over de cursus “leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden”:
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-
kerk/leren/trainingen/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden
Tijdschrift “Woord en weg”, september 2017, pagina 7:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/wo
ordweg

Folder van PKN Groningen:
https://www.pkndebron.nl/documenten/uitvaartbegeleiding.pdf

* Voor deze regionale vergadering worden de volgende gemeenten
uitgenodigd: PG Boerakker, PG De Wilp-Siegerswoude, PG Doezum,
PG Grootegast-Sebaldeburen, GK Kornhorn-Opende, PG Leek-
Oldebert, PG Lutjegast, PG Marum, HG Opende-Kornhorn, Nuis-
Niebert, HG Sebaldeburen-Een, PG Zevenhuizen.
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Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

Bij Radio Westerkwartier wordt sinds geruime tijd uitzendingen van
kerkdiensten uit de regio uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige
regelmaat een uitzending verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger
dan de dienst van die morgen ook in de middag klaar te maken voor
uitzending.

Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot
zes uur. Sinds 1 april is deze uitzending verhuist naar half tien ‘s
morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.

Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder.
De eerstvolgende uitzendingen van Lutjegast zijn op 12 augustus en
11 november.

Radio Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of
via de kabel op 105.9 MHz.

De volledige lijst van deelnemende kerken:

01 jul  Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leek

08 jul  Protestantse gemeente Aduard

15jul  Hervormde gemeente Dorkwerd

22 jul  Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn

29 jul  Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen
05 aug Protestantse gemeente Marum/Noordwijk

12 aug Protestantse gemeente Lutjegast

19 aug Gereformeerde kerk vrijgemaakt Grootegast

26 aug Protestantse gemeente De Wilp/Siegerswoude
02 sep Protestantse gemeente Doezum

09 sep Chr. Gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude
16 sep Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Marum

23 sep Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leek
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Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de codrdinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.
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Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster

01 jul Lolke van der Veen
08 jul Wim Broekema

15 jul Hielke Faber

22 jul Jan Notebomer

29 jul Dirk Notebomer

05 aug Kees de Wit

12 aug Tjeerd Hoekstra

19 aug Herman Smith

26 aug Henk Pera

02 sep Peter Klaver

09 sep Lolke van der Veen

Oppasrooster
- 01 jul Marrit en Hannah
°{“ 08 jul Gerdine en llona M
\ 15 jul Krista en Yasmijn

van 22 juli t/m 26 augustus geen oppas

‘ i.v.m. de zomervakantie
x 02 sep Hanne en Evelien
e 09 sep Gerdine en llona M

Organistenrooster

01 jul
08 jul
15 jul
22 jul
29 jul
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sep
09 sep

Martin van der Velde
Martin van der Velde
Piet Dijkstra

Piet Dijkstra

J.D. Kiestra

Martin van der Velde
Martin van der Velde
Martin van der Velde
J.D. Kiestra

Martin van der Velde
Annekor Top
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Beamerrooster

01 jul
08 jul
15 jul
22 jul
29 jul
05 aug
12 aug
19 aug
26 aug
02 sep
09 sep

Siety Douma
Gerdine Broekema
Jan Lohmeijer
geen (openluchtdienst)
Jan Lohmeijer
geen (dienst TK)
geen (dienst TK)
Jan Lohmeijer

Jan Lohmeijer

Jan Lohmeijer
Diane Ruiter

\

BEAM-TEAM VERVEELT ZICH

Lectorenrooster
01 jul Betty Schippers
08 jul knd commissie
15 jul Pop Poelman
22 jul Wim Broekema
29 jul Janna van Dellen
05 aug Diederika Faber
12 aug Grietje Pera
19 aug Janny Poelman
26 aug Dicky Klaver
02 sep Dirk Notebomer
09 sep Dinie Faber

Kosterrooster

01 jul Wim Broekema

08 jul Jochum de Vries

15 jul Allanda Martini

22 jul Jan Klaver

29 jul Jakob Jongsma

05 aug Ruurd Horenga

12 aug Wim Broekema

19 aug Jochum de Vries

26 aug Allanda Oldenburger

02 sep Jan Klaver

09 sep Jakob Jongsma
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Kerkdiensten

Zondag 1 juli 2018

K 11.00 ds. J.G. Arensman,
Drachten

Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Jeugdwerk

Zondag 8 juli 2018

K 9.30 Kindernevendienstcommissie
Thema: Een nieuw begin

Afscheid groep 8 KND

Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Project KND

Zondag 15 juli 2018

K 9.30 ds. R. de Pee,
Veenwouden

Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Kerk

Zondag 22 juli 2018

B 11.00 ds. H.C. Mulderij,
Grootegast

Open luchtdienst georganiseerd
door CBD (zie ook pag. 8)
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Diaconie

Zondag 29 juli 2018

K 11.00 ds. W. Feenstra,
Oldekerk

Ouderling van dienst: G. Pera

Collecte: Kerk
na de dienst koffie/thee

Zondag 5 augustus 2018

T 9.30 ds. H. Klein Ikkink,
Drachten

Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Kerk

Zondag 12 augustus 2018

T 9.30 ds. T. Hiemstra, Groningen
Ouderling van dienst: G.
Broekema

Collecte: Zending

Zondag 19 augustus 2018

K 9.30 ds. A.F. Kristensen,
Warffum

Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Kerk

Deurcollecte voor bloemen in de
kerk

Zondag 26 augustus 2018
K 9.30 dhr. Ate Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma

Collecte: Diaconie
na de dienst koffie/thee

Zondag 2 september 2018

K 9.30 ds. A. ten Hove,
Roodeschool

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Missionair werk

T= Torenkerk K= Kandelaar

NB: de 2° collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Zondag 9 september 2018
K 9.30 ds. G.F. Heeneman,
Amsterdam

Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst 1 t/m 8 T= Torenkerk K= Kandelaar
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Werelddiaconaat

NB: de 2° collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-19227229
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake  tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie K. de Wit tel 06-41315750
Diaconie

Voorzitter K. de Wit tel 06-41315750
Penningmeester A. Martini-Oldenburger

Secretaris J. Tuinstra-Kooi

Diaken Kerk in Aktie K. de Wit

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandagq 27 augustus !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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