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Voorwoord 
 
Aan het begin van een nieuw jaar: 

1 januari 
Doe wat je kunt met wat je hebt 

Hoe kijk jij naar het leven? Vind je het leuk, geniet je ervan of heb je er 
een hekel aan en zou je willen dat het anders was? Zou je graag 

iemand anders willen zijn en een ander leven willen hebben? 
Wil je er uitzien als…..benijd je…om zijn carrière of…. om haar gezin? 

Of ben je blij met het leven dat God je heeft gegeven?  
Willen hebben wat een ander heeft, wordt in de Bijbel begeerte 

genoemd en God verbiedt dat. Hij heeft dit zelfs in de Tien Geboden 
opgenomen. Je zult nooit het leven van iemand anders krijgen, dus het 
is zonde van je tijd om ernaar te verlangen. Je bent niet als die ander, 

dus doe wat je kunt met wat je hebt. 
Sinds kort gebruik ik een nieuwe uitdrukking, die mij helpt om de 

werkelijkheid onder ogen te zien en mijn tijd niet te verknoeien met 
dingen die ik toch niet kan veranderen. Ik zeg tegenwoordig vaak : “Het 

is zoals het is!” Op de een of andere manier houdt die uitspraak mij 
met beide benen op de grond en herinnert zij mij eraan dat ik bepaalde 

dingen beter ka accepteren, in plaats van te wensen dat het anders 
was. Niemand heeft een volmaakt leven en het is heel goed mogelijk 
dat jij verlangend kijkt naar het leven van anderen, terwijl zij dat ook 
doen en misschien wel naar jouw leven! Sommige mensen zouden 

graag een filmster willen zijn, terwijl filmsterren vaak juist naar 
anonimiteit verlangen. Sommige werknemers zouden wel werkgevers 

willen zijn, terwijl werkgevers misschien wel minder 
verantwoordelijkheid zouden willen hebben. Er zijn alleenstaande 

vrouwen die graag zouden willen trouwen en getrouwde vrouwen die 
weer single zouden willen zijn. Tevreden zijn met je leven heeft niets 

met gevoel te maken, maar met je wil: je kiest ervoor! 
Tevredenheid wil niet zeggen dat je nooit iets wilt veranderen of 

verbeteren, maar wel dat je gelukkig bent met jouw leven en er het 
beste van wilt maken. Tevredenheid betekent ook dat je het leven ziet 

als een geschenk; iets waar je van kunt genieten. 
 

Uit: God vertrouwen van dag tot dag van Joyce Meyer n.a.v. Exodus 20:17 
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn 

vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook 
maar toebehoort. 

Grietje Pera 
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Activiteitenagenda 
 
05-01  Tieners op zaterdag 
09-01  CPL, nieuwjaarsvisite 
13-01  Nieuwjaarsontbijt 
14-01  Moderamen 
17-01  CPL, jaarvergadering 
19-01  Filmavond 
20-01  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
21-01  Pastoraat 
21-01  Crea-avond 
24-01  Avond voor jonge ouders 
27-01  Viering Heilig Avondmaal 
27-01  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
28-01  Inleveren kopy Kerkwijzer februari 
28-01  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
29-01  Bijbelquiz NBG 
03-02  CBD: middagdienst met ds. Wieger Sikkema 
03-02  Tienerdienst 
11-02  Moderamen 
11-02  Crea-avond 
14-02  CPL, spreker Meta te Velde, Zuidhorn 
17-02  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 

 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Nieuwjaarsontbijt 
 
Traditiegetrouw organiseert de kindernevendienst elk jaar een 
nieuwjaarsontbijt voor de kinderen. Deze keer willen we het 
nieuwjaarsontbijt met de hele gemeente beleven, dus iedereen is van 
harte uitgenodigd! 
Tijdens dit ontbijt zullen we samen met onze kerkelijk werker Ate 
Klomp nadenken over het Bijbelgedeelte van Mattheus 6, geloven 
zonder opsmuk. 
 
Wanneer: 13 januari 2019 
Waar:   in ons kerkgebouw 
Tijd:   9.30 uur 
 
We hopen op een gezellige en voedzame dienst voor jong en oud! 
U hoeft dus niet thuis te ontbijten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
 
16 jan 1933 M. Jansma-van der Veen 
21 jan 1938 L. Hoeksema 
30 jan 1949 J. Oldenburger-Hoogstra 
31 jan 1947 B. Hamstra 
02 feb 1949 J. Hovius 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 27 januari inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor december: “WINTERKOST” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
 
zuurkool (houdbaar) 
rookworst 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Ingekomen: 
Met belijdenisattestatie Inge Buitendam en met doopattestatie haar 
dochters Willy Hanna (Lisanne) Smeding en Jorinde Mathanja 
Smeding. Hun adres is Heemskerkstaat 30 
Met doopattestatie Martina Hazenberg, haar adres is Zeehaanstraat 8 
 
Vertrokken: 
Roan van der Veen, met doopattestatie 
Hinke van der Molen, met doopattestatie 
 
Onttrokken: 
Mark Bosma, Marjan Bosma-van Dam en hun dochters Esmee en 
Lieke hebben zich onttrokken aan onze gemeente 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Uni 
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook 
kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in 
Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk 
dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken 
heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Van het 
verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling 
pleegt die betrekking heeft op een persoon/personen. Het heeft niet 
alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op 
foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het 
heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens 
aan derden, het gaat ook om ons eigen handelen. Denk bijvoorbeeld 
aan: het sturen van een e-mail naar gemeenteleden, het nemen van 
een foto voor op de website, het opnemen van verjaardagen in een 
kerkblad, het noemen van zieken etc. 
Wat moet de kerkenraad doen? 
• De gemeente informeren over het privacybeleid.  
• Ieder die actief betrokken is bij het kerkenwerk tekent een 

geheimhoudingsverklaring.  
• Ieder gemeentelid tekent een toestemmingsverklaring.  
• In geval een gemeentelid vertrekt naar elders, wordt de 

toestemmingsverklaring binnen een jaar vernietigd.  
• Bij nieuw ingekomenen vraagt de wijkouderling tijdens het 

kennismakingsgesprek de toestemmingsverklaring te tekenen. 
 
1. De kerkenraad besluit dat de gemeente geïnformeerd wordt 

middels het november nummer 2018 van Kerkwijzer en evenzo 
in het nummer van januari 2019. 

2. In november/december 2018 zal gevraagd worden aan 
betrokkenen de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.  

3. De toestemmingsverklaringen zullen tegelijkertijd met de actie 
Kerkbalans 2019 worden rondgebracht en opgehaald.  

4. De scriba zorgt voor de coördinatie. 
 
J. Poelman-van de Brake (scriba) 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, 
Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Br. P.J. Miedema, Zorggroep Groningen EBC, Schaaksport 
100-102, Revalidatiekamer 2.32, 9728 PG Groningen 

 
 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 

Op 20 januari en op 17 februari 2019 zijn er 
weer gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd. 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder het genot 
van een bakje koffie met wat lekkers, een 
warme maaltijd, een bakje thee enzovoort. 

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 

Loflied 
Er is een bijzonder liedje van de liedjesschrijver en zanger Leonard 
Cohen. De Canadees Cohen overleed in 2016 en hij heeft heel wat 
liedjes gemaakt en veel mensen kennen wel een paar van zijn 
bekendste. Het lied Hallelujah voorop. 
Ik wil het nu niet hebben over Hallelujah, maar over het lied Anthem, 
wat vertaald kan worden met volkslied of loflied. 
In dit lied, komt naar voren dat het leven niet perfect is. Zoals we ook 
wel zeggen ‘we leven in een gebroken wereld’. We doen ons best, en 
die opdracht hebben we ook. We leven niet voor onszelf alleen en 
proberen er iets van te maken. 
Leonard Cohen vertelt in dit lied dat we ook te krampachtig kunnen 
proberen om het goed te doen. We weten allemaal wel dat we toch 
weer fouten zullen maken. Of dat iets mislukt, ons bij de handen 
afbreekt, ook al bedoelen we het nog zo goed. 
Het leven op aarde is niet perfect. Dat zijn we ons natuurlijk maar al te 
bewust. Eigenlijk zegt Cohen: accepteer dat nou maar, ga daar maar 
ontspannen mee om. Het is als een vaas met een barst er in. Maar die 
barst is wel precies de plek waar het licht naar binnen komt. 
 
Ring the bells that still can ring   Luidt de klokken die dat nog kunnen 
Forget your perfect offering    Vergeet je perfecte plaatje 
There is a crack, a crack in everything  In alles zit een barst 
That's how the light gets in    Dat is hoe het licht binnenkomt 
 
We gaan weer een nieuw jaar in, we wensen elkaar het beste toe: 
gezondheid, geluk en zegen. En we weten dat er ook dingen mis 
kunnen gaan en zullen gaan. 
Maar laten we doen wat in ons vermogen ligt. Niet bij de pakken 
neerzitten. Het hoofd omhoog en oog hebben voor het goede in 
onszelf en in elkaar. 
Aan de ene kant accepteren en aan de andere kant speuren waar het 
Licht binnenkomt! 
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Ate Klomp 

 
 
 
 
In memoriam Idsert Douwe van der Vaart 
 
Bij de Heer ben ik veilig 
Hij is de allerhoogste God 
Bij Hem vind ik rust 
 
Bovenstaande tekst staat op de rouwkaart van Idsert van der Vaart. 
Een andere tekst op dezelfde kaart luidt als volgt: 
 
‘wanneer de zomer komt en als ik er niet meer ben  
zullen de zonnebloemen net zo bloeien  
en de bomen zullen niet minder groen zijn  
dan vorig jaar’ 
 
Woorden die een uitdrukking zijn van het leven dat doorgaat, de 
kleinheid van de mens ook, én van de vaste overtuiging dat ondanks 
die menselijke kleinheid, God die ons hart aanspreekt, tóch bij mensen 
betrokken is en er voor mensen wil zijn. Die overtuiging  had ook Idsert 
van der Vaart. 
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Hij was geboren en getogen in Lutjegast, datzelfde geld voor zijn 
vrouw Gré. 
Ze kregen samen twee kinderen, Bert en Jolanda. 
Ze hadden het goed met elkaar. 
Idsert deed veel voor zijn gezin, hij was een liefdevolle man voor vrouw 
en gezin. De kinderen voelden zich door hem op een voetstuk 
geplaatst en hij was trots op zijn kleinkinderen. 
Na de lagere school ging hij naar de LTS en leerde daar voor 
timmerman.  
In dat vak heeft hij de eerste jaren gewerkt.  
Hij was een sterke man, maar een nekhernia speelde hem parten en 
hij werd afgekeurd nog voor zijn 40e. 
Toen gebeurde er iets onverwachts, hij kreeg werk als orgelbouwer. 
Het werd zijn werk om te zorgen voor de houtdelen van het orgel. Hij 
was tenslotte de vakman in hout. En hij was goed in zijn vak. Hij werkte 
secuur, was een perfectionist.  
Het bracht hem ook in andere landen, zelfs tot in Japan.  
De laatste jaren ging het met de gezondheid van Idsert niet heel goed. 
Eigenlijk begon het al zo’n 14 jaar geleden toen hij enkele 
herseninfarcts gehad heeft.  
Dat maakte hem tot een andere man. 
Toen zijn lichaam minder werd, werd dat perfecte dat hij nastreefde 
ook wel een nadeel.  
Hij kon het steeds minder gemakkelijk waarmaken. 
Hij klaagde niet, ging ook niet graag naar de dokter.  
 
In de dienst werd er een gedeelte gelezen uit psalm 91. 
De woorden Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God. Bij 
hem vind ik rust gingen al een huwelijksleven lang met het echtpaar 
mee, dit was hun trouwtekst indertijd. 
De psalm spreekt van rust vinden bij de allerhoogste God. Net als alle 
mensen heeft ook de psalmdichter tekortkomingen gehad, 
teleurstellingen en wanhopige situaties meegemaakt. Maar zijn 
boodschap is: wij mensen mogen door teleurstellingen en wanhoop 
heen kijken. Door de gewone dingen van het leven heen, kunnen we 
Gods werkelijkheid zien. en God is er altijd, Hij is als een vloer onder 
ons bestaan. 
  



 11 

Niemand leeft een zinloos leven. 
God heeft ieders naam genoemd. 
Ons geheim hier uitgeschreven,  
vleesgeworden onverbloemd. 
Tussen vraag en antwoord beide,  
tussen steen en tussen kruis,  
staat de hemel ons terzijde,  
is de aarde ons tehuis. 
 
Idsert van der Vaart is begraven op de begraafplaats in Lutjegast. 
Hij  is 67 jaar geworden. 
 
Ate Klomp 
 
 
In memoriam Anna Geertruida Dijkstra-van Dellen 
 
Op 20 november overleed Anneke Dijkstra-van Dellen op de leeftijd 
van 82 jaar. 
Na een kort ziekbed is ze vol vertrouwen op haar Heiland ontslapen. 
Het was haar dringende wens dat bij haar afscheid het lied ‘Ik zie een 
poort wijd open staan’ nadruk zou krijgen. Daarom werd dit lied in de 
dienst gezongen en stond er op de voorkant van de orde van dienst 
een verbeelding van de poort naar de hemel. 
Het woord ‘vertrouwen’ was voor haar in leven en geloven het 
kernwoord. 
Mevrouw Dijkstra kwam over als een bescheiden persoon.  
Ze sprak rustig, was kalm en had er geen probleem mee als de 
aandacht naar iemand anders uitging.  
Het was iemand die niet snel klaagde, niet bij pijn, niet bij tegenslag. 
Ze stond voor je klaar en was zorgzaam. 
Ze deed haar best de vrede te bewaren en koos daarom ook niet gauw 
partij voor iemand, probeerde eerder iedereen wat te sparen. 
Anneke van Dellen is geboren in 1936 in de Mieden, Lutjegast.   
Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool, zij was het 
tweede meisje in een stoet van 10 kinderen en er moest thuis ook 
behoorlijk worden aangepakt.  
In 1957 trouwde ze met Auke Dijkstra. In 1959 werd zoon Jan geboren, 
hij heeft maar  ruim een maand geleefd. Dat moet niet gemakkelijk 
geweest zijn voor het toen nog jonge stel. Gelukkig kwamen er daarna 
nog 3 kinderen. 



 12 

Vader Auke is enkele jaren geleden in 2015 overleden, hij was 
getroffen door dementie en woonde de laatste maanden van zijn leven 
in Zuidhorn, in het Zonnehuis.  
Ze mistte zijn gezelschap. 
Enkele weken geleden liet haar gezondheid haar in de steek, ze ging 
met haar klachten naar de dokter en belandde in het ziekenhuis in 
Drachten.  
Daar bleek dat ze kanker had en dat ook in ernstige mate.   
De dokter vertelde dat  ze met behandeling (chemo) wellicht nog 1 á 2 
jaar zou kunnen leven.  
Maar ze besloot dat dat niet nodig was. “Ik heb een mooi leven gehad”,  
vertelde ze. 
In de afscheidsdienst is uit psalm 84 gelezen. 
Het gaat in de psalm onder andere over de woonplaats van God, 
daarmee wordt de tempel in Jeruzalem bedoeld. 
Er is in deze psalm sprake van verlangen. Er is een plek waar de 
schrijver heel graag wil zijn en die plek, dat is het huis van God. De 
woning van de Heer, hij voelt er zich thuis, het is immers de plek waar 
je dichtbij God bent.  
En God is een gastvrije gastheer, gul voor ieder die Hem zoekt.  
Het is zo vanzelfsprekend dat de mens welkom is bij God, dat twee 
vogeltjes, de mus en de zwaluw een plek vinden in de tempel om te 
nestelen.  
Dat er plek is voor die twee vogeltjes is het duidelijkste voorbeeld dat 
er altijd een plaats is bij God.  
 
Anneke Dijkstra-van Dellen was iemand die die in vertrouwen op God 
leefde en haar houvast in haar geloof gevonden en bewaard heeft. Ze 
is begraven op de begraafplaats in Lutjegast. 
 
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen 
Van ’t kruis waar ‘k  vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen. 
Die poort staat open ook voor mij! 
 
Ate Klomp 
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Beamergebruik 
 
Het beamerteam heeft aan de bel getrokken omdat zij af en toe 
overspoelt wordt met vragen om filmpjes, flyers etcetera aan de 
presentatie toe te voegen. Dit is niet de bedoeling, er kunnen alleen 
zaken worden getoond die verband houden met de eredienst. Ook 
vroegtijdige aanlevering is een pré. Aankondigingen van optredens 
koren en dergelijke, niet zijnde op onze eigen gemeente van toepassing, 
kunnen aan het bord in de hal worden gehangen. Bij twijfel, mag u eerst 
contact opnemen met ondergetekende of iemand anders van het 
moderamen. Dan hoeft het beamerteam niet zelf beslissen of iets wel of 
niet mag worden vertoond. Hopelijk heeft u begrip voor de situatie, maar 
we hebben het idee dat het anders uit de hand loopt. 
 
Namens kerkenraad en commissie kerkrentmeesters, 
Jakob Jongsma 
 
 
 
Torenkerk 
 
Op de laatste gemeentevergadering is gesproken over de Torenkerk, 
inzake eventuele verkoop of verhuur. De commissie kerkrentmeesters 
heeft overleg gehad met de Gereformeerde Gemeente Grootegast. Zij 
hebben in hun gemeente daar ook over vergaderd en de meerderheid 
van deze gemeente is nog niet bereid om over te stappen naar 
Lutjegast. Zij willen voorlopig blijven “vergaderen” in Sebaldeburen. Dat 
houdt niet in dat zij over niet al te lange tijd misschien alsnog de overstap 
willen maken. Dat betekent dat we wel met hun in gesprek blijven, maar 
dat er wellicht ook andere wegen worden bewandeld, zoals die vermeld 
zijn in het rapport, dat is opgesteld door de commissie Torenkerk. 
 
Namens de commissie kerkrentmeesters, 
Jakob Jongsma 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
 
 
Van de Diaconie: 
 
Kerstproject Kinderen in de Knel: 
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. 
We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare 
kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een 
uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.  
 
Tijdens de afgelopen adventsperiode is er 5 maal gecollecteerd voor het 
project “Kinderen in de knel” van Kerk in Actie. Er werd telkens voor een 
ander project geld ingezameld. De volgende projecten zijn aan de orde 
geweest: niet blanke jongeren in Pretoria, kinderen in Bogota, 
weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne, 
christelijke kinderen in Myanmar en Syrische vluchtelingenkinderen in 
Libanon. 
 
De collecten hebben in totaal een bedrag van € 668,47 opgebracht. 
Via Kerk in Actie komt dit geld ten goede aan de kinderen.  
 
De diaconie wil u hartelijk danken voor uw giften. 
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Premier Mark Rutte bezocht kerstproject van Kinderen in de Knel 
Premier Mark Rutte was enkele weken geleden op handelsmissie in 
Colombia en kwam daar op voor 
Nederlandse bedrijven en voor de 
mensenrechten. Organisaties achter 
het Colombia Platform, waaronder 
ook Kerk in Actie, hadden de 
premier gevraagd om tijdens zijn 
bezoek aandacht te besteden aan 
de zorgelijke mensenrechtensituatie. 
In Colombia sprak Rutte daarover 
met president Duque, maar ontmoette ook leerlingen van de 
kookschool in Bogotá, waarvoor zondag 9 december in onze kerk is 
gecollecteerd tijdens de kerstcampagne van Kerk in Actie. 
Decennialang werd Colombia geteisterd door een burgeroorlog die met 
veel geweld gepaard ging. Ruim tweehonderdduizend mensen, vooral 
burgers, kwamen om het leven, en vijf miljoen mensen raakten op drift. 
En ook nu de regering een overeenkomst met de belangrijkste 
guerrillabeweging gesloten heeft wil dat niet zeggen dat overal vrede 
heerst. Slachtoffers en daders moeten opnieuw leren om samen te 
leven en zich met elkaar te verzoenen. Dat is een moeilijke en pijnlijke, 
lange weg. 
 
Een plek waar voormalige daders en slachtoffers elkaar ontmoeten zijn 
de Manq’a kookscholen in Bogotá en Cali. Op deze scholen volgen 
kansloze jongeren afkomstig uit alle windstreken van Colombia een 
opleiding tot kok en leren zij voor het bereiden van maaltijden vooral 
gezonde en traditioneel Colombiaanse producten te gebruiken. 
Tegelijkertijd ontmoeten ze elkaar en leren door samen te koken ook 
begrip op te brengen voor elkaars verhalen en geschiedenis. De 
school is dan ook meer dan een doorsnee beroepsopleiding. De 
cursus begint met psychologische oefeningen en ook tijdens de 
opleiding is er veel aandacht en begeleiding om de studenten te 
helpen bij het verwerken van trauma's. Niet alle studenten hebben een 
gewelddadige achtergrond en juist deze mix met “gewone” burgers 
helpt bij de re-integratie in de maatschappij. 
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Collecte Oecumene 20 januari: 
Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 
internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in 
om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten 
tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder 
meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- 
kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de 
Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt 
de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bĳbel lezen 
met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse 
culturele invalshoeken is een enorme verrijking. Met de opbrengst van 
de collecte op 20 januari ondersteunt de Protestantse Kerk 
internationale en migrantenkerken in Nederland en andere 
oecumenische activiteiten.  Door migratie ontstaan nieuwe 
geloofsgemeenschappen. 
 
 
Collecte Werelddiaconaat 27 januari 2019: 
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in 
Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 

zegen omdat het rivierwater zorgt 
voor vruchtbaar land. De 
klimaatverandering heeft tot 
gevolg dat de overstromingen 
talrijker, heftiger en meer 
onberekenbaar zullen worden. 
Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. Door je huis op een 
hogere plek te bouwen 
bijvoorbeeld of op grotere afstand 
van de rivier. Of door een goed 

waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun 
vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van 
Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de 
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh 
om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere 
werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Werelddiaconaat februari. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh  
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Collecte Jeugdwerk 3 februari: 
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag. Op vrijdagavond 1 februari 
gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan 
tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. 
Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere 
groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om 
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in 
gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor 
kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12 jarigen en 
Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met uw 
bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar 
opnieuw Sirkelslag programma’s en andere werkvormen kan 
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. 
Meer informatie: http://www.sirkelslag.nl 
 
Kerstfeest in Batu 
Onderstaand berichtje ontvingen wij van Elzerd en Grietje Zijlstra, die 
verantwoordelijk zijn voor het project van Pikulan in Batu. Ons 
adoptiekind Gracia (Grace) woont ook in Batu. 
Wij willen dit berichtje en de bijbehorende foto’s graag met u delen. 
	
“ Goedenavond adoptie ouders van het project Batu en Bestuur van de 
stichting Pikulan,  
Vandaag kreeg ik een aantal foto's toegestuurd van het kerstfeest wat de 
kinderen afgelopen zondag mochten vieren. 
Ik heb er een collage van gemaakt om u daarvan een indruk te geven. 
Mochten er vragen over zijn dan hoor ik het graag van u.  
Verder vanaf deze plaats voor u allen, ook namens het bestuur en de 
Kinderen  van ons project in Batu: 
                          Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.   
   
Met de hartelijke groeten, 
  
Elzerd en Grietje Zijlstra”  
	
Gracia heeft ook namens de protestante gemeente Lutjegast een kaart 
ontvangen om haar een fijne kerst te wensen en heel veel geluk voor 
2019. Uiteraard hebben we ook een kaart gestuurd aan ons andere 
adoptiekind Christopher. 
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Van de Commissie Bijzondere Diensten: 
 
 
Zondag 3 februari organiseert de commissie bijzondere diensten 
een viering om 14 uur in de Kandelaar. 
 
Voorganger zal zijn: Ds. Wieger Sikkema van de evangelische Berea 
gemeente te Apeldoorn. 
Ons eigen Combo zal de dienst begeleiden. 
Het belooft een dienst te worden met veel evangelische liederen. 
 
Op de website van de Berea gemeente is het volgende te lezen: 
 
1. WE VOLGEN JEZUS DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE 
GEEST 
Het draait in de gemeente om Jezus en zijn volbrachte werk. Hij is de 
weg, de waarheid en het leven. Wij willen zijn discipelen zijn en ons 
biddend en zoekend uitstrekken naar geestelijke groei.  
 
2. WE ERKENNEN DE BIJBEL ALS HET WOORD VAN GOD 
De Bijbel openbaart het hart van God en zijn plan met het volk Israël, 
de kerk en deze wereld. We willen groeien in kennis van het Woord en 
dat de basis laten zijn voor ons denken en handelen. 
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3. WE MAKEN GODS LIEFDE ZICHTBAAR MET WOORDEN EN 
DADEN 
Als christenen zijn we geroepen om getuigen te zijn van Jezus en 
daarin de liefde van God zichtbaar te maken. Dat begint in ons eigen 
huis en directe omgeving en vandaaruit steeds verder de wereld in. 
 
4. WE AANVAARDEN IEDER MENS EN DIENEN ELKAAR IN LIEFDE 
De gemeente is als een huisgezin van God waarin mensen hun hart 
openen voor elkaar. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons heeft 
aanvaard en tegelijk willen we elkaar helpen om meer op Hem te gaan 
lijken. 
 
5. WE ZOEKEN SAMEN NAAR GODS BEDOELING VOOR ONS 
LEVEN 
Onze waarde ligt niet in wat we presteren, maar in wie we zijn in 
Christus. We helpen elkaar – jong en oud – om ontvangen gaven en 
talenten te ontwikkelen. 
 
De commissie bijzondere diensten nodigt u van harte uit om dit 
met ons te vieren. 
 
 
 
 
 
 
Kerkdienst met popmuziek 
 
17 maart 2019 
 
Alvast een korte aankondiging. 
Op zondag 17 maart hoop ik voor te gaan in een dienst die mee 
voorbereid wordt door de 16+ jeugd. Bovendien krijgen we 
ondersteuning van de Commissie Bijzondere Diensten. 
Het wordt een dienst in de lijn van een Top 2000 dienst zoals we die in 
februari 2018 hebben gehouden. Een dienst voor jong en oud!  
In de volgende Kerkwijzer meer. 
 
Ate Klomp 
 
 



 20 

NBG Bijbelquiz 
 
NBG Bijbelquiz 
De Bijbel dichtbij 

 
• Wanneer: 29 januari 2019 
• Waar:       Kerkgebouw de Kandelaar  
• Tijd:         19:30 (inloop met koffie vanaf 19:00) 

 
Speel samen de Bijbelquiz-Westerkwartier in 
Lutjegast 
 
Op dinsdag 29 januari 2019 wordt de jaarlijkse Bijbelquiz van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ook in het Westerkwartier 
weer gespeeld. De locatie is ditmaal Kerkgebouw de Kandelaar in 
Lutjegast. Organisatie: werkgroepen van het Westerkwartier.  
 
De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.  
'De Bijbelquiz van het NBG blijkt nog steeds heel populair te zijn', zegt 
samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. 'Sinds 2005 maken 
we elk jaar een bijbelquiz en de belangstelling daarvoor neemt nog 
steeds toe.' 
 
Met andere ogen 
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is 
het thema van de Bijbelzondag. 
Frans: 'Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige 
Bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En 
misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Vaak horen we 
dat het houden van een bijbelquiz samenbindend werkt. Mensen uit 
verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een 
ontspannen en informele sfeer.' 
 
Presentatieset  
Deze avond zal er ook een stand aanwezig zijn met uitgaven van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
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Iedereen is welkom op 29 januari. Om 19.00 staat de koffie klaar en 
om 19.30 uur begint het programma en zal rond 21.30 uur afgelopen 
zijn. Toegang is gratis. Voor koffie/thee en koek wordt een minimale 
bijdrage van € 2,50 gevraagd. Je kunt je aanmelden als team of 
individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. 
Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen 
met een gift of lidmaatschap. 
 
Aanmelden (als team of individueel, eventueel kunnen teams ter 
plekke worden gevormd) kan tot 28 januari per e-mail: 
nbgwesterkwartier@gmail.com of telefonisch bij uw plaatselijke 
contactpersoon: Diane Ruiter 06-17945956 
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Kerkbalans   Totaal     
2018 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m november toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 54.521,72 3.643,84 46.398,73       11.766,83 

0,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
6000,00
7000,00
8000,00
9000,00
10000,00
11000,00
12000,00
13000,00
14000,00
15000,00
16000,00
17000,00
18000,00
19000,00
20000,00
21000,00
22000,00
23000,00
24000,00
25000,00
26000,00
27000,00
28000,00
29000,00
30000,00
31000,00
32000,00
33000,00
34000,00
35000,00
36000,00
37000,00
38000,00
39000,00
40000,00
41000,00
42000,00
43000,00
44000,00
45000,00
46000,00
47000,00
48000,00
49000,00
50000,00
51000,00
52000,00
53000,00
54000,00
55000,00

toegezegd vorig	jaar betaald verrekenen

Totaal	 openstaand Totaal Nog	te	



 23 

Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
 
 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Roosters 
 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
06 jan  Wim Broekema 
13 jan  Hielke Faber 
20 jan  Jan Notebomer 
27 jan  Dirk Notebomer 
03 feb  Kees de Wit 
10 feb  Andre Schippers 
 
 
 
 

 
Oppasrooster 
06 jan  Hanne en Evelien 
13 jan  Wiesje en Enna 
20 jan        Gerdine en Ilona M 
27 jan        Kom in de Kring 
03 feb        Enna en Ilona B 
10 feb        Baukje en Wiesje 
 

 
 
 
 
 
Organistenrooster 
06 jan  Piet Dijkstra 
13 jan  Martin van der Velde 
27 jan  Martin van de Velde 
03 feb  Combo 
10 feb  Piet Dijkstra 
 
 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
06 jan  Wim Broekema 
13 jan  Diane Ruiter 
20 jan  Siety Douma 
27 jan  Gerdine Broekema 
03 feb  Anneke Plantinga 
10 feb  Lammert Jan Broekema 
 
 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 
06 jan  Janny Poelman 
13 jan  Dicky Klaver 
20 jan  Dirk Notebomer 
27 jan  Dinie Faber 
03 feb  Gesina Broekema 
10 feb  Siety Douma 
 
 
 
 
 

 
Kosterrooster 
06 jan  Jochum de Vries 
13 jan  Allanda Martini 
20 jan  Jan Klaver 
27 jan  Wim Broekema 
03 feb  Ruurd Horenga 
10 feb  Jakob Jongsma 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 6 januari 2019 
Nieuwjaarsdienst 
K 9.30  mw. H.J. de Boer-
Lodewijks, Lucaswolde  
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: kerk 
na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 13 januari 2019 
K 9.30  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: diaconie 
 
Zondag 20 januari 2019 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd  
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: oecumene 
 
Zondag 27 januari 2019 
Viering Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8 en Kom 
in de Kring 
Ouderling van dienst: G.Broekema 
Collecte: werelddiakonaat 
na de dienst koffie/thee 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 03 februari 2019 
CBD* 
K 14.00 dhr. Wieger Sikkema, 
Apeldoorn  
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: jeugdwerk 
 
Zondag 10 februari 2019 
K 9.30  ds. W. Feenstra, Oldekerk  
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: catechese en educatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 januari !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
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